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Một mùa xuân mới lại đến trên quê hương Phú Yên. 
Xuân Giáp Thìn 2024 mang theo nắng ấm tràn về mọi phố 
phường thôn xóm góp phần làm rạng rỡ từng khuôn mặt 
của người dân trong tỉnh đang chờ đón một năm mới tốt 
đẹp hơn sau một năm gặt hái nhiều thắng lợi. Năm 2023, 
Tỉnh ta đạt được nhiều kết quả tốt trong phát triển kinh 
tế xã hội: tăng trưởng GRDP đạt 9,16%, lọt vào top 10 
cả nước, nông nghiệp được mùa, triển khai một số công 
trình lớn, số lượng khách du lịch đến Phú Yên đạt 3 triệu 
lượt v.v…. Đó là những con số đáng phấn khởi.

Năm 2023 vừa qua là năm thứ hai Hội ta dốc sức 
chuyển động theo định hướng tập trung phát triển tổ 
chức Hội cơ sở tại các trường Trung học phổ thông, vừa 
hoàn thiện một bước về tổ chức, vừa thúc đẩy các hoạt 
động của các cựu học sinh lứa tuổi trẻ hơn hướng về 

Cùng bạn đọc và anh chị em 
cựu Học sinh - Sinh viên Phú Yên!

ĐÀO TẤN LỘC 
Chủ tịch Hội cựu Học sinh - Sinh viên Phú Yên 

trường cũ giúp đỡ cho thế hệ đàn em vượt khó học tập. Nhiều Chi hội đã đạt được kết quả tốt hơn 
cả mong đợi trên lĩnh vực này. 

 Trong năm Hội ta vẫn tiếp tục các hoạt động xã hội từ thiện, biểu dương khen thưởng học sinh 
giỏi, trao học bổng cho nhiều học sinh khó khăn, tri ân thầy cô giáo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam… 
Qua đó, không ngừng khơi dậy nghĩa tình ấm áp của nhiều thế hệ cựu HS-SV với quê hương đất Phú.

Tập san số 8 Xuân Giáp Thìn năm nay vẫn là nơi ghi dấu những tấm lòng của các anh chị em Hội 
viên hướng về trường xưa, bạn cũ, nhưng sẽ dành một phần đáng kể để đánh giá hoạt động của các 
hội cơ sở ở các trường trong năm qua, giới thiệu những thầy giáo người Phú Yên đã có đóng góp tốt 
trong sự nghiệp trồng người và những bạn trẻ cựu HSSV Phú Yên đang có thành tích làm rạng danh 
quê hương, đất nước. Tập san cũng sẽ tiếp tục giới thiệu những thành quả của Trường phổ thông 
Duy Tân – đứa con do Hội sáng lập hơn 20 năm trước – với mô hình giáo dục tầm cỡ quốc gia nhằm 
mục tiêu đào tạo học sinh trở thành “Công dân toàn cầu, bản sắc Việt Nam”.

Như thường lệ, với tính chất là một giai phẩm xuân, Tập san số 8 cũng sẽ dành dung lượng cho 
mục Hương xuân đất Phú và phần thơ văn gửi gắm tấm lòng của các cựu học sinh, sinh viên đến quê 
hương đất nước.

Rất mong các nội dung phong phú, bổ ích trong tập san sẽ là món quà xuân ấm áp nặng tình 
quê hương gửi đến bạn đọc – những cựu học sinh, sinh viên Phú Yên đang sống ở quê nhà hay lập 
nghiệp ở phương xa.

Với tình cảm và tâm huyết, tôi trân trọng giới thiệu Tập san số 8 - Xuân Giáp Thìn 2024 đến các 
cựu học sinh, sinh viên Phú Yên và bạn đọc gần xa. Chúc tất cả chúng ta năm mới “con rồng” thật 
khỏe mạnh, bình an, thịnh vượng và hạnh phúc.

       Chào thân ái!
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BÁC HỒ VỚI MÙA XUÂN 
và sự nghiệp trồng người

QUÝ BÌNH

Ở vị trí cực Đông của Tổ 
quốc, được mệnh danh là 
vùng đất “hoa vàng trên 
cỏ xanh”, nhìn ra Thái Bình 
Dương lộng gió, Phú Yên 
đón mùa xuân mới Giáp 
Thìn nối tiếp những mùa 
xuân đất nước với hào khí 
mới đầy ắp những kế hoạch 
phát triển làm nức lòng 
người.

Bác Hồ với những mùa 
xuân đất nước

Thế hệ hậu sinh thành kính 
tưởng nhớ Bác Hồ với những 
mùa xuân lịch sử sang trang, 
thay đổi vận mệnh đất nước. 
Đó là mùa xuân Canh Ngọ 
1930, Bác Hồ thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam, mở ra 
một trang sử mới trong tiến 
trình lịch sử dân tộc.

Mùa xuân năm Tân Tỵ 
1941, Bác Hồ về nước trực 
tiếp lãnh đạo phong trào cách 
mạng sau 30 năm xa Tổ quốc 
đúng vào dịp Tết cổ truyền 
của dân tộc.

Ngày Tết Độc lập đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hòa năm Bính Tuất 1946, 

Người viết thư gửi thế hệ thanh niên: “Một năm khởi 
đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ 
là mùa xuân của xã hội”.

Sau đó, Người viết một bài ngắn vừa đúng 100 chữ 
với tựa đề ngắn gọn nhất có thể: “Tết”, ký tên Hồ Chí 
Minh, đăng trên báo Cứu Quốc (số 147, ngày 21 tháng 
1 năm 1946):

TẾT

Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng đồng tình và bác 
ái. Trong lúc này, toàn quốc đồng bào từ giàu đến nghèo, 
từ già đến trẻ, ai cũng sửa soạn ăn Tết mừng Xuân.

  Tôi kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào 
để chia sẻ cuộc vui Xuân mừng Tết với:

Những chiến sĩ oanh liệt ở trước mặt trận

Những gia quyến các chiến sĩ,

Những đồng bào nghèo nàn,

Sao cho mọi người đều được hưởng các thú vui và 
Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Bác Hồ cùng đón 8 cái tết ở căn cứ địa Việt Bắc. 

Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Tư liệu
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Những lời chúc Tết của Bác ở chiến khu 
chứa đựng tấm lòng, tình thương bao la 
của vị lãnh tụ đối với dân với nước.

Mùa xuân Ất Mùi 1955, là cái tết đầu tiên 
sau ngày Hà Nội được giải phóng. Đêm 30 
Tết năm ấy, Bác Hồ mời toàn đội cảnh vệ 
trên Việt Bắc đến vui xuân với Bác. Ngày 
mùng một Tết (24/1/1955), Bác Hồ về thăm 
và chúc Tết cán bộ, công nhân Việt Nam 
và chuyên gia nước bạn đang giúp ta xây 
dựng cầu Phủ Lạng Thương và nhân dân 
thị xã Bắc Giang. 

Tết Nguyên đán năm Bính Thân, Bác Hồ 
thăm và chúc tết thương binh tại Trường 
thương binh hỏng mắt Hà Nội. 

Mùa xuân năm Canh Tý 1960, Bác Hồ 
khởi xướng Tết trồng cây: 

Mùa xuân là tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Cũng trong mùa xuân Canh Tý, Bác Hồ 

đón Việt kiều trở về quê hương, đêm giao 
thừa đến thăm và chúc Tết giáo sư, bác sĩ 
Đinh Văn Thắng và gia đình.

Đêm giao thừa Xuân Nhâm Dần 
(5/2/1962), sau khi cùng lãnh đạo thủ đô 
Hà Nội thăm một số gia đình, Bác Hồ nói 
với bác sĩ Trần Duy Hưng - Chủ tịch thành 
phố là Bác tự đến thăm một số gia đình nữa.

Trong mưa phùn rét buốt đêm cuối năm, 
Bác Hồ đến thăm chị Nguyễn Thị Tín - 
người phụ nữ góa bụa, nghèo nhất Thủ đô 
ở ngõ Hàng Chính, phố Lý Thái Tổ (gần bờ 
hồ Hoàn Kiếm), chồng chị Tín là anh Hùng 
(công nhân nhà máy điện) chẳng may bị 
bạo bệnh qua đời, chị phải vất vả mưu sinh 
nuôi 5 con nhỏ

Bác Hồ đi bộ vào sâu một ngõ hẻm, chật 
hẹp, đến một căn nhà đơn sơ trống hoác, 
đêm 30 tết mà chưa có không khí tết, bàn 

thờ lạnh tanh, sắp đến giao thừa mà chị Tín 
vẫn còn đi gánh nước thuê.

Chị Tín vui mừng, sửng sốt, nghẹn ngào 
thưa với Bác Hồ: “Những người như cháu 
không ngờ được bác đến thăm”. Bác nói: 
“Bác không đến thăm những người như mẹ 
con cô thì còn thăm ai?

Bác ân cần thăm hỏi công việc gia đình 
và hài lòng khi được biết dù rất vất vả và 
khó khăn, chị Tín vẫn nỗ lực cho 5 con đi 
học. 

Bác sắp quà lên bàn thờ thắp hương và 
lấy kẹo chia cho các con chị Tín, căn dặn 
các cháu chăm chỉ học hành và giúp đỡ mẹ.

Gần đến phút giao thừa, Bác trở về tiếp 
các vị lãnh đạo Trung ương đến chúc tết 
Bác. Bác trầm ngâm và nói: “Tôi vừa đi thăm 
một gia đình nghèo nhất Hà Nội. Cô Tín chủ 
nhà giờ này còn phải đi gánh nước thuê 
để mua gạo cho con. Chúng ta không biết 
những chuyện như vậy ở ngay thủ đô đất 
nước mình. Bác biết, không chỉ một nhà như 
cô Tín đâu, mà còn nhiều người nghèo khác 
nữa. Một Đảng cầm quyền mà để người 
dân nghèo là lỗi của Đảng với Nhân dân”.

Những mùa xuân nối tiếp, Bác Hồ đến 
thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ 
(Xuân Quý Mão 1963), thăm công nhân 
khu gang thép Thái Nguyên (Tết Giáp Thìn 
1964), thăm chúc tết Nhân dân, cán bộ tỉnh 
Quảng Ninh (Tết Ất Tỵ 1965), tiếp đón đoàn 
đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua miền 
Nam ra thăm miền Bắc, chúc tết Nhân dân, 
xã viên hợp tác xã Văn phúc, Văn Khê, Hoài 
Đức (Hà Nội) Xuân Bính Ngọ 1966;

Bác Hồ tặng quà và nói chuyện với các 
chiến sĩ Đoàn không quân Sao Vàng và 
các đơn vị bảo đảm kỹ thuật đường băng 
thuộc quân chủng Phòng không - Không 
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quân vào sáng mùng một Tết Đinh Mùi 
(9/2/1967).

Sau đó, Bác thăm và chúc tết đồng bào 
tỉnh Bắc Ninh, nói chuyện với các cháu thiếu 
nhi. Cũng mùa Xuân Đinh Mùi 1967, Bác Hồ 
về thăm chúc tết đồng bào tỉnh Hà Tĩnh nói 
chuyện với các cháu thiếu nhi.

Mùa xuân cuối cùng, mùng một Tết 
năm Kỷ Dậu 16/2/1969, Bác Hồ trồng cây 
ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay 
là Hà Nội).

Sinh thời, cả nước có niềm vui lớn đón 
nghe thơ chúc tết của Bác Hồ mỗi độ xuân 
về. Bác Hồ đi xa, mùa xuân trống vắng 
những bài thơ xuân của Bác, như nhà thơ 
Tố Hữu đã đúc kết trong 4 câu thơ cuối 
trong bài thơ nổi tiếng “Theo chân Bác”, 
đăng trên báo Nhân Dân mùa Xuân Canh 
Tuất 1970:

Bác ơi! Tết đến giao thừa đó
Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
Ríu rít đàn em vui pháo nổ
Tưởng nhìn tay Bác vỗ sang xuân.
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người
Ngày 13/9/1958, Bác Hồ đến thăm lớp 

học chính trị của giáo viên cấp 2 và cấp 3 
toàn miền Bắc. Bác căn dặn: “Vì lợi ích 10 
năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm 
thì phải trồng người. Chúng ta phải đào 
tạo ra những công dân tốt cho nước nhà. 
Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm 
vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các 
chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng 
rất vẻ vang”.

Trước đó 13 năm, nhân ngày khai trường 
của năm học đầu tiên dưới chế độ mới 
tháng 9/1945, Bác Hồ gửi thư khích lệ và 
động viên học sinh cả nước: "Ngày nay, 

chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà 
tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao 
cho chúng ta theo kịp các nước khác trên 
hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, 
nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em 
rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên 
tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam 
có bước tới đài vinh quang để sánh vai 
với các cường quốc năm châu được hay 
không, chính là nhờ một phần lớn ở công 
học tập của các em”.

Về vị trí, vai trò người Thầy, Bác Hồ 
khẳng định: “Nhiệm vụ của giáo dục là rất 
quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có 
Thầy giáo thì không có giáo dục, không 
có giáo dục, không có cán bộ thì cũng 
không nói gì đến kinh tế - văn hóa”.

Bác Hồ căn dặn: “Giáo dục các em là 
việc chung của gia đình, trường học và xã 
hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn phải 
cùng nhau phụ trách, trước hết là phải làm 
gương mẫu cho các em trước mọi việc”.,

“Phải phấn đấu nâng cao chất lượng 
văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực 
giải quyết các vấn đề do cách mạng nước 
ta đề ra và trong một thời gian không xa 
đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ 
thuật...”

Trong bài báo cuối cùng của Bác Hồ 
đăng trên báo Nhân Dân, ngày Quốc tế 
thiếu nhi 1/6/1969 với tựa đề: Nâng cao 
trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng, Bác Hồ dành tình cảm 
mênh mông đối với những mầm non 
tương lai đất nước.

Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho 
muôn đời sau, Bác Hồ đặc biệt quan tâm: 
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 
là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
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PHAN THANH - TRẦN QUỚI

Chiếu lập học được đích thân vua 
Quang Trung (sau khi lên ngôi năm 
1788) và danh sĩ Ngô Thì Nhiệm 

phụng soạn, tái khẳng định: “Muốn xây dựng 
đất mới, trước hết phải phát triển giáo dục. 
Muốn trị nước phải trọng dụng người tài”.

Phú Yên chính thức có tên trên bản đồ 
Tổ quốc năm 1611, giữ vai trò trấn biên 87 
năm, cho đến năm 1698, mở ra dinh Trấn 
biên Đồng Nai. Dưới thời các chúa Nguyễn, 
Phú Yên là địa bàn trọng yếu mở ra sự nghiệp 
Nam tiến, Tây tiến và Đông tiến vĩ đại của 
dân tộc. Là vùng đất phên dậu nên chế độ 
khoa cử ở xứ Đàng Trong triển khai ở Phú 
Yên rất chậm. 

Sách Đại Nam nhất thống chí miêu tả: “Ít 
người chuyên theo việc học”. Mãi đến năm 
Mậu Tý 1768, mới có cụ Bạch Doãn Triều 
(huyện Đồng Xuân) đỗ đầu kỳ thi Hương ở 
Chính Dinh (kinh đô Huế), mà sách Đại Nam 
thực lục chép là: “Người đương thời cho là 
xứng đáng”. Ngay sau khi thi đỗ, Bạch Doãn 
Triều được chúa Nguyễn Phúc Thuần bổ 
nhiệm làm tri huyện Đồng Xuân.

Dưới triều Tây Sơn, cụ Phan Văn Biên 
(huyện Tuy Hòa) đỗ hạng ưu khoa thi Minh 

kinh - khoa thi đầu tiên triều Tây Sơn năm 
1789 và được bổ dụng làm Huấn đạo Dinh 
Phú Yên.

15 vị cử nhân dưới triều nhà Nguyễn
Ngoài cụ Bạch Doãn Thiều dưới thời 

nhà Nguyễn, Quốc triều Hương Khoa lục 
do Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn là 
Cao Xuân Dục biên soạn, nêu rõ: Từ khoa 
thi đầu tiên năm Gia Long thứ 6, năm Đinh 
Mão 1807, đến khoa thi năm Ất Dậu 1885 
(Hàm Nghi thứ nhất) có 34 khoa thi Hương, 
tỉnh Phú Yên chỉ vỏn vẹn có 14 người đậu cử 
nhân gồm các vị: 

1. Lê Đức Ngạn (xã Cự Lộ, huyện Đồng 
Xuân), đỗ cử nhân ở trường thi Gia Định, năm 
Minh Mạng thứ 2, khoa Tân Tỵ 1821. 

2. Nguyễn Văn Thạnh (xã Định An, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Thừa 
Thiên, năm Minh Mạng 12, khoa Tân Mão 
1831. 

3. Nguyễn Duy Hiển (xã Ngân Sơn, huyện 
đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Thừa 
Thiên, năm Minh Mạng 15, khoa Giáp Ngọ 
1834. 

4. Đào Tấn Tú (xã Phú Lộc, huyện Tuy 
Hòa), đỗ cử nhân trường thi Thừa Thiên, 

Bia Văn Miếu Hà Nội do Tiến sĩ Thân Nhân Trung phụng soạn, triều vua Lê Thánh 
Tôn, năm 1442, khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì 
thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì 
thế, các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, 
kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết”.

NHỮNG NHÀ KHOA BẢNG PHÚ YÊN
TRONG LỊCH SỬ
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năm Thiệu Trị nguyên niên (thứ nhất), khoa 
Tân Sửu 1841. 

5. Phạm Mẫn (xã Tân Thạnh, huyện Đồng 
Xuân), đỗ cử nhân trường thi Thừa Thiên, 
năm Thiệu Trị thứ 7, khoa Đinh Mùi 1847. 

6. Nguyễn Hữu Thành (huyện Tuy An), đỗ 
cử nhân trường thi Gia Định, đứng vị trí thứ 
9/17 tân khoa,  năm Tự Đức thứ 2, khoa Kỷ 
Dậu 1849. 

7. Mạnh Thế Tuyển (xã Yên Thành, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Thừa 
Thiên, năm Tự Đức thứ 3, khoa Canh Tuất 
1850. 

8. Đoàn Văn Diệu (xã Cửu An, huyện Đồng 
Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Tự Đức thứ 8, khoa Ất Mão 1855. 

9. Lê Quan Quang (xã Thạch Khê, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Tự Đức thứ 8, khoa Ất Mão 1855. 

10. Nguyễn Đăng Dinh (xã Phương Đài, 
huyện Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi 
Bình Định, năm Tự Đức 23, khoa Canh Ngọ 
1870. 

11. Trần Khải Địch (xã Diêm Trường, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Tự Đức 26, khoa Quý Dậu 1873.

12. Trần Kỳ Phong (xã Xuân Đài, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Tự Đức 29, khoa Bính Tý 1876. 

13. Nguyễn Phong (xã Mỹ Phú, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Kiến Phúc thứ nhất - Ân khoa 
Giáp Thân 1884. 

14. Đặng Châu (xã Củng Sơn, huyện Tuy 
Hòa), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Hàm Nghi thứ nhất, khoa Ất Dậu 1885.

16 vị cử nhân thời Pháp thuộc đến kỳ 
thi chữ Hán cuối cùng 1919

Thành quả giáo dục Phú Yên thời Pháp 
thuộc, từ năm 1885 đến kỳ thi chữ Hán cuối 
cùng năm 1919 cũng chỉ vỏn vẹn 16 người 
đỗ cử nhân, gồm:

1. Nguyễn Đức (xã Bình Thạnh, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Thành Thái thứ 3, khoa Tân Mão 
năm 1891.

Quang cảnh trường thi ở chính Dinh - Kinh đô Huế dưới triều nhà Nguyễn. Ảnh: Tư liệu
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 2. Nguyễn Bá Côn (huyện Đồng Xuân), 
đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm Thành 
Thái thứ 6, khóa Giáp Ngọ 1894. 

3. Võ Phụng Cang (xã Diêm Điền, huyện 
Tuy An) đỗ cử nhân trường thi Bình Định, 
năm Thành Thái thứ 9, khoa Đinh Dậu 1897.  

4. Võ Đôn Luân (xã Khoan Hậu, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Thành Thái thứ 9, khoa Đinh Dậu 
1897.  

5. Lê Mai (xã Triều Sơn, huyện Đồng Xuân), 
đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm Thành 
Thái 12, khoa Canh Tý 1900. 

6. Lê Hoàng Lưu (xã Long Uyên, huyện Tuy 
An), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Thành Thái 15, khoa Quý Mão 1903. 

7. Phạm Đàm (xã Năng Tịnh, phủ Tuy 
Hòa), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Thành Thái 15, khoa Quý Mão 1903.

8. Đặng Lang (xã Củng Sơn, huyện Tuy 
Hòa), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Thành Thái 15, khoa Quý Mão 1903.

9. Lê Phụng Cảnh (xã Khoan Hậu, huyện 
Đồng Xuân) đỗ cử nhân trường thi Bình Định, 
năm Thành Thái 15, khoa Quý Mão 1903.

10. Trương Trọng Cầu (xã Vĩnh Xuân, 
huyện Tuy Hòa), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Duy Tân thứ 3, khoa Kỷ Dậu 1909. 

11. Trần Khắc Đôn (xã Hảo Minh, huyện 
Đồng Xuân), đỗ cử nhân trường thi Bình 
Định, năm Duy Tân thứ 6, khoa Nhâm Tý 
1912. 

12. Đặng Trác Văn (xã Ngân Sơn, huyện 
Tuy An), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, 
năm Duy Tân thứ 9, khoa Ất Mão 1915. 

13. Nguyễn Viết Duy (xã Mỹ Phú, huyện 
Tuy An), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, 
năm Duy Tân thứ 9, khoa Ất Mão 1915. 

14. Bùi Cạnh (xã Long Uyên, huyện Tuy 
An), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Duy Tân thứ 9, khoa Ất Mão 1915. 

15. Trần Đình Hiển (xã Quy Hậu, huyện Tuy 
Hòa), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, năm 
Duy Tân thứ 9, khoa Ất Mão 1915. 

16. Lê Hoàng Hà (xã Long Uyên, huyện 
Tuy An), đỗ cử nhân trường thi Bình Định, 
năm Khải Định thứ 3, khoa Mậu Ngọ 1918. 

Trong các vị đỗ cử nhân, có hai cha con 
là cụ Lê Hoàng Lưu đậu cử nhân năm 1903 
và Lê Hoàng Hà năm 1918.

Cụ Lê Hoàng Lưu được bổ nhiệm làm tri 
huyện ở Quảng Ngãi và các huyện, phủ ở 
Tĩnh Gia, Đông Sơn, Hoằng Hóa (tỉnh Thanh 
Hóa), sau đó được bổ nhiệm làm tri phủ Tuy 
An (Phú Yên).

Thời kỳ này, những vị có bằng Tú tài chưa 
được đưa tên vào Quốc triều Hương khoa 
lục, nhưng quê hương Phú Yên rất coi trọng 
là người học rộng, nên được đón đưa làm lễ 
vinh quy bái tổ, ghi danh, lưu truyền. 

Trong số này có 21 vị: Lê Thành Phương, 
Trương Chính Đường, Ngô Quang Khuê, 
Trần Đình Khánh, Nguyễn Hộc, Nguyễn Vận, 
Tô Quế, Huỳnh Thượng Trung, Nguyễn Tấn, 
Nguyễn Doãn, Lê Văn Hoành, Đinh Châu, 
Đinh Nho Trấn, Huỳnh Huệ Địch, Nguyễn 
Nhân Hiếu, Trình Châu, Trương Dụng Bút, 
Lê Ngọc Cẩn, Lê Doãn Cung, Đặng Uyển, 
Phan Quế.

Năm 1919, triều đình Huế bỏ khoa thi 
hương bằng chữ hán, chuyển sang học và 
thi cử bằng tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ. 
Từ năm 1920 đến trước cách mạng tháng 
8/1945, có 16 người đậu bằng Tiểu học 
Pháp Việt (Primaire, tương đương lớp 5 ngày 
nay), gồm: 
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Lê Hoàng Hà, người đầu tiên đậu bằng 
Tiểu học Pháp Việt (Primaire) ở kinh đô Huế 
năm 1920. Trước đó, cụ Lê Hoàng Hà đậu 
bằng cử nhân Hán học năm 1918 khoa thi 
cuối cùng của triều Nguyễn. 

Quách Đình Liên đậu bằng Tiểu học tại 
Huế, được làm lễ “vinh quy bái tổ” năm 1921 
và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường 
tiểu học Phú Thứ (sơ học yếu lược, từ lớp 
một đến lớp ba). 

Năm 1922, có 5 người đậu bằng Tiểu học 
Pháp Việt, là: Trần Bính (sau này là Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Phú 
Yên), Phan Ngọc Thành, Huỳnh Tấn Dụng, 
Đặng Tín, Trương Tấn Tiếp.

Năm 1923 có 3 người đậu bằng Tiểu học 
Pháp Việt, là: Đoàn Thuật, Cao Quang Minh 
và Võ Thị Trang (người phụ nữ Phú Yên đầu 
tiên đậu bằng Primaire). 

Năm 1924, có 4 người đậu bằng Tiểu học 
Pháp Việt, gồm: Phạm Tấn Khích, Ngô Phụng 
Lâm, Nguyễn Như, Nguyễn Đệ.

Năm 1925, có 6 người đậu bằng Tiểu học 
Pháp Việt, gồm: Phan Thanh (sau này, năm 
1929 làm Bí thư Chi bộ Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên tại Phú Yên, tổ chức tiền 
thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), Huỳnh 
Ảnh, Lê Nguyên Thẩm, Huỳnh Thượng 
Thạch, Huỳnh Nhân, Trần Lễ.

Năm 1926, có 6 người đậu bằng Tiểu học 
Pháp Việt, gồm: Lê Kỉnh Hứa, Nguyễn Khiêm, 
Huỳnh Khinh, Đặng Nhơn, Phan Thanh Cưu, 
Lê Cụ.

Mãi đến năm 1929, Phú Yên mới có người 
đậu bằng Thành Chung (Diplome, tương 
đương lớp 9 ngày nay), là Trần Sỹ. Năm ấy, 
thầy Trần Sỹ 19 tuổi.

Năm 1930 có thêm một người đậu 
bằng Diplome là Huỳnh Thượng Thạch. 
Năm 1942 có thêm người đậu bằng 
Diplome là Đào Sịa.

Năm 1939, lần đầu tiên Phú Yên có 3 
người đậu bằng Tú tài Tây (Baccalauréatil), 
là các vị: Nguyễn Tích, Trần Kỳ Doanh và 
Trần Ngũ Phương.

Năm 1943, ông Trần Suyền, sau này là 
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, được truy phong 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
Nhân dân, đậu Tú tài Tây.

Có ba vị người Phú Yên tiếp tục học lên 
bậc đại học, gồm: Trần Ngũ Phương, Trần 
Suyền học trường Cao đẳng canh nông 
Đông Dương), Ung Văn Răng  học trường 
Cao đẳng kỹ nghệ Đông Dương.

Trong Cách mạng tháng 8/1945, 3 vị 
đang học các trường đại học đều xếp bút 
nghiên tham gia cách mạng.

Nhiều vị khoa bảng Phú Yên như đã 
trình bày có ảnh hưởng sâu rộng đối với 
hậu thế.

Năm 1943, ông Trần Suyền, sau này là Bí thư Tỉnh ủy 
Phú Yên, đậu Tú tài Tây. 
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QUÝ SƠN

PGS.TS ĐOÀN VĂN ĐIỆN - 
Cả đời vì sự nghiệp trồng người

PGS.TS Đoàn Văn Điện quê ở TX Sông Cầu, trong 
một gia đình truyền thống. Ông từng là Hiệu trưởng 
của Trường đại học Nông Lâm. Khi đến tuổi nghỉ hưu 
theo quy định, ông mở trường đại học dân lập, sau 
nữa ông lập thêm trường phổ thông tư thục, gắn đời 
mình với sự nghiệp trồng người của đất nước.

Người tiên phong
Những năm 1954-1955, chàng thanh niên Đoàn Văn 

Điện được đưa ra miền Bắc đi học và phục vụ cách mạng 
sau này. Ông thi đỗ vào Trường Đại học Nông lâm Hà 
Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Sau khi tốt 
nghiệp, chàng kỹ sư Đoàn Văn Điện có nhiều sáng kiến, 
đóng góp và được xem là người đặt nền móng cho khoa 
Cơ khí nông nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1973, sau 
khi Hiệp định Paris được ký kết, ông được phân công tham 
gia đoàn khảo sát nông nghiệp miền Nam có nhiệm vụ 
lập kế hoạch nông nghiệp, xây dựng thế trận kinh tế quốc 
phòng cho vùng này. Năm 1974, Tổng cục Nông nghiệp 
miền Nam thành lập, Đoàn Văn Điện được phân công về 
xây dựng Trường Trung học Nông nghiệp B2, có nhiệm 
vụ đào tạo cán bộ nông nghiệp cho miền Nam, phục vụ 
phát triển nông nghiệp Miền trong chiến tranh, đồng thời 
thu hút trí thức từ thành phố ra vùng giải phóng để đào 
tạo phục vụ cách mạng và kiến thiết đất nước sau này. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, sau này cũng 
là đề tài tiến sĩ của ông là “làm đất thay đổi” ở vùng Đông 
Nam Bộ. Tháng 4/1975, Đoàn Văn Điện được phân công 
giữ Quyền Hiệu trưởng nhà trường. Trường Trung học 
Nông nghiệp dời về đóng tại Tiền Giang, hoạt động ổn 
định một thời gian, cấp trên lại điều ông về xây dựng Khoa 
Cơ khí của Trường Đại học Nông - Lâm - Súc Sài Gòn (sau 
đổi thành Đại học Nông nghiệp 4 và hiện tại là Trường 
Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh). 

Sau gần 6 năm xây dựng 
khoa Cơ Khí nông nghiệp chỉ 
có một cán bộ trở thành một 
khoa lớn với gần 70 cán bộ, 
nhân viên, là khoa cơ bản của 
nhà trường. Năm 1989, sau khi 
du học ngành Quản lý kinh tế 
tại Liên Xô (cũ) trở về, ông được 
bầu làm Hiệu trưởng Trường 
Đại học Nông nghiệp 4.

Trên cương vị Hiệu trưởng 
nhà trường, ông đã có những 
quyết sách “đi trước thời đại”, 
nâng tầm cao về mặt chuyên 
môn, vị thế nhà trường, mở 
rộng quan hệ quốc tế, đón 
nhận cái mới, tiến bộ; mở rộng 
chuyên ngành đào tạo (đào tạo 
cả sinh viên quốc tế và sau đại 
học). Ông đã cùng với đội ngũ 
những cán bộ thời kỳ đầu đã 

PGS.TS Đoàn Văn Điện



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  11

dày công, tâm huyết xây dựng một Trường 
Đại học Nông lâm có thương hiệu và uy tín 
mãi đến hôm nay. 

Gắn bó với sự nghiệp trồng người
Năm 1994, nghỉ hưu theo chế độ, PGS.TS 

Đoàn Văn Điện và một số người bạn sáng 
lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng, được 
Thủ tướng Chính phủ quyết định vào tháng 
9 năm 1997. 

Thời điểm đó, mô hình đại học dân lập 
hoàn toàn mới mẻ. Trong vai trò Hiệu trưởng, 
TS Điện cùng đội ngũ lãnh đạo nhà trường đã 
vận hành, lèo lái ngôi trường non trẻ đi đúng 
hướng, hiệu quả. Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 
đầu tiên, khi trường đã đi vào ổn định, PGS.
TS Đoàn Văn Điện nghĩ đến việc đào tạo lứa 
học trò từ cấp phổ thông để tạo nền móng 
vững chắc. Ông “lùi lại” xây dựng, thành lập 
Trường THCS và THPT Việt Thanh (TP. Hồ Chí 
Minh). Ông muốn mở trường để dạy cho 
học sinh theo đúng mục tiêu giáo dục của 
Luật Giáo dục “Đào tạo thành những con 
người Việt Nam có đức, có tài để làm chủ và 
xây dựng Tổ quốc Việt Nam”. Ông coi trọng 
tính nhân văn trong giáo dục, bởi đó mới là 

nguồn gốc của nhân cách, cái gốc của con 
người, dẫn lối thành công. Tôn chỉ của Trường 
THCS & THPT Việt Thanh là: “Dạy làm người 
trước khi dạy chữ”.

Ông tâm niệm, trường học có “thiên chức” 
giáo dục các em thành người, trường học phải 
dạy các em tính tự lập, biết cách “làm người”. 
Tiêu chí của trường là “Chất lượng -Trung 
thực - Hội nhập”, không chạy theo thành 
tích… Vậy mà kết quả đào tạo năm sau tiến 
bộ hơn năm trước, tỉ lệ phần trăm khá, giỏi, 
tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp luôn cao. Sau 15 năm 
thành lập,  Trường THCS & THPT Việt Thanh 
đã có vị thế trong hệ thống các trường ngoài 
công lập ở TP Hồ Chí Minh và trong cả hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

Chưa hết, từ năm học 2013-2014, PGS.TS 
Đoàn Văn Điện lại tiếp quản Trường THPT 
Huỳnh Thúc Kháng (TP. Hồ Chí Minh). Lần này, 
TS Đoàn Văn Điện tiếp tục hạ quyết tâm đầu 
tư xây dựng một ngôi trường chất lượng, ở 
đó không vì lợi nhuận. Học phí của các bậc 
cha mẹ đóng cho con đều đầu tư trở lại cho 
giáo dục. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương 
Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, 
nhận xét: “Đây là đề án thể hiện tâm huyết 
của những nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp 
giáo dục thế hệ trẻ”.

PGS.TS Đoàn Văn Điện là một tấm gương 
vượt khó để tự học suốt đời. Trong bối cảnh 
rất khó khăn về kinh tế, chiến tranh thì ác liệt 
nhưng ông vẫn cố gắng học. Một thời gian 
ông học Trường Trung học Lương Văn Chánh 
(Phú Yên), lại di chuyển theo học Trường Trung 
học Lê Khiết (Quảng Ngãi) - trường trung 
học duy nhất ở Liên Khu 5 thời kháng chiến. 
Sau đó là đại học, cao học, nghiên cứu sinh 
trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông học từ 
cuộc sống. Ông tâm sự: “Còn khỏe thì còn 
làm việc, gắn bó với nghiệp trồng người, chắc 
đây là “cái nghiệp” của cuộc đời, “duyên nợ” 
với thế hệ trẻ”!

GS.Viện sĩ Phạm Minh Hạc, nguyên 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nguyên Phó 
Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, từng 
nhận xét về PGS.TS Đoàn Văn Điện: Gần 
20 năm thân với nhau, tôi cảm phục anh 
có chuyên môn giỏi, một tấm lòng cao 
cả, một triết lý sống thương người, trọng 
người, bao dung, độ lượng, hết lòng vì 
sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ. Nói gọn 
lại, anh xứng đáng với danh hiệu một 
nhà giáo dục nhân văn, nhân ái và nhân 
đạo. Cuộc đời đầy trắc trở gian truân, vô 
vàn khó khăn anh đã vượt qua. 
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QUÝ BÌNH

PGS.TS NGUYỄN QUỐC LỘC: 
Một con người tài năng, nhiệt huyết

PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc sinh ngày 
25/12/1936, tại làng Phước Hậu, nay là khu 
phố Phước Hậu 1, Phường 9, thành phố 
Tuy Hòa. Sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống cách mạng vẻ vang, hai bậc 
thân sinh là cán bộ cách mạng lão thành 
Nguyễn Quốc Thoại và Nguyễn Thị Ngâm. 
Ông là cựu học sinh Trường trung học kháng 
chiến Lương Văn Chánh trong những năm 
1949-1951.

Đầu năm 1954, Pháp mở chiến dịch Át-
lăng, đánh chiếm vùng tự do Phú Yên. Cả 
gia đình ông tản cư ra Cây Vừng (giáp tỉnh 
Bình Định), rồi lên buôn Ma Hàm, miền Tây 
Phú Yên. Tại đây, Nguyễn Quốc Lộc lên Tây 
Nguyên nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Quân 
đội Nhân dân Việt Nam khi chưa đầy 18 
tuổi, chiến đấu ác liệt tại chiến trường gian 
khổ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số 
Tây Nguyên. 

Tháng 12/1954, Nguyễn Quốc Lộc tập kết 
ra miền Bắc, ông được quân đội cử đi đào 
tạo Quan trắc pháo binh. Ngày 20/3/1957, 
ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đảng viên chính thức ngày 20/9/1957. 
Những năm sau đó ông tiếp tục được cử đi 
học và trải qua nhiều vị trí công tác trong 
các đơn vị quân đội và ngành Văn hóa.

Từ năm 1961 đến năm 1964, ông là sinh 
viên Trường đại học Tổng hợp Lomonoxop 
ở Matxcơva (Liên Xô), giữ chức Bí thư Chi 
bộ đảng của lưu học sinh Việt Nam. 

Năm 1971-1974, ông là nghiên cứu 
sinh Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Ngày 
10/7/1974 ông bảo vệ thành công luận án 
tiến sĩ ngành Dân tộc học tại Viện Dân tộc 
học Liên Xô. Về nước, ông được bố trí công 
tác tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Tháng 5/1975, Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng có quyết định điều động ông vào 
công tác ở miền Nam, nhận nhiệm vụ vào 
tiếp quản Đại học Huế, làm Trưởng ban 
điều hành Trường Đại học Văn khoa Huế, 

Nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Phan Thanh 
Bình thăm PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc, hiện đang sống 

với con tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: QUÝ BÌNH
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làm Phó Hiệu trưởng, kiêm Bí thư Đảng ủy 
Trường Đại học Tổng hợp Huế (được thành 
lập ngày 26/10/1976).

Với tư cách nhà quản lý, PGS Nguyễn 
Quốc Lộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
của mình. Trong đó có việc xây dựng đề án 
trình Bộ GD-ĐT mở ngành Văn - Sử cho Đại 
học Huế, là nhà sáng lập ra các ngành xã 
hội và nhân văn của Đại học Huế ngày nay.

Với Đại học Huế, PGS Lộc còn để lại một 
dấu ấn nổi bật nữa, đó là việc xây dựng 
phòng trưng bày, có thể gọi là Bảo tàng 
Dân tộc học có giá trị tại Trường Đại học 
Huế, điều mà nhiều trường có bề dày ở Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh thời điểm đó chưa 
làm được. Ông có thời gian dài gắn bó với 
Trường Đại học Huế và yêu mến vùng đất 
cố đô này. Ngoài những kết quả trong công 
tác quản lý ở Đại học Huế, ông còn để lại 
một công trình khoa học nghiêm túc, giá trị 
cho vùng đất này: Cuốn sách Các dân tộc 
thiểu số ở Bình Trị Thiên. 

Ngày 28/5/1984, TS Nguyễn Quốc Lộc 
được phong học hàm Phó Giáo sư ngành 
Dân tộc học.

Tháng 7/1986, Bộ trưởng Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp điều động, biệt 
phái PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc làm Phó Hiệu 
trưởng Trường Cán bộ quản lý, phụ trách 
phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh.

Thời kỳ đổi mới, ông là người đầu tiên xây 
dựng Trường Đại học ngoài công lập: Viện 
đào tạo mở rộng (năm 1990). Sau đó viện này 
đổi tên thành Trường Đại học Mở - Bán công 
thành phố Hồ Chí Minh (năm 1993). PGS.TS 
Nguyễn Quốc Lộc khai sinh khoa Đông Nam 
Á học. Ông là Ủy viên hội đồng Khoa học 
xã hội TP Hồ Chí Minh từ năm 1989. PGS.TS 
Nguyễn Quốc Lộc nghỉ hưu năm 1999. 

Đóng góp của PGS Nguyễn Quốc Lộc khi 
chuyển vào TP Hồ Chí Minh công tác lại nổi 
bật ở lĩnh vực khác. Bằng tài năng, nghi lực 
và sự năng động PGS. TS Nguyễn Quốc Lộc 
đã xây dựng một trung tâm đào tạo có uy tín 
mở rộng quy mô nâng cao chất lượng, đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu 
văn hóa - giáo dục với các nước trong khối 
ASEAN, rất phù hợp và góp phần thực hiện 
đường lối chính trị, đường lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới. 

PGS Nguyễn Quốc Lộc luôn hướng về 
quê hương, và muốn cống hiến, góp sức 
mình cho quê nhà. Cụ thể và sinh động nhất 
là ông đã mở rộng Khoa Đông Nam Á học 
về Phú Yên và đã đào tạo được nhiều lớp 
sinh viên, trở thành nguồn nhân lực chất 
lượng cho tỉnh nhà.

PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc được Đảng 
và Nhà nước tặng thưởng Huân chương 
Kháng chiến, Huân chương Lao động, Huân 
chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương 
Chiến thắng và nhiều huân huy chương 
cao quý.

PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc đã chủ trì 
7 đề tài nghiên cứu  khoa học cấp Nhà 
nước, cấp bộ, tỉnh thành; là tác giả trên 
30 cuốn sách đã xuất bản và trên 100 
báo cáo khoa học được công bố trên 
các tạp chí danh tiếng trong và ngoài 
nước. Là một nhà giáo có thâm niên 
hơn 40 năm dạy học, PGS.TS Nguyễn 
Quốc Lộc đã có công đào tạo nhiều cử 
nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và khai sinh ngành 
đào tạo Đông Nam Á học ở nước ta. 
Tại Phú Yên, PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc 
chủ biên đề tài Lịch sử Phú Yên thế kỷ 
XVII-XVIII và cuốn sách Các dân tộc 
thiểu số Phú Yên.
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GS.TS NGUYỄN ANH TUẤN - Nguyên Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ
BÌNH QUÝ

Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc
Núi Đá Bia cao vút tầng mây 
Sông kia núi nọ còn đây 
Mà người non nước ngày nay phương nào.
“Người non nước” đã về vùng mây trắng ấy sinh quán 

ở làng Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa, GS.TS 
Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học 
Cần Thơ (2006-2011).

GS.TS Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 18/10/1955, đã từng 
là sinh viên đại học Học viện Quốc gia Nông nghiệp Sài 
Gòn trước năm 1975 (nay là Trường Đại học Nông lâm TP 
Hồ Chí Minh), nơi ông tiếp tục hoàn thiện chương trình đại 
học trong những năm 1975-1979.

Tốt nghiệp đại học năm 1979, ông được tuyển làm giảng 
viên Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ (1979-1987).

Sau đó, ông được cử đi học cao học tại Học viện Kỹ 
thuật châu Á (AIT - Asian Institute of Techology), tại thủ 
đô Bangkok (Thái Lan) và nhận bằng Thạc sĩ. Ông tiếp tục 
được Nhà nước cho làm Nghiên cứu sinh, tại Trường Đại 
học Auburn, Alabana (Hoa Kỳ) và bảo vệ thành công học 
vị Tiến sĩ năm 2001. Trở về Đại học Cần Thơ, ông tiếp tục 
công tác, cống hiến, năm 2005, ông được Hội đồng Giáo 
sư Nhà nước công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Từ năm 2006 đến năm 2011, ông là Hiệu trưởng Trường 
Đại học Cần Thơ. Ông được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2008. Năm 2012, Nhà giáo Ưu tú 
Nguyễn Anh Tuấn thôi làm quản lý Đại học Cần Thơ, dạy 
tại Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ và đảm nhận 
nhiệm vụ Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ.

Năm 2014, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công 
nhận chức danh Giáo sư, tiếp tục là giáo sư thỉnh giảng 

GS.TS, Nhà giáo Ưu tú  
Nguyễn Anh Tuấn

Tưởng nhớ nhà khoa học quê hương Phú Yên -

ngành Thủy sản tại Đại học 
Cần Thơ và nhiều trường đại 
học trong cả nước.

GS.TS Nguyễn Anh Tuấn 
là một trong số ít những 
chuyên gia khoa học hàng 
đầu của đất nước về nuôi 
trồng thủy sản, đặc biệt là 
nuôi cá nước ngọt như: rô 
phi, bóng tượng, cá tra… với 
chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Ngoài chức danh Hiệu 
trưởng Đại học Cần Thơ, 
GS.TS Nguyễn Anh Tuấn có 
rất nhiều cống hiến khoa 
học. Ông là Ủy viên Hội 
đồng Chính sách khoa học 
và công nghệ quốc gia 
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(nhiệm kỳ 2008-2013), Ủy viên Hội 
đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành 
Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản (nhiệm kỳ 
2009-2014 và nhiệm kỳ 2014-2019). 
Ông còn là Ủy viên Hội đồng Biên tập 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (trực thuộc Bộ KH&CN), nhiệm 
kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Vận động 
thành lập Hiệp hội các Trường đại học 
và cao đẳng Việt Nam.

Đối với giới khoa học quốc tế, 
GS.TS Nguyễn Anh Tuấn là hội viên 
Hội nghề cá thế giới và hội viên Hội 
nghề cá châu Á.

Giáo sư Nguyễn Anh Tuấn lâm bạo 
bệnh và từ trần ngày 17/11/2020.

Khi GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn 
Anh Tuấn đi xa, Trường Đại học Cần 
Thơ đánh giá rất cao công lao đóng 
góp và cống hiến khoa học đặc sắc 
của ông: “Trong nhiệm kỳ 2006-2011, 
Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn đã 
tiến hành mở rộng quy mô đào tạo, 
đa dạng hóa loại hình và hình thức 
đào tạo, mở rộng và đẩy mạnh đào 
tạo sau đại học, đào tạo các ngành 
nghề phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH, 
đào tạo ngoại ngữ và đào tạo cán bộ 
nguồn... Sự đổi mới nổi bật từ nhiệm 
kỳ của GS.TS Nguyễn Anh Tuấn là 
triển khai áp dụng học chế tín chỉ triệt 
để đối với tất cả các ngành và khóa 
đào tạo; thực hiện cải tiến nhiều lần 
về tổ chức chương trình nội dung và 
mục tiêu đào tạo cho phù hợp với 
nhu cầu của thực tiễn sản xuất theo 
từng loại ngành nghề ở đồng bằng 
sông Cửu Long và cả nước, tiếp tục 
đẩy nhanh và ứng dụng hiệu quả 
công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý và đào tạo của trường. Ông có nhiều giải 
pháp hợp lý đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát 
triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, đáng chú ý là công 
tác học hàm, học vị…” 

Một cánh chim bằng khoa học quê Phú Yên 
tung bay trên bầu trời quê hương, vượt núi Đá Bia, 
sải cánh về trời nam Tổ quốc và cống hiến, vinh 
quang đầy tự hào…!

Ta cùng về Nguyễn Huệ nhé bạn ơi!
Ngày hội khóa giữa mùa hoa phượng vĩ
Nắng hạ vẽ ẩn bao điều huyền bí
Trong mắt ai điểm sáng đẹp biển trời.

Tôi sẽ về cùng các bạn vui chơi
Ôn kỷ niệm năm xưa ta cùng học
Trên bảng phấn, những thân thương 
ngang dọc 
Tên thầy cô... tên bạn... lớp chúng mình...

Tôi sẽ về hẹn bạn lúc bình minh
Nghe tiếng trống xếp hàng theo bảng chữ
Gió thì thầm tên bạn nam, bạn nữ
Hỏi còn ai, hôm ấy... vắng hôm này!

Tôi sẽ về gặp bạn để cùng say...
Để trắng áo thư sinh mình đang mặc
Để ánh mắt sáng trên từng khuôn mặt
Để hồn nhiên quay lại tuổi học trò...

Về lại trường xưa 
nhân ngày hội khóa

GIANG TỬ VÂN 
(CHS Trường THPT Nguyễn Huệ)
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HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN NGÀY CÀNG 
PHÁT TRIỂN CÙNG LỰC LƯỢNG HỘI VIÊN NÒNG CỐT 

VÀ ĐA DẠNG HÓA NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 
TRONG XU THẾ THỜI ĐẠI MỚI

TTTT

Tiền thân là Hội Ái hữu cựu học sinh trung học Phú 
Yên từ năm 1970 và tái thành lập vào năm 1989, Hội 
cựu Học sinh - Sinh viên Phú Yên đến nay đã tổ chức 
nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xã 
hội hóa giáo dục của tỉnh. Qua 35 năm hình thành 
và phát triển, Hội kết nạp nhiều hội viên mới, xây 
dựng lực lượng hội viên nòng cốt và phát triển mạng 
lưới hoạt động của Hội tại các trường THPT trên toàn 
tỉnh. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn - 2024, Trung tâm 
truyền thông Trường PT Duy Tân phỏng vấn ông Lê 
Nhường, Phó Chủ tịch thường trực Hội cựu HS-SV 
Phú Yên về hoạt động của Hội trong thời gian qua và 
phương hướng phát triển trong năm tới.

* Thưa ông, trong năm vừa qua, công 
tác tổ chức của Hội được tiếp tục phát 
triển vững mạnh như thế nào?

Sau 02 năm (2021, 2022) do ảnh hưởng 
dịch bệnh COVID-19 đã không tổ chức cuộc 
họp gặp mặt như thường lệ. Đầu năm 2023 
- Xuân Quý Mão, Ban Thường trực Hội đã tổ 
chức gặp mặt đầu năm vào ngày 26/01/2023 
nhằm ngày mùng 5 Tết, gồm tất cả các Ủy 
viên BCH và các cựu HSSV qua các thời kỳ. 
Trong cuộc gặp này ngoài việc đánh giá công 
tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023, 
phát hành Tập san số 7, còn là buổi gặp mặt 
đầu xuân của các thế hệ cựu học sinh - sinh 
viên sau hai năm ảnh hưởng của dịch bệnh. 
Đồng thời kết nạp 02 hội viên là ông Lê Văn 

Nam- Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu 
trưởng Trường phổ thông Duy Tân và ông 
Trần Lưu Cường- Phó Chủ tịch Hội đồng 
trường, Trưởng ban Đào tạo Trường phổ 
thông Duy Tân là thành viên của Hội cựu 
HSSV Phú Yên sinh hoạt tại Chi hội cựu học 
sinh Trường phổ thông Duy Tân. 

Trước đó, trong năm 2022, Hội cựu 
HSSV Phú Yên đã phối hợp với Sở GD&ĐT 
Phú Yên thành lập mới 23 chi hội cựu học 
sinh, nâng tổng số các chi hội là 27, cùng 
với các Ban liên lạc hội cựu học sinh các 
trường THPT.  

Việc mở rộng và kết nạp hội viên mới 
chính là phương thức để Hội cựu HSSV 
Phú Yên không ngừng củng cố mạng lưới 
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hoạt động ngày càng phát triển cả bề rộng 
và chiều sâu. 

* Vậy thưa ông, các chi hội hiện nay đã 
thực hiện công tác tổ chức như thế nào để 
đảm bảo hoạt động của chi hội nói riêng 
và Hội cựu HSSV Phú Yên nói chung?

Với các tiêu chí hoạt động của Ban Chấp 
hành Hội cựu HSSV Phú Yên đề ra tại Đại 
hội Hội cựu HSSV Phú Yên khóa V, nhiệm 
kỳ 2020-2025, các chi hội luôn cố gắng xây 
dựng đầy đủ các mảng hoạt động theo 
nhiều phương thức mới. Nhiều chi hội đã 
tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm 
kỳ (2023-2028) như Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Trần Suyền (Phú Hòa), Chi hội 
cựu học sinh Trung học Bồ Đề Tuy Hòa, Chi 
hội cựu học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự 
(Tp. Tuy Hòa), Chi hội trường THPT Trần Phú 
(Tuy An). Riêng Chi hội cựu học sinh Trường 
Phổ thông Duy Tân kiện toàn nhân sự BCH 
nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội, các cựu 
học sinh của từng trường đều có những 
đóng góp vào quỹ xây dựng trường và quỹ 
học bổng, khen thưởng học sinh. Trong năm 

này, Hội cũng duy trì phát hành ấn phẩm 
Tập san xuân, chính thức cho ra mắt Tập san 
số 8 mừng Xuân Giáp Thìn – 2024. 

* Ngoài kiện toàn công tác tổ chức, 
ông có thể cho biết thêm những hoạt 
động chủ yếu khác của các chi hội và 
Hội cựu HSSV Phú Yên trong thời gian 
qua không?

Sau khi công tác tổ chức được vận hành 
hiệu quả, Hội còn tập trung quỹ thời gian 
hoạt động vào công tác khuyến học – 
khuyến tài và công tác ái hữu. Đây chính 
là chủ trương cốt lõi của Hội từ khi tái lập 
(1989) đến hôm nay. 

Đối với công tác khuyến học – 
khuyến tài:  

- Hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng để Hội 
Sinh viên tỉnh Phú Yên (Tỉnh Đoàn) và các tổ 
chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức gặp 
mặt sinh viên tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu 
đang học tập trên mọi miền tổ quốc về quê 
nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 
(vào ngày 16/01/2023 - 25 tháng Chạp).

  Các vị trong Ban Thường trực Hội cựu HSSV Phú Yên tại buổi họp mặt đầu năm 2023- Quý Mão
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Ông Đào Tấn Lộc, Chủ tịch Hội cựu HSSV tỉnh và ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành GD 
Phú Yên phát thưởng 20 giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023

- Hỗ trợ kinh phí 05 triệu đồng để Nhà 
thiếu nhi tỉnh tổ chức chung kết cuộc thi 
“Theo dòng sự kiện” cho học sinh THPT trên 
địa bàn tỉnh (28/4/2023). 

- Ngày 26/5/2023, nhân Lễ tổng kết năm 
học 2022-2023 tại Trường Phổ thông Duy 
Tân, BCH Hội cựu HSSV tỉnh đã tổ chức khen 
thưởng 20 giáo viên có thành tích xuất sắc 
trong việc bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ 
thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 
2022-2023, với tổng số tiền 40 triệu đồng và 
51 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi 
chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022-2023, 
với tổng kinh phí 48.800.000đ (Kinh phí khen 
thưởng được trích từ quỹ hoạt động của Hội 
và sự hỗ trợ từ Trường Phổ thông Duy Tân).

- Trong dịp Sở Giáo dục và Đào tạo Phú 
Yên tổ chức Lễ tuyên dương - Khen thưởng 
học sinh giỏi, xuất sắc tỉnh Phú Yên năm học 
2022-2023 vào ngày 03/8/2023, Hội cựu Học 
sinh – Sinh viên Phú Yên đã hỗ trợ học bổng 
cho những em học sinh giỏi, xuất sắc của 
tỉnh nhà với số tiền 10 triệu đồng.

- Các Chi hội cựu học sinh ở các Trường 
THPT đã tổ chức huy động trong cựu học 
sinh cùng các tổ chức xã hội tại địa phương 
để hỗ trợ phát thưởng, học bổng cho học 
sinh trong dịp Lễ tổng kết năm học 2022-
2023, Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 
và Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2023-2024.

Đối với công tác ái hữu:  
Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên của 

Hội. Thăm hỏi một số hội viên ốm đau, bệnh 
tật, có hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, tang 
chế... Ngoài ra Hội và các Chi hội, các Ban liên 
lạc liên lớp ở các trường tổ chức các buổi họp 
mặt, gặp gỡ bạn bè từ xa về tạo tình cảm 
gắn bó, giữ được mối quan hệ thân thiết.

- Trong hai ngày 4,5/8/2023 tại Trường 
THPT Lê Hồng Phong (H. Tây Hòa), Chi hội 
cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong 
– Ban liên lạc cựu học sinh khóa (1990-1993) 
đã tổ chức Chương trình Hội khóa kỷ niệm 
30 năm ngày ra trường của tập thể học sinh 
niên khóa 1990-1993 với chủ đề “HỘI NGỘ 
VÀ TRI ÂN”.
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- Ngày 06/8/2023, tại Trường THPT 
Nguyễn Huệ, Ban liên lạc cựu học sinh các 
khối từ lớp 6 - lớp 12 của khóa (1971- 1978), 
tổ chức HỘI NGHỊ TRI ÂN 45 NĂM NGÀY RA 
TRƯỜNG để gặp mặt quý thầy cô giáo và 
cựu học sinh các thế hệ.

- Ngày 12/8/2023, tại Trường THPT Lê 
Trung Kiên (Thị xã Đông Hòa), Chi hội cựu 
học sinh của trường - Ban liên lạc học sinh 
các lớp khóa (2000-2003) tổ chức gặp mặt 
các cựu học sinh và tri ân quý thầy cô. 

- Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2023-
2024 vào ngày 05/9/2023 để động viên các 
em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn tiếp tục được rèn luyện và học tập 
dưới mái trường THPT Lê Trung Kiên, nhiều 
thế hệ cựu học sinh nhà trường đã trao học 
bổng cho trên 50 lượt học sinh. Cụ thể: Cựu 
học sinh khóa 1993-1996, trao tặng 40 suất 
học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 
5 quyển vở 200 trang, với tổng số tiền hơn 
40 triệu đồng. Cựu học sinh Nguyễn Đình 
Văn, khóa 2010-2013, trao tặng 10 suất học 
bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, với tổng số tiền 
20 triệu đồng. 

- Ngày 26/8/2023 tại trường THCS 
Nguyễn Văn Trỗi (Tp. Tuy Hòa), Chi hội cựu 
học sinh Trung học Bồ Đề Tuy Hòa đã tổ chức 
hội ngộ gặp mặt quý thầy cô và các bạn học 
sinh khóa (1963-1970), khóa (1964-1971), 
khóa (1967-1974). 

- Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Du 
niên khóa (2000-2003) trao tặng 12 suất học 
bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp Lễ khai giảng năm học (2023-2024) 
trị giá 12 triệu đồng trao bằng tiền mặt và 
tặng nhà trường 01 Tivi 65 inch trị giá 15 
triệu đồng.

- Sáng ngày 05/9/2023, tại Lễ khai giảng 
của Trường THPT Trần Phú, các cựu học sinh 
của nhà trường tặng các học bổng: Tổng 
công ty Đối tác Chân Thật (anh Nguyễn 
Thanh Hân khoá 1995-1998, CT.HĐQT kiêm 
TGĐ) đã trao biểu trưng tài trợ 10 suất học 
bổng là toàn bộ học phí và bảo hiểm Bảo 
Việt cho 10 học sinh khối lớp 10. Các anh 
chị cựu học sinh lớp 12A khóa 1994-1997 đã 
trao 05 suất học bổng cho học sinh vượt khó 
học tốt mỗi suất 01 triệu đồng. Anh Phan 
Văn Huệ (khoá 1991-1994), Hiệu trưởng 

Ông Lê Nhường, Phó Chủ tịch Hội cựu HS-SV tỉnh phát thưởng cho sinh viên tiên tiến  
xuất sắc tại chương trình vinh danh sinh viên Phú Yên tiêu biểu tết Quý Mão 2023.
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Ông Phạm Văn Tín, Tổng Thư ký và bà Nguyễn Thị Phương Giang 
Phó Tổng Thư ký Hội cựu HSSV tỉnh phát thưởng học sinh  

đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 
2022-2023

trường Đại học Xây dựng Miền 
Trung đã trao 05 xuất học bổng 
cho học sinh vượt khó học tốt mỗi 
suất 01 triệu đồng.

Như vậy, Hội cựu HSSV Phú Yên 
chính là một minh chứng rõ ràng 
của một tổ chức xã hội tập hợp tất 
cả các cựu học sinh, sinh viên trên 
toàn tỉnh, hoạt động với mục tiêu 
chung chủ yếu là xây dựng tình 
đoàn kết giữa các thế hệ học sinh, 
sinh viên theo học tại các trường; 
gắn kết và phát huy những truyền 
thống tốt đẹp của các cá nhân và 
nhà trường. 

Trong xu thế thời đại mới, 
phương hướng nhiệm vụ năm 
2024 của Hội sẽ như thế nào 
thưa ông?

Khi xu hướng số hóa ngày càng 
phát triển, các hội viên dễ dàng 
liên hệ qua mạng xã hội như Zalo, 
Facebook, Email. Tận dụng lợi thế 
này, hội sẽ tích cực triển khai thành 
lập thêm các chi hội ở các trường, 
hướng dẫn, nhắc nhở các chi hội 
tổ chức đại hội và tăng cường trao 
đổi thông tin về hoạt động của 
Hội thông qua nền tảng kỹ thuật 
số nhằm giúp đỡ các học sinh, 
sinh viên đang học tập tại trường 
cũng như việc đóng góp vật chất, 
tinh thần để xây dựng ngôi trường 
mà mình đã từng học tập trưởng 
thành. Tập trung xây dựng Hội từ 
cơ sở, ưu tiên các trường THPT, 
ĐH, CĐ.

Tiếp tục vận động các hội viên, 
các tổ chức, các doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để 

phát học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn nhằm động viên các em cố gắng 
vươn lên trong học tập. Đồng thời vận động các hội 
viên tham gia đóng góp kinh phí để phát triển quỹ 
hội. Tổ chức khen thưởng học sinh giỏi lớp 9 cấp 
tỉnh và khen thưởng GV có thành tích bồi dưỡng HS 
giỏi lớp 9.

Hưởng ứng chương trình hành động của Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh Phú Yên trong các hoạt động xã hội như 
tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo, trẻ em tàn 
tật, nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bão lụt…
Tiếp tục hợp tác với Trường phổ thông Duy Tân và 
các tổ chức thiện nguyện để làm công tác từ thiện.

Ông Lương Thế Minh PCT Hội cựu HSSV tỉnh và ông Phan Long Côn 
nguyên PCT Hội cựu HSSV tỉnh phát thưởng học sinh đạt thành tích 

cao trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022-2023

Xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại 
biểu Hội cựu Học sinh- Sinh viên lần thứ VI, nhiệm 
kỳ (2025-2030) và chuẩn bị ra mắt Tập san số 9 chào 
mừng Xuân Ất Tỵ - 2025.
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HỘI CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ HỒNG PHONG:
Với hoạt động khuyến học, khuyến tài - Tiếp bước 
đến trường, tương lai tươi sáng
TRIỆU THỊ THU HỒNG

Ông Lê Nhường - Phó Chủ tịch Hội cựu HS-SV Phú Yên, trao quyết 
định thành lập Chi Hội cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.

Hoạt động khuyến học, 
khuyến tài (KHKT) góp 
phần rất lớn vào việc 

hỗ trợ giáo dục phát triển; tích 
cực xây dựng “Quỹ khuyến học, 
khuyến tài”, khơi dậy và phát 
huy truyền thống hiếu học, xây 
dựng xã hội học tập, xóa đói 
giảm nghèo xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh, giảm các 
tệ nạn xã hội. Thúc đẩy mạnh 
mẽ sự phát triển không ngừng 
của nền giáo dục tỉnh Phú Yên 
nói chung và huyện lúa Tây Hòa 
nói riêng.

Một trong những hoạt động 
KHKT của nhà trường đó là việc 
thành lập Chi Hội cựu học sinh 
(CHS) Trường THPT Lê Hồng 
Phong vào tháng 8/2022. Với 
phương châm rất rõ ràng và 
ý nghĩa đó là: Kết nối – Tri 
ân – Phát triển, Hội giới thiệu 
Ban chấp hành lâm thời với 08 
thành viên là những gương mặt 
tiêu biểu cho CHS nhà trường 
thuộc các niên khóa trong suốt 
45 năm hình thành và phát 
triển. Có thể khẳng định đây 
là cơ hội tốt cho các thế hệ  

học sinh trường THPT Lê Hồng Phong được kết nối với 
nhau và chia sẻ những tình cảm tri ân, thân thương 
nhất dành cho mái trường mà mình đã được dạy dỗ 
để trưởng thành.

Trong suốt thời gian trước và sau khi được thành lập, 
Hội CHS luôn phát huy vai trò “gieo mầm” và tiếp bước 
của mình đối với học sinh của trường THPT Lê Hồng 
Phong nói chung và các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong học tập nói riêng. Bằng những việc 
làm cụ thể về việc vận động xã hội hóa thành công của 
Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự hoạt động rất 
nhiệt tình và năng nổ của Ban chấp hành Hội, các em 
học sinh của nhà trường đã nhận được những suất học 
bổng, những phần quà rất ý nghĩa và kịp thời.

Trong năm học 2021-2022, toàn trường đã quyên 
góp và nhận hỗ trợ được tổng số tiền gần 700.000.000đ, 
trao gần 200 suất học bổng và nhiều suất quà.  
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Trong số đó, 05 suất quà từ Hội 
cựu học sinh – sinh viên Phú 
Yên, trị giá 2.000.000 đồng/suất 
do Thầy Lê Nhường- Phó Chủ 
tịch Hội cựu HS-SV Phú Yên 
trao tặng; đồng chí Lương Văn 
Nhiền – Bí thư Đảng ủy Khối 
cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và 
Du lịch là CHS nhà trường niên 
khóa 1998-1991 đã kêu gọi các 
cá nhân, Công ty TNHH MTV – 
SX trồng trọt Tân Tân, Công ty 
du học Đức do HDEU trao tặng 
học bổng “Cùng em vượt khó 
đến trường” cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 04 suất 
quà trị giá 2.000.000đồng/suất 
và 02 suất du học toàn phần 
tại CHLB Đức với tổng số tiền 
lên tới 498.000.000 đồng. Ông 
Mai Thanh Trúc (CHS niên khóa 
1996-1999) tặng 80 suất học 
bổng với tổng trị giá 24.000.000 
đồng cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong học tập.

Bên cạnh đó, trong năm học 
tiếp theo (năm học 2022-2023), 
quỹ KHKT của nhà trường tiếp 
tục nhận được những suất học 
bổng có giá trị lớn từ CHS thuộc 
các niên khóa. Những suất học 
bổng và các phần quà với tổng 
trị giá lên đến 700.000.000 đồng 
(hơn 330 suất) được trao trực 
tiếp đến các em học sinh trong 
dịp khai giảng và tổng kết năm 
học. Trong đó, nhà trường đã 
nhận được sự đóng góp của 

CHS niên khóa 1999-2002 với 40 suất học bổng với 
tổng trị giá lên tới 20.000.000 đồng và CHS niên khóa 
1997-2000 đã trao tặng 30 suất học bổng mỗi suất trị 
giá 1.000.000 đồng; Nhà thơ Phan Hoàng (CHS niên 
khóa 1982-1985) với 10 suất trị giá 2.000.000 đồng, 
trong Chương trình “Hướng ứng ngày sách – văn hóa 
đọc năm 2023” vào tháng 4/2023, ông đã trao tặng 10 
suất học bổng cho 10 học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp 
tỉnh năm học 2022-2023 với số tiền 4.000.000 đồng; 
ông Mai Thanh Trúc (CHS niên khóa 1996-1999) trao 
tặng 20 suất với trị giá 200.000 đồng/suất, bà Lê Thị 
Ngọc Trân trao 8 suất với tổng số tiền 9.600.000 đồng 
và ông Nguyễn văn Đồng – Phó Giám đốc Sở Xây 
dựng Phú Yên (CHS niên khóa 1979-1982) tặng 15 
suất học bổng với tổng số tiền 7.500.000 đồng; Dược 

Đảng ủy Khối cơ quan Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng 
Công ty TNHH MTV – SX trồng trọt Tân Tân đã trao tặng các 

suất học bổng cho học sinh trường THPT Lê Hồng Phong

Nhà thơ Phan Hoàng (CHS niên khóa 1982-1985) trao các phần quà 
cho các em học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn trong Chương trình 

“Hưởng ứng ngày sách – văn hóa đọc năm 2023”



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  23

sỹ Huỳnh Khang (CHS niên 
khóa 1988-1991) đã được 
gửi đến các em học sinh nhà 
trường 05 suất học bổng 
với tổng số tiền 5.000.000 
đồng. Viết tiếp Chương 
trình Học bổng "Cùng em 
vượt khó đến trường", 
trong  năm học 2022-2023, 
Công ty Cổ phần HDEU phối 
hợp với Công ty TNHH MTV 
Tân Tân đã trao 02 suất học 
bổng toàn phần trị giá 498 
triệu - Du học Hệ Cao Đẳng 
tại CHLB Đức dành cho học 
sinh khối 12. 

Đặc biệt, trong các dịp 
Hội khóa kỷ niệm 20 năm 
ngày ra trường của CHS 
niên khóa 2000-2003 và 30 
năm ra trường của CHS niên 
khóa 1990-1993, quỹ KHKT 
của nhà trường cũng nhận 
được 50 suất học bổng đến 
từ 02 chương trình với tổng 
số tiền lên tới 65.000.000đ. 
Đây là nguồn động viên cả 
về vật chất lẫn tinh thần 
dành cho các em học sinh 
có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn và đặc biệt khó khăn tự 
tin hơn để hoàn thành việc 
học tập của mình.

Có thể khẳng định, công 
tác KHKT và hoạt động của 
Hội CHS trường THPT Lê 
Hồng Phong đã đang và sẽ 
được phát triển hơn nữa để 
góp phần vào sự phát triển 

chung của nhà trường. Đây là một trong những điều kiện 
tiên quyết giúp thúc đẩy quá trình xã hội hóa trong công 
tác giáo dục. Xây dựng và phát huy vai trò của Hội CHS 
chính là việc làm vô cùng ý nghĩa giúp phát triển công tác 
khuyến học trong học sinh toàn trường, đặc biệt là học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hỗ 
trợ và giúp đỡ các em học sinh nghèo là hoạt động có ý 
nghĩa nhân văn của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, 
những tấm lòng hảo tâm. Nhờ vào điều này mà các em 
đã có được điều kiện học tập và phát triển đúng với lứa 
tuổi của mình; giúp các em viết tiếp ước mơ về tương lai 
còn đang dang dở để từ đó trở thành những con người 
có phẩm chất và năng lực tốt, trở thành con người “vừa 
hồng vừa chuyên” có ích cho xã hội.

    Cựu học sinh trao quà cho nhà trường
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Năm một chặng đường, cựu học sinh khóa (2000 - 2003) 

NGUYỄN BẢO TOÀN 
Chi hội trưởng cựu học sinh Trường THPT Lê Trung Kiên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PT LÊ TRUNG KIÊN
20

Ban tổ chức Hội khóa 2000 - 2003

Trong niềm hân 
hoan, hạnh phúc 
và mong chờ, ngày 

12 tháng 8 năm 2023, 12 
tập thể  cựu học sinh khóa 
2000-2003 cùng nhau hội 
tụ dưới mái trường Lê 
Trung Kiên- nơi ghi dấu 
tuổi thanh xuân tươi đẹp 
của một thời cắp sách.

Trải qua một khoảng 
thời gian, Ban liên lạc đã 
xây dựng kế hoạch, chương 
trình, tập hợp và kết nối các 
thành viên của khóa. Bước 
đầu, trao đổi, đóng góp ý 
kiến, thành lập ban tổ chức, 
lựa chọn thời gian gặp mặt 
và thời gian tổ chức hội 
khóa. Với những nỗ lực của 
các thành viên, 291 bạn cựu 
học sinh trong tổng số 552 
gương mặt thân thương của 
khóa 2000 -2023 đã sắp xếp 
thời gian về tham gia hội 
khóa. 

Bao cảm xúc, niềm vui, sự 
xúc động khi được gặp lại 
thầy cô, bạn bè sau 20 năm 

xa cách. Tất cả vỡ òa và trở nên gần gũi như mới ngày hôm 
qua. Những bạn ngày ấy chưa từng quen, chưa một lần 
gặp mặt vậy mà ngày hội khóa hôm nay từng ấy con người 
như thể anh em một nhà, không khoảng cách, không e 
dè. Các bạn đã khép lại những lo toan, những nhọc nhằn, 
những trăn trở cùng hòa vào khí thế của ngày vui chung. 
Từng khuôn mặt, từng ánh mắt, nụ cười, lời nói, cái bắt tay 
đều tràn ngập niềm hạnh phúc. 

Trước ngày hội khóa, chúng em đã kịp trao nhau khoảnh 
khắc tuyệt vời trong trận bóng đá nam diễn ra ngày 11 
tháng 8 tại sân bóng đá Ngọc Tùng nơi tọa lạc của ngôi 
trường Lê Trung Kiên ngày ấy với tinh thần giao lưu, thắt 
chặt tình đoàn kết và ôn lại những kỷ niệm nơi trường xưa 
yêu dấu.
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Năm một chặng đường, cựu học sinh khóa (2000 - 2003) 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PT LÊ TRUNG KIÊN

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà lưu niệm cho nhà trường

Sáng ngày 12 tháng 
8, chúng em được vinh 
dự đón tiếp 46 quý 
thầy, cô giáo nguyên là 
Hiệu trưởng, giáo viên 
đã nghỉ hưu theo chế 
độ, giáo viên đang 
công tác tại trường. 
Quý thầy, cô đã cho 
chúng em sống lại 
khoảnh khắc là những 
học sinh THPT thuở 
nào, được một lần 
nữa lắng nghe những 
bài học đầu đời để 
thêm động lực bước 
tiếp hành trình cống 
hiến sức trẻ cho quê 
hương, đất nước.

Nhiều thầy cô đã về 
thế giới bên kia nhưng 
trong chúng em thầy 
cô vẫn ở đó với câu 
hát xa đưa chúng em 
về với kỷ niệm. Thầy 
cô vẫn vậy, vẫn ân cần, 
vẫn tận tâm và vẫn là 
điểm tựa để chúng 
em tìm về. Thật hạnh 
phúc khi chúng em 
được là học trò của 
thầy cô- những người 
lái đò tận tụy. Cầu 
chúc những điều tốt 
đẹp nhất sẽ đến với 
thầy cô và chúc thầy 
cô luôn khỏe mạnh, 
vững tay chèo những 
chuyến đò tri thức 

đến thành công như cách mà thầy, cô yêu thương, truyền dạy 
cho chúng em.

Trong buổi lễ, thầy Lê Đức Kỳ - nguyên Hiệu trưởng nhà trường 
đã chia sẻ, động viên, ghi nhận những cố gắng của 12 tập thể, 
ban liên lạc và hi vọng chúng em sẽ vững bước thành công, luôn 
nhớ về thầy cô, bạn bè nơi mái trường thân yêu này. Để đáp tạ 
những gì thầy cô đã chắp cánh cho chúng em, bạn Trần Văn 
Tịnh thay mặt khóa đã có bài phát biểu bày tỏ tình cảm, sự tri 
ân cùng những nhắn nhủ yêu thương. Đồng thời, gửi đến nhà 
trường, quý thầy, cô giáo những món quà lưu niệm ghi dấu 20 
năm ngày chúng em trở về.

Xa trường, xa thầy cô nhưng chúng em luôn dõi theo, qua 
tìm hiểu và trao đổi ban tổ chức đã thống nhất cùng 12 tập thể, 
khóa 2000-2023 trao 25 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, mỗi suất 1.000.000 đồng 
với số tiền 25 triệu đồng. 

Ngoài ra, khóa đã trao 4 phần quà cho gia đình 4 bạn đặc 
biệt khó khăn, có bạn qua đời bỏ lại con thơ, có bạn đang mang  
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t rong mình căn 
bệnh hiểm nghèo,… 
mỗi suất 5.000.000 
đồng, với số tiền 
20 triệu đồng. Tổng 
cộng, khóa đã trao 
45 triệu đồng hỗ trợ 
những hoàn cảnh 
khó khăn. Hiện tại, 
chúng em đang huy 
động nguồn quỹ 
chung của khóa 
để tiếp tục hỗ trợ, 
nhận đỡ đầu những 
em học s inh có 
nguy cơ bỏ học của 
trường nhằm phát 
huy truyền thống 
tốt đẹp mà thầy, cô 
đã dạy.

Khép lại ngày hội 
khóa, trong lòng 
mỗi đứa không khỏi 

bùi ngùi, xúc động, niềm vui cứ lâng lâng khó tả, có cả những hẹn 
ước cho 25 năm, 30 năm, 40 năm ngày hội ngộ và hơn thế nữa. 
Cảm ơn BGH nhà trường, quý thầy cô đã dành thời gian quý báu 
của mình để về chung vui cùng chúng em. Kính chúc quý Thầy, 
Cô cùng các bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Hẹn 
gặp lại trong ngày hội ngộ của 25 năm kế tiếp. 

Hành trình hội khóa sẽ là hành trang để chúng em tiếp tục cố 
gắng và nỗ lực. Luôn yêu quý, trân trọng thầy cô và ngôi trường 
Lê Trung Kiên – kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tặng quà cho các bạn cùng khóa có hoàn cảnh khó khăn, đau bệnh

Tặng quà lưu niệm đến quý thầy, cô giáo
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NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG 
Phó Hiệu trưởng

Trường THPT Trần 
Suyền thành lập 
theo Quyết định 

số  2432/QĐ-UB ngày 
01/9/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên, tọa lạc tại thôn 
Phụng Tường, xã Hòa Trị, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 
Yên. Ngôi trường được 
vinh dự mang tên người 
Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Trần Suyền 
– nguyên Bí thư Tỉnh ủy, 
người con ưu tú của quê 
hương Phú Hòa anh dũng, 
kiên trung. Lúc mới thành 
lập, ngôi trường là dãy 
phòng học cấp 4 -  cơ sở 
mượn tạm của trường Tiểu 
học Hòa Trị 2. Thế hệ học 
sinh đầu tiên của trường với 
352 em tách ra từ trường 
THPT Trần Quốc Tuấn và 
tuyển mới; tổng số lớp: 04 
lớp 10 và 04 lớp 11; tổng số 
cán bộ, giáo viên, nhân viên 
lúc bấy giờ là 16 người. 

Từ cơ sở vật chất ban 
đầu tạm bợ, thiếu thốn, 
ngày nay ngôi trường được 
xây dựng mới khang trang, 

trường được thiết kế, xây dựng hướng theo chuẩn quốc 
gia với đầy đủ các dãy phòng học, phòng bộ môn, phòng 
thí nghiệm thực hành, Thư viện, nhà Thi đấu đa năng….
được trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện 
đại theo hướng chuẩn quốc gia. Quy mô trường, lớp, cán 
bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng phát triển, đến nay nhà 
trường có 76 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Về học 
sinh, trường có 28 lớp với 1163 học sinh. Công tác chuyên 
môn được nhà trường xác định là trọng tâm, trong đó công 
tác bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ mũi nhọn để nâng 
cao chất lượng giáo dục và tạo uy tín cho nhà trường. Tuy 
chất lượng tuyển sinh đầu vào khá thấp nhưng kết quả dạy 
học có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, hằng năm 
số học sinh xếp loại học lực khá, giỏi của trường chiếm 
tỉ lệ từ 70 → 85%. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học 
phổ thông trung bình trong 19 năm qua là 97 %. Tham dự 
kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh hằng năm đều có trên 
15 học sinh đạt giải/ năm, chất lượng giải ngày một nâng 
cao, liên tục nhiều năm liền trường đều có học sinh được 

BCH Chi hội cựu học sinh Trường THPT Trần Suyền  
nhiệm kỳ (2023-2028)
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Ông Trần Hữu Thế - con trai AHLLVTND Trần Suyền trao  
học bổng cho quỹ khuyến học Trường THPT Trần Suyền

Sở Giáo dục và Đào tạo chọn vào 
đội tuyển thi chọn Học sinh giỏi 
cấp quốc gia. Vào tháng 5/2019 
trường đạt Kiểm định chất lượng 
giáo dục cấp độ 2, đạt Trường 
Chuẩn quốc gia mức độ 1. Hiện 
tại tập thể cán bộ, giáo viên, nhân 
viên nhà trương đang hoàn thiện 
hồ sơ, phấn đấu để đạt Kiểm định 
chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt 
Trường Chuẩn quốc gia mức độ 
2 vào tháng 5/2024.

Trong thời gian xây dựng và 
phát triển nhà trường, có thể 
nói công tác xã hội hóa giáo 
dục luôn là điểm sáng của nhà 
trường. Việc huy động các nguồn 
lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ 
trợ hoạt động giáo dục của nhà 
trường luôn được Đảng ủy, lãnh 
đạo trường đặc biệt quan tâm. 
Công tác khuyến học, khuyến tài 
cũng đươc chú trọng. Từ ngày 
thành lập trường đến nay, Chi 
hội Khuyến học của trường THPT 
Trần Suyền luôn chủ động, phối 
hợp với chính quyền địa phương 
để triển khai các nội dung hoạt 
động khuyến học, khuyến tài và 
xây dựng xã hội học tập. Làm 
tốt vai trò nòng cốt trong việc 
liên kết, phối hợp với các đoàn 
thể trong nhà trường đẩy mạnh 
hoạt động khuyến học, khuyến 
tài. Chi hội khuyến học cùng với 
tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 
trường thường xuyên vận động 
các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp; vận động thành lập quỹ tiếp bước cho em đến 
trường, tổ chức Hội diễn văn nghệ gây quỹ Thắp sáng 
ước mơ tuổi trẻ Việt Nam…. Để huy động tiền, tặng 
quà, học bổng cho những học sinh có thành tích học 
tập tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà 
cho những hộ nghèo ở địa phương, Mẹ Việt Nam anh 
hùng… hằng năm số tiền huy động được bình quân ít 
nhất cũng 180.000.000 đồng/ năm. Đặc biệt năm nào 
nhà trường cũng nhận được sự quan tâm từ ông Trần 
Hữu Thế - con trai của đồng chí Trần Suyền mà ngôi 
trường được vinh dự mang tên với nhiều phần quà, 
tiền có ý nghĩa, năm ít nhất cũng từ 40.000.000 đồng.

Trong số các hoạt động trên, có thể kể đến Hội 
Cựu học sinh trường THPT Trần Suyền. Có lẽ suốt ba 
năm THPT gắn bó với mái trường này nên các em 
thấu hiểu học sinh của nhà trường chủ yếu xuất thân 
từ nhà nông, hoàn cảnh nhiều em rất thương tâm, bố 
mẹ chia xa, bản thân các em phải nương tựa nơi ông 
bà già yếu, con đường đến trường của các em quá 
gian nan, nhiều em không có xe đạp để đến trường, 
nhiều em bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật… nhưng các 
em rất hiếu học. Bởi thế, ngay từ những khóa đầu tiên 
ra trường, các em cựu học sinh đã thành lập nhóm 
Ươm mầm tương lai để vận động, quyên góp tiền,  
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những phần quà có giá 
trị để làm học bổng hỗ 
trợ cho học sinh của 
nhà trường có hoàn 
cảnh khó khăn, vượt 
khó vươn lên trong học 
tập. Dẫu mới ra trường, 
dẫu chưa thành đạt, 
dẫu còn chật vật , 
bao nỗi lo toan với 
cuộc sống thường 
ngày nhưng nhóm 
Ươm mầm tương lai 
đã thường xuyên trao 
những món quà, suất 
học bổng rất có giá trị 
cho học sinh của nhà 
trường trong các buổi 
lễ tổng kết năm học 
và trong mỗi dịp tết 
cổ truyền của dân tộc, 
hoặc mỗi khi có thông 
tin gì về phía học sinh 
của trường cần được 
hỗ trợ về vật chất là 

các em lại có mặt kịp thời. Những suất học bổng, những phần 
quà đã tiếp thêm nghị lực, ý chí, đã làm ấm lòng của biết bao 
thế hệ học sinh của nhà trường. 

Thương lắm những em cựu học sinh của nhóm Ươm mầm 
tương lai trong đại dịch Covid 19 đã không quên quê nhà, các 
em đã vận động, quyên góp để tặng quà hộ nghèo, gia đình khó 
khăn trong khu phong tỏa và lực lượng tuyến đầu phòng chống 
dịch covid trong 05 đợt với  tổng số tiến 46.775.000 đồng. 

Có lẽ nhóm ươm mầm tương lai cũng chính là cơ sở, là 
tiền đề để lãnh đạo nhà trường nhanh chóng tập hợp, quy tụ 
toàn thể cựu học sinh của trường vào một tập thể thống nhất,  

Nhóm ươm mầm tương lai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
tại Lễ tổng kết năm học

Nhóm ươm mầm tương lai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buổi văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân
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để rồi Chi hội cựu học sinh trường 
THPT Trần Suyền chính thức thành 
lập vào tháng 07/2022. Chi hội 
cựu học sinh đã tiến hành đại hội 
lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028, với 
Ban chấp hành gồm 09 thành viên 
do em Phan Anh Quốc - cựu học 
sinh khóa 2005-2008 làm Chi hội 
trưởng. Ngay khi vừa mới thành 
lập, trong buổi lễ tổng kết năm 
học 2022-2023, nhà trường được 
Hội cựu Học sinh- Sinh viên Phú 
Yên tặng 10.000.000 đồng cho 
10 em học sinh vượt khó vươn lên 
trong học tập. Những suất quà 
đó chính là sự động viên, khích 
lệ tinh thần cho tập thể Hội đồng 
sư phạm của nhà trường. Cũng 
chính trong buổi lễ Tổng kết năm 
học này, Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Trần Suyền cũng đã 
dành tặng 15 phần quà có giá trị 
cho những học sinh có thành tích 
học tập tốt của nhà trường trị giá 
105.000.000 đồng. Và còn nhiều 
những hỗ trợ từ phía Chi hội Cựu 
học sinh tiếp theo đó như những 
suất quà dành cho những em mồ 
côi, những em có cha, mẹ bị bệnh 
hiểm nghèo, bị tai nạn lao động… 
Tôi tin tưởng rằng, cho dù sống ở 
đâu, trên bất cứ cương vị, lĩnh vực 
nào, các cựu học sinh đều tỏ rõ 
bản lĩnh, cốt cách học trò trường 
THPT Trần Suyền, sống có nghĩa, 
có tình, góp phần làm nên truyền 
thống hiếu học của cụ Tú Suyền, 
mãi mãi tô thắm mái trường thân 
yêu này!

Đất Phú  
        Xuân về rộn sắc hương
Hoa lá 
        Xanh tươi khắp nẻo đường
Cỏ biếc 
           Trời xanh như lụa trải
Hoa vàng 
          Biển tím tựa tơ buông

Núi Nhạn 
         Trăng lên thơ gọi bạn
Sông Đà  
         Bến hẹn chở yêu thương
Nghinh Phong 
             Điểm đến bao người đợi 
Mũi Điện 
    Dừng chân khách dặm trường

Lòng dân 
         Ý đảng cùng chung hướng 
Vươn tới 
          tương lai phú thịnh cường
 Rực rỡ 
               Cờ hoa chào năm mới
Thanh bình
             No ấm, trọn yêu thương .

Xuân quê hương
TRẦN THỊ MINH CHÁNH
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Xuân quê hương
Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh

CAO SỸ DŨNG 
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh    

HƯỚNG VỀ TRƯỜNG XƯA VỚI NHỮNG ÂN TÌNH

Tập thể hội đồng sư phạm trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã 
thành lập từ năm 2005, đến nay 
thời gian đã đã đi qua được gần 

hai thập kỉ, đã có bao thế hệ học sinh đã 
lớn khôn và trưởng thành từ mái trường 
này. Những học sinh đã ra trường, trưởng 
thành từ mái trường này, là cựu học sinh của 
trường THPT Nguyễn Văn Linh ngoài nhiệm 
vụ lập thân, lập nghiệp, thành đạt, ổn định 
cuộc sống gia đình, các em đã đồng nhất 
một ý tưởng: chung tay góp sức xây dựng 
ngôi nhà chung để kết nối yêu thương, sẻ 
chia tình cảm, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc 

sống. Và từ đó, Hội cựu học sinh trường 
THPT Nguyễn Văn Linh được thành lập và 
hoạt động đều đặn và đầy tâm huyết.

Có thể thấy, từ khi rời xa mái trường 
yêu dấu, các cựu học sinh đã vươn mình đi 
khắp mọi miền đất nước để học tập, công 
tác, làm ăn. Nhiều cựu học sinh đã thành 
danh, có em đã có công việc ổn định tại 
quê nhà Phú Yên, có em chọn mảnh đất 
phương Nam để mưu sinh, có cựu học sinh 
đã du học, làm việc tại nước ngoài... Nhưng 
dù làm công việc gì, ở đâu, vị trí xã hội ra 
sao, kinh tế, chính trị thế nào thì những  
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Hội cựu học sinh tham gia trại hè năm 2022 tại trường THPT Nguyễn Văn Linh

người con xa quê, 
những cựu học sinh  
trường THPT Nguyễn 
Văn Linh-Phú Yên 
cũng đã quần tụ 
tạo thành một cộng 
đồng đoàn kết, nghĩa 
tình, luôn hướng về 
trường xưa, thầy cô 
giáo cũ và các thế 
hệ học sinh đàn em 
tiếp nối ở mái trường 
THPT Nguyễn Văn 
Linh yêu mến..

Thời gian lùi xa, 
biên độ không gian 
có cách trở nhưng 
tấm lòng và tình cảm 
của Hội cựu học sinh 
vẫn luôn thường trực 
một nỗi niềm hướng 
về trường xưa bằng 
tình yêu trọn vẹn. 
Sự phát triển của 
trường THPT Nguyễn 
Văn Linh trong suốt 
chặng đường 18 năm 
qua là có phần đóng 
góp cả về vật chất lẫn 
tinh thần của Hội cựu 
học sinh nhà trường. 
Có thể kể ra một 
số hoạt động đóng 
góp của Hội như: Hội 
cựu học sinh đã ủng 
hộ chương trình văn 
nghệ “Vòng tay ấm” 
quyên góp ủng hộ 
học sinh nghèo được 

tổ chức vào đêm 25 tháng chạp Âm lịch hàng năm; có những 
cựu học sinh đã trở thành ca sĩ khá nổi tiếng trong giới nghệ 
sĩ như ca sĩ Trúc Lai, ca sĩ Yên Nhiên,…đã nhiều lần trở về thăm 
trường, góp mặt trong đêm văn nghệ, trực tiếp góp lời ca tiếng 
hát của mình cho chương trình văn nghệ của nhà trường và 
còn đóng góp thêm số tiền mặt khá lớn, tặng quà trực tiếp 
cho các em học sinh thuộc diện học sinh nghèo vượt khó của 
nhà trường. Ngoài ra, cứ mỗi dịp khai giảng năm học mới, có 
nhiều cựu học sinh đã trở về thăm trường và trao học bổng 
cho các em học sinh, có khi là hiện vật sách vở, đồ dùng học 
tập, khi trao tặng tiền mặt… Hay cứ mỗi dịp “Hội trại” do nhà 
trường tổ chức, các em cựu học sinh lại trở về tham gia dựng 
trại “Trại Cựu học sinh”, cùng tham gia các hoạt động chung của 
nhà trường thật vui vẻ, khí thế, nhiệt huyết cùng các em học 
sinh như trong một gia đình lớn tràn ngập yêu thương và rộn 
rã tiếng cười; có cựu học sinh đã thành bác sĩ trước đây công 
tác tại bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh nay đã 
về công tác tại bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên (học sinh Lê Huỳnh 
Bảo lớp 12C4 niên khóa 2008-2011) đã trở về trường, cùng nhà 
trường phối hợp thực hiện chương trình “Giáo dục sức khỏe 
sinh sản vị thành niên” cho học sinh nhà trường, hay trong đại 
dịch Covid- 19, Hội cựu học sinh đã ủng hộ một số tiền khá lớn 
và các nhu yếu phẩm về tặng trường, tặng cho các bệnh nhân 
bị cách ly tại trường THPT Nguyễn Văn Linh (khi đó địa điểm 
trường THPT Nguyễn Văn Linh được sử dụng làm khu cách ly 
các bệnh nhân Covid-19)… Ngoài ra, Hội cựu học sinh trường 
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THPT Nguyễn Văn Linh còn được coi là 
chiếc cầu nối, là đại sứ hữu nghị để chuyển 
giao thông điệp yêu thương giữa các thế 
hệ học sinh nhà trường. Hội cựu học sinh 
trường THPT Nguyễn Văn Linh ở tại thành 
phố Hồ Chí Minh còn đón tiếp các em học 
sinh từ quê hương Phú Yên nói chung, các 
em tân sinh viên vốn là học sinh của trường 
THPT Nguyễn Văn Linh nói riêng vào thành 
phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc; 
sắp xếp nơi ăn, chốn ở khi các em bước đầu 
còn bỡ ngỡ với vùng đất xa xôi, mới mẻ với 
tấm lòng yêu thương, cưu mang, đùm bọc 
của thế hệ đàn anh, của người đồng hương 
“ xứ Nẫu” chân quê.

Mỗi dịp Xuân về Tết đến, cựu học sinh 
đã trở về thăm trường, có mặt trong 
chương trình “Gặp mặt đầu xuân” mà nhà 
trường tổ chức vào mùng 1 Tết Âm lịch 
hàng năm. Đối với các em cựu học sinh đi 
học, đi làm nơi xa xứ, về ăn Tết đoàn viên  
tại quê nhà, được gặp lại thầy cô ngày xưa 

nhân dịp đầu Xuân mới là một hạnh phúc 
vô bờ, các em được đắm mình trong hình 
ảnh một thời cắp sách dưới mái trường 
yêu dấu mà còn được sống trong cảm xúc 
bồi hồi và đẹp đẽ khó tả, mãi in đậm trong 
kí ức cho dù lớp bụi thời gian có phủ lên 
theo năm tháng.

Có thể nói, những hành động, nghĩa cử 
nhân văn, chở đầy đạo lý như thế đã tạo nên 
một hệ giá trị. Đó là hệ giá trị Hội cựu học 
sinh trường THPT Nguyễn Văn Linh- Đông 
Hòa - Phú Yên. 

Với bài viết này, chúng tôi, những thầy 
cô giáo của nhà trường, xin được dành tình 
cảm thương mến, ghi nhận và cảm ơn Hội 
cựu học sinh về những điều mà các em đã 
làm vì sự phát triển của nhà trường. Chúc 
các em cựu học sinh trường THPT Nguyễn 
Văn Linh nhiều sức khỏe, bình an, thành 
công và hạnh phúc, vạn sự tốt lành. Hẹn 
gặp lại các em trong một cuộc hạnh ngộ 
gần nhất!

Quý thầy cô Trường THPT Nguyễn Văn Linh và các em cựu học sinh trong   
đêm văn nghệ “ Vòng tay ấm” chào Xuân 2023 .
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Trường THCS và 
THPT Chu Văn An, 
ngôi trường mang 

tên người thầy giáo mẫu 
mực, yêu nghề, tận tụy và 
hết mực trong việc dạy dỗ 
học trò. Một người thầy 
luôn nghiêm khắc và đặc 
biệt quan tâm rèn luyện đạo 
đức học sinh. Đó cũng chính 
là điều mà nhiều thế hệ học 
sinh luôn cảm thấy tự hào 
khi nhắc đến ngôi trường 
của mình. 

Trường nằm trên địa bàn 
xã Xuân Lãnh, phía Bắc 
huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú 
Yên. Đây là nơi có nhiều con 
em dân tộc người Chăm 
H’roi, Ba Na và người Kinh 
cùng sinh sống vì vậy học 
sinh của nhà trường có cả 
học sinh người kinh và học 
sinh người dân tộc thiểu số. 
Về trình độ học vấn, điều 
kiện kinh tế của người dân 
nói chung còn thấp, những 
năm gần đây mức sống của 
người dân, sự đầu tư cho 
giáo dục có chiều hướng 
phát triển nhưng vẫn còn 

NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THCS-THPT CHU VĂN AN -

30
PHAN HOÀNG KHƯƠNG  
Hiệu trưởng. Trường THCS& THPT Chu Văn An

chậm so với mặt bằng chung của tỉnh và của cả nước.

Về lịch sử thành lập trường. Ngày 20 tháng 9 năm 1993 
được tách ra từ trường PTCS Xuân Lãnh và thành lập lấy tên 
là trường Phổ thông cấp 2 Xuân Lãnh. Đến ngày 30 tháng 
10 năm 2002, trường được đổi tên thành trường THCS Chu 
Văn An theo Quyết định số 635/QĐUB của UBND huyện 
Đồng Xuân. Sau đó, ngày 30 tháng 7 năm 2007, trường 
được nâng cấp thành trường THCS và THPT Chu Văn An 
theo quyết định số 1335/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú 
Yên, lúc mới nâng cấp, vì thiếu phòng học cho nên đến 
ngày 02 tháng 6 năm 2008 trường mới nhận Quyết định 
bàn giao và đi vào hoạt động. Năm học 2008-2009 là năm 
học đầu tiên của Nhà trường đi vào hoạt động với 2 cấp 
học đó là cấp THCS và cấp THPT.

Suốt chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, 
Trường THCS và THPT Chu Văn An luôn là nơi để các em  

Lãnh đạo địa phương và nguyên lãnh đạo trường về dự lễ kỉ niệm 
41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023.
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nhớ về, là “ngôi nhà” của 
biết bao thế hệ học sinh và 
giáo viên, là nơi chan chứa 
tình yêu thương của tình 
thầy trò, tình đồng nghệp. 
30 năm, một chặng đường 
đầy khó khăn, thử thách và 
thời gian ấy đã ghi dấu biết 
bao kỉ niệm của mỗi người, 
đó chính là hành trang để 
mỗi thế hệ học sinh luôn 
đem theo và nhớ về từ đó 
nhắc nhở bản thân luôn nỗ 
lực và cố gắng trong tương 
lai. Để có được thành tựu 
như ngày hôm nay, đó chính 
là sự nỗ lực, cống hiến, là 
công sức của các thế hệ cán 
bộ, giáo viên, công nhân 
viên và học sinh của nhà 
trường trong suốt quãng 
thời gian qua.

Từ những ngày đầu 
thành lập, trường có 13 cán 
bộ - giáo viên - nhân viên, 
biên chế có 06 lớp với tổng 
186 học sinh; cơ sở vật chất 
còn nhiều thiếu thốn, Hội 
đồng sư phạm nhà trường 
còn ít nên thầy cô phải đảm 
nhiệm nhiều công việc khác 
nhau, đây chính là khoảng 
thời gian chứa đựng nhiều 
khó khăn, thách thức nhất 
đối với nhà trường. Đến 
nay, trường có 03 cán bộ 
quản lí, 58 giáo viên – nhân 
viên, trường được biên chế 
có 24 lớp học với tổng 835 

học sinh của hai cấp học. Trải qua nhiều sự đổi thay, cơ sở 
vật chất ngày càng khang trang; các phòng chức năng đã 
được đầu tư kĩ hơn, đa số đều được kết nối Internet để 
nâng cao chất lượng giáo dục. Trong những năm gần đây 
Nhà trường như đang khoác lên màu áo mới, dần chuyển 
mình tươi mới và hiện đại hơn, cảnh quan nhà trường được 
trồng rất nhiều cây xanh, vườn trường luôn ngập tràn màu 
sắc và xanh mát. Đây cũng là nơi để cách em học sinh được 
trải nghiệm, thực hành và tạo thêm sự hứng thú trong các 
môn học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được 
trẻ hóa, trình độ chuyên môn dần nâng cao, trong đó có 
08 Thạc sĩ. Không những thế còn có nhiều cán bộ - giáo 
viên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Danh hiệu Chiến sĩ thua đua cấp Tỉnh, chiến sĩ thi 
đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh và nhiều Bằng 
khen của các cấp. Hội đồng Sư phạm nhà trường luôn 
đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm và luôn có tinh thần đổi 

Cô Lâm Thị Huệ - cựu GV cùng cựu học sinh trao và tặng quà  
cho học sinh .

Học sinh nhận học bổng từ quỹ Hội cựu HS-SV tỉnh Phú Yên.
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mới trong phương pháp giảng dạy, 
chính vì vậy mà chất lượng giáo dục 
ngày càng được nâng cao; trong 
mỗi năm học, nhiều học sinh nhà 
trường luôn đạt giải cao trong các 
kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp 
tỉnh; tỉ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm 
luôn đạt từ 98% - 100%, các em học 
sinh đỗ Đại học luôn trên 40%.

Trường đóng trên địa bàn xã 
miền núi, học sinh không chỉ trong 
phạm vi xã Xuân Lãnh mà hàng 
năm trường còn tiếp nhận các em 
học sinh ở các xã lân cận như Đa 
Lộc, Phú Mỡ - đây cũng là nơi có 
nhiều con em học sinh đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc 
sống còn nhiều khó khăn cho nên 
có nhiều em học sinh chưa thực sự 
quan tâm đến việc học, nhiều phụ 
huynh đi làm xa hoặc ít quan tâm 
đến việc học của con mình cho nên 
nhiều học sinh thường xuyên nghỉ 
học dẫn đến chất lượng học tập 
chưa thực sự tốt. Để giải quyết vấn 
đề trên, Nhà trường phối hợp với 
chính quyền địa phương thường 
xuyên quan tâm, vận động, giúp 
đỡ những học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn như: tặng quà bằng tiền 
mặt, trao và tặng Lợn con để giúp 
gia đình có kế sinh nhai… Đảng ủy 
nhà trường thực hiện kế hoạch 76 
về việc giúp đỡ thôn khó khăn và từ 
đó học sinh đi học ngày càng tiến 
bộ, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số 
nghỉ học rất ít và chất lượng ngày 
càng tăng.

Bên cạnh công tác dạy và học 

Ngôi trường nằm ở xã miền núi còn nhiều 
khó khăn nhưng nhà trường luôn tự hào về 
những thành tích đã đạt được trong các năm 
học. Đặc biệt, càng tự hào hơn khi có nhiều 
thế hệ học sinh ra trường và thành công trong 
cuộc sống, có nhiều em làm trong lực lượng 
vũ trang, có nhiều em là giám đốc, huấn luyện 
viên, có nhiều học sinh du học và đang định cư 
ở nước ngoài… và dù ở phương diện nào, các 
em vẫn luôn hướng về trường với những hành 
động thiết thực đó là trao tặng những suất học 
bổng, những chiếc xe đạp, những bộ quần áo 
và rất nhiều sách vở  đến đàn em thân yêu còn 
nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong học 
tập. Những đóng góp ấy là sự động viên vô cùng 
to lớn để các em học sinh có thêm niềm tin và 
động lực để tiếp bước đến trường xây dựng 
tương lai tươi đẹp hơn.

 Trong năm học vừa qua đến đầu năm học 
2023-2024, nhà trường nhận được sự đóng góp 
từ Hội cựu HS-SV với số tiền 10.000.000 và 09 
chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1.400.000đ) cùng 
6.000.000đ tiền mặt để trao tặng đến các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.

Để phát huy truyền thống của nhà trường 
và  giúp cho cựu học sinh có cơ sở hoạt động, 
trong năm học 2022-2023, nhà trường tiến hành 
thủ tục thành lập Chi hội cựu học sinh trường 
THCS và THPT Chu Văn An để từ đó tiếp tục 
vận động, hỗ trợ và đóng góp nhiều hơn nữa 
và phấn đấu để ngôi trường THCS và THPT Chu 
Văn An luôn là điểm tựa vững vàng cho các thế 
hệ học sinh, là niềm tự hào của các thế hệ nhà 
giáo giảng dạy trong nhà trường và góp phần 
đào tạo nên những thế hệ học trò thành đạt để 
tô thắm thêm cho sự phát triển ngành giáo dục 
của tỉnh nhà Phú Yên.
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chính khóa, Nhà trường luôn 
phối hợp tốt với Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ sở, Ban 
Chấp hành Đoàn trường, chỉ 
đạo sát sao Ban Chỉ huy Liên 
đội và các tổ chuyên môn tổ 
chức nhiều hoạt động ngoại 
khóa, giáo dục ngoài giờ lên 
lớp như “Xây dựng tình bạn 
đẹp – nói không với bạo lực 
học đường”, “Rung chuông 
vàng”, “Ngoại khóa tuyên 
truyền sức khỏe sinh sản vị 
thành niên”, “Món ngon dâng 
thầy dâng cô”, “Đại hội thể 
dục thể thao cấp trường” … để 
các em có một môi trường vui 
chơi, giải trí, rèn luyện và tích 
lũy nhiều kĩ năng sống cho 
bản thân. Hàng năm, các hoạt 
động luôn được duy trì và 
phát huy từ đó xây dựng một 
Nhà trường thân thiện, vui 
vẻ, tích cực trên mọi phương 
diện. Nhà trường luôn tạo 
kênh thông tin để học sinh ra 
trường vẫn luôn liên hệ trao 
đổi và góp ý xây dựng để các 
hoạt động ngày càng phong 
phú, mới mẻ hơn. Sâu xa 
hơn, qua các hoạt động, các 
em học sinh của nhà trường 
sẽ được trang bị kiến thức, 
kĩ năng mềm để có thể hòa 
nhập tốt hơn trong cuộc sống 
số và hội nhập.

Thời gian 30 năm trôi qua, 

trường đã đạt được nhiều thành công, đó chính là niềm 
tự hào của nhà trường. Càng tự hào hơn đó chính là sự 
đóng góp của thế hệ các học sinh đã ra trường, các cựu 
giáo viên luôn hướng về trường dù đã nghỉ hưu, hàng 
năm nhà trường được đón nhận nhiều đóng góp hỗ trợ 
học bổng cho các em học sinh khó khăn. Cụ thể, năm 
vừa qua nhà trường nhận được tổng cộng 42.000.000đ 
từ cựu học sinh và cựu giáo viên của nhà trường. Bên 
cạnh đó, để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn có 
cơ hội đến trường, Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường 
cũng trích mỗi người 100.000 đồng mỗi tháng và trao 
cho các em vào 4 đợt trong năm. Những món quà ấy 
chính là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với các em 
học sinh, giúp các em có thêm niềm tin và cơ hội được 
đến trường và thay đổi cuộc đời tươi sáng hơn.

Trường THCS và THPT Chu Văn An bước vào tuổi 30 
tràn đầy sức sống. Tự hào về truyền thống nhà trường, 
phát huy những thành tích đã đạt được, thầy và trò 
trường THCS và THPT Chu Văn An nguyện đoàn kết, 
phấn đấu thi đua giữ vững những thành tích trên để 
nơi đây là tổ ấm yêu thương, tin cậy lớp lớp thế hệ học 
sinh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính quyền và 
nhân dân địa phương, là địa chỉ tin cậy về chất lượng 
của ngành giáo dục huyện nhà.

Cựu học sinh trao và tặng quà cho học sinh nhà trường.
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CHI HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ: 
Kết nối để lan tỏa yêu thương, khuyến học, khuyến tài
MAI TẤN ĐIỆN  
P. Hiệu trưởng, P. Chi hội trưởng cựu học sinh 
Trường THPT Ngô Gia Tự                  

Đ/c Huỳnh Tấn Việt – UV TU Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên, cựu HS 
Trường THPT Ngô Gia Tự  đã tặng hoa chúc mừng BGH nhà trường 

nhân buổi Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (Tháng 9/2018).

Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự hiện 
nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Phú 
Lâm, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Trường 

có khuôn viên xinh đẹp, thoáng đãng và cơ sở vật chất 
khang trang, hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và 
học. Đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn 100%, trong 
đó có 20% giáo viên đạt trên chuẩn. Năm 2012, Trường 
được công nhận chuẩn quốc gia.

Tiền thân của trường là trường Trung học tỉnh hạt Hiếu 
Xương, được thành lập năm 1968. Sau ngày miền Nam 
giải phóng (4/1975), chính quyền Cách mạng đã tiếp quản 
cơ sở vật chất của trường Trung học tỉnh hạt Hiếu Xương, 
nhanh chóng ổn định tình hình, tổ chức việc dạy và học. 
Theo dòng thời gian, ngôi trường đã nhiều lần thay đổi 
tên gọi: Trung học tỉnh hạt Hiếu Xương (1968 - 9/1975), 
Cấp 2, 3 Tuy Hoà I (9/1975 - 01/1976 ), Cấp 2, 3 Ngô Gia 
Tự (01/1976 - 8/1977), Cấp 3 Ngô Gia Tự (9/1977 - 1990), 

Phổ thông trung học Ngô 
Gia Tự (1990 đến 2004) và 
Trung học phổ thông Ngô 
Gia Tự (từ 2004 đến nay). 
Trong suốt chặng đường 
55 năm xây dựng và trưởng 
thành, Trường THPT Ngô 
Gia Tự đã gặt hái được 
nhiều thành tích đáng tự 
hào, luôn khẳng định là 
trường có chất lượng dạy 
và học thuộc tốp đầu của 
tỉnh. Với những thành tích 
đạt được, trường nhiều 
lần vinh dự được các cấp, 
các ngành, đoàn thể, từ 
trung ương đến tỉnh khen 
thưởng, tặng Bằng khen, 
Giấy khen, Cờ thi đua,… 
Thành tựu và vị thế trường 
có được đến ngày hôm nay 
là sự kết tinh công sức, tinh 
thần đoàn kết, tình yêu, 
niềm tự hào của biết bao 
thế hệ thầy và trò với ngôi 
trường cùng sự quan tâm 
chỉ đạo, hỗ trợ từ các cấp, 
các ngành, từ cha mẹ học 
sinh,… 

Hơn nửa thế kỉ qua, từ 
ngôi trường này, nhiều lớp 
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   Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên chụp ảnh lưu niệm với các thế 
hệ học sinh và giáo viên nhân Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường 

(Tháng 9/2018).

học sinh đã trưởng thành, đi muôn phương để học tập 
nâng cao trình độ, lao động và cống hiến. Nhưng dù đi 
đâu về đâu, các thế hệ học sinh vẫn luôn hướng về ngôi 
trường với tất cả tình yêu và niềm tự hào. Hàng năm, các 
khóa học sinh khác nhau đã tề tựu về trường tổ chức hội 
khóa nhằm tri ân thầy cô, gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỉ niệm 
thuở hoa niên tươi đẹp,… 

Với mục đích giữ mối liên hệ thường xuyên giữa các 
cựu học sinh và ngôi trường của mình, Chi hội cựu học 
sinh của nhà trường THPT Ngô Gia Tự đã được thành lập. 
Chi hội chính là nơi tập hợp, vận động đông đảo các thế 
hệ cựu học sinh của trường nhằm phát huy hơn nữa tình 
đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc 
sống; tổ chức giao lưu, họp mặt truyền thống nhằm thắt 
chặt tình đoàn kết giữa học sinh các khóa; thu hút các 
nguồn tài trợ của các tập thể, cá nhân đóng góp vào sự 
phát triển của nhà trường,... Hướng về ngôi trường thân 
yêu, các cựu học sinh  đã có những đóng góp quý báu, 

thiết thực cả về vật chất 
lẫn tinh thần, cùng chung 
tay xây dựng nhà trường, 
đặc biệt là giúp đỡ và dìu 
dắt thế hệ sau. Nhiều lớp, 
nhiều khóa cựu học sinh 
đã lập quỹ tương trợ với 
mục đích giúp đỡ những 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, học sinh mắc bệnh 
hiểm nghèo, học sinh mồ 
côi không nơi nương tựa 
hoặc khen thưởng học sinh 
đạt thành tích cao trong các 
hoạt động của trường. Điển 
hình như tập thể lớp D, niên 
khóa 1992 - 1995, nhóm 
cựu học sinh là vận động 
viên thể dục thể thao nhà 
trường,… Nhiều cá nhân 
cựu học sinh hàng năm đều 
dành các suất học bổng để 
khuyến khích những học 
sinh nghèo vượt khó học 
giỏi. Nhiều thầy cô giáo 
đã và đang giảng dạy, làm 
cán bộ quản lí, nhân viên 
tại trường là cựu học sinh 
của trường. Với tất cả tinh 
thần trách nhiệm và lòng 
yêu thương học sinh, các 
thầy cô không chỉ dìu dắt 
các em trong học tập và 
rèn luyện mà còn giúp đỡ, 
tạo điều kiện cho học sinh 
có nguy cơ bỏ học do hoàn 
cảnh khó khăn được tiếp 
tục niềm vui đến trường 
bằng nhiều hình thức, như:  BCH Chi Hội Cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự, nhiệm kỳ 2023 – 2028
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dạy thêm miễn phí, trao học bổng, trao 
tặng sách vở và dụng cụ học tập,… cho 
các em. Và cũng có rất nhiều cựu học 
sinh luôn âm thầm giúp đỡ học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường. 

Vào ngày 21/05/2023, Ban chấp 
hành lâm thời Chi hội cựu học sinh 
trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức Đại 
hội lần thứ I, bầu ra Ban chấp hành 
chính thức nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 
09 ông/bà. Tại phiên họp thứ nhất của 
BCH hội đã bầu các chức danh Chủ tịch, 
Phó chủ tịch Chi Hội. Vấn đề Chi hội và 
Ban chấp hành quan tâm và thống nhất 
thực hiện là thành lập quỹ khuyến học. 
Ban đầu, Chi hội đã vận động đóng 
góp vào quỹ được hơn 90 triệu đồng. 
Nguồn quỹ này sẽ chủ yếu dành cho 
việc hỗ trợ các hoạt động học tập của 

Thầy Trần Ngọc Hải - Tổ trưởng tổ Thể dục-ANQP 
trao học bổng của cựu vận động viên thể dục  

thể thao trường THPT Ngô Gia Tự cho học sinh  
tại lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023.

Hội khóa cựu học sinh niên khoá 2000 - 2003

học sinh cũng như khen thưởng những học 
sinh đạt thành tích cao trong học tập và các 
hoạt động khác. 

Hi vọng trong thời gian tới, Ban chấp hành 
Chi hội cựu học sinh nhà trường sẽ phát huy 
tình cảm và trách nhiệm của mình, kết nối 
nhiều hơn nữa những tấm lòng yêu trường để 
chung tay dựng xây nhà trường. Mong rằng 
những tấm lòng thiện nguyện của các tập 
thể, cá nhân cựu học sinh nhà trường được 
lan tỏa để góp phần chắp cánh ước mơ cho 
đàn em hôm nay và mai sau!

Qua cầu bóng ngã xuống cầu
Thương tà áo lụa nhạt màu gió lay
Đường dài mỏi cánh chim bay
Thương con nước nhỏ tháng ngày chờ mong
Em cười hạt nắng sân trường
Dòng sông kỷ niệm con đường tuổi thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Ngâm câu ký vãng bên bờ thời gian
Qua rồi mấy chuyến đò ngang
Áo em bên ấy mà sang bên này
Tà dương khuất nẻo chân mây
Nghe hoàng hôn lịm ngây ngây sợi buồn
Người về ôm mối tơ vương
Người đi biền biệt hoa thương nhạt màu
Qua cầu gởi lại bên cầu
Sợi thương sợi nhớ nhịp cầu tri âm.

Nhịp cầu tri âm
NGUYỄN HÒA THỊNH
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LÊ HỒNG DUY
 P. Hiệu trưởng, Chi hội trưởng cựu học sinh

  Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên

CHĂM LO CHO “ĐÀN EM”
CỰU HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH PHÚ YÊN 

Trường phổ thông Dân tộc Nội trú 
tỉnh Phú Yên tiền thân là Trường Bổ 
túc văn hóa, Trường Phổ thông lao 

động Bắc Phú Khánh. Mục tiêu của trường là 
góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ - nhiều 
cán bộ đã kinh qua công tác và chiến đấu, 
nhưng chưa có điều kiện học tập do yêu cầu 
của sự nghiệp cách mạng. Khoảng từ năm 
1989-1991 sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên, 
trường bắt đầu nhận các học sinh dân tộc 
thiểu số được học từ trường Bổ túc công 
nông Nam Phú Khánh (Nha Trang) chuyển 
về. Đây là giai đoạn có nhiều học sinh của 
trường sau đó trở thành những cán bộ chủ 
chốt, ở vị trí lãnh đạo hoặc giữ các vị trí quan 
trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước 
của tỉnh nhà. Để lại dấu ấn tốt đẹp đối với 
các thế hệ học sinh trong khoảng thời gian 
này là hình ảnh cần mẫn, mẫu mực của Cố 
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Chu (Nam Đà) ở 
giai đoạn đầu, là hình ảnh của thầy Nguyễn 
Văn Tá –Hiệu trưởng nhiệt tình tâm huyết 
với nghề, hết lòng thương yêu học sinh ở 
giai đoạn trước năm 1991.

Từ năm 1991, Đảng và Nhà nước ta chủ 
trương phải đặc biệt quan tâm việc phát 
triển kinh tế xã hội ở các vùng miền có điều 
kiện kinh tế khó khăn; nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc 
thiểu số. Theo đó, Trường phổ thông Dân 
tộc Nội trú tỉnh Phú Yên được thành lập theo 
quyết định số: 625/QĐ-UB ngày 29/8/1991, 
với mục đích là tạo nguồn đào tạo cán bộ 

người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước hết 
là tạo nguồn đào tạo giáo viên, cán bộ y tế, 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên 
môn khoa học kỹ thuật là người đồng bằng 
dân tộc thiểu số… Đồng thời tạo nguồn cho 
việc đào tạo lực lượng lao động có trình độ 
văn hóa, kỹ thuật, có sức khỏe và phẩm chất 
tốt để tham gia vào công cuộc xây dựng quê 
hương miền núi tỉnh nhà. 

Trong suốt chặng đường xây dựng, phát 
triển, Nhà trường đã gặt hái được nhiều 
thành tích đáng tự hào, luôn khẳng định 
là trường có chất lượng dạy và học thuộc 
tốp đầu của Tỉnh. Qua 32 năm, Nhà trường 
đã đào tạo được hơn 4.000 lượt học sinh là 
con em của 33 dân tộc anh em đang sinh 
sống trên địa bàn tỉnh. Các thế hệ học sinh 
đã vươn mình đi khắp mọi miền đất nước 
để học tập nâng cao trình độ, lao động, 
cống hiến trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng 
và phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị,  

Các cựu học sinh tặng quà cho nhà trường  
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
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xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhiều anh, chị 
đã và đang đảm nhiệm những trọng trách 
vẻ vang ở cấp tỉnh, huyện, xã, là những nhân 
tố quan trọng góp phần  thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp phát triển miền núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà như: Nguyễn 
Quốc Hoàn, Nay Y Blung, Lơ Mô Tu, Phương 
Văn Lành, KSor Y Phun… Nhưng dù đi đâu 
về đâu, các thế hệ học sinh vẫn luôn hướng 
về ngôi trường, với tất cả tình yêu và niềm 
tự hào. Hàng năm, các khóa học sinh khác 
nhau đã tề tựu về trường tổ chức hội lớp, 
khóa nhằm tri ân thầy cô, gặp gỡ bạn bè, 
ôn lại thuở hoa niên tươi đẹp; tiếp tục phát 
huy hơn nữa tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ 
nhau trong công tác và cuộc sống giữa các 
thế hệ học sinh Trường phổ thông Dân tộc 
Nội trú tỉnh Phú Yên.

Hướng về ngôi trường thân yêu, các cựu 
học sinh đã có những đóng góp quý báu, 
thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng 
chung tay xây dựng nhà trường, đặc biệt là 
chăm lo cho “đàn em”. Mỗi dịp về lại trường 
xưa, các anh, chị cựu học sinh luôn là những 
người truyền lửa cho “đàn em” về tinh thần 
vượt khó, hiếu học, rèn đức, luyện tài, xây 
dựng hoài bão, ước mơ để ngày mai lập 
thân, lập nghiệp, xây dựng làng buôn ngày 
càng giàu đẹp.

Cùng với những cuộc gặp gỡ truyền lửa, 
nhiều lớp, khóa cựu học sinh đã lập quỹ 

tương trợ với mục đích giúp đỡ những học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mắc 
bệnh hiểm nghèo, học sinh mồ côi không 
nơi nương tựa hoặc khen thưởng học sinh 
đạt thành tích cao trong các hoạt động của 
nhà trường. Nhiều cá nhân cựu học sinh 
hàng năm đều dành các suất học bổng để 
khuyến khích những học sinh nghèo vượt 
khó học giỏi như các anh, chị: Nguyễn 
Quốc Hoàn, Nay Y Blung, Phương Văn Lành, 
Nguyễn Thanh Bình, Tô Văn Thành, Vi Xuân 
Vinh, Lê Tấn Dũng, Trần Thị Hoa Vinh, Hoàng 
Thị Hường…

Các cựu học sinh gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày trở lại.

Anh Nguyễn Quốc Hoàn cựu học sinh phát học bổng 
cho học sinh tại lễ Tổng kết năm học 2021-2022

Những nghĩa cử nhân văn như thế đã 
tạo nên một hệ giá trị. Đó là hệ giá trị của 
cộng đồng các thế hệ học sinh Trường PT 
DTNT tỉnh Phú Yên. Tự hào về truyền thống 
của nhà trường, tiếp tục phát huy hệ giá trị, 
các thế hệ cựu học sinh sẽ tiếp tục ra sức 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mà 
Đảng và Nhà nước giao cho trong giai đoạn 
cách mạng mới, ra sức thi đua làm kinh tế 
giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội 
văn minh... Tiếp tục kết nối nhiều hơn nữa 
những tấm lòng, hành động cao đẹp cùng 
chung tay dựng xây nhà trường, góp phần 
chắp cánh ước mơ cho “đàn em” hôm nay 
và mai sau!
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Thương nhớ

BỒĐỀ
(Ký ức về một ngôi trường tư thục trước  
năm 1975 - TrườngTrung học Bồ Đề Tuy Hoà)

HỮU BÌNH

Trường Trung học tư thục Bồ Đề Tuy Hòa thành 
lập từ năm 1956-1957, cho đến năm 1975 dừng 
lại (do hoàn cảnh lịch sử). Tuy thời gian không 

dài, song ký ức đẹp của ngôi trường nằm ở trung tâm 
tỉnh lỵ Phú Yên, thị xã Tuy Hòa xưa thật thơ mộng, đầy ắp 
nghĩa tình. Ký ức tuyệt vời là một thứ kỷ vật thiêng liêng, 
vô giá vì có những tâm hồn hoài niệm gửi vào trong đó. 
Lớp học sinh ngày ấy, giờ đã lứa tuổi U70 - U80 cả rồi, 
họ đã lớn lên và trưởng thành cùng sự phát triển của đất 
nước. Trong gian khó và đời sống vô cùng vất vả ấy đã 
rèn luyện, hun đúc để họ trở thành những chủ nhân xây 
dựng quê hương có được cuộc sống như ngày hôm nay.

BCH Chi hội cựu học sinh Trung học Bồ Đề Tuy Hòa nhiệm kỳ (2023-2028)

Tháng 6/2023, tôi may 
mắn được tham dự buổi 
họp mặt kỷ niệm 48 năm  
của các cựu học sinh Trường 
trung học Bồ Đề Tuy Hòa 
(bây giờ là Trường THCS 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, 
TP Tuy Hòa). Các cựu giáo 
chức (ngày ấy gọi là giáo 
sư) và cựu học sinh Bồ Đề, 
những mái đầu bây giờ đã 
bạc, nhiều thầy cô giáo học 
sinh giờ đã lên lão. Song 
sân trường trong buổi lễ 
vẫn rộn rã tiếng cười nói. 
Những khuôn mặt đầy cảm 
xúc, rạng rỡ về một ký ức 
đẹp tuyệt vời…. “Yêu nghề 
bao nhiêu càng yêu người 
bấy nhiêu”. Trường Bồ Đề 
Tuy Hòa chỉ tồn tại 20 
năm, song thành quả trong 
sự nghiệp giáo dục con 
người là vô cùng quý báu,  
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một thế hệ học sinh Bồ Đề đã làm rạng 
danh nhà trường.

Tôi tìm gặp Hòa thượng Thích Thiện 
Đạo - Trụ trì chùa Phi Lai (thôn Mỹ Trung, 
xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) và đồng viện 
chủ ngôi chùa cùng tên ở phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai. Thầy chính là giám đốc, giám học và 
nguyên là giáo sư của Trường Trung học 
Bồ Đề trước năm 1975. Kỷ niệm 40 năm 
mái trường Bồ Đề thân thương, nhà giáo 
Hòa thượng Thích Thiện Đạo viết “Trường 
Trung học Bồ Đề Tuy Hòa do Tỉnh hội Phật 
giáo Phú Yên thành lập năm 1956 - 1957 
đã một thời để lại nhiều dấu ấn... Hệ thống 
Trường Bồ Đề trên toàn miền Nam trước 
năm 1975 là hệ thống giáo dục Phật giáo 
mang tinh thần nhập thế, được thể hiện 
là nền giáo dục nhân bản. Nền giáo dục 
lấy đối tượng con người làm giáo dục và 
đem thành quả ấy phục vụ lại xã hội, cộng 
đồng phục vụ lại chính con người, đối 
tượng giáo dục chính là con người nhân 
văn, nhân ái, giàu lòng yêu quê hương đất 

nước gia đình… Phương châm giáo dục 
dựa trên 03 trụ cột đó là: kiến thức phổ 
thông, giáo dục kỹ năng chuyên môn (thực 
hành) và nhân cách đạo đức mà giáo dục 
nhân cách đạo đức là quan trọng nhất. 
Ngày nay, tiếp thu tinh hoa của truyền 
thống giáo dục Việt Nam từ ngàn xưa, nền 
giáo dục Việt Nam chúng ta theo lời dạy 
của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Chúng ta 
đào tạo những con người “vừa hồng vừa 
chuyên”. Hồng là đạo đức, phẩm chất, 
nhân cách, bản lĩnh, sáng tạo... chuyên 
là chuyên cần, chuyên sâu, chuyên môn 
vững vàng để phụng sự tổ quốc, phụng 
sự nhân dân… Dân tộc Việt Nam ta có 
truyền thống hiếu học và tôn trọng nghề 
dạy học “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “muốn 
sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ 
thì yêu lấy thầy”. Từ cội nguồn sâu thẳm 
của văn hóa dân gian Việt đã để lại điều 
này và thế hệ các học sinh của trường Bồ 
Đề Tuy Hòa xưa đã đem theo và làm hành 
trang trưởng thành, lớn lên và xây dựng 
quê hương, tổ quốc.

Quý thầy dạy tại Trường TH Bồ Đề Tuy Hòa chụp hình lưu niệm cùng các cựu học sinh
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Trong Phật giáo thường hay nói đến chữ 
“Duyên”, tôi nghĩ một chữ duyên phải viết 
hoa đầy đủ mới đúng nghĩa của nó. Tôi 
được làm quen và trở nên thân thiết với 
một nhà giáo, một vị Hòa thượng và một 
người viết thơ văn. Đến nay Hòa thượng 
thầy giáo Thích Thiện Đạo đã xuất bản 8 
tập sách với nhiều thể loại bút ký văn học, 
thơ, khảo luận những bài giảng Hoằng 
pháp giáo dục.v.v…. Tôi lại cũng may mắn 
và có duyên lành khi được đọc từ trong 
bản thảo của hai tập san của cựu học sinh 
Trung học Bồ Đề Tuy Hòa (Chuyên san 40 
năm Hội ngộ và Chuyên san 45 năm Hội 
ngộ của Chi hội cựu học sinh Trung học 
Bồ Đề Tuy Hòa xuất bản năm 2015 và 45 
năm Hội Ngộ xuất bản tháng 2/2020). Chi 
hội cựu học sinh Trung học Bồ Đề là thành 
viên tích cực của Hội cựu Học sinh – Sinh 
viên Phú Yên hiện nay.

Bao nhiêu ký ức đẹp của một thời Trung 
học Bồ Đề Tuy Hòa gọi về, hồi tưởng về kỉ 
niệm đã qua. Một thế hệ học sinh Bồ Đề 
Tuy Hòa đã làm rạng danh nhà trường. 
Nhiều học sinh đã thành công trên con 
đường công danh sự nghiệp, một số trở 
thành cán bộ, công chức, công dân tốt cho 
quê hương, đất nước. Nhân dịp năm mới 
2024, mong rằng thế hệ các em học sinh 
thời đại của cuộc cách mạng chuyển đổi 
số quốc gia, chúng ta sẽ bồi đắp, xây dựng 
cho mình khát vọng vươn lên vì một quê 
hương đẹp giàu, vì một tổ quốc Việt Nam 
hùng cường thịnh vượng. Bệ đỡ của các 
em chính là các thế hệ cha ông chúng ta 
vượt qua bao gian khổ để có được cơ đồ 
như hôm nay. Chúc cho các thầy cô giáo, 
cựu nhà giáo Trường Bồ Đề xưa sức khỏe, 
bình an, hạnh phúc trong mùa xuân mới 
của đất nước - Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Mượn trước mùa xuân từ tháng chạp
Ra Giêng trả lại sẽ đong đầy
Ngọn gió hao hao còn se lạnh
Đợi nắng về níu gót theo mây

Trong tay vẫn còn tờ lịch cuối 
Bóc nửa chừng chẳng đợi mùa sang 
Bao mong ước cũng vừa kịp tới 
Đón giao thừa khoảng lặng thời gian 

Mượn trước mùa xuân 
ĐẶNG VÂN 

Trót mượn mùa xuân từ tháng chạp 
Sang năm nằng nặc cũng quay về 
Dõi bóng trăng treo trên đỉnh tháp 
Ngày đi qua bất chợt, ai ngờ! 

Sông kia chan chứa nguồn khát vọng 
Thời gian mải miết phép nhiệm màu 
Trời xuân đằm đắm cành lộc biếc 
Đợi người tháng chạp bóng thiên thâu...
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DỰNG TRƯỜNG NƠI ĐỊA ĐẦU TỈNH

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

  TRƯỜNG CẤP II XUÂN LỘC - TRƯỜNG CẤP II, III QUANG TRUNG 
- TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

 Hiệu trưởng Hoàng Huy Đoàn (phải) cùng em  
Trần Khắc Lễ học sinh lớp 9 niên khóa 1981-1982  

đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp quốc gia.

Phải nói rằng nơi đây là một vùng 
đất học đậm nét qua mọi thời kỳ. 
Bên cạnh những gia đình có điều 

kiện kinh tế khá giả, chu cấp đầy đủ cho 
con em học hành; còn đa số là gia đình 
nông dân chân lấm tay bùn, lao động vất 
vả nhưng cũng dành dụm đầu tư cho con 
ăn học tận cùng khả năng của mình. Phát 
huy truyền thống hiếu học ấy nên sau 1975 
giữa “núi” công việc ngổn ngang bộn bề do 
chiến tranh để lại, xã Xuân Lộc hưởng ứng 
chủ trương nhà nước đã lao ngay vào việc 
mở trường cấp II cho con em địa phương 
và các xã lân cận. Niên khóa 1975 – 1976 
là năm học đầu tiên trong lịch sử giáo dục 
địa phương nơi vùng đất còn khó khăn này 
mở ra một trường cấp II đủ các khối lớp cho 
bậc học với 2 lớp Sáu, 1 lớp Bảy, 1 lớp Tám 
và 1 lớp Chín thu hút hàng trăm con em 

của các xã vùng địa đầu cực bắc tỉnh nhà, 
cùng số học sinh địa phương trước đây tản 
mác theo học các nơi xa nay tề tựu về đây.

 Với phương châm vừa dạy và học, vừa 
dựng trường; nên ngoài giờ lên lớp ở một 
cơ sở tiểu học mượn tạm trong xã, thầy trò 
cùng nhau lao động khẩn trương xây dựng 
điểm trường mới nơi bãi cát hoang mênh 
mông, mà thầy hiệu trưởng cấp II đầu tiên 
Hoàng Huy Đoàn trong báo cáo điển hình 
ở Đại hội Thi đua 2 Tốt ngành Giáo dục tỉnh 
Phú Khánh lần thứ I, tháng 12 năm 1979 tại 
Tp Nha Trang, thầy Đoàn cho biết Trường 
được xây dựng trên diện tích gần 5 hecta 
mấp mô toàn cát khô khốc cùng cây hoang 
dại tự mọc như: xương rồng bàn chải, sam, 
tràm… đan xen rải rác đó đây. Đội ngũ 
giáo viên hầu hết ở xa đến từ Cam Ranh, 

Đã nhiều năm tôi chưa trở lại nơi 
này, mới đây, người bạn nhà giáo 
sau thời gian dài hành phương Nam 
xuôi ngược, nay luống tuổi quy cố 
hương mời tôi ra quê bạn thăm lại 
chốn xưa. Đó là một vùng quê mênh 
mông trải rộng từ cầu Bình Phú đến 
đèo Cù Mông tiếp giáp tỉnh bạn Bình 
Định, nơi đó có ngôi trường đặc biệt 
được xây dựng ngay sau khi đất nước 
thống nhất.
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Trường cấp II-III Quang Trung năm đầu tiên 1984.

Nha Trang, Tuy Hòa  
nên thêm chuyện 
khó khăn về nơi ăn 
chốn ở. Nguyên Phó 
hiệu trưởng Phan Văn 
Phước, là thầy giáo 
hiếm hoi người địa 
phương đã bộc bạch 
tâm tư: “Vạn sự khởi 
đầu nan”, hồi đó lớp 
nào học buổi sáng 
thì buổi chiều tập 
trung và ngược lại, 
ngày nghỉ cuối tuần  

CHI HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH 
Được thành lập theo Quyết định số 37/ QĐ-HCHSSV, ngày 04 tháng 07 năm 2022 

của Hội cựu HS-SV tỉnh Phú Yên. Mặc dù, trường mới thành lập Chi hội cựu học sinh, 
nhưng những năm trước đây, nhiều cựu học sinh của trường đã tham gia ủng hộ đóng 
góp quỹ học bổng hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và một số hiện vật 
cho trường (ghế đá, bàn ghế, sách vở,..). Ngoài ra, một số cựu học sinh của trường tham 
gia đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với hình thức hỗ trợ chi phí học tập trong 
suốt thời gian học tập tại trường và trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong 
kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đỗ đại học với số điểm cao nhất khối.    

Trong năm học 2022-2023 Chi hội cựu học của trường đã nhận sự đóng góp hỗ trợ 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền 15.800.000 
đồng từ các cựu học sinh và 10.000.000 đồng từ Hội cựu HS-SV tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023), trường THPT 
Phan Chu Trinh tổ chức Hội trại. Đặc biệt, trong dịp Hội trại lần này, đêm văn nghệ học 
đường gây quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” với nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các chi 
đoàn học sinh, các cựu học sinh cùng với sự tham gia của ca sĩ khách mời Lâm Vũ – một 
cựu học sinh trưởng thành từ ngôi trường cấp 2-3 Quang Trung - tiền thân của trường 
THPT Phan Chu Trinh. Tổng số tiền ủng hộ mà nhà trường nhận được là 124.750.000 
đồng đã trao tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 
vào dịp Tổng kết năm học 2022-2023 và dịp Khai giảng năm học mới 2023-2024.

Vào đầu năm học 2023-2024, nhà trường đã trao 09 suất học bổng cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, với tổng số tiền là 22.500.000 đồng từ nguồn 
quỹ cựu học sinh của trường và mạnh thường quân.
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thầy trò càng tập họp đông đảo, được phân 
thành nhiều tổ nhóm để lao động. Một số 
nhóm lo phát quang gai góc cây dại, giải 
phóng mặt bằng khuôn viên trường. Nhóm 
khỏe hơn kéo nhau lên thung lũng Sình 
(sau núi Hòn Bồ) cách trường khoảng chục 
cây số chặt cây rừng khiêng vác về dựng 
phòng, lợp dừng tre tranh che chắn nắng 
mưa. Nhóm khác đi gánh đất sét, đất sỏi 
trên núi Một, núi Chùa về trộn với rơm trét 
vách, vừa làm phòng học tạm vừa làm nhà ở 
tập thể cho giáo viên nơi xa. Thật tội, nhiều 
khi đang bữa ăn của giáo viên lưu trú hoặc 
lớp đang học bất chợt gặp cơn gió mạnh 
cát bay mù mịt phủ lên chén bát, phủ lên 
sách vở, rát mặt rát mày cả thầy lẫn trò nên 
lãnh đạo nhà trường khẩn trương vận động 
trồng dừa, trồng dương, sau trồng thêm 
đào lộn hột, rồi phân công nhau gánh nước 
tưới thường xuyên cho cây mau lớn kịp 
ngăn cản gió cát. Không khí thầy trò cấp II 
Xuân Lộc lúc ấy như một công trường sôi 
động. Vậy mà học sinh nhà trường những 
niên khóa này nhiều em là học sinh giỏi của 
huyện, của tỉnh, có em còn đạt danh hiệu 
học sinh giỏi cấp quốc gia; như em Trần 
Khắc Lễ lớp 9 niên khóa 1981-1982 đạt giải 
Ba học sinh giỏi Văn toàn quốc. Với những 
thành tích nổi bật, trường cấp II Xuân Lộc 

trở thành một trong số ít lá cờ đầu ngành 
giáo dục tỉnh Phú Khánh, thầy Hoàng Huy 
Đoàn là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền.

Đất nước bước vào thời kỳ xây dựng, 
diện mạo làng quê ngày càng tươi sáng. 
Việc học hành con em nơi đây càng được 
chú trọng. Sau 9 năm phát triển cấp II, địa 
phương vùng cực bắc tỉnh Phú Khánh giờ 
mong muốn có trường cấp III để thuận lợi 
học tập cho học sinh khỏi phải đi xa. Được 
sự chấp thuận của chính quyền và lãnh 
đạo ngành Giáo dục, vậy là trường cấp 
II Xuân Lộc mở rộng và nâng cấp, tháng 
8-1984 địa phương chính thức ra mắt và đi 
vào hoạt động Trường cấp II, III mang tên 
Quang Trung với hàng chục lớp học, riêng 
cấp III năm đầu tiên đã có 3 lớp Mười và 1 
lớp Mười Một. Học sinh ngày càng đông, 
nhiều phòng học và phòng chức năng 
được xây dựng thêm. Nhằm đáp ứng sự 
phát triển lớn mạnh của học sinh cấp III 
nơi đây, tháng 7 – 2011 Trường trung học 
phổ thông Phan Chu Trinh được thành lập 
trên cơ sở từ trường cấp 2–3 Quang Trung. 
Như vậy sau hơn phần tư thế kỷ hoạt động, 
nhiệm vụ “lịch sử” của trường Quang Trung 
đã hoàn thành tốt đẹp. Học sinh cấp 3 
nay về với trung học phổ thông mang tên 
nhà yêu nước Phan Chu Trinh, còn cấp 2  

Toàn cảnh Trường THPT Phan Chu Trinh hiện nay. 
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(trung học cơ sở) mang tên nữ tướng 
anh hùng Bùi Thị Xuân của triều đại 
Tây Sơn – Nguyễn Huệ. 

Đến thăm Trường THPT Phan Chu 
Trinh vào một sáng mới đây, trước cơ 
ngơi khang trang, bề thế, sạch đẹp; 
Hiệu trưởng Phan Văn Tùng phấn 
khởi cho biết: Nhà trường được cấp 
trên công nhận đạt chuẩn quốc gia 
mấy năm nay. Niên khóa 2023-2024 
này trường có hơn 1.240 em, theo 
học 29 lớp từ khối 10 đến khối 12. Với 
diện tích mặt bằng 35.217m2, trường 
có 21 phòng kiên cố được trang bị 
các phương tiện hiện đại phục vụ tốt 
việc dạy và học. Nhờ vậy nhiều năm 
qua chất lượng học sinh nâng cao rõ 
rệt, đạt nhiều thành tích đáng kể trên 
các lĩnh vực. Đồng thời nhà trường 
đã thành lập Chi hội cựu học sinh 
trường THPT Phan Chu Trinh và đã 
có nhiều hoạt động gặp mặt ý nghĩa 
hỗ trợ nhà trường và học sinh đang 
học tập hiện nay. Sắp đến năm học 
2024-2025, nhà trường tròn 40 năm 

đào tạo học sinh THPT. Bao lớp con em ở vùng 
cực Bắc của tỉnh được học hành, rèn luyện ngay 
trên quê mình sẽ tề tựu về đây để nhắc nhớ một 
thời vượt khó xây dựng trường.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2023-2024

Biết là con đi học xa
Mà sao cứ ngỡ quanh nhà đấy thôi
Những khi trái gió trở trời
Thấy con sốt, cha như ngồi lửa than.

Biết là con, một ngày đàng
Học bao nhiêu thứ quan san dặm dài
Đô thành con đến ban mai
Ngập ngừng những bước nối dài chiều quê.

Phố phường muôn nẻo nhiêu khê
Giữa trăm lối, chỉ một về tương lai
Đêm mơ vẳng tiếng học bài…

Đi học xa
NGUYỄN TƯỜNG VĂN
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Ảnh tác giả năm học lớp đệ thất 
(1964-1965)

ĐÀO TẤN LỘC

Nhớ chuyện cũ,
Ngẫm chuyện mới

Ai ở trong đời chẳng có những ước mơ. Có 
những ước mơ lớn về cuộc đời khá giả và 
hạnh phúc hơn, hay ước mơ về đất nước quê 

hương luôn bình yên và hưng thịnh. Nhưng cũng có 
những ước mơ nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, nhất 
là khi gặp những khó khăn, nghịch cảnh. Tùy lứa tuổi, 
tùy hoàn cảnh mà những ước mơ đó khác nhau nhưng 
điểm chung là niềm hy vọng đạt đến một điều gì mình 
mong đợi, cả những mong đợi vượt quá khả năng cần 
một ai đó dang tay giúp đỡ.  

Trong đời tôi cũng có nhiều ước mơ như thế. Từ 
nhỏ sống ở một vùng nông thôn nghèo bị ảnh hưởng 
chiến tranh, gia đình chia cách sớm do ba tôi đi làm 
cách mạng. Má tôi một mình lam lũ với nghề nông 
nuôi dạy tôi lớn lên. Nên từ khi hiểu biết, tôi luôn mơ 
về một khung cảnh hòa bình, gia đình sum họp, làng 
xóm khá giả lên để tôi và lũ bạn đều được đi học. Đó 
là giấc mơ lớn. Còn những ước mơ nhỏ thì nhiều lắm. 
Hồi còn học trường làng, khi thì mong có bộ quần áo 
mới, khi thì mong có cái áo đi mưa lành lặn hơn khỏi 
lo mưa ướt, lúc thì mong có cái đèn dầu sáng hơn để 
mỗi tối không phải học bài dưới cái đèn hột vịt leo lét. 
Có khi ước mơ là có được những cuốn truyện cổ tích 
mà lâu lâu thầy giáo vẫn mang đến lớp đọc cho chúng 
tôi nghe vào sáng thứ bảy… Nhưng lúc đó, tôi cũng đã 
nhận ra rằng những ước mơ của mình  không có thần 
tiên nào giúp cho ngoại trừ má tôi. Tôi không dám nói 
những ước mơ nhỏ của mình với má vì tôi sợ má buồn 
trong điều kiện gia đình phải luôn tằn tiện để lo cuộc 
sống tối thiểu của hai mẹ con. Vậy nên, trừ khi vào mỗi 
dịp Tết, má đều dẫn tôi đi đo may một bộ quần áo 

mới, còn lại suốt mấy năm tiểu 
học vẫn cái áo mưa cũ phải lo 
túm tụm khi mưa, cái đèn hột 
vịt vẫn leo lét đêm đêm và các 
truyện cổ tích vẫn phải đọc ké 
của thầy.

Đến mùa hè năm 1964, chiến 
tranh đã lan đến ấp Nhơn quê 
tôi, cũng là thời điểm tôi thi đậu 
vào lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) 
của Trường Trung học Nguyễn 
Huệ nên tôi phải qua thị xã học. 
Đồ đạc chỉ gói ghém trong một 
thùng giấy nhỏ, chủ yếu là mấy 
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Ngẫm chuyện mới
cái quần áo và một ít đồ dùng lặt vặt, nhờ 
ông anh đèo xe đạp chở đến ở nhờ nhà trọ 
anh đang ở. Không gian nhà trọ là một căn 
phòng mái tôn vách đất, rộng độ 9-10m2 
của một gia đình ở sau lưng nhà máy nước 
đá Tân Hoa, dành cho 03 chúng tôi cùng ở 
trọ gồm anh họ tôi - anh Huề, bạn anh và 
tôi. Bộ phảng gỗ ghép 3 tấm khoảng 3m2 
là nơi ngủ, bàn học là một bàn nhỏ có 02 
ghế đặt trước bàn thờ với ngọn đèn nê - 
ông 03 tấc. Để có đủ chỗ ngủ và chỗ học, 
các anh giao cho tôi học trước từ đầu hôm 
đến 10h00 tối. Sau khi gọi các anh dậy thì 
mới được đi ngủ. Bài trong ngày thì chỉ đến 
9h00 là tôi đã học xong, sau đó ngủ gà ngủ 
gật trên bàn chờ đến 10h00. Hàng tháng, 
mỗi người chúng tôi mang góp 15kg gạo 
cho chủ nhà, tiền ăn thì các anh góp 200 
đồng mỗi người, còn tôi góp 150 đồng 
(chắc khoảng hơn 1 triệu đồng bây giờ) để 
được ăn hai bữa trưa và tối. Sau này chúng 
tôi có chuyển chỗ ở mấy lần nhưng đều có 
điểm chung là chỗ ở nào cũng chật hẹp, 
gạo tiền hàng tháng đều tương tự. Cho đến 
khi tôi học đệ lục (lớp7), anh họ tôi thoát 
ly lên núi làm cách mạng thì hội ở trọ của 
chúng tôi cũng rã đám. Qua Tết năm đó, 
tôi mới lên tuổi 13, phải tự bươn chải tìm 
chỗ trọ. Trong thị xã lúc đó đã bắt đầu tràn 
ngập dòng người tản cư do chiến tranh từ 
các huyện xung quanh đổ về. Hàng tuần 
tôi phải đi bộ khoảng 10 km về thăm má. 
Lúc đó, sức khỏe bà quá yếu vì đau ốm. 
Mỗi lần về tôi đều mua một ít thuốc uống 
và dầu hỏa về cho bà để có thắp đèn và 
đun nấu. Thực ra, hàng tuần má cũng dành 
dụm cho tôi 3 đồng đủ để đi xe lam tuyến 
Phú Lâm – Tuy Hòa. Nhưng do buổi sáng 
ở trọ đi học quá đói nên đã dùng tiền này 
mua mấy khúc bánh mì không để ăn sáng 

mà không dám nói lại với má việc đi bộ về 
quê sợ má buồn. Những năm tháng chiến 
tranh ấy, ở quê làm ăn quá khó, mà má đau 
yếu ít lao động nặng được nên thu nhập 
rất thấp, lo tiền gạo hàng tháng cho tôi và 
thuốc men cho má đã quá sức rồi. 

Tôi còn nhớ mãi năm học đệ thất và nửa 
đầu năm học đệ lục, ngoài bộ quần kaki 
trắng và sơ mi trắng để mặc thứ hai (bắt 
buộc) thì trong tuần lẽ ra phải có hai bộ 
quần dài xanh hoặc đen, áo trắng để thay 
nhau khi giặt. Nhưng tôi chỉ có một quần 
dài xanh nên lúc thay giặt phải mặc quần 
sooc kaki xanh cũ có từ thời tiểu học để 
đi học. Đối với học sinh mới 11-12 tuổi thì 
trường không cấm mặc quần sooc nhưng 
bạn bè trong lớp đều thấy lạ, về sau hỏi ra 
mới biết. Năm ấy, thầy Hoàng làm giáo sư 
hướng dẫn lớp (nay gọi là giáo viên chủ 
nhiệm) biết được, nên vào thời điểm gần 

Bản thành tích biểu ( học bạ) năm lớp 11  
niên khóa 1969-1970) của tác giả
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Tết thầy đã tặng tôi một túi 
đồ, trong đó có 1 mét vải đen 
polyster để may quần và 1,3 
mét vải nylfranc trắng để may 
áo sơ mi cùng một tấm mền 
hàng viện trợ. Đây là món quà 
lớn nhất đầu tiên mà tôi nhận 
được. Không chỉ tôi mà cả má 
tôi khi biết được đều rất xúc 
động biết ơn thầy. Từ đáy lòng, 
tôi nguyện sẽ ra sức học tập 
tốt nhất để trả ơn thầy. Tôi đã 
làm được điều ấy khi từ năm 
lớp đệ ngũ (lớp 8) trở đi cho 
đến hết bậc trung học, tôi đều 
đứng đầu lớp. Riêng cuối năm 
đệ tứ (lớp 9), tôi được nhận 
giải thưởng Hạnh kiểm toàn 
trường, rồi cuối năm đệ Nhị 
(lớp 11) nhận giải thưởng Danh 
dự toàn trường.

Thời Trung học đệ nhất cấp 
(nay là bậc Trung học cơ sở) 
ngoài ước mơ lớn là mong mẹ 
tôi hết bệnh thì các ước mơ 
nhỏ khác là có chỗ trọ tốt, có 
tiền để ăn bánh mì chan chút 
nước thịt trong buổi sáng, 
mua được chiếc xe đạp cũ để 
tiện đi học và cuối tuần đạp 
xe về thăm má. Các ước mơ 
này tôi đều không đạt được 
trong thời điểm đó. Mãi đến 
khi học Trung học đệ nhị cấp 
(tức Trung học phổ thông hiện 
nay) thì việc đi học của tôi có 
thuận lợi hơn, các ước mơ nhỏ 
của giai đoạn trước đến giờ 
mới thực hiện được. Nhờ là học 
sinh xuất sắc các năm trước lại 

được giải Hạnh kiểm toàn trường nên từ cuối năm đệ 
tam (lớp 10) tôi được sự tín nhiệm của thầy Lê Văn Nhạc 
dạy môn Pháp văn, sau cũng là giáo sư hướng dẫn năm 
lớp 11 của tôi, giới thiệu tôi làm gia sư cho mấy đứa em 
vợ của thầy đang học sau tôi 2 – 3 lớp. Gia đình này rất 
tử tế, các em được tôi kèm dạy đều có tiến bộ nên rất 
quý trọng thầy. Hàng tháng, tôi nhận được khoản thù 
lao đáng kể tự lo chi phí ăn ở và dành dụm để tự mua 
được xe đạp đi lại. Chỗ ở trọ cũng ổn định nhờ người bà 
con giúp đỡ. Cả việc bánh mì vào buổi sáng và mua chút 
ít thuốc bổ cho má cũng thực hiện được. Có thể nói sự 
giúp đỡ của thầy Nhạc và gia đình phía vợ thầy đã giúp 
tôi bớt lo toan cuộc sống. Việc học hành cũng tốt hơn 
nhiều. Thi Tú tài bán phần và toàn phần tôi đều giành vị 
trí thủ khoa trong tỉnh. Sau này, cả gia đình thầy Nhạc 
đều định cư ở nước ngoài. Qua theo dõi được biết thầy 
vẫn khỏe, vẫn còn lịch lãm như thuở nào. Tôi mừng lắm 
và trong lòng mãi biết ơn thầy.

Mùa thi đại học năm 1971, với ước mơ lớn là  
góp phần xây dựng một vùng nông thôn quê nhà khá 
giả, tôi đã thi vào Đại học nông nghiệp Sài Gòn (tên lúc 
đó của trường là Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp) và 
đậu vào Khoa Canh nông. Từ một cậu bé lớn lên ở nông 
thôn bước vào một thành phố lớn với biết bao điều bỡ 
ngỡ và lo lắng về việc ăn ở, đi lại, học hành trong một 
môi trường nhộn nhịp và xa lạ. May là có mấy ông anh họ 

Tác giả (người đứng thứ 1 từ phải sang) và các bạn sinh viên Khóa 13 
Canh Nông trong phòng thí nghiệm nông hoá (1973-1974)



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  53

cô cậu đang là sinh viên mấy năm trước đón 
về ở tạm tại Đại học xá Minh Mạng, phòng 
313. Phòng khoảng 12m2 có giường tầng 
04 chỗ nằm cho các anh có thẻ cư xá chính 
thức, còn lại chen chúc thêm 3-4 người tối 
trải chiếu nằm trên sàn. Ấy vậy mà tôi đã 
ngụ ở phòng đó hơn hai năm rưỡi. Đến đầu 
năm 1974, lúc đó là sinh viên năm ba mới 
tìm được chỗ trọ ở ngoài gần trường hơn. 
Có thể nói, Đại học xá Minh Mạng là điểm 
tựa ổn định cho tôi mấy năm đầu sinh viên. 
Tôi luôn nhớ đến anh em Phú Yên luôn bảo 
bọc nhau để có chỗ trọ, dẫu chật hẹp nhưng 
ấm áp tình người. Về tiền ăn ở, học tập thì 
dù cố gắng hết sức, hàng tháng má tôi chỉ 
gửi cho tôi được khoảng 2.500 đồng (tính 
theo sức mua bây giờ chắc khoảng tương 
đương 3 triệu đồng) chỉ đủ tôi trang trải 
nửa tháng nên phải tìm việc làm thêm để 
có tiền đi học. Mấy ông anh họ tôi chỉ cách 
tìm việc làm gia sư ở Sài Gòn. Năm đầu, các 
anh nhường lại cho tôi 02 giờ kèm Toán mỗi 
tuần để tôi có điều kiện làm quen công việc 
vào cuối tuần. Các năm sau, tôi đều tự xông 
pha tìm chỗ dạy, có thời điểm được 8 giờ 
dạy Toán mỗi tuần, với thù lao 500 đồng/
giờ. Việc này có nghĩa là mỗi tuần tôi kiếm 
được số tiền hơn cả mức tiền dành dụm 
khổ cực của má gửi cho tôi hàng tháng. 
Sau này, tôi chỉ nhận ít tiền của má dịp hè, 
dịp Tết cho má vui thôi. Nhờ vậy, tôi mới 
thuyết phục được má cắn răng bán bớt 2 
sào ruộng để có tiền đưa bà vào Sài Gòn 
chữa khỏi bệnh. Số tiền thừa má cho tôi 
mua xe gắn máy để tiện đi học, đi dạy kèm 
và làm công việc khác. Từ năm thứ hai cho 
đến khi tốt nghiệp Đại học, tôi đã tự mình 
trang trải chi phí ăn ở, học tập cho bản thân, 
kể cả tiền học thêm ngoại ngữ. Tuy phấn 
đấu rất vất vả nhưng tạo được cho mình 

lòng tự tin, tự lập trong cả cuộc đời.
Từ thực tiễn của chính mình, tôi nhận ra 

hai điều quan trọng trong việc giúp đỡ học 
sinh – sinh viên nghèo vượt khó vươn lên là:

- Giúp đỡ đúng lúc, đúng chỗ thì dẫu 
giá trị vật chất tuy ít nhưng có thể mang 
lại sự động viên tinh thần rất lớn cho người 
nhận. Nó khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc, 
niềm tin vào cuộc sống và ý thức vươn lên 
của người nhận. Sự giúp đỡ tìm chỗ trọ ban 
đầu cho tôi hay món quà bộ quần áo của 
thầy Hoàng .v.v… tạo cho tôi sự ấm áp về 
tinh thần trên con đường học tập.

- Giúp cần câu tốt hơn là cho con cá. 
Việc làm của thầy Nhạc hay của các anh 
họ tôi giúp tìm được việc dạy kèm có thu 
nhập đã tạo cho tôi được tinh thần tự lập 
kiếm sống, bảo đảm sự tôn nghiêm cho 
người được nhận, có ý nghĩa hơn xa việc 
giúp tiền trực tiếp.

   Ngày nay, sinh viên đi học các trường 
ở Sài Gòn có các tổ chức Hội khuyến học, 
Hội đồng hương Phú Yên, Hội Sinh viên 
Phú Yên, Ban Liên lạc Sinh viên đồng hương 
Phú Yên… theo dõi hỗ trợ học bổng, khen 
thưởng, chứ thời tôi đi học thì không có 
những tổ chức này. Chỉ có Hội Ái hữu cựu 
học sinh Trung học Phú Yên (tiền thân của 
Hội cựu HS-SV Phú Yên hiện nay) mỗi năm 
có tổ chức gặp mặt sinh viên ở Sài Gòn, 
có khi cắm trại… để tăng tình cảm đồng 
hương. Khi có người ốm đau, tai nạn nằm 
viện thì thăm nom, tặng quà, hay soạn tài 
liệu giới thiệu các trường đại học, cao đẳng 
nhằm hướng dẫn  cho các em học sinh lớp 
12 ở quê nhà nắm bắt thông tin. Chừng ấy 
thôi cũng cảm thấy được tình ái hữu đồng 
hương ấm áp rồi. Nên nhớ là thời điểm đó, 
sinh viên Phú Yên rất ít. Ở Sài Gòn chỉ độ 
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ba bốn trăm người thuộc 
các năm học.

Ôn cố tri tân, nhớ chuyện 
cũ để suy ngẫm về chuyện 
mới, nhất là chuyện giúp 
học sinh nghèo vượt khó 
học tập thành đạt. Ngày nay, 
điều kiện hơn xưa nhiều, 
mỗi gia đình cũng ít con 
nên có điều kiện hơn trong 
việc cho con đi học. Sự hỗ 
trợ của nhà nước thông qua 
chính sách cho vay đi học 
của Ngân hàng Chính sách 
xã hội dành cho các đối 
tượng nghèo, việc tiếp sức 
đến trường của các đoàn 
thể, các tổ chức xã hội, các 
nhà hảo tâm cũng rộng rãi 
hơn. Số lượng trường lớp và 
học sinh các cấp hiện nay rất 
lớn, riêng trường Trung học 
phổ thông thì mỗi huyện 
đều có 3-4 trường. Các em 
học sinh cấp 3 hầu hết có xe 
đạp, xe đạp điện, nhiều em 
đã có xe gắn máy. Các mơ 
ước của một học sinh nghèo 
như tôi thời học trung học 
thì có khi không còn phù 
hợp với phần lớn các em, trừ 
một số ít con em hộ nghèo 
và vùng đồng bào dân tộc 
còn khó khăn đang cần 
quan tâm giúp đỡ việc học.

   Nhằm giúp đỡ có hiệu 
quả các học sinh, sinh viên 
nghèo trong tỉnh, từ trải 
nghiệm của bản thân từng 
là một học sinh, sinh viên 

nghèo được nhận giúp đỡ và trên cương vị hiện tại là Chủ 
tịch Hội cựu HS-SV Phú Yên, tôi có nhiều trăn trở làm thế 
nào để Hội mình có những trợ giúp thiết thực cho các em 
nhà nghèo. Tấm lòng hảo tâm của các cựu học sinh trong 
tỉnh thì lớn, nhưng dẫu sao cũng có hạn. Vậy làm sao cho 
việc giúp đỡ thiết thực và mang đậm dấu ấn của Hội cựu 
HS-SV?

Theo tôi, Hội và các Chi hội cơ sở ở các trường nên tập 
trung vào mấy việc:

Thứ nhất, mỗi Chi hội hàng năm chọn 3-4 học sinh 
lớp 10 nghèo có tinh thần học tốt (nhiều hơn càng tốt) 
để nhận đỡ đầu mấy năm học ở trường cho đến lớp 12, 
mỗi năm hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng/em. Như vậy, trong 
cả 3 năm học phổ thông mỗi Chi hội giúp được 9-12 em. 
Năm nào cũng có số lượng như thế, sau khi các em lớp 
12 tốt nghiệp thì chọn bổ sung tiếp từ lớp 10, em nào học 
sút kém thì năm tới loại ra thay em khác vào. Cả tỉnh hơn 
30 trường, có nghĩa là năm nào Hội ta cũng giúp đỡ đầu 
được trên dưới 300 em học sinh nghèo trong tỉnh. Đây là 
một con số rất có ý nghĩa, không khó để thực hiện vì mỗi 
Chi hội chỉ cần vận động được khoảng 20-30 triệu đồng 
mỗi năm là đủ. Nhiều trường hiện nay, các cựu học sinh 
hỗ trợ hàng năm lên hơn 70-80 triệu đồng, hoàn toàn có 
thể dành khoảng chi này giúp đỡ đầu các em.

   Tác giả (người đứng thứ 3 từ phải sang) dự Lễ ra mắt Chi hội  
cựu học sinh Trường THPT Trần Phú
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Thứ hai, nên phối hợp giữa Chi hội 
đang có các cựu học sinh đang làm ăn 
ở các thành phố với các Ban liên lạc 
sinh viên đồng hương ở các trường, 
các Hội sinh viên để giúp tìm chỗ trọ 
học (cả trong và ngoài cư xá sinh viên) 
cho các em sinh viên năm nhất không 
có người quen ở thành phố nơi mình 
học. Đối với các em nghèo cần giúp 
đỡ việc làm bán thời gian để có thêm 
tiền đi học, các Chi hội nhờ các hội viên 
giúp đỡ giới thiệu các em: gia sư, bán 
hàng, chạy bàn, giữ xe ngoài giờ v.v…
Đây là cách giúp đỡ tốt nhất vì tăng 
tính tự lập cho các em. 

Thứ ba, đối với các sinh viên ra 
trường và các học viên nghề đã tốt 
nghiệp, nhờ các Chi hội vận động hội 
viên phát hiện và giới thiệu việc làm 
để các em được tăng cơ hội tìm được 
việc làm, nhất là các em nhà nghèo 
luôn rất cần đi làm để tự lo cho mình 
và trở thành nguồn hữu ích cho xã hội.

Các nội dung thứ hai và thứ ba 
không tốn tiền đóng góp nhưng rất 
tốn công sức, phải cần đến những 
tấm lòng. Mỗi Chi hội giúp được vài 
em trong một năm, có nghĩa là Hội ta 
giúp được 60-70 em sinh viên nghèo 
cải thiện điều kiện học tập và kiếm 
được việc làm mỗi năm. Điều ấy có ý 
nghĩa biết chừng nào!

Ngày nay, phương tiện thông tin 
liên lạc rất tốt, nên mọi Chi hội, mọi 
cựu học sinh – sinh viên Phú Yên đang 
ở các nơi đều có thể liên lạc giúp đỡ 
cho đàn em nghèo cùng trường trung 
học với mình ở quê cũ ngày xưa, tạo 
ra một dấu ấn tương thân tương ái 
trong toàn tỉnh.

Ước mơ lên được cổng trời
Hôm nay toại nguyện cuộc đời của em
Hành quân suốt mấy ngày đêm
Đèo cao dốc đứng quyết lên cổng trời

Vượt qua đạn nổ, bom rơi
Cheo leo vách đá mù khơi sương rừng
Ba lô gùi đạn trên lưng
Đói cơm, lạt muối chân sưng sá gì!

Vén mây, đạp dốc em đi
Nhạc rừng, gió hát thầm thì bên em
Trời xuân sao đã lên đèn
Dừng chân mắc võng ngủ trên cổng trời

Nghiêng mình nhặt ánh sao rơi
Trường Sơn trùng điệp sáng ngời ánh trăng
Võng đưa lay động Chị Hằng
Rừng khuya sương lạnh mây giăng lưng đèo

Đêm nằm ngắm mảnh trăng treo
Tai nghe tiếng vọng núi đèo hành quân.

Lên “cổng trời”(*)
NGUYỄN ĐẮC TẤN

(*) Cổng trời: là địa danh ở huyện Minh Hóa, tỉnh 
Quảng Bình. Nơi Mỹ đánh phá rất ác liệt để chặn sự 
chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. 
Cổng trời nằm trong hệ thống đường Hồ Chí Minh, 
được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia.
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Hôm nay tôi trở 
lại lần nữa thăm 
người lái đò xưa. 

Lần này không phải một 
mình tôi mà có những người 
khách cùng chuyến đò với 
tôi thời ấy!

 Những học trò đã năm 
mươi năm mà chưa lần gặp 
lại thầy Phan Trọng Ngôn. 
Trong lòng nôn nao mong 
gặp thầy biết chừng nào...

Suốt quãng đường từ 
Tuy Hòa lên Krông- Pắc, mọi 
người rộn ràng, rôm rả kể 
chuyện năm xưa, của một 
thời thơ ấu học trò, trong xe 
không ngớt tiếng cười đùa...
vô tư, thoải mái, vui không 
kể xiết... (Bởi cứ hồi tưởng 
lại những chuyện thời trai 
trẻ học trò... cách nay năm 
mươi năm).

Đến cây số 14 Krông- Pắc 
xe rẽ vào con đường bê - 
tông, đi vào nhà thầy độ 
chừng hơn một trăm mét 
hai bên đường rẫy vườn 
cafe, cây ăn quả, đất ba-dan 
đỏ thẳm, màu cây trái xanh 
tươi...

Đến nhà thầy, tôi chạy vào 
trước các bạn bưng xách đồ 

Người lái đò 
và khách qua sông

CẨM LOAN 

ăn thức uống đi sau, thầy cô mừng rỡ đón chúng tôi...Thầy 
xúc động cười, không nói năng gì cả, các bạn gặp thầy 
mừng quá, người vịn vai, người cầm tay, đua nhau mà nói...
Tôi nhìn cảnh đó mà xúc động trong lòng, tôi xen vào đùa 
với thầy, bạn: "Ui...trời!... năm xưa có đứa nào dám nắm tay 
thầy như hôm nay!..." cả lũ phá lên cười...- Việt Huệ nói" 
Tuyết nói đúng lắm mà!...ngày xưa thầy nghiêm trang quá 
ai dám...hi...."- Thầy cũng nghẹn ngào không nói nên câu... 
Năm mươi năm sau gặp nhau, nhìn lại thầy và trò mái đầu 
đã bạc...

Lũ học trò già tưởng chừng như trẻ lại, đua nhau mà kể 
chuyện... Gọi thầy ơi!... Thầy nghe đứa kia nói, chưa kịp nghĩ 
đứa nọ lại tiếp lời... Hạnh phúc này, năm mươi năm qua cả 
thầy lẫn trò hôm nay mới thấy lại!... Tôi cũng hào hứng đùa 
"Hồi đó ai để ý yêu thầy, tự thú trước bình minh nghen!..." 
Trời!... tôi không ngờ một bạn hiền lành, nhút nhát nhất lớp 
hồi đó là Đoàn Thị Phít, bây giờ mạnh dạn, thật thà, đưa 
tay dõng dạc nói: "Em thương thầy hồi đó mà thầy đâu để 
ý... Em giữ bài vở của thầy suốt mấy chục năm sau mới thất 
lạc, nếu biết ngày hôm nay gặp thầy là em đem thầy đọc"...

Các cựu học sinh khóa (1965-1972) trường TH Nguyễn Huệ thăm  
thầy Phan Trọng Ngôn - người ngồi thứ 6 từ trái sang..
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Mọi người vỗ tay reo vang 
cả nhà...

   Ăn xong, cả lũ chạy bay 
ra vườn nhà thầy, chen vào 
hoa cây trái chụp hình...cười 
đùa thỏa thích, không còn 
nghĩ mình đã là" bà nội, bà 
ngoại"...Thầy đứng chắp tay 
sau lưng, mỉm cười nhìn lũ 
học trò năm xưa...vui đùa 
như chưa từng có...

Tôi đi trong vườn, nhìn 
từng gốc cây: mít tố nữ, 
tiêu, cafe, bòn bon, bơ, 
măng cụt...Mỗi cây mỗi 
mùi, mỗi vị. Cũng như đời 
thầy trải bao năm nếm đủ 
mùi đắng cay, chua chát...
Nhìn vết hằn năm tháng 
trên vầng trán nhăn nheo 
kia của thầy là đủ hiểu.... Với 
Phạm Ngọc Lư "mười lăm 
năm nát thân Kiều"...Còn 
với thầy "bốn mươi năm 
nát thân Kiều"...Để lại hôm 
nay cho người một tâm hồn 
trong sáng, thuần khiết...

Chia tay ra về, gia đình 
thầy tặng chúng tôi sầu 
riêng, tiêu, bơ. (Lên đúng 
mùa trái cây). Thầy cô tiễn 
chúng tôi tận xe, từng bạn 
cầm tay thầy cô chúc tụng, 
chào, trong tình thân đầy 
quyến luyến rồi bước lên xe, 
đóng cửa xe tôi vói tay vẫy 
thầy, cô...Bỗng thấy đôi mắt 
u buồn năm xưa đỏ ngầu...
Tôi biết thầy tôi khóc…

(Tặng thầy Phan Trọng Ngôn dạy Văn tại Trường 
trung học tổng hợp Nguyễn Huệ từ năm 1968 -1974)

          
Xôn xao tiếng nói học trò.
Thầy tôi xao xuyến, lần dò ra sân.
Nhìn thầy, lòng bỗng bâng khuâng.
Đâu khuôn mặt ấy, đâu vầng trán xưa!
Thầy ơi! năm tháng thoi đưa.
Hoàng hôn trải xuống, nắng mưa qua đời.
Nghẹn ngào, chẳng nói nửa lời.
Tưởng ngày tháng cũ xa vời mây bay!
Nghĩa tình một thuở nào khuây?
Hắt hiu nỗi nhớ còn đây tiếng lòng!

Thăm thầy
CẨM LOAN

Thầy Phan Trọng Ngôn (năm 1970) 
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TRUNG HIẾU 

GS.TS ĐÀM KHÁNH HÒA – 
Chuyên gia cao cấp công nghệ AI

Là chuyên gia trí tuệ nhân 
tạo (AI), giảng viên cao cấp 
Trường Điện toán và Công 
nghệ thông tin, Đại học 
Wollongong – Australia, 
GS.TS Đàm Khánh Hoà, 
cựu học sinh Trường THPT 
chuyên Lương Văn Chánh 
(NK 1994-1997) cống hiến 
trí tuệ cho khoa học, giáo 
dục và luôn hướng về quê 
nhà bằng tất cả tình yêu 
và nhiệt huyết. GS.TS Đàm 
Khánh Hòa đã và tiếp tục 
thực hiện các dự án trị giá 
triệu đô về ứng dụng công 
nghệ AI tại Việt Nam. 

Hướng về quê nhà
Sau khi tốt nghiệp đại 

học, Đàm Khánh Hòa nhận 
học bổng nghiên cứu sinh tại 
Australia và trở thành chuyên 
gia về trí tuệ nhân tạo (Al), 
giảng viên cao cấp Trường 
Điện toán và Công nghệ thông 
tin, Đại học Wollongong. 

Tại đây, GS.TS Đàm Khánh 
Hòa đã hướng dẫn cho nhiều 
nghiên cứu sinh trên thế giới 
bảo vệ thành công luận án 
tiến sĩ; đồng thời ông tham 
gia thực hiện nhiều dự án 
triệu đô tại đất nước “chuột 

túi”. Mới đây, GS.TS Đàm Khánh Hòa đảm nhiệm chính 
thực hiện dự án an ninh quốc phòng được Quỹ công 
nghệ thế hệ mới cấp gần 1,2 triệu USD để nghiên cứu về 
sự kết hợp giữa Công nghệ phần mềm và Al nhằm nâng 
cao khả năng tự chủ, chống lại các sự cố mạng vào hệ 
thống quốc phòng, an ninh quốc gia. Đây là dự án cấp 
Chính phủ được thực hiện bởi Đại học Wollongong, Đại 
học Swinburne và Chính phủ Australia. 

Với tình yêu luôn hướng về quê nhà, GS.TS Đàm Khánh 
Hòa đã làm cầu nối hai quốc gia Việt Nam – Australia 
thông qua hai dự án đã triển khai tại Việt Nam, tổng giá 
trị 550.000 USD do chính phủ Australia tài trợ. 

Dự án thứ nhất ứng dụng công nghệ Al và Internet vạn 
vật (IoT) trong quản lý môi trường hệ sinh thái tại Vườn 
Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Dự án này mang lại 
giá trị bảo vệ, đa dạng sinh học phong phú với hơn 230 

GS.TS Đàm Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng với thầy Huỳnh Tấn 
Châu và các học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.  

Ảnh: TRUNG HIẾU  
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loài chim và 130 loài cá thể, trong đó, loài 
Sếu đầu đỏ quý hiếm nằm trong sách đỏ 
thế giới. Hệ thống thiết bị IoT sẽ thu thập 
thường xuyên các dữ liệu quan trắc trong hệ 
sinh thái. Thuật toán Al tự động xử lý, phân 
tích hình ảnh, các dữ liệu khác đưa ra thông 
tin hữu ích như: số lượng động vật, chủng 
loại, tình trạng các loài thực vật... 

Dự án thứ hai cũng về công nghệ Al kết 
hợp vật thể bay không người lái vào việc cải 
thiện năng suất trồng mía đường ở nhà máy 
đường Thanh Hóa. 

“Các dự án này phát triển ứng dụng giao 
diện số để tối ưu hóa công tác quản lý, được 
trang bị bởi công nghệ Al và hoạt động trên 
các thiết bị thông dụng như máy tính, điện 
thoại, máy tính bảng. Ứng dụng này hỗ trợ 
các nhà quản lý, nhân viên trong việc giám 
sát, quản lý, đánh giá tính hiệu quả của các 
giải pháp can thiệp, nâng cao sức khỏe 
hệ sinh thái (đối với Vườn Quốc gia Tràm 
Chim)”, GS.TS Đàm Khánh Hòa nói.

Truyền lửa cho thế hệ trẻ 
Bận rộn với công việc, nhưng mỗi khi về 

Việt Nam, GS.TS Đàm Khánh Hòa luôn dành 
thời gian cho những buổi nói chuyện, hội 
thảo với các trường học, giao lưu với thế 
hệ học sinh, sinh viên ở các trường đại học, 
THPT về những kiến thức, kỹ năng để trở 
thành công dân toàn cầu. 

Cách đây không lâu,  GS.TS Đàm Khánh 
Hòa dành một buổi giao lưu đặc biệt với 
toàn thể học sinh Trường THPT chuyên 
Lương Văn Chánh; nói chuyện với Hội Tin 
học Phú Yên, các doanh nghiệp viễn thông 
trong tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành để 
thông tin về xu thế, đồng thời tìm kiếm sự 
hợp tác, kết nối trong tương lai.

GS.TS Đàm Khánh Hòa đã truyền nhiệt 
huyết ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa 

học đến học sinh trong trường để các bạn 
trẻ có tinh thần, ý chí phấn đấu để đạt những 
thành tựu lớn hơn trong tương lai.

“Các bạn trẻ muốn thành công cần phải 
xây dựng, tích lũy chuyên môn mà mình theo 
đuổi một cách chuyên sâu, vững vàng nhất. 
Trong xu thế toàn cầu phải cạnh tranh nhân 
lực với thế giới, bởi vậy chuyên môn giỏi mới 
tạo được giá trị cho bản thân”, GS.TS Đàm 
Khánh Hòa khuyên thế hệ đàn em.

Kỷ niệm về người học trò cũ, thầy Huỳnh 
Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên 
Lương Văn Chánh, chia sẻ: “Khi còn ngồi ghế 
nhà trường, Đàm Khánh Hòa từng đạt học 
sinh giỏi quốc gia môn Toán và là một học 
sinh xuất sắc toàn diện, kể cả các môn khoa 
học xã hội, thể thao. Đàm Khánh Hòa cũng 
là học sinh đầu tiên của trường đạt HCV 
Toán học Cuộc thi Olympic truyền thống 
các tỉnh phía Nam, mở ra con đường đến 
với sân chơi bổ ích cho các lứa đàn em. Dù 
làm việc xa quê hương nhưng Đàm Khánh 
Hòa luôn giữ mối quan hệ với trường, mỗi 
lần về nước, Hòa dành thời gian để thăm 
trường, chia sẻ những thông tin và truyền 
lửa cho thế hệ đàn em noi gương”. 

GS.TS Đàm Khánh Hòa đứng đầu 
một trung tâm chuyên nghiên cứu 
lĩnh vực phần mềm và phát triển các 
dự án về Al tại Australia. Sắp tới, 
trung tâm này hợp tác xây dựng một 
trung tâm nghiên cứu về Al tại khu 
vực miền Trung. Đặc biệt, ông muốn 
cộng tác với Phú Yên mở rộng các 
đề tài nghiên cứu và ứng dụng vào 
thực tiễn như: ứng dụng Al vào lĩnh 
vực nông nghiệp, quản lý rừng… 
để góp phần phát triển quê hương, 
đất nước. 
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LÊ PHẠM TUYÊN - 
Nhà khoa học trẻ từng mê game!

Sự hiếu kỳ về cách 
tạo ra các trò chơi điện 
tử lúc nhỏ đã khơi 
dậy đam mê của TS Lê 
Phạm Tuyên, nhà khoa 
học vừa giành giải 
thưởng Quả cầu Vàng 
năm 2022. TS Lê Phạm 
Tuyên hiện đang đảm 
nhiệm vai trò trưởng 
nhóm nghiên cứu giải 
thuật, phòng nghiên 
cứu và phát triển, công 
ty AgileSoDA, Hàn 
Quốc. 

Từ mê game đến 
nghiên cứu giải thuật

TS Lê Phạm Tuyên 
không ngại chia sẻ, khi 
theo học cấp 3 ở Trường 
THPT chuyên Lương 
Văn Chánh, xa gia đình, 
chàng trai 9x nhanh 
chóng bị hấp dẫn bởi 
nhiều trò chơi điện tử 
thịnh hành. Nhưng cách 
chơi game cũng khác 
thường. Cậu thường tự 
hỏi sao người ta có thể 
sản xuất trò chơi trên 
máy tính hấp dẫn như 
thế? Điều đó đã kích 

thích tính tò mò và khám phá, học mà chơi, chơi để học. 

 “Bố mẹ khá lo lắng chuyện mình chơi game, sợ sa vào 
nghiện, nhưng không cấm, chỉ theo dõi và quản lý, nhắc nhở. 
Mình vẫn ý thức được việc học chơi game, hôm nay chơi hơi 
quá, là dừng lại và  học bù, chàng trai 9x vui vẻ kể.

Để thỏa mãn những thắc mắc của mình, anh quyết định 
nộp hồ sơ và đỗ vào lớp kỹ sư tài năng Khoa học và Kỹ thuật 
máy tính của Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Năm 2013, Tuyên tốt nghiệp, sau một năm làm việc ở công 
ty phần mềm trong nước, rồi quyết định sang Hàn Quốc theo 
đuổi giấc mơ du học. Anh may mắn được nhận học bổng 
do giáo sư Hàn Quốc tài trợ và làm nghiên cứu sinh tại khoa 
Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc 
(2014-2019). 

Trong lúc chật vật tìm hướng nghiên cứu, Tuyên gặp được 
đàn anh là TS Ngô Anh Viên, lúc đó đang là giảng viên trường 

- TS Lê Phạm Tuyên được vinh danh Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu 
Vàng năm 2022.
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“Để trở thành một nhà khoa học “liêm 
chính”, bản thân những người nghiên 
cứu trước tiên phải trung thực, đặt độ 
tin cậy và uy tín của công trình nghiên 
cứu lên hàng đầu. Bên cạnh đó, nhà 
khoa học luôn phải đặt trách nhiệm xã 
hội song song với nghiên cứu, để từ đó, 
cân nhắc những việc cần làm để xã hội 
trở nên tốt đẹp hơn”.

đại học Queen's Belfast (Anh). Dù ở 
hai đất nước khác nhau, họ thường 
xuyên kết nối và cùng nhau tìm ra 
hướng giải quyết cho đề tài nghiên 
cứu. Sự giúp đỡ từ TS Viên giúp anh 
những bước đi đầu tiên theo đuổi 
con đường nghiên cứu khoa học 
sau này là đề xuất giải thuật học 
tăng cường với policy (có thể hiểu 
là bộ não của AI Agent) được mô 
hình hóa trong không gian Hilbert 
(không bị giới hạn về chiều tham 
số) giúp tận dụng được những đặc 
điểm của không gian này. 

Với mong muốn được trải 
nghiệm, học hỏi ở môi trường 
nghiên cứu nước ngoài, TS Tuyên 
chọn làm việc trong bộ phận 
nghiên cứu và phát triển của công 
ty AgileSoDA để xây dựng những 
giải pháp công nghệ giúp ứng dụng 
trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội 
như ngân hàng, bảo hiểm, hệ thống 
robot, thiết kế chip bán dẫn…

Thành tựu của Nhà khoa học 
trẻ

Càng nghiên cứu càng thích thú, 
Lê Phạm Tuyên tập trung sâu hơn về 
các giải thuật học tăng cường nhằm 
xây dựng những giải pháp công 
nghệ ứng dụng vào nhiều lĩnh vực 
như tài chính, bảo hiểm, robotics, 
chế tạo công nghiệp hay ứng dụng 
thiết kế vật lý cho vi mạch bán dẫn 
và bảng mạch in.

Trong thời gian làm việc tại 
AgileSoDA, đơn vị chuyên nghiên 
cứu về AI tại Hàn Quốc, TS Lê Phạm 

Tuyên sở hữu 10 bằng độc quyền sáng chế. Trong 
đó, 7 sáng chế về ứng dụng giải thuật học tăng 
cường vào giải quyết bài toán phát hiện gian lận 
hay tự động hóa quá trình yêu cầu bồi thường tại 
các công ty bảo hiểm. Những sáng chế này mô 
tả cách dữ liệu được xử lý, các thành phần của 
giải thuật, cách thiết kế hàm thưởng giúp tạo nền 
tảng xây dựng BakingSoDA, sản phẩm được một 
số công ty lớn tại Hàn Quốc sử dụng.

Ngoài ra, anh còn sở hữu 1 bằng sáng chế liên 
quan đến hệ thống robot được điều khiển bằng 
AI, 2 bằng sáng chế liên quan đến việc ứng dụng 
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giải thuật học giúp tăng cường việc thiết 
kế mạch bán dẫn.

Chia sẻ với báo chí, GS Tae Choong 
Chung, Đại học Kyung Hee, người hướng 
dẫn TS Lê Phạm Tuyên, cho biết ông cực kỳ 
ấn tượng về người học trò đến từ Việt Nam: 
Giải thuật học tăng cường là một trong ba 
lĩnh vực học máy của AI, là lĩnh vực tương 
đối khó, có ít nhà nghiên cứu chuyên sâu 
và ít tài liệu. Cậu ấy đã làm rất tốt bằng trí 
tuệ, sự nhiệt huyết, có được những bài báo 
xuất sắc và được công nhận.

 “Hiện tại, mình vẫn đang đào sâu nghiên 
cứu và học hỏi ở lĩnh vực mới này - nơi mình 
cảm thấy hiểu biết của mình thật nhỏ bé, 
từ đó thêm cảm phục trí tuệ của những kỹ 
sư đã thiết kế nên các bản vi mạch”, chàng 
tiến sĩ sinh năm 1990 nói.

Với những thành tích nổi bật trong 
nghiên cứu khoa học, năm 2022, TS Lê 
Phạm Tuyên là một trong 10 gương mặt trẻ 
nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Quả 
cầu Vàng. Những nỗ lực, cống hiến trong 
nghiên cứu khoa học của anh đã được ghi 
nhận, góp phần truyền cảm hứng về tinh 
thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho 
bạn trẻ.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, 
ngôi trường thời phổ thông của Lê Phạm 
Tuyên, nói ngắn gọn trong hai chữ: Xuất 
sắc! Mới đây nhất, năm 2023, TS Lê Phạm 
Tuyên tiếp tục công bố hai thành tựu mới: 
RL-Legalizer: một giải thuật legalization 
(một công đoạn trong thiết kế chip) để 
tối ưu mức độ ưu tiên dựa trên học tập 
tăng cường; Ứng dụng giải thuật học tăng 

cường để thiết kế vị trí cho những MACRO 
với những ràng buộc về mặt thiết kế của 
con người.

 Năm mới chúng mình cũng mới 
Mặc cho tuổi tác thêm già 
Mặc cho dòng đời xuôi ngược 
Lợi danh đâu còn với ta. 

 Năm mới nhưng mình chẳng lạ 
Tình xưa nghĩa bạn thân quen 
Vẫn đó nồng nàn ấm áp 
Chẳng có tranh giành bon chen. 

 Năm mới gặp nhau thăm hỏi
 Niềm vui vui quá đâu ngờ 
 Cùng nhau cất cao lời hát 
 Hứng khởi đọc vài câu thơ. 

 Năm mới họp nhau cầu chúc 
Tình yêu trẻ mãi không già 
Thế giới chẳng còn dịch bệnh 
 Hòa bình ấm áp nở hoa. 

 Năm mới lòng còn muốn nữa 
 Quê hương yêu dấu yên hòa 
 Niềm vui từng ngày gõ cửa 
 Nhà nhà hạnh phúc đơm hoa.

Năm mới 
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
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Hai nữ phi công gốc Phú Yên 
VÀ HIỆN THỰC GIẤC MƠ CHINH PHỤC BẦU TRỜI
THẢO LINH

Nữ phi công trên thế giới hiện nay không còn là chuyện lạ, nhưng vẫn là số 
quý hiếm, chiếm không quá 6% phi công toàn cầu. Trong số hiếm hoi ấy, hai 
cô gái gốc Phú Yên đã thành công với giấc mơ chinh phục bầu trời của mình, 
trong sự thán phục, tự hào của nhiều người về: Con gái Phú Yên!

Nguyễn Anh Thư và giấc mơ chinh 
phục bầu trời

Bỏ học ngành Y và Kiến trúc theo 
định hướng của gia đình, 13 năm kiên 
trì học bay, giấu cả cha mẹ để thực hiện 
giấc mơ, cô gái xinh đẹp quê gốc xã Hòa 
Xuân, huyện Tuy Hòa (nay là phường Hòa 
Xuân Tây, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) 
tự làm thêm, đầu tư tiền tỉ để học phi 
công, trở thành cơ trưởng, giảng viên 
dạy bay cho một hãng máy bay quốc tế 
khi còn rất trẻ. 

Thích bầu trời xanh và máy bay từ 
nhỏ, Nguyễn Anh Thư đã quyết tâm trở 
thành phi công, biến giấc mơ bay của 
mình thành hiện thực. Đạt được thành 
công đáng ngưỡng mộ như hiện tại, ít 
ai biết cô gái ấy phải có quyết tâm cao 
độ và trải qua muôn vàn khó khăn. Hành 
trình để ghi tên mình trong danh sách 
nữ phi công toàn cầu (chỉ 6% so với tỉ lệ 
94% phi công nam) của Anh Thư không 
hề dễ dàng.

Năm 12 tuổi, học đến lớp 6 trường 
làng, Nguyễn Anh Thư cùng gia đình 
sang Mỹ định cư. Năm 18 tuổi, Anh Thư 
đã quyết định học ngành bay. Thế nhưng, 
gia đình không ủng hộ.

Để cha mẹ vui lòng mà vẫn thực hiện 
được đam mê, chị phải học cùng lúc hai 
trường, một là toán học và hai là học bay. 
Thời điểm đó, Anh Thư phải giấu gia đình, 
làm gia sư để tự trang trải học phí đắt đỏ.

Với Anh Thư: Không có công việc gì là không thể với 
phụ nữ!

 Năm mới chúng mình cũng mới 
Mặc cho tuổi tác thêm già 
Mặc cho dòng đời xuôi ngược 
Lợi danh đâu còn với ta. 

 Năm mới nhưng mình chẳng lạ 
Tình xưa nghĩa bạn thân quen 
Vẫn đó nồng nàn ấm áp 
Chẳng có tranh giành bon chen. 

 Năm mới gặp nhau thăm hỏi
 Niềm vui vui quá đâu ngờ 
 Cùng nhau cất cao lời hát 
 Hứng khởi đọc vài câu thơ. 

 Năm mới họp nhau cầu chúc 
Tình yêu trẻ mãi không già 
Thế giới chẳng còn dịch bệnh 
 Hòa bình ấm áp nở hoa. 

 Năm mới lòng còn muốn nữa 
 Quê hương yêu dấu yên hòa 
 Niềm vui từng ngày gõ cửa 
 Nhà nhà hạnh phúc đơm hoa.
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“Giấu được 6 tháng thì ba mẹ phát 
hiện con gái quyết tâm theo đuổi ngành 
bay, họ không cấm cản cũng không ủng 
hộ mà lờ đi cho tôi làm theo ý thích. Tôi 
dạy kèm chỉ được 5-6 USD/mỗi giờ, trong 
khi học phí ở trường dạy bay rất đắt, tới 
200-300 USD/mỗi giờ. Vì vậy tôi đi làm 
cả tuần mới đủ học bay 1 lần. Mỗi bằng 
bay chi phí hết khoảng chừng 500 triệu 
đến 1 tỉ đồng”, Anh Thư chia sẻ.

Do gia đình khó khăn không có điều 
kiện kinh tế hỗ trợ và phải chia sẻ thời 
gian, Anh Thư phải mất 10 năm thay vì 2 
năm như phần lớn các học viên khác để 
hoàn thành việc học và ra trường. Không 
nản chí, thoái lui hay từ bỏ ước mơ của 
mình, Anh Thư kiên trì luôn có thành tích 
điểm số cao. Hơn 10 năm nỗ lực, cô gái 
này đã có trong tay 10 tấm bằng liên 
quan đến nghề phi công. Trong khi, bình 
thường chỉ cần 3 bằng có thể đi dạy được, 
nhưng mục tiêu của Anh Thư là hoàn 
thành hết tất cả các bằng về bay nên học 
rất nhiều môn và thi nhiều để có được số 
lượng bằng cấp “mút khung” như vậy. 

Nhà giáo Nguyễn Đình Diêm, nguyên 
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn 
Linh, là chú ruột của Nguyễn Anh Thư, 
cho biết: Anh Thư là con gái út trong gia 
đình có 6 anh chị em (3 trai, 3 gái). Khi còn 
nhỏ, Anh Thư tỏ ra rất mạnh mẽ, quyết 
đoán, kiên trì khi làm việc gì đó, việc học 
hành thì rất có ý thức và chăm chỉ. 

Nguyễn Anh Thư, thế hệ đầu 8X, không 
chỉ là phi công chuyên nghiệp, mà còn là 
giảng viên hàng không chuyên nghiệp ở 
Miami, Florida và đang nghiên cứu lĩnh 
vực hàng không vũ trụ tại Học viện công 
nghệ Georgia, Mỹ. Anh Thư cũng là người 
sáng lập kiêm chủ tịch của tổ chức phi 

lợi nhuận “Phụ nữ trong vũ trụ và hàng 
không” (WAA) có trụ sở tại thành phố 
Atlanta (Mỹ). Với Anh Thư, lái máy bay 
và làm giảng viên đều là niềm yêu thích, 
mỗi công việc đều mang lại nguồn cảm 
hứng; đồng thời khẳng định: Không có 
công việc gì là không thể với phụ nữ!

Huỳnh Lý Đông Phương - nữ  
cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam

Huỳnh Lý Đông Phương quê gốc ở TP 
Tuy Hòa, sinh ra (1987) và lớn lên ở Bỉ. 
Cái tên Đông Phương cũng là cách mà 
ba mẹ nhắc nhở về quê hương nguồn 
cội. Những ngày Đông Phương còn thơ 
bé, mỗi mùa hè, cha mẹ thường đưa con 
gái về Việt Nam thăm họ hàng, và hình 
ảnh những phi công, máy bay mỗi lần về 
quê hương gây ấn tượng mạnh, hằn sâu, 
trở thành giấc mơ của cô gái xinh đẹp và 
mạnh mẽ. 

Năm 17 tuổi, Đông Phương nộp đơn 
vào không quân Bỉ nhưng không được 
tuyển dụng. Với cá tính mạnh, chị vẫn 
không từ bỏ ý định. Không được làm phi 
công quân sự, Đông Phương thuyết phục 
gia đình cho theo học trường đào tạo phi 

Hình ảnh người phi công luôn 
đẹp. Nữ phi công càng đẹp và hiếm 
hoi. Để đào tạo một phi công thì số 
tiền đầu tư được quy ra vàng tương 
đương số cân nặng của phi công. 
Đó là chưa kể những thử thách vô 
cùng phức tạp và khắt khe mà mỗi 
người phi công phải có đủ bản lĩnh, 
sức khỏe, thần kinh thép mới có thể 
vượt qua.
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ý kiến mẹ và quyết định trở về Tổ quốc, 
đó cũng là ước nguyện của người cha 
kính yêu”, Đông Phương chia sẻ. 

Và mẹ cô, bà Lý Thị Hoa hoàn toàn ủng 
hộ, khi thu xếp việc kinh doanh sau 30 
năm ở nước Bỉ để trở về Việt Nam, mua 
nhà gần sân bay Tân Sơn Nhất, cũng là 
gần và thuận tiện công việc cho con gái. 

Là một trong những nữ phi công của 
Vietnam Airlines được huấn luyện chuyên 
loại máy bay Airbus 320, 321, sau khi tích 
lũy đủ số giờ bay cần thiết, Đông Phương 
đã vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng và 
chính thức được thả bay ở vị trí cơ phó 
vào tháng 12/2011. Gần 4 năm sau, khi 
có đủ 3.000 giờ bay, chị trải qua một kỳ 
huấn luyện khắt khe để được đeo cầu 
vai 4 vạch - chính thức trở thành nữ cơ 
trưởng Airbus 321. “Nhận được cầu vai cơ 
trưởng ngay sau khi chuyến bay kiểm tra 
cuối cùng, tôi vui mừng khôn xiết. Vượt 
qua bao khó khăn của bản thân, vượt qua 
định kiến của xã hội, tôi đã đạt được ước 
mơ”, Đông Phương nói. 

Nữ cơ trưởng Vietnam Airline Huỳnh Lý Đông Phương

“Khi phải làm việc quá căng thẳng, 
tôi thường nghĩ về quê hương. Sự 
bình yên của Tuy Hòa là một món 
quà ý nghĩa với tôi. Lần đầu tiên về 
lại quê hương khi 2 tuổi, và nhiều 
lần sau này, ấn tượng về quê nhà là 
một vùng đất bình yên, có biển có 
núi, có đồ ăn ngon, người dân mộc 
mạc, chân thành. Sẽ có một ngày, 
tôi về lại TP Tuy Hòa, nơi gia đình 
và ông bà từng sinh sống, để mẹ an 
dưỡng tuổi già”.

Cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương

công thương mại, dù rằng có một khoảng 
thời gian cô phải theo học ngành Kinh tế 
theo ý nguyện của người cha vừa qua đời 
khi cô vừa tốt nghiệp THPT. Nhưng ước 
mơ chinh phục bầu trời vẫn luôn cháy 
bỏng. Hai năm sau, Đông Phương xin mẹ, 
nộp đơn vào trường ESMA (Montpellier, 
Pháp) học lái máy bay. “Điều bất ngờ thú 
vị và như định mệnh là năm tôi vào học, 
trường này mở khóa đào tạo phi công 
cho Vietnam Airlines. Tôi là người Việt 
Nam, sinh ra ở Bỉ, qua Pháp học lái máy 
bay. Vậy nên sau khi tốt nghiệp, mình xin 
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đưa công nghệ iNut vươn xa
Giám đốc trẻ với ước mơ 

HÀ MY

Ngô Huỳnh Ngọc 
Khánh, sinh năm 1996 , 
sở hữu bảng thành tích 
vàng từ khi còn là học 
sinh của Trường THPT 
Nguyễn Huệ (TP Tuy 
Hòa). Khánh đã mạnh 
dạn thành lập Công ty cổ 
phần đầu tư và phát triển 
Công nghệ iNut (iNut 
JSC) khi vừa tốt nghiệp 
đại học. Các sản phẩm 
công nghệ của giám đốc 
trẻ quê phường 7, TP Tuy 
Hòa sớm tạo được chỗ 
đứng trên thị trường.

Bảng thành tích vàng
N g ô  H u ỳ n h  N g ọ c 

Khánh từng gây ấn tượng 
khi là sinh viên được chọn 
giới thiệu sản phẩm máy 
cắt laser đến Tổng thống 
Barack Obama trong 
chuyến thăm chính thức 
Việt Nam năm 2016. Khi 
đó, Khánh là sinh viên năm 
2, Khoa Công nghệ Thông 
tin, Trường đại học Khoa 

học Tự nhiên - Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trong 
3 phút, Khánh đã dùng chiếc máy cắt Laser do chính 
mình chế tạo, từng đạt giải nhì cuộc thi Nhà sáng tạo 
Việt Nam với Intel Galileo năm 2015, cắt món quà tặng 
Tổng thống Mỹ: Kirigami hình hoa sen đặt trong lòng 
bàn tay. Khánh chia sẻ: “Tôi quyết định chọn món quà 
này vì hoa sen là quốc hoa của nước ta, nó biểu trưng 
cho sự tao nhã, trong sáng của người Việt Nam. Bàn tay 
thể hiện tinh thần chia sẻ, khoan dung của người Việt. 

Khi là sinh viên, Ngô Huỳnh Ngọc Khánh được thuyết trình sản phẩm  
công nghệ trước Tổng thống Obama. Ảnh: CTV
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Với món quà này, tôi mong muốn gửi 
gắm tình cảm của người Việt đến Tổng 
thống Mỹ để ngài luôn nhớ về một Việt 
Nam tươi đẹp, mến khách”.

Trước bước ngoặt được gặp Tổng 
thống Hoa Kỳ Obama, niềm đam mê 
nghiên cứu khoa học cũng đã từng đưa 
Ngô Huỳnh Ngọc Khánh đi qua những 
khoảnh khắc lung linh khi em được 
xướng tên nhận giải trong các cuộc thi 
nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, tiêu 
biểu như: Giải nhất lĩnh vực phần mềm 
sáng tạo Kỳ thi Tin học trẻ cấp toàn quốc 
2013; giải nhất toàn cuộc Cuộc thi Sáng 
tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 
phổ thông cấp quốc gia năm 2014; Huy 
chương đồng Liên hoan sáng tạo trẻ TP 
Hồ Chí Minh năm 2015, giải nhì cuộc thi 
Nhà Sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 
toàn quốc 2015; giải nhất cuộc thi Khởi 
nghiệp kinh doanh UEL - 2018; giải 
đặc biệt cuộc thi WTA - Bình Dương 
SmartCity Ideas Competition 2018; giải 
nhất cuộc thi SV.Startup - Khởi nghiệp 
sinh viên do Bộ GD-ĐT tổ chức 2018; giải 
khuyến khích Nhân tài đất Việt 2018; giải 
nhất Khởi nghiệp quốc gia năm 2018 
do VCCI tổ chức; giải nhất cuộc thi Ý 
tưởng khởi nghiệp Phú Yên 2018; Giải 
nhất cuộc Sáng tạo Khoa học kỹ thuật 
tỉnh Phú Yên 2019; top 100 dự án tại 
Worldcup Startup năm 2019 tại Các Tiểu 
vương quốc Ả Rập Thống nhất…

Đưa công nghệ iNut vươn xa
Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, với 

suy nghĩ thích làm chủ cuộc sống của 
mình, Khánh quyết định thành lập Công 
ty cổ phần và đầu tư phát triển Công 

nghệ iNut (iNut JSC). Khánh cho biết: 
Đây là một nền tảng kết nối vạn vật, 
có thể kết nối các nhà phát triển phần 
cứng, phần mềm và người sử dụng cuối. 
Sự phối hợp này tạo nên hệ thống IoT 
kết nối giữa những thiết bị chạy bằng 
điện (cảm biến, đèn, quạt, tụ điện...) vào 
internet và có thể điều khiển trên điện 
thoại thông minh hoặc máy vi tính. Đến 
thời điểm hiện tại, iNut Platform là nền 
tảng IoT mở đầu tiên tại Việt Nam. Nền 
tảng đã hoàn thiện và được tung ra thị 
trường. Ngô Huỳnh Ngọc Khánh cho 
biết, iNut có thể ứng dụng trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau như giáo dục, sản 
xuất, kinh doanh.

INut được Khánh ấp ủ và cho ra đời 
từ khi Khánh còn là sinh viên, xuất phát 
từ việc sợ ma nhưng thường xuyên đi 
học, đi làm về muộn, Khánh đã sáng tạo 
thiết bị iNut có thể bật đèn trước khi về 
nhà. Sau thành công đèn thông minh, 
Khánh tiếp tục “hô biến” tất cả các thiết 
bị điện trong nhà như máy hút khói nhà 
bếp, công tơ điện nước, máy điều hòa 
đều trở nên thông minh. Cứ một thiết bị 
iNut kết nối với một thiết bị điện trong 
nhà sẽ số hóa thiết bị đó trở nên thông 
minh và tất cả được điều khiển bằng một 
chiếc điện thoại và thậm chí là điều khiển 
bằng giọng nói. 

Điều thú vị là bạn có thể chia sẻ các 
ứng dụng thông minh này với người thân 
trong gia đình thông qua một mã quét 
QR code. iNut hiện tại ứng dụng rộng 
rãi với qui mô lớn trong ngành nông 
nghiệp thông minh như nuôi trồng yến 
và trồng nấm. Cụ thể với iNut, các nhà 
sản xuất có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ 
ẩm, ánh sáng ngay trên chiếc điện thoại 
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của mình. Còn tại các nhà nuôi yến, iNut 
có thể đếm lượt chim yến vào ra, ngăn 
chim cú bằng laser, đổi âm thanh trong 
nhà yến từ xa thông qua chiếc điện thoại 
thông minh. Người nuôi yến không còn 
làm thủ công hay túc trực 24/24 tại nhà 
yến như trước đây.

Dự án iNut của Khánh và các cộng 
sự trong công ty từng đạt giải đặc biệt 
Cuộc thi Sáng kiến Xây dựng Thành phố 
thông minh - Bình Dương 2018 do UBND 
tỉnh Bình Dương phối hợp với Hiệp hội 
Đô thị Khoa học thế giới (WTA) và thành 
phố Daejeon (Hàn Quốc) tổ chức; giải nhì 
cuộc thi IOT STARTUP 2018 - Vườn ươm 
Doanh nghiệp Công nghệ cao… Đến nay, 
dự án này đã được công ty Khánh phân 
phối trên khắp cả nước với hàng nghìn 
sản phẩm được bán ra thị trường, thu về 
lợi nhuận lớn cho công ty.

Ngoài kinh doanh, Khánh còn dành 
thời gian cuối tuần đến các trường đại 
học, THPT để hướng dẫn các bạn trẻ sử 
dụng nền tảng iNut tự tạo ra các thiết 

bị thông minh cho chính ngôi nhà của 
mình. Khánh còn là người sáng lập và 
phát triển Cộng đồng Arduino Việt Nam 
- là sân chơi về điện tử, tự động hóa miễn 
phí lớn nhất Việt Nam với trên 70.000 
thành viên.

Hiện tại, Khánh và công ty đang tập 
trung thực hiện các giải pháp chuyển 
đổi số quốc gia, trong đó có giải pháp 
truyền thanh thông minh và số hóa nhà 
yến; đồng thời mở rộng giải pháp IoT 
và kết hợp với các đối tác trong lĩnh vực 
giám sát công nghiệp để hoàn thiện giải 
pháp giám sát các chỉ số môi trường.

Ngô Huỳnh Ngọc Khánh hướng dẫn các bạn sinh viên 
chế tạo các thiết bị thông minh bằng iNut. Ảnh: CTV

BA ĐÀ RẰNG

Tháp Nghinh Phong vươn dáng tầm Núi Nhạn
Hồ Điều Hòa soi bóng đỉnh Nựu Sơn

Câu đối Tết
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Chân dung nhà leo núi Trần Trung Kiên, sau khi giành vòng nguyệt quế 
cuộc thi Quý I về trường được tuyên dương. 

Cậu học trò quê 
VÀ HÀNH TRÌNH LÊN ĐỈNH OLYMPIA
TRẦN QUỚI

Trần Trung Kiên, học sinh 
lớp 11A1, Trường THPT Lê 
Hồng Phong (huyện Tây 
Hòa) là học sinh đầu tiên 
đưa cầu truyền hình Đường 
lên đỉnh Olympia về Phú 
Yên trong vòng 24 năm 
qua. Sự khởi đầu tuyệt vời! 
Để đạt được thành quả ấy, 
Kiên đã có một quá trình 
dài học tập, rèn luyện, 
tích lũy kiến thức. Và hành 
trình phía trước, tiếp tục là 
những thử thách mà Trung 
Kiên sẽ vượt qua… 

Cú nước rút tuyệt vời 
giành vòng nguyệt quế 

Ở cuộc thi Quý I, Trần 
Trung Kiên phải đối đầu với 
3 thí sinh “nặng ký” hơn mình 
thực sự. Bởi cả 3 đối thủ đều 
là những người giành số 
điểm rất cao và đứng nhất 
cuộc thi tháng, trong khi 
Trung Kiên góp mặt bằng tấm 
vé của người đứng nhì cao 
điểm nhất với 165 điểm. Chỉ 
về nhì trong cuộc thi tuần và 
tháng, Trung Kiên coi đây là 
“mẹ của thành công”, vì bản 

thân nhận được những kinh nghiệm quý. 
Trung Kiên bước vào cuộc thi Quý I với “cái đầu lạnh” 

và quyết tâm cho lần đầu chinh phục vòng nguyệt quế. 
Phần thi Khởi động, Trung Kiên giành được 40 điểm. 
Phần thi Vượt chướng ngại vật chứng kiến sự bứt phá 
mạnh mẽ của nam sinh quê Hòa Đồng đất mẹ kiên 
trung, anh hùng. Việc đưa ra đáp án chính xác mới 
chỉ sau câu hỏi đầu tiên cùng một mảnh ghép bí ẩn, 
từ khóa “VneID” đã làm cả trường quay và khán giả 
truyền hình nín thở. Quá sớm, quá sốc và quá chính 
xác! Sự quyết đoán này đã  ở phần thi này giúp Trung 
Kiên có 70 điểm, vươn lên dẫn dầu đầu đoàn leo núi 
với 110 điểm. 

Phần thi Tăng tốc, Trung Kiên tích lũy thêm 60 điểm, 
để kết thúc phần thi này với 170 điểm, bỏ rất xa bạn 
chơi xếp ở vị trí thứ hai mới chỉ 80 điểm. 
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 “Đến phần thi về đích, em thay đổi 
một chút chiến thuật, thay vì chọn 
gói 3 câu hỏi dễ 20 điểm, em chọn 
gói câu hỏi 20-30-20 điểm”, Trung 
Kiên nhớ lại. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, 
Trung Kiên nâng điểm số lên thành 
220, quá an toàn. Chưa dừng lại ở 
đó, ở lượt thi của bạn chơi, Trung 
Kiên hai lần giành quyền trả lời, một 
đúng, một sai, đã nâng tổng số điểm 
lên 235 điểm. Trung Kiên giành vòng 
nguyệt quế cuộc thi Quý I một cách 
thuyết phục.

Ướ mơ lên đỉnh Olympia
Được đứng trên sân khấu cuộc thi 

Đường lên đỉnh Olympia là giấc mơ 
của cậu học trò Trần Trung Kiên ấp 
ủ từ những năm còn ngồi ghế THCS.

Năm lớp 11, Trung Kiên quyết định 
tham gia chương trình. Lần đầu tiên 
đến với sân chơi trí tuệ lớn, em cảm 
thấy những kiến thức và hiểu biết của 
mình quá hữu hạn, nhỏ bé. Cuộc thi 
tuần và thi tháng đều về nhì, tưởng 
như khó thay đổi kết quả tốt đẹp. 
“Lúc đó em khá buồn nhưng không 
thất vọng. Sự động viên, niềm tin của 
thầy cô, ba mẹ và bạn bè thôi thúc 
bản thân phải tiến lên. Cuộc thi Quý 
I được ghi hình, ngay sau cuộc thi 
tháng, sự bình tâm, tự tin, chút kinh 
nghiệm có được đã giúp em đạt vòng 
nguyệt quế”, Trung Kiên chia sẻ.

Vỡ òa trong niềm vui trở thành 
người đoạt vé đầu tiên vào trận chung 
kết năm, mang cầu truyền hình trực 
tiếp về quê nhà, phía trước Trần Trung 
Kiên là một hành trình chuẩn bị để 
vượt qua những chướng ngại, thử 

thách cao hơn mới có thể lên được đỉnh Olympia 
cao vời vợi. Trung Kiên cho biết, khi được vinh 
danh, khen thưởng, rất vui, nhưng em sẽ phải 
sớm trở lại guồng học tập, tập trung hơn nữa ôn 
lại những kiến thức đã học, đồng thời tìm hiểu 
nhiều hơn nữa những kiến thức mới, và khắc 
phục những điểm yếu của mình. Ngoài kiến thức 
các môn, trang bị nhiều kiến thức xã hội, thời sự, 
như một cách thư giãn, Kiên không quên, luyện 
kỹ năng phản xạ, bấm máy, nhấp chuột... 

Cô Trần Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT 
Lê Hồng Phong, cho biết tất cả các thầy cô và cựu 
học sinh các thế hệ của trường đều rất tự hào 
về thành tích của Trần Trung Kiên. “Nhà trường 

Trần Trung Kiên đạt thành tích xuất sắc, 
đưa cầu truyền hình chung kết Đường 
lên đỉnh Olympia về cho tỉnh nhà là một 
niềm vinh dự rất lớn đối với em nói riêng, 
trường, địa phương và ngành giáo dục 
tỉnh Phú Yên nói chung. Trong các cuộc 
thi sắp tới, chúc Kiên bản lĩnh, tự tin và 
đạt kết quả tốt nhất.

Trần Trung Kiên và cô Hiệu trưởng Trần Thị Lệ Thủy  
tại Đài Truyền hình Việt Nam sau khi kết thúc cuộc thi Quý I

Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên  
Trần Khắc Lễ 



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  71

đã lên kế hoạch thành lập một 
ban tiếp sức để hỗ trợ giúp đỡ, 
tư vấn cho Kiên, trong đó có các 
thầy cô bộ môn, ban giám hiệu, 
các bộ phận Đoàn thanh niên... 
sẽ hỗ trợ Kiên về mặt kiến thức, 
tinh thần để em tự tin tham dự 
trận chung kết Đường lên đỉnh 
Olympia, sẽ diễn ra vào tháng 
10/2024”, cô Thủy nói.

Ước mơ của Kiên
Sinh ra trong một gia đình ở 

nông thôn, xã Hòa Đồng, huyện 
Tây Hòa. Trần Trung Kiên cảm 
nhận được sự vất vả của ba mẹ, 
của người nông dân, nên em 
họn con đường học và học thật 
tốt để thay đổi cuộc đời mình và 
góp sức cho quê hương. Ba mẹ 
của Kiên chỉ mua bán nhỏ, cố 
gắng nuôi hai con ăn học. 

Trần Trung Kiên sở hữu bảng 
thành tích ấn tượng, nhiều năm 
liền là học sinh xuất sắc. Cậu 
luôn cảm thấy tự hào và may 
mắn có người bố đồng hành, 
kèm cặp từ những ngày đầu 
chập chững làm quen các chữ 
số, tính toán cộng trừ.

Ông Trần Trung Lưu ba của 
Trung Kiên, cho biết: “Từ nhỏ 
cháu đã có tính tự lập và chăm 
chỉ. Gia đình rất vui khi con có 
ý thức học tập. Trong các cuộc 
thi chúng tôi không áp lực đặt 
nặng thành tích, mà chỉ động 
viên cháu, tham gia như một 
sự trải nghiệm, khẳng định bản 
thân”.

 Trần Trung Kiên là “cây Toán” của lớp, đã đạt 
những thành tích tiêu biểu: Giải ba Học sinh giỏi 
Toán cấp tỉnh; Giải nhất cuộc thi “Câu chuyện của 
Teen” năm 2023 do Viện Tâm lý giáo dục tổ chức; 
Giải nhì cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi 
đồng” cấp tỉnh; Giải nhì Olympic Hóa toàn quốc khi 
đang học cấp 2…

Ba mẹ và thầy cô giáo Trường THPT Lê Hồng Phong luôn sát cánh 
cùng Trần Trung Kiên trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Nói về dự định sắp tới, ngoài việc dành thời gian 
ôn luyện chuẩn bị cho trận Chung kết năm Đường 
lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Kiên sẽ ưu tiên nâng 
cao khả năng ngoại ngữ, bởi “đây là nền tảng để 
bước vào xu hướng hội nhập, trở thành công dân 
toàn cầu”; và mong muốn theo học ngành Công 
nghệ thông tin, trở thành lập trình viên.

Trường THPT Lê Hồng Phong được thành 
lập năm 1977, đã đào tạo những công dân ưu 
tú cho tỉnh nhà và đất nước. Học sinh từ ngôi 
trường này đã có hai thành tích “lần đầu tiên” 
trong ngành Giáo dục tỉnh nhà: Lần đầu tiên 
học sinh Võ Văn Huy đạt Huy chương Đồng 
Olympic Toán quốc tế (năm 2011 tại Hà Lan). 
Lần đầu tiên học sinh Trần Trung Kiên đưa cầu 
truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia 
về Phú Yên.
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Tháp Nghinh Phong  
biểu tượng mới của du lịch 
và kiến trúc 
THẾ NHƠN

Tháp Nghinh Phong - biểu tượng mới của Du lịch TP Tuy Hòa, Phú Yên, thu hút 
đông đảo du khách đến check-in. Ảnh: THẾ NHƠN

Cuối năm 2023, Quảng trường 
Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa) 
với cú đúp giải thưởng lớn quốc tế 
về kiến trúc, cảnh quan châu Á; công 
trình du lịch thành phố hàng đầu thể 
giới. Điều này khẳng định giá trị độc 
đáo, biểu tượng mới của thành phố 
trẻ Tuy Hòa năng động, xanh, đẹp, 
góp phần quảng bá du lịch tỉnh nhà.

Quảng trường Tháp Nghinh Phong ở cuối đại 
lộ Nguyễn Hữu Thọ giao nhau với đường Độc 
Lập chạy dọc bờ biển, tiếp giáp với biển Đông. 
Tháp Nghinh Phong là trung tâm của không 
gian Công viên ven biển Tuy Hòa và không gian 
các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tạo nên quần thể 
không gian đô thị ven biển hiện đại, thoáng 
đãng, biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Giá trị văn hóa và lịch sử
Ý tưởng thiết kế xây dựng quảng trường Tháp 

Nghinh Phong được triển khai vào tháng 4/2019, 
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bởi Công ty HUNI 
Architectes Vietnam. Đó 
là sự kết hợp hình ảnh 
Di tích quốc gia đặc biệt 
Gành Đá Đĩa với truyền 
thuyết Lạc Long Quân - 
Âu Cơ. Công trình được 
thi công trong gần 2 
năm bởi liên danh các 
công ty xây dựng trong 
nước và hoàn thành vào 
ngày 30/11/2021.

Công trình gồm 4 
phần chính: 

Nền  sân  quảng 
trường có tổng diện 
tích 7.190m2, hình bán 
nguyệt, lát đá granite. 
Sân tháp cũng là sân 
khấu lớn ngoài trời để 
tổ chức các sự kiện lớn, 
đông người.

Chính tâm là tòa tháp 
Nghinh Phong. Các bậc 
cấp được xếp so le từ 7 
đến 9 bậc. Thân tháp 
gồm 2 tòa (tháp đôi) 
cao 35m và 30m. Mỗi 
tháp 50 cột đá có kích 
thước tương đương 
được xếp cạnh nhau từ 
thấp đến cao dần vào 
bên trong.

Khe đón gió Nghinh 
Phong rộng 2m, dài 
15m. Trên hai tường 
giữa hai thân tháp là 
những bức phù điêu 
về truyền thuyết Lạc - 
Hồng, quá trình dựng 
nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam.

Bên dưới công trình quảng trường Tháp Nghinh Phong, nơi 
tiếp giáp với bãi cát biển là nơi tổ chức không gian vui chơi giải 
trí, ẩm thực.

Quảng trường Tháp Nghinh Phong được thiết kế hài hòa với 
cảnh quan xung quanh, môi trường sinh thái, không gian biển 
rộng mở. Vật liệu sử dụng chính của công trình là đá tự nhiên 
granite sẵn có tại địa phương. Đặc biệt, tháp Nghinh Phong đã 
tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử. Thiết kế mô phỏng 
hình ảnh của Di tích thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa và 
huyền sử Âu Cơ - Lạc Long Quân, sinh ra trăm trứng, nở ra trăm 
con, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên non khai 
hoang lập địa, mở mang đất nước như ngày nay. Hai tòa tháp 
tượng trưng cho cha Rồng - mẹ Tiên, âm - dương hòa hợp, là 
biểu tượng của tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Ban đêm, tháp Nghinh Phong được chiếu sáng bởi hệ thống 
đèn màu bằng công nghệ Bobine Tesia, 3D mapping và laze cường 
độ cao, tạo nên vũ điệu ánh sáng đa sắc màu.

Vẻ đẹp tháp Nghinh Phong về đêm. Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Ngày 17/11, tại Busan (Hàn Quốc), Ban Tổ chức giải 
Cảnh quan đô thị châu Á 2023 đã trao giải cho quảng 
trường Tháp Nghinh Phong, đây là công trình duy nhất 
ở các nước Đông Nam Á đạt giải. Ngày 1/12/2023, tại 
Dubai, tổ chức World Travel Awards trao cúp, giải thưởng 
World’s Leading City Monuments 2023 (Công trình du 
lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023) cho công 
trình tháp Nghinh Phong.
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Biểu tượng du lịch
Tên gọi Nghinh Phong (đón gió) thể hiện 

tâm thế của người Phú Yên ở mảnh đất cực 
Đông đất nước, mong muốn phát triển bền 
vững thuận theo tự nhiên, cởi mở đón nhận 
những nguồn năng lượng từ biển mang lại. 
Nếu Mũi Điện (TX Đông Hòa) là nơi đón ánh 
mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, 
thì tháp Nghinh Phong là nơi đón gió đông 
và vượng khí từ đại dương.

Quảng trường Tháp Nghinh Phong góp 
phần làm thay đổi, nâng tầm diện mạo thành 
phố, tạo điểm nhấn và nét khác biệt của Tuy 
Hòa so với các thành phố ven biển xung 
quanh. Bộ mặt thành phố trở nên hiện đại, 
thân thiện với môi trường, là tiền đề thu hút 
các nhà đầu tư lớn đến với Phú Yên. Công 
trình là biểu tượng du lịch cho thành phố và 
tỉnh Phú Yên.

Kể từ ngày khánh thành công trình, quảng 
trường trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện 
lớn của tỉnh, là nơi được chọn làm bối cảnh 
thực hiện quay MV ca khúc “Hãy tỏa sáng”, 
bài hát chính thức của SEA Games 31. Khách 
du lịch khi đến Phú Yên đều không thể bỏ 
qua điểm tham quan và chụp hình check-in 
tháp Nghinh Phong.

Với định hướng phát triển đô thị ven biển, 
TP Tuy Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc 
tỉnh vào năm 2025, là thành phố xanh - sạch 
- đẹp và đáng sống; trung tâm du lịch của 
vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, quảng 
trường Tháp Nghinh Phong là biểu tượng 
của du lịch.

Những giải thưởng quốc tế về cảnh quan, 
kiến trúc, du lịch dành cho Tháp Nghinh 
Phong là sự khẳng định thương hiệu, góp 
phần quảng bá du lịch hiệu quả đến du khách 
trong nước và quốc tế. Du lịch TP Tuy Hòa nói 
riêng và tỉnh Phú Yên nói chung sẽ phát triển 
theo hướng hội nhập, chất lượng, bền vững, 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngàn năm vẫn gió ru tình con sóng,
Gió Tuy Hoà, quyện tháp nắng Nghinh Phong
Từng thang âm vọng vang lời gió nói
Võng giọt tơ lòng đá núi... buông khơi.

Tự thủa hồng hoang, 
đá núi non cao chồm ra tận biển,
Và người Tiên duyên hợp với giống Rồng.
Thủa Long Quân - Âu Cơ sinh trăm trứng
 Lá trầu - cau xanh vỏ quyện vôi nồng.

Ơ... cái gió Tuy Hoà,
Gió lưng chừng, gió thơm màu lúa mới
Chín vàng đồng hai vụ Phú Yên mình.
Gió trong thung, gió phả bờ sông mẹ
Ngọt mắt môi xinh, xanh ngút đại ngàn.

Nồm tháng ba... Nam tháng năm, tháng bảy 
Tháng chín buông khơi, bấc giật bão giông 
Ơ... gió Tuy Hòa, sao mà thương quá...
Lồng lộng rền khơi... bá trạo, bài chòi...

Ta về đây, thì thầm lời ru gió
Cùng “chia ba hòa một” đỏ môi son
Vườn Trầu - Quán Cau... “hòa ba làm một”
Người Tiên lại về biển ngóng phương chồng.

Một trăm trứng từ non cao - biển cả
Về Nghinh Phong, nghe chuyện kể trầu cau!

Tháp Nghinh P hong 
và câu chuyện trầu cau

PHÚ HANH
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Ngàn năm vẫn gió ru tình con sóng,
Gió Tuy Hoà, quyện tháp nắng Nghinh Phong
Từng thang âm vọng vang lời gió nói
Võng giọt tơ lòng đá núi... buông khơi.

Tự thủa hồng hoang, 
đá núi non cao chồm ra tận biển,
Và người Tiên duyên hợp với giống Rồng.
Thủa Long Quân - Âu Cơ sinh trăm trứng
 Lá trầu - cau xanh vỏ quyện vôi nồng.

Ơ... cái gió Tuy Hoà,
Gió lưng chừng, gió thơm màu lúa mới
Chín vàng đồng hai vụ Phú Yên mình.
Gió trong thung, gió phả bờ sông mẹ
Ngọt mắt môi xinh, xanh ngút đại ngàn.

Nồm tháng ba... Nam tháng năm, tháng bảy 
Tháng chín buông khơi, bấc giật bão giông 
Ơ... gió Tuy Hòa, sao mà thương quá...
Lồng lộng rền khơi... bá trạo, bài chòi...

Ta về đây, thì thầm lời ru gió
Cùng “chia ba hòa một” đỏ môi son
Vườn Trầu - Quán Cau... “hòa ba làm một”
Người Tiên lại về biển ngóng phương chồng.

Một trăm trứng từ non cao - biển cả
Về Nghinh Phong, nghe chuyện kể trầu cau!

Tháp Nghinh P hong 
và câu chuyện trầu cau

Cách đây hơn ba tháng, kỷ niệm 
ngày giỗ đầu nhà thơ Văn Công, 
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú 

Yên phối hợp với Câu lạc bộ Thơ Nguyễn 
Huệ (TP Tuy Hòa) tổ chức đêm thơ: Văn 
công - Cuộc đời và trang viết rất ấn tượng 
và trang trọng, nhằm tri ân và tôn vinh bậc 
đại thụ cách mạng Phú Yên trong hai cuộc 
chiến tranh vệ quốc và trong hòa bình. 

Nhà thơ Văn Công – Cao Xuân Thiêm 
từng đảm nhận trọng trách Phó Bí thư Tỉnh 
ủy Phú Yên, Quyền Trưởng ban chỉ huy tiền 
phương Khu 5, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Khánh. Ông còn là nhà thơ nổi tiếng, 
là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Ủy viên 
BCH Hội văn nghệ giải phóng Khu 5. 

Văn Công có nhiều bài thơ xanh mãi 
cùng năm tháng. Những bài thơ vượt tuyến 
của Văn Công sau hiệp định Giơnevơ được 
tặng giải Nhất của Báo Thống nhất (Hà 
Nội), được tuyển 17 bài in chung trong tập 
thơ Tiếng hát miền Nam cùng hai tác giả 
miền Nam (nhà thơ Giang Nam và nhà thơ 
Thanh Hải). Tập thơ này được Ủy ban Trung 

BÌNH HƯNG

Mùa xuân 
trong thơ Văn Công

ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam tặng Giải thưởng văn học 
Nguyễn Đình Chiểu năm 1965. 

Thơ ông từng được đưa vào giáo trình 
văn học cách mạng miền Nam của Trường 
Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm Hà 
Nội, đưa vào chương trình sách giáo khoa 
văn học địa phương tỉnh Phú Khánh. Nhiều 
bài thơ được tuyển chọn vào các tuyển tập 
văn học quốc gia, được dịch ra tiếng Pháp 
phục vụ công tác quảng bá văn hóa của 
phái đoàn ngoại giao Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại 
Paris năm 1969. 

Là một chiến sĩ Nam tiến ra đi từ mái 
tranh nghèo, ở một làng quê hiếu học Diễn 
An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phơi 
phới đón mùa xuân độc lập đầu tiên xuân 
Bính Tuất 1946. Ông viết:

Đã nhìn thấy chân trời rộng mở
Tìm hương thơm muôn thủa viết bài ca
Giành tự do mở toan lồng ngực thở
Quyết giữ gìn truyền thống của ông cha.
Phú Yên đón người con chiến sĩ Nam tiến 
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Văn Công (Cao Xuân Thiêm) với tất cả tấm 
lòng; và ông đã nhận vùng đất này là quê 
hương thứ hai gắn bó trọn đời.

 Đặt chân đến La Hai – “Thủ đô kháng 
chiến” Phú Yên trong mùa xuân 1946, Văn 
Công cảm nhận vẻ đẹp đằm thắm của vùng 
quê mới:

Không thể nào quên được La Hai
Miền quê đất hẹp núi vươn dài
Núi ôm sông nước, thuyền ôm bến
Trăng mộng đời thơ, cảnh đợi ai.
Bộ đội Nam tiến được phân công chặn 

địch ở phòng tuyến Đèo Cả, giữ vững tỉnh 
Phú Yên là vùng tự do, mùa xuân năm 1946. 
Trong đội quân này, nhà thơ chiến sĩ Hữu 
Loan có bài thơ Đèo Cả bất hủ được bầu 
chọn là một trong 100 bài thơ hay nhất thế 
kỷ 20. Nhà thơ Văn Công cũng có bài thơ 
Đèo Cả chân chất, mượt mà:

… Đứng trên đỉnh núi đồi mây
Ngắm nhìn lũ giặc tỉnh say dưới đèo.
Mùa xuân năm 1956, trong những năm 

tháng khó khăn nhất của cách mạng miền 
Nam, thơ Văn Công đã thắp lên ngọn lửa 
ý chí, niềm tin:

Tuy Hòa ơi! ngày mai sẽ đến
Bụi mù tan chim bướm nhởn nhơ bay
Đỉnh Nhạn Tháp ánh trăng lồng ảnh điện
Cửa sông Đà bướm giăng cảnh về đây.
(Tuy Hòa mến yêu)
Văn Công Cảm xuân 59 với những vần 

thơ da diết, lay động lòng người:
Năm Tết rồi em, năm Tết qua 
Rặng dừa trước ngõ, phải đành xa 
Ngồi trên đỉnh núi vời trông xuống
Thấp thoáng bờ tre ló nóc nhà.

Mùa xuân Tân Sửu 1961, ông về bám trụ 
ở đồng bằng Tuy Hòa, ngắm vầng trăng 
Nguyên tiêu loang loáng sóng nước sông 
Đà Rằng:

…Lòng lâng lâng như cánh chim bay
Mặt trăng rằm mủm mỉm đón ai đây
Mừng đất nước một mùa xuân tươi đẹp.
Mùa xuân Quý Sửu năm 1973, sau một 

thời gian ngắn dưỡng thương trên đất bắc, 
Văn Công giã biệt vợ trẻ con thơ, trở lại 
chiến trường:

Ta đặt tên con
Tên Hiền Lương đẹp nhất
Tên chiếc cầu nối liền tình Nam nghĩa Bắc
Như tấm lụa điều không để lạnh giá 

gương
Như cột cờ cao sừng sững dưới vầng 

dương...
Sau ngày thống nhất đất nước, mỗi độ 

xuân về, nhà thơ Văn Công đều về lại chiến 
khu xanh thăm người xưa cảnh cũ với tất 
cả tấm lòng da diết, thủy chung:

Đêm miền Tây
Đã trở thành huyền thoại
Đã trở thành khúc dân ca
Ký thác tuổi xuân đẫm giọt sương sa.
Sau ngày tái lập tỉnh, nhà thơ Văn Công 

– Cao Xuân Thiêm về lại quê hương thứ hai 
Phú Yên. Mùa xuân Canh Ngọ 1990, đi giữa 
vườn hoa xuân Diên Hồng, ông xúc cảm viết 
bài thơ Quê hương sâu lắng:

Quê hương là một vườn hoa
Ngọt ngào từ hạt giống gieo ra
Không gian lẫn với thời gian ấy
Thơm mãi mùi hương vị chẳng nhòa.
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  Kỷ niệm 400 Phú Yên, Cao Xuân Thiêm 
- Văn Công về rừng xưa núi cũ, nơi ông gắn 
bó 30 mùa xuân chiến khu xanh và lắng 
đọng với bài thơ Tiếng hát rừng xuân:

Ta đi giữa thiên nhiên đầy hương sắc

Như lạc vào cõi mơ

Cỏ non êm tơ

Suối róc rách gọi nguồn

Chảy sau bóng mai gửi lời hò hẹn

Trời trong xanh nhởn nhơ đàn chim én

Vạn vật giao hòa,

Mùa sinh sôi nãy nở

Phú Yên ơi! 
đã bao lần ta đến
Sao hôm nay 
cảnh sắc tựa chiêm bao 
Trời và biển 
một màu xanh thăm thẳm
Sóng xô bờ 
chào đón khách xôn xao 

Nắng tháng chạp 
đủ nhuộm hồng đôi má 
Đêm ngọt ngào 
thiếu nữ tuổi trăng nghiêng 

Nơi anh đến
MINH NGỌC

Tín hiệu báo gợi thương gợi nhớ
Lễ hội đan xen, cái thật cái huyền
Xuân trên này vẻ đẹp tự nhiên... 
Đón chào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 

mới, thiên niên kỷ mới, ông gửi tình xuân, 
tình đời, tình người vào ước vọng tương lai:

Ly rượu mừng xuân đón thiên niên kỷ mới
Việt Nam ơi! Đất nước rực cờ hoa
Ta đang đi giữa dòng đời cuộn chảy
Xứ sở anh hùng thấm đẫm đất phù sa...
Hồn thơ Văn Công với những bài thơ 

xuân xanh mãi cùng năm tháng, vẫn đang 
đồng hành với hậu thế mỗi độ xuân về…

Gió len lén 
khẽ tung đôi tà áo
Hoàng hôn buông,  
biển sóng sánh mắt huyền 

Về với biển 
anh như người tự tại
Đêm gối đầu 
nghe sóng vỗ bình yên
Say nồng giấc 
đêm đại dương ru khẽ
Bỏ ưu phiền 
trên mọi nẻo phù sinh 

Người ta bảo 
quê em đầy nắng gió 
Anh thấy nơi đây,
phong cảnh hiền hòa 
Biển trong mát,
 người chân thành, thân thiện 
Em - ánh mắt nhìn 
nồng ấm thiết tha 

Phú Yên ơi! 
cứ mỗi lần ta đến 
Sâu thẳm
tim mình... chẳng muốn rời xa…
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BA ĐÀ RẰNG

TRONG THƠ TIỀN CHIẾN

Mùa xuân là nguồn cảm hứng vô 
tận của thơ ca. Mùa xuân trong dòng 
thơ lãng mạn thời tiền chiến lung linh 
hương sắc đa chiều trước vẻ đẹp thanh 
tân của đất trời, của tình yêu và cả 
những đổ vỡ âm thầm tiếc nuối… 

Những vần thơ xuân thời tiền chiến của 
các thi sĩ tài hoa dạt dào như sóng bể, vút 
lên như cánh én lặng vào thinh không gọi 
đàn.

Thiên nhiên xuân ấm áp, dịu dàng, thăm 
thẳm như sự chuyển mùa kỳ diệu của đất 
trời:

Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang
(Hàn Mặc Tử)
Mùa xuân hiện diện khắp nơi, gần gũi 

và thanh tao, đầy rung động ngọt ngào:
Đã thấy xuân về với gió đông
Về trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong.
(Nguyễn Bính)
Sum họp và chia xa, thơ xuân tiền chiến 

trào dâng những cảm xúc ngậm ngùi mà 

nhà phê bình Hoài Thanh hạ bút là “đẹp 
như những vần thơ Đường Tống”:

Hoa tặng vừa tàn bông thược dược
Tìm chàng bỗng vắng, bóng chàng xa
… Sầu đối gương loan, bóng lạ người
Chăng không lại nữa, đẹp cùng ai
(Jean Leiba)
Và cũng có những tâm hồn yêu nhau 

phơi phới “một năm là cả bốn mùa xuân”:
Xuân của đất trời nay mới đến 
Trong tôi xuân đến đã lâu rồi
Từ thuở yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.
(Xuân Diệu)
Và cũng có những tâm hồn cô liêu đến 

độ hững hờ khi nàng xuân đến:
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi xuân lại gửi thêm sầu…
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng,
Với của hoa tươi môn cảnh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang
(Chế Lan Viên)
Đỗ vỡ trong tình yêu làm thi sĩ chếnh 

choáng men cay trong chao đảo đất trời 
để tìm quên lãng:

Mùa xuân 
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Chị ơi tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não nùng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông
(Nguyễn Bính)
Tiếp nối là những chuyến giang hồ vặt 

biền biệt quê hương để tìm quên và mùa 
xuân đến ngậm ngùi vọng về cố thổ:

Em đi non nước xa khơi quá 
Mỗi độ xuân về bao nhớ thương
Mỗi độ xuân về em lại thấy
Buồn như tên lính ở biên cương
(Nguyễn Bính)
Vẫn thấp thoáng bóng cố nhân trong 

chiều xuân xa xứ, lòng thi nhân rộn lên 

Anh đến quê em 
thành phố biển Tuy Hòa 
Khi xuân về 
nhịp sống tràn sức trẻ
Nắng lung linh
trải sắc vàng như lụa
Sóng ôm bờ 
ru mãi bản tình ca 

Trên đỉnh Đá Bia
ngắm về phía trời xa
Kìa Bãi Xép 
sóng xô bờ lơi lả

Quê em
LAN NGỌC

niềm tiếc nuối ngậm ngùi về hương xưa 
tình cũ:

Tất cả mùa xuân rộn rã đi
Xa xôi em có nhớ thương gì 
Sông xưa chảy mãi làm hai ngả
Ta nhớ thương nhau chỉ một thì.
(Nguyễn Bính)
Thôi thì, vẫn còn đó một mùa xuân, xuân 

không của riêng ai, xuân của tất cả và xuân 
của lòng người:

Năm mới, tháng giêng, mồng một tết
Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân
(Nguyễn Bính)
Vẫn còn đó một mùa xuân trong veo 

trong thơ tiền chiến qua dâu bể thời gian!

Gành Đá Đĩa 
bọt nước tung trắng xóa
Ôi ! mắt ai 
gom biển biếc xanh chiều

Cỏ biếc
hoa vàng cảnh sắc nên thơ
Nghinh Phong tháp 
bên biển đầy thơ mộng
Hoàng hôn buông
biển tím hồng dịu ngọt
Lòng vẫn đằm  
vị mặn thuở đang yêu

Ta cùng em
dạo phố ngắm trời chiều
Lòng rạo rực 
với bao điều muốn nói
Cảnh sắc hữu tình
làm anh bối rối 
Chỉ thì thầm
yêu lắm Phú Yên ơi!
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Nàng công chúa trong thành phố
Hồ điều hòa Hồ Sơn - 
QUỲNH MAI

Nếu như Quảng trường Tháp 
Nghinh Phong hiện đại và nổi tiếng 
với những giải thưởng về kiến trúc, 
du lịch tầm châu lục và thế giới, là 
biểu tượng mới của thành phố trẻ 
Tuy Hòa và du lịch Phú Yên; hay Di 
tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia 
đặc biệt Tháp Nhạn với tháp cổ 
uy nghi trầm mặc soi bóng xuống 
dòng sông Chùa, thì Hồ điều hòa 
Hồ Sơn được ví như một nàng công 
chúa vừa kiêu sa đài các, vừa nhẹ 
nhàng, e ấp nét đẹp truyền thống 
giữa lòng phố thị.

Bất chợt một chiều cuối tuần, một buổi tối 
trăng thanh hay một buổi bình minh thức giấc, 
bạn hãy đến Hồ điều hòa Hồ Sơn, để cảm nhận 
nhịp sống và vẻ đẹp thoáng đạt giúp bạn thư 
giãn, tìm phút giây riêng tư nhất cho tâm hồn, 
giữa cuộc sống gấp gáp, xô bồ. Nếu là du khách, 
và các bạn ưa thích chụp hình check-in, thì không 
còn ngần ngại gì nữa, hãy “lên đồ” và ghé đến 
Hồ điều hòa Hồ Sơn ngay. Nơi đây không những 
khoáng đạt, mát mẻ mà còn là điểm check-in 
“sống ảo” cực “xịn xò” khiến bạn say mê ngay từ 
cái nhìn đầu tiên.

Hồ điều hòa Hồ Sơn là một tiểu dự án trong 
quy hoạch phát triển đô thị bền vững nhằm thích 

Hồ điều hòa Hồ Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỲNH MAI
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ứng sự biến đổi của khí hậu, có ý nghĩa 
trong việc điều hòa nguồn nước cho thành 
phố. Hồ có diện tích khoảng 20ha, được 
thiết kế không chỉ đảm bảo công năng điều 
hòa, chống ngập úng, mà còn là một điểm 
tham quan, lá phổi xanh giũa lòng thành 
phố, trở thành điểm đến vui chơi, check-in 
thú vị cho cư dân lẫn du khách.

Hồ điều hòa Hồ Sơn thuộc phường 5 
(thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), giữa các 
con đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Trãi – 
Trần Phú - Hùng Vương chạy quanh. Hồ có 
đường bao chạy xung quanh nối ra lộ lớn. 
Phía Bắc Tây Bắc là hai điểm nhấn mang 
nhiều giá trị văn hóa tâm linh là Hồ Sơn cổ 
tự (một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế 
kỷ XVIII, trải qua hơn 300 trăm năm) và ngọn 
núi thiêng trong phố: Chóp Chài. 

Giữa hồ có những chiếc cầu bắc ngang 
với thanh lan can uốn lượn, kéo dài tạo 
chiều sâu ảnh trường ấn tượng. Những tiểu 
cảnh, công viên, đường đi  cong cong, uốn 
lượn được thiết kế đẹp mắt, mang đến cho 
du khách muôn kiểu check-in đẹp mê ly với 
không gian thoáng mát giữa phố xá hiện 
đại, khoáng đạt, hùng vĩ của thiên nhiên và 
có cả sự trầm mặc cổ kính. Ở góc cao nhìn 
xuống, Hồ điều hòa Hồ Sơn có thiết kế uốn 
lượn như hình rồng 9 khúc, mang nhiều ý 
nghĩa truyền thống phương Đông. Vậy nên 
nói Hồ điều hòa Hồ Sơn mang vẻ đẹp của 
một nang công chúa trong lòng thành phố 
cũng không phải là quá ngôn!

TP Tuy Hòa đã và đang tập trung nhiều 
nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, 
trong đó dành nhiều khoảng không gian 
xanh cho cộng đồng, mà Công viên Hồ điều 
hòa Hồ Sơn là một công trình sinh động 

cho quan điểm phát triển của địa phương, 
đó là kết hợp hài hòa các mục tiêu tăng 
trưởng bền vững, tuyệt đối không đánh 
đổi yếu tố môi trường và an sinh xã hội để 
phát triển kinh tế.

Vẻ đẹp Hồ điều hòa Hồ Sơn lung linh vào ban đêm.  
Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Các khung giờ đẹp check-in Hồ 
điều hòa Hồ Sơn 

Buổi chiều, khoảng thời gian đẹp 
nhất để có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc 
tuyệt vời nhất ở đây từ 16 giờ. Lúc này 
nắng không còn gay gắt, thay vào đó 
là khung cảnh hoàng hôn buông xuống 
với những vệt nắng còn sót lại đỏ rực. 
Mặt trời treo trên đỉnh Chóp Chài. Cả 
một khoảng trời vô cùng ấn tượng. 

Buổi tối, Hồ điều hòa trở nên lung 
linh ánh đèn của phố xá, xe cộ, người 
dạo chơi, tảng bộ khá sôi động.

Buổi sáng, từ lúc bình minh lên đến 
8 giờ, cũng là khoảng thời gian thích 
hợp để chụp hình sáng tinh sương, 
đón bình minh, và không khí nhộn nhịp 
người tập thể dục, bắt đầu ngày mới…
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Rồng Việt
nói chuyện
Năm Thìn 

NGUYỄN VĂN HƯNG

Tết Nguyên đán là một sinh hoạt văn 
hóa truyền thống lâu đời quan trọng 
vào mỗi đầu năm (đầu xuân) được lưu 
truyền đến hôm nay. Chúng ta đã nhiều 
đời tiếp nhận Tết Cổ truyền qua góc nhìn 
Văn hóa học và cũng tiếp nhận sự biến 
đổi của Tết trong bối cảnh đời sống mới, 
văn hóa mới hôm nay.

Tết Cả nghĩa là tết hàng đầu, to nhất 
trong năm (bởi còn có nhiều tết 
khác nữa trong năm) được bắt đầu 

từ mồng Một tháng Giêng - nguyên đán 
- bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm, theo 
Âm lịch, gần tiết Lập Xuân. Tháng được tính 
theo mặt trăng (mồng một lá trai, mồng hai 
lá lúa... đến ba mươi không trăng), còn “24 
tiết” trong năm được tính theo mặt trời, 
nhưng chủ ý vẫn là 8 tiết của lịch âm (Lập 
Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông, Xuân 
Phân, Hạ Chí, Thu Phân, Đông Chí) gần với 
bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông).

“Cái hoa xuân nở, cái lá xuân xanh
Ai muốn chiết cành hãy đợi mùa xuân"

Triết lý Tết Cổ truyền luôn vẫn là góc nhìn 
tâm linh pha sắc màu huyền thoại được 
thông linh đầy tính biểu trưng của tinh thần 
tôn giáo và tín ngưỡng. Thời gian luôn gắn 
liền với không gian và tồn tại khách quan 
trên từng sự vật, từ thế giới vĩ mô đến thế 
giới vi mô. Năm trở thành tuổi của: tuổi 
thơ, tuổi trẻ, tuổi già... tuổi đời và tuổi trời.

“Mỗi xuân mỗi tuổi như đuổi xuân đi”

Cùng với thời gian, con người đã thể chế 
hóa thời gian để xây dựng thành Lịch. Lịch là 
biểu đồ thời gian hết sức khách quan được 
nhận thức qua tính chủ quan của từng mỗi 
con người, vì con người vốn có tính động 
thông qua lịch sử.

Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đất trời đang 
mở ra một vận hội mới. Giáp là can thứ năm 
trong Thiên can, đi liền với Thìn là chi thứ 
năm của Địa chi (thập nhị thời thần), nhằm 
định rõ tên gọi của năm Âm lịch... 

Từ buổi bình minh lập quốc của người 
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Năm Thìn Việt, chúng ta rất tự hào là “con Rồng - cháu 
Tiên”. Đại Việt ta đã có đến hai “vật tổ” hài 
hòa gắn kết, và thăng hoa hình tượng của 
“Rồng – Tiên” từ hơn bốn nghìn năm lịch 
sử văn hóa dân tộc.

Theo cổ thư, Rồng được miêu tả như 
sau: “Đầu Rồng giống lạc đà, sừng giống 
sừng nai, mắt giống mắt thỏ, tai giống tai 
trâu, cổ giống rắn, bụng giống con thẩn 
(một loài sò biển), vẩy giống cá gáy, móng 
giống chim ưng, chân giống hổ, lưng có 81 
vẩy (với 9x9 số nguyên dương). Tiếng Rồng 
giống mâm đồng, hàm có râu, dưới tai có 
hạt minh châu, dưới cổ có vẩy ngược, trên 
đầu có bác sơn (xích mộc). Rồng không có 
xích mộc không thể bay lên trời, hà hơi làm 
tan mây biến ra mưa, phun ra lửa...”. 

Rồng hiện ra ở đâu thì nơi ấy là thiên 
địa, phước địa, hoặc không sớm thì muộn 
cũng trở thành cung vua hoặc nơi chùa 
tháp. Rồng cũng có quốc tịch, quốc độ hẳn 
hoi... Ở Việt Nam, Rồng hiện ở kinh thành 
(Hà Nội ngày nay) nên có tên gọi là Thăng 
Long - Rồng bay lên.

Rồng xuất hiện ở nhiều nơi, trở thành 
biểu tượng.

Ở núi Tứ Tượng (Hương Thủy - Thừa 
Thiên Huế) có Phật đài Quán Thế Âm là 
Rồng Huế. Ngoài ra, hình tượng Rồng 
xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, chủ yêu 
là phương Đông: Rồng Ấn Độ, Rồng Trung 
Hoa... Kinh Dịch cho biết: “Rồng là con vật 
khoanh tròn để giữ mình cho rắn”.

Rồng Việt Nam là giống Rồng mà tổ 
tiên ta, người Lạc Việt đã có đủ bản lĩnh, đủ 
tinh thần sáng tạo để khắc họa tạo thành 
hình tượng Rồng và Tiên, với tinh thần khai 
phóng có định hướng rõ ràng, từ xa xưa 
cho đến các vua khởi nghiệp đời Lý - Trần, 

sau nữa là đời nhà Lê và nhà Nguyễn, bằng 
tinh thần xuyên suốt cùng giáo lý đạo Phật 
mà “Đạo cũng nhờ Tiên thánh nhằm phát 
huy bền vững”…

Hình tượng Rồng Việt thời Lý - Trần luôn 
thể hiện tính cách cởi mở, bao dung, thoáng 
đạt, uy nghi nhưng độ lượng theo lối đồng 
quy nhất thể của một nhiên thần... Rồng là 
một thần vật có căn cơ xuất phát từ nội tại 
lẫn ngoại tại mà nhiên thành tráng lệ. 

Sách Lược sử mỹ thuật Việt Nam, Trịnh 
Quang Vũ đã rút ra nhận định: “... Phong 
cách nghệ thuật đời Lý về kiến trúc, chạm 
khắc hình tượng Rồng đã ảnh hưởng xuyên 
suốt qua các triều đại tiếp theo trong quá 
trình phát triển, sáng tạo. Chạm khắc đá 
Rồng bố cục đối xứng. Rồng chuyển động 
dẫn dắt nhỏ dần vút lên đỉnh. Đôi Rồng vờn 
hạt minh châu, hai chân choãi ra trong thế 
vững vàng, hai chân của đôi rồng cùng một 
động tác đang buông để biểu tượng lá bồ 
đề nhà Phật, đường nét làm tăng chuyển 
động diễn tả gò nổi mà không nặng nề về 
hình, biến động về đường nét và họa tiết. 
Đôi bờm gáy bay thoát ra sau nhiều đợt 
tạo cảm giác đang bay vờn trong không 
trung...”. 

Lý giải về nguồn gốc hình tượng Rồng 
Việt có đôi phần ảnh hưởng đến văn hóa 
nghệ thuật Chiêm - Ấn. Xưa nay các học 
giả dựa vào sách Đại Việt sử ký toàn thư 
để chú giải.

Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã 
được công nhận là Di tích văn hóa thế giới. 
Hình tượng Rồng thời Lý - Trần luôn là biểu 
tượng tinh thần dân tộc Việt Nam. Rồng 
Việt đã và đang bay cao trên kinh đô Thăng 
Long - Hà Nội, nền Điện Càn Nguyên.



84 HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN

Tết về 
nhớ vị gừng của ngoại
TRẦN THÙY GIA MINH

Những ngày cuối năm, tiết trời se 
se lạnh, nhưng đã thôi những cơn 
mưa lê thê của mùa Đông. Thay 

vào đó là nắng vàng dịu dịu, trải khắp từ 
ngọn cây đến ngõ xóm. Cái nắng rất đặc 
biệt, không nóng gay gắt, hầm hập mà chỉ 
vừa đủ ấm áp, xua đi cái lạnh mùa đông. 
Thảng hoặc có những cơn phùn như bụi 
lay bay, đủ để các thiếu nữ, các cô mặc áo 
khoác khi ra đường. 

Bây giờ đã bắt đầu bước sang tháng 
Chạp, ký ức về những mùa Tết xưa trong tôi 
lại ùa về. Nói là Tết xưa vậy thôi chứ cũng 
chỉ cách đây chừng gần chục năm, khi đó 
tôi học lớp 1. Tháng Chạp, đồng nghĩa với 
Tết sắp đến, có nghĩa là tôi được ăn rim 
mứt ngoại làm, được đi chúc Tết cùng bố 
mẹ, được nhận lì xì. Có những lúc ngồi học 
bài mà tâm hồn mơ về vị rim gừng, rim bí, 
bánh thuẫn, bánh kẹp… Có cái gì đó nôn 
nao, rạo rực lắm! 

Trong tất cả các loại rim mứt, bánh kẹo 
này Tết, tôi ấn tượng và nhớ nhất vẫn là 
món rim gừng của ngoại. Ôi, sao mà nó 
thơm thơm, đậm đà, ngọt vị! 

Tôi nhớ, cứ chuẩn bị cúng đưa ông Táo 

về trời, lúc đó tôi cũng chẳng biết là ngày 
bao nhiêu của tháng Chạp, chỉ biết là thấy 
ngoại làm rim gừng là chuẩn bị cúng ông 
Táo về trời, là được nghỉ học, là đến Tết rồi. 

Để làm có được rim gừng ngon, ngoại 
đi chợ sớm để tìm mua loại gừng sẻ, nhỏ 
củ, nhiều nhánh. Ngoại bảo, gừng này có 
vị thơm nồng, khi ra thành phẩm trông đẹp 
mắt. Trong mắt tôi, ngoại thật là khéo tay và 
tài giỏi. Ngoại làm cả rim gừng nguyên củ 
và rim gừng xắt lát, loại nào cũng kỳ công. 

Mua gừng về, ngoại rửa sạch lớp đất, 
cạo vỏ, giữ nguyên những mắt, nhánh. Cái 
dao cạo vỏ gừng của ngoại rất đặc biệt, đó 
là miếng thanh cật tre mỏng, bén và có thể 
luồn lách và ngóc ngách từng nhánh gừng… 

Tới cái công đoạn này thì tôi đã mỏi rồi, 
chạy đi chơi cùng mấy chị em họ và mấy 
nhỏ hàng xóm. Chơi đủ thứ trò, từ sạch sẽ 
như chơi nẻ, vẽ tranh đến mấy trò vọc đất 
cát… vui cực! 

Ngoại lui cui một mình làm nhiều công 
đoạn nữa: xăm gừng củ, hoặc xắt lát, ngâm 
nước lạnh, ngâm nước vo gạo, đem phơi 
nắng, đem gừng đi luộc, ướp với  đường 
cho thấm…  
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Tết về 
Sau cả buổi chơi, mồ hôi nhễ nhại, lấm 

lem, tôi tắm rửa, ăn cơm xong, chờ coi 
ngoại rim gừng. Nước đường chảy ra, mùi 
gừng dậy lên thơm phức. Tôi hào hứng 
xin ngoại cái vá múc nước đường tưới lên 
đám gừng đang dậy mùi. Nhưng mà sao 
lâu quá nước đường chẳng chịu sên lại, bắt 
đầu thấy nóng lên mặt, mỏi cả tay… và trả 
lại cái vá chan nước cho ngoại. Ngồi thu 
mình bên ngoại, bên bếp lửa liu riu ấm áp, 
tôi ngủ lúc nào không hay và được ngoại 
bế vào giường. 

Sáng dậy, chạy vào bếp mở lồng bàn ra 
là thấy những miếng rim gừng, những củ 
gừng mập lên vì lớp đường áo bên ngoài 
trắng tinh như muối. Trên cái trẹt nang tre 
được lót bằng giấy vở học trò, một bên 
là gừng rim xắt lát, một bên là gừng rim 
nguyên củ nằm ngay ngắn, lớp lang, đẹp 
mắt. 

Rim gừng của ngoại có vị đậm đà, ăn 
trong miệng the the, ngòn ngọt, hương 
thơm xộc lên cả mũi, rồi dư vị đọng lại nơi 
cổ họng… 

Nhưng đó là câu chuyện của mươi năm 
về trước. Mấy năm nay, ngoại tuổi cao, lại 
trải qua cơn bạo bệnh nên sức khỏe yếu, 
ngoại không làm rim gừng, toàn mua ngoài 
chợ. Ăn miếng rim gừng ngoài chợ, tôi có 
cảm giác không ngon như rim gừng của 
ngoại làm. Chẳng hiểu vì sao, dù miếng rim 
gừng ngoài hàng cũng đẹp, cũng thơm.

Nhưng trong tôi, bao nhiêu năm nay cứ 
hễ Tết đến là dường như nghe mùi hương 
rim gừng thơm thoang thoảng đâu đây. Có 
lẽ với tôi, Tết bắt đầu từ miếng rim gừng 
của ngoại năm nào!

Trời đất nhiên thành, 
xuân còn chửa tới
Nắng đi hoang, mây 
bàng bạc bên trời
Em là nắng... ta nửa lòng 
đi trốn
Gió buông khơi, sợi nhớ 
cột tình nhau.

Cảnh chợt đeo sầu, cảnh 
buồn quên nắng
Sương đầy vai... gió chợt 
lặng môi ngoan
Tết đã qua ngày, xuân 
mùa chửa tới,
Tiết xuân trong, vừa 
nhuận thắm hai giêng.

Ừ, nắng xao lòng thêm 
chi cực vậy?
Mây lang thang, chợt 
nắng cũng liêu trai
Trăm năm đừng để tình 
nuối tiếc...
Thắp đêm lòng, nhen lửa 
nắng mùa xuân.

Khà khà, 
xuân trong, mà thiếu 
bóng người
Bóng nàng đi vắng, đất 
trời hoang liêu.

Xuân lại
PHÚ HANH
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Chốn quê
PHẠM XUÂN NGUYÊN

Du xuân không chỉ là khám phá 
những nơi chưa quen biết, mà còn là tìm 
về nơi thân quen để nhớ lại tháng ngày 
qua, để vọng tưởng những hình bóng 
đã phôi pha, để mở màn cho chặng đời 
đang đến. Ta về lại quê ta sau bao ngày 
xa cách, đó cũng là du xuân, là chuyến 
hành hương của tâm tưởng và cảm xúc. 
Ai có thể quên đường về chốn quê?

Người Việt ta ai cũng có trong mình một 
“người nhà quê”, nhà phê bình văn học hoài 
Thanh đã từng nhận xét vậy. Ngẫm mà mà 
đúng thật. Ở thành thị, cái người nhà quê 
ấy trong ta bị chìm khuất sau con người 
của đời sống hiện đại bộn bề lo toan tất 
bật trong vòng xoay chóng mặt của thời 
toàn cầu hóa.

Nhưng nó chỉ lẳng lặng vậy thôi, hễ có 
dịp ta lại trở về với người nhà quê của mình. 
Đó là những dịp giỗ, tết, hay khi có người 
quê lên phố thăm hỏi. Đó là những khi chợt 
vẳng nghe một tiếng hát, một bản nhạc 
da diết tình quê đậm chất dân ca. Những 
khi ấy, rưng rưng ta thấy mình trở lại tuổi 
thơ chăn trâu, tát cá trên đồng, thấy hình 

bóng mẹ buổi chợ về cho con đồng quà 
tấm bánh, thấy những triền đê trẻ mục 
đồng tìm cỏ chơi trò chọi, thấy một dòng 
sông lững lờ với những con đò ngang qua 
lại, đưa ta về với ông bà cho thỏa lòng mẹ 
nhớ thương ngày lấy chồng sang sông…

Đôi khi, thật hiếm hoi thời nay, bất chợt 
một đêm rằm ngẩng lên trời không bị ánh 
đèn phố xá che phủ, ta thấy một vầng trăng 
bao đời còn mãi đó treo giữa trời như một 
gương mặt buồn không nói, chỉ nhìn ta vừa 
yêu thương, vừa giận hờn trách móc. Vầng 
trăng quê đã thành cô lẻ giữa trời phố thị. 

Chợt nhớ câu ca nẫu ruột “Anh quên 
không đem trăng vào nhà. Trăng buồn, 
trăng phải sáng qua vườn người”. Vườn 
trong phố trăng cũng chẳng vào được nữa. 
Tấm tình quê cứ như thế mà lững lờ như 
một dấu hỏi trong nỗi niềm nửa phụ bạc, 
nửa ân hận của những người có một quê 
hương mà lâu chẳng bước chân về. 

Đành là bận bịu công việc. Đành là xa 
ngả đường đi, trắc trở tàu xe. Đành là… 
Nhưng sao đành, khi quê hương luôn đợi 
người về!



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  87

Người lớn nhãng quên, dễ khiến trẻ 
con quên quê và mất quê. Cho nên mỗi 
khi đến hè, những bậc cha mẹ biết thương 
con, dạy con lại tìm cách thu xếp đưa con 
về quê. Trước là thăm ông bà họ hàng nội 
ngoại hai bên. Sau nữa là để đứa con thực 
được mắt thấy tai nghe âm thanh, mùi vị, 
cảnh sắc quê, biết thế nào là nông thôn, 
là nhà nông. 

Tôi nhớ lần đầu đưa con về quê khi nó 
mới lên ba. Mấy ngày trước khi đi, nó đã 
háo hức vô cùng, suốt ngày bi bô hỏi quê 
cha ở đâu, quê mẹ ở đâu, đến mức khi một 
anh bạn tôi đến chơi nó đã buột miệng một 
câu làm bạn tôi tấm tắc mãi đến nay: “bác 
ơi cháu có quê rồi!”. Nghe con nói, tôi cũng 
ứa nước mắt, thương con và thương mình.

Đưa con về quê, quanh quanh đường 
làng ngõ xóm, cha ngược dòng thời gian 
sống lại tuổi thơ của mình, còn con bắt đầu 
tuổi thơ của con.

Này đây con, lối xưa cha đến trường, cứ 
men theo bờ kênh này, mỗi sáng cha cùng 
các bạn trong xóm chân trần đạp cỏ mà đi. 

    Này đây con, chỗ này xưa cha tát nước 
vào đồng chống hạn, gầu lai hai người, có 
khi thiếu người thì buột một đầu dây vào 
cây vẫn tát được. 

   Này đây con, những hàng cau, thuở 
nhỏ cha từng trèo lên tận ngọn bắt chim 
mới đẻ đem xuống nuôi trong nhà. Trèo 
bằng gì được cái cây thẳng tuột này ư? 
bằng “nài” con ạ, tức là vòng dây bắt chéo 
hình số tám quấn vào hai cổ chân ấy mà. 

Này đây con… Cứ thế cha dắt con đi 
lại tuổi thơ mình và giảng giải mà những 
tâm sự, như hồi tưởng, dù con có nghe 
hay không, có hiểu hay không. Mai rồi ký 
ức con sẽ có những ngày hè đầu đời này 
ở quê và con sẽ lưu giữ và truyền đi cho 
những lớp con cái về sau.

***

Về quê bây giờ buồn vui lẫn lộn, cộng 
với nỗi hoài niệm bao đời vẫn có mỗi khi 
con người đi xa về lại quê mình. Nhiều quê 
đã lên phố và phố ở làng. Cái thị thành 
và cải làng quê đan xen lẫn nhau hỗn tạp 
nhau, xâm thực nhau. Người quê cũng vì 
thế có phần bớt đi hương đồng gió nội, 
nhất là tuổi mới lớn. 

Buồn chăng? Ngậm ngùi chăng? Trách 
móc chăng?

Cuộc sống là thế!

Về quê, có thể rồi là một nỗi thèm khát 
các thức quê, để giữa thủ đô và các thành 
phố người người có “mốt” tìm ăn các món 
quê dân dã mà một thời cố chối bỏ và chê 
bai.

Về quê, có thể sẽ chỉ còn là về trong 
tâm tưởng, còn là hình với cha, nhưng chỉ 
là bóng với con. Dẫu sao mặc lòng: “Quê 
hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một 
mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ 
Sẽ không lớn nổi thành người” (Đỗ Trung 
Quân). 

Và hễ cứ nghe lời hát về quê nhà cất lên 
là nỗi niềm về quê lại trỗi dậy trong ta. Bạn 
có vậy không? Tôi thì vậy.
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Rộn ràng tháng Chạp
NSND  CAO HỮU NHẠC

Tháng Chạp, mưa bụi và chút 
nắng phớt vàng cũng chỉ đủ làm 
long lanh những hạt mưa sương 

vương vít vào cỏ cây hoa lá. Tháng Chạp 
đánh thức những miền ký ức, khi những 
khúc xuân ca xưa cũ mà ta với người mê 
đắm từ cái thời xa lắc xa lơ âm vang đầu 
làng cuối phố “Xuân đã đến rồi, gieo rắc 
ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình 
minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi. 
Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình 
thương đắm đuối. Nắng Xuân đem vui với 
đời…”, (Đón Xuân-Phạm Đình Chương). Bài 
hát quen thuộc mà tiết tấu, giai điệu đã in 
trong ký ức mọi người, ẩn chìm chờ đến 
mùa Xuân là phục sinh là tràn trề những 
cung bậc dấu yêu, gợi nhớ mênh mang 
về những chuyện cũ, chuyện mới, trong 
khoảng thời gian ta gọi cuối năm, người 
bảo đầu năm, mà không ai tranh luận sao 
nó vậy! Cũng vui, chuyện phiếm, tháng 
Chạp âm bao giờ cũng chồng gần khít lên 
cái tháng Một dương lịch, chút rắc rối dễ 
chịu, âm dương giao hòa là vậy, mà lòng 
người cứ hối hả, cuống cuồng lên với Tết. 
Chắc người còn mãi cái cảm giác lâng 

lâng khó tả, rạo rực và nuối tiếc, thực tại 
và phiêu bồng trong những ngày chuẩn 
bị “co cẳng đạp thằng Bần, giơ tay bồng 
ông Phúc”. Còn ta đa đoan nửa ngời phía 
trước, nửa vời vợi ngoái sau, chia xa tháng 
Chạp lưu luyến, yêu cái tháng Giêng rực 
nở hồng hào.

 Đang miên man nghĩ chuyện cuối 
năm, thầm thì với khóm vạn thọ tự mình 
trồng nay đơm hoa khoe sắc, có tiếng hát 
từ đâu reo vui, trong trẻo quá, tưởng chỉ 
dành cho riêng mình ta “Xuân cho màu 
xanh lá, con tim bình yên quá. Phương xa 
người về quê đón tết, ngân vang ngàn 
câu chúc, cho gia đình sung túc, hân hoan 
chào mùa Xuân mới sang..” (Như hoa mùa 
Xuân- Châu Đăng Khoa). Ta bỗng nhớ, 
hơn nửa đời người phiêu bạt, từ lúc học 
gần đến lúc học xa, rồi gắn với nghiệp dĩ 
rong ruổi đó đây, ta vẫn canh cánh bên 
lòng những chuyến về quê ăn Tết. Ta nhớ 
chuyện mình, không, chuyện của mọi 
người và ta hòa lẫn vào nhau. Ở đó, có 
chuyện những cô cậu học xa, những ngày 
học cuối năm lửng lửng lơ lơ. Trường cũng 
hiểu, hồn bọn này giờ ở phía trời quê, đến 
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giảng đường là râm ran chuyện tết Nam, 
tết Bắc, chuyện bánh mứt cốm rim. Mùi tết 
tràn vào trường vào lớp. Nhớ cái ký túc xá, 
chưa bao giờ nó gọn gàng như lúc này, đồ 
đạc dọn dẹp sạch sẽ, ba lô, túi xách căng 
đầy, chờ trường “xổ kẻng” là các nàng, các 
chàng bay như én liệng mùa Xuân, ù té 
chạy ra bến xe, hối hả đến ga tàu, đua với 
thời gian, mà trong túi xách không quên 
chút quà tết mang về nhà, khi lọ hoa, lúc 
hộp bánh, gói trà và chút quà cho mẹ cho 
cha…bằng số tiền tích cóp dạy thêm, chạy 
bàn cho quán… Rồi ta nhớ, vì cuộc mưu 
sinh nhiều người xa quê, bươn chải dặm 
dài, những ngày cận tết sao nôn nao đến 
lạ! Có đêm làm xong công việc biểu diễn 
ta vươn vai bất giác nhìn trời, trăng hạ 
tuần tháng Chạp buồn hiu hắt như trách 
mắng ai, đến giờ này mà còn ham công 
tiếc việc không về quê sửa soạn lại ngôi 
nhà thêm chút khang trang mới mẻ, chăm 
lại luống hoa, rồi hăm ba đưa ông Táo về 
trời, hăm lăm tảo mộ người thân đã khuất, 
rồi bài trí bàn thờ gia tiên ấm cúng trong 
3 ngày Tết... Phải về cho kịp, hương vị tết 
đâu đây réo gọi, đã làm ta bồi hồi, dâng 
trào nỗi nhớ, nhớ mái ấm gia đình, nhớ 
không gian Tết thiêng liêng, sum vầy. Ta 
tin người cũng cùng chung suy nghĩ. Nghĩ 
lại, mình thương lắm những chuyến xe 
cuối năm chật ních, lại thêm lỉnh kỉnh quà 
kiểng, chiếc xe chồm lên với những hồi còi 
giục giã dành đường vô tình đã làm phấn 
khích người về quê ăn tết, tưởng mình như 
những chiến binh chiến thắng trở về, có 
người cao hứng nghêu ngao “Hoa lá nở 
thắm đẹp môi hồng, xuân đến rồi đây, nào 
ai biết không….” lời ca lâng lâng tắm tưới 
tâm hồn ai chờ đón xuân mơ, rồi thiếp đi, 

ta hiểu, cái mệt lả những ngày cao điểm 
của sự lo toan bươn chải vừa qua và trong 
giấc ngủ bồng bềnh đó, người mơ hồ có 
hương vị Tết quê, mùi thơm ngậy của nồi 
bánh chưng vừa mới vớt ra còn nguyên 
nuộc lạt, mùi dưa hành củ kiệu, mùi bánh 
mức nồng nàn.

Nhớ cái chiều sẫm ba mươi tết, có 
người khách lỡ làng, ngồi chờ chuyến xe 
cuối năm trên bến vắng, phố đã lên đèn, 
thời khắc của năm cũ dần trôi. Khách đưa 
mắt nhìn những người bạn đồng hành 
muộn màng, giỏ quà Tết nghiêng ngả tay 
ôm, lệch xệch túi xách, đi mà như chạy, 
cuống quýt đến bến cho kịp chuyến xe 
cuối năm với bao hi vọng, lan tỏa những 
sẻ chia. Kể cũng hay, cái cảm giác chờ lên 
chuyến xe cuối cùng của năm cũ băng qua 
đêm giao thừa đi vào năm mới, rồi sáng 
mùng một Tết xông đất nhà mình, không 
phải ai cũng có được, thiêng liêng lắm, 
khó tả bằng lời. Tự nhiên mình thích được 
như vậy, thích mãi được trở về cái nơi chứa 
chan, đong đầy kỷ niệm, đó là nhà mình, 
để hít lấy hít để  mùi tết quê hương, ở đó 
có chút khói bếp la đà, có chút nồng nàn 
mùi cỏ cây hoa lá vấn vương, có mái tóc 
cha bạc màu sương gió, có đôi mắt mẹ 
thâm quầng ủ chín lo toan, để có những 
mùa Xuân đầy đặn sum vầy.

Ta nhớ những chuyến xe cuối năm là 
nhớ những kỷ niệm đẹp, là bài ca không 
quên thắp nắng mùa Xuân, ở đó có bàn 
tay nắm lấy bàn tay, ai cũng được đón 
đợi, đùm bọc, nâng bước, đoàn tụ, niềm 
vui tiếp nối niềm vui. Và ta đã hiểu vì sao 
có những cuộc đại di dân về quê ăn Tết 
của nhiều dân tộc ở châu Á trong những 
ngày cuối năm là vậy.
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Không cân xứng
NGUYỄN HÒA THỊNH

NHỮNG MẢNH GHÉP 

LƯƠNG TÂM ĐI 
VẮNG

Đời sống nhân loại 
được cải thiện, được 
nâng cao rất nhiều, 
con người đang được 
hưởng thụ nhiều thành 
quả của khoa học kỹ 
thuật do những bộ óc 
vĩ đại đem lại.

Nhưng bên cạnh 
những tiến bộ vượt bậc 
về kỹ thuật vật chất, thì 
cũng rất nhiều di chứng 
về tinh thần đang tăng 
lên rất nhanh. Cuộc 
sống đang luỹ tiến về 
những bất cập: một số 
người suy thoái đạo 
đức, tha hóa cách sống, 
đam mê cuồng loạn, 
cực đoan mất nhân 
cách… An ninh nhân 
loại chưa bao giờ bị 
thử thách, bị đối đầu, 
bị khủng hoảng trầm 
trọng như hiện nay.

Khắp nơi trên thế 
giới, mỗi ngày có hằng 
trăm người bị giết chết, 
bị thương tật, bị đầy 

đọa, bị đói khát do chiến tranh, do khủng bố, do bạo lực, rồi 
thiên tai dịch bệnh…, và thật đáng hổ thẹn vì những khổ đau 
nêu trên do con người gây ra cho nhau nhiều hơn do thiên 
nhiên. Như vậy, nền văn minh kỹ thuật có thật sự đem lại hòa 
bình hạnh phúc cho nhân loại chưa?, hay còn thiếu một khía 
cạnh nào khác?. Phải chăng yếu tố đó chính là lương tâm, là 
đạo đức, là một nền văn hóa nhân bản, “Một nền khoa học 
thiếu lương tâm chỉ hủy diệt con người, hủy diệt cuộc sống”.

“Tâm bình thế giới bình”, thế giới được hiến bày như là 
một phản ánh từ tâm thức con người. Một người giàu lòng 
nhân ái, biết yêu thương tôn trọng người khác, sẽ được nhiều 
người yêu thương giúp đỡ. Một đất nước, mọi người đều yêu 
thương, đoàn kết, chung lòng chung sức xây dựng bảo vệ 
cuộc sống, đất nước đó sẽ giàu mạnh, nhân dân sẽ ấm no 
hạnh phúc, xã hội sẽ văn minh tiến bộ.

Nền văn minh kỹ thuật vật chất mà nhân loại đã tốn rất 
nhiều thời gian công sức để phát triển, nếu không được điều 
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NHỮNG MẢNH GHÉP 
khiển và sử dụng một cách 
khôn ngoan trên nền tảng 
lương tâm tiến bộ, sẽ trở 
lại hủy diệt nhân loại một 
cách không khoan nhượng. 
Lửa tham vọng, lửa hận 
thù, sự manh nha của trí 
óc, sự băng hoại của tâm 
hồn, thái độ xem thường 
các giá trị truyền thống văn 
hóa tâm linh sẽ đẩy nhân 
loại vào bế tắc không lối 
thoát, đã biến cuộc sống 
thành bãi chiến trường, đã 
biến môi trường thành bãi 
rác khổng lồ, và sự đen tối 
của hành tinh này chỉ còn 
là vấn đề thời gian, nếu 
lương tâm và ý thức con 
người vẫn còn mê ngủ 
trong đêm dài vô thức.

TRÁI TIM BĂNG GIÁ
Ngày nay, con người có 

khả năng chinh phục vũ trụ, 
làm chủ địa cầu, khai thác 
đại dương, nhưng họ lại 
thiếu khả năng khám phá 
khắc phục cái yếu đuối nhỏ 
bé trong tâm hồn.

Cuộc sống đang thừa 
thãi vật chất nhưng quá 
nghèo nàn về tâm hồn tức 
là thiếu văn hóa đạo đức.

- Họ rất thông thạo về 
giá cả từng sản phẩm vật 
chất, nhưng lại biết quá ít 
về giá trị từng sự vật.

- Họ mua sắm cất giữ 
quá nhiều thứ, nhưng chia 
sẻ cảm thông thì quá ít

- Họ đang chơi trò lừa đảo, láo khoét gạt gẫm dân 
lành, nhưng lại rất ít khi thể hiện sự thành thật biết chăm 
lo xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

  - Họ đang ở trong tòa nhà cao sang, nhưng tư cách 
rất thấp kém, rất tối đen.

- Họ đang nắm giữ địa vị cao, chức vụ lớn, nhưng tư 
duy tầm nhìn rất thiển cận tầm thường.

Nói chung họ đang ở vào thời đại hoàng kim của nền 
văn minh khoa học kỹ thuật muôn màu muôn vẻ, nhưng 
cũng là thời điểm có quá nhiều bóng đen bao phủ, nhiều 
tội phạm đang lộng hành, đạo đức đang xuống cấp thê 
thảm. Ở thời điểm nào ta nghe hô hào kêu gọi bảo vệ, 
chấn hưng đạo đức, có nghĩa là thời điểm đó đạo đức 
đã suy vi, đã biến chất, cuộc sống xã hội đã và đang bị 
bất an xáo trộn, mất nhân tính đáng báo động. Chừng 
nào con người biết trở về với chính mình, biết phát huy 
các giá trị nhân bản nội tại thì chừng đó cuộc sống mới 
thật sự có tiến bộ đúng hướng và nhân loại mới có hòa 
bình hạnh phúc thật sự, bởi vì con người là chủ nhân, 
là hạt nhân của mọi thành công cũng như mọi thất bại. 

Nguyện cầu bóng tối tiêu tan tình thương thể hiện.

CÁI ĐẸP VĨNH CỬU
Văn hóa là nét đẹp là linh hồn, là chỗ dựa, là niềm tự 

hào của một dân tộc. Bản chất của văn hóa là đoàn kết, 
là nhân ái, là tự trọng mình và tôn trọng người, là biết 
hy sinh vì cộng đồng, biết tránh xa đẫy lùi cái xấu cái ác 
ra khỏi cuộc sống.
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Ở đâu và lúc nào các hiện tượng phi 
đạo đức xuất hiện như tranh chấp, bảo 
thủ, vô cảm, tha hóa, lừa đảo, manh 
động thì ta biết rằng ở đó văn hóa đã 
xuống cấp đã suy đồi, thậm chí còn 
bị tàn phá và hủy diệt nữa. Thiếu văn 
hóa, người ta đối xử với nhau thô lỗ, 
mất lịch sự, mất tư cách, thậm chí còn 
chà đạp lẫn nhau vì những cái tham 
vọng tầm thường, nhỏ bé.

Trước sự cám dỗ của vật chất, 
trước sức mạnh của nhu cấu hưởng 
thụ không giới hạn, mỗi người trong 
chúng ta cần phải có tư duy chuyển 
biến sâu xa về nội tâm để duy trì và 
phát triển xã hội lên tầm cao mới 
trên nền tảng văn hóa đạo đức tâm 
linh. Xã hội chỉ thật sự được ổn định 
phát triển, con người chỉ thật sự có 
an lạc hạnh phúc, khi mọi thành phần 
xã hội biết trân trọng các giá trị văn 
hóa truyền thống, biết tôn trọng sức 
mạnh của đạo đức tâm linh, biết lo 
sợ ưu tư về một cuộc sống xô bồ phi 
đạo đức.

Trong mọi sự phá sản, phá sản tâm 
hồn là nguy hại nhất. Trong mọi sự 
mất mát, mất mát đạo đức là tàn bạo 
nhất. Trong mọi cái đẹp, cái đẹp nào 
bền vững nhất, giá trị nhất, hữu ích 
nhất, được mọi người tôn trọng nhất, 
là cái đẹp nào?, xin mời câu trả lời của 
tất cả quý vị. Hơn bao giờ hết, cuộc 
sống hôm nay đang rất cần những 
nhân tố tích cực, có tâm có tầm, có 
tư cách văn hóa, biết cách ứng xử vì 
một cuộc sống tiến bộ văn minh ấm 
no hạnh phúc. Hãy can đảm đẩy lùi 
cái xấu cái ác ra khỏi cuộc sống cộng 
đồng và cá nhân.

Anh gặp em từ ngôi trường này 
Cô giáo thân yêu của miền xứ Nghệ 
Làm  sao quên chuyện những ngày em kể 
Từ quê hương em sao quá đỗi hào hùng!

Chuyện dòng sông nối khúc ruột miền Trung 
Lấp lánh phù sa đồng thêm bông lúa tốt 
Cây trái đơm hoa tình yêu thêm vị ngọt 
Ấm lòng người một thuở xông pha...

Ngôi trường hôm nay nhộn nhịp tiếng ca 
Có cả lời  em niềm tin yêu chất ngất 
Mỗi bước em đi nặng tình của đất 
Lời yêu thương hay tiếng hát trăm miền?

Em thắp sáng cuộc đời bằng cả niềm tin 
Vào trí tuệ những tâm hồn trong trắng 
Và  tình yêu em như bầu trời tỏa nắng 
Rét mướt qua rồi ấm lại những mùa đông 

Rồi xuân về, bao ngày tháng chờ mong 
Tô điểm cuộc đời bừng lên sức trẻ 
Lời em thiết tha ngọt lời ru của mẹ 
Khúc dạt dào như sóng biển quê ta

Gặp em  
từ ngôi trường này 

ĐẶNG VĂN THƠM 
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Cựu học sinh tề tựu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Phổ thông Duy Tân

GẮN KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI CỰU HỌC SINH DUY TÂN TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC
LY LY

Những tháng năm 
học trò đã để lại 
trong mỗi chúng 

ta biết bao kỷ niệm và đâu 
đó có cả những rung động 
đầu đời mà nhiều bạn vẫn 
chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi 
ngùi cất kỹ nơi ngăn tủ của 
ký ức như một kỷ niệm khó 
quên. Những hồi tưởng về 
cảm xúc vinh dự bước chân 
vào học tại ngôi trường 
Duy Tân thân yêu – cái nôi 
đào tạo lớp lớp nhân tài, 
những xốn xang trong buổi 
học đầu tiên hay nỗi ngậm 
ngùi trong tiết học cuối 

cùng chia tay mái trường để 
bước chân tới những chân 
trời mới…tất cả trong tâm tư 
mỗi cựu học sinh từ những 
niên khóa đầu tiên vẫn còn 
nguyên vẹn. Cảm xúc với 
trường lớp, thầy cô và bạn 
bè cũ luôn thổn thức trong 
tim và tất cả mọi người. 

Trải  qua một chặng 
đường dài, biết bao thế 
hệ học sinh đã rời xa mái 
trường để tự do vẫy vùng, 
sải cánh hướng đến những 
chân trời mới. Biết bao 
nhiêu học sinh đã trưởng 
thành, thành đạt trên các 

lĩnh vực công tác từ khắp 
mọi miền của Tổ quốc và 
vươn xa hơn tại các nước 
bạn. Là cán bộ chủ chốt 
của các cơ quan nhà nước, 
là những nhà khoa học, nhà 
giáo, nhiều doanh nhân 
thành đạt, người lao động 
giỏi ở trong nước và nước 
ngoài. Tiêu biểu là GS. TS. 
Nguyễn Quốc Hưng (niên 
khóa 2003-2006) – Tiến 
sĩ chuyên ngành Toán tại 
Đại học Tours (Pháp); TS. 
Lê Ngọc Trẫm (niên khóa 
2005-2008) - nghiên cứu 
sinh sau Tiến sĩ tại Cơ quan 

Anh gặp em từ ngôi trường này 
Cô giáo thân yêu của miền xứ Nghệ 
Làm  sao quên chuyện những ngày em kể 
Từ quê hương em sao quá đỗi hào hùng!

Chuyện dòng sông nối khúc ruột miền Trung 
Lấp lánh phù sa đồng thêm bông lúa tốt 
Cây trái đơm hoa tình yêu thêm vị ngọt 
Ấm lòng người một thuở xông pha...

Ngôi trường hôm nay nhộn nhịp tiếng ca 
Có cả lời  em niềm tin yêu chất ngất 
Mỗi bước em đi nặng tình của đất 
Lời yêu thương hay tiếng hát trăm miền?

Em thắp sáng cuộc đời bằng cả niềm tin 
Vào trí tuệ những tâm hồn trong trắng 
Và  tình yêu em như bầu trời tỏa nắng 
Rét mướt qua rồi ấm lại những mùa đông 

Rồi xuân về, bao ngày tháng chờ mong 
Tô điểm cuộc đời bừng lên sức trẻ 
Lời em thiết tha ngọt lời ru của mẹ 
Khúc dạt dào như sóng biển quê ta

Gặp em  
từ ngôi trường này 
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Hàng không và Vũ trụ Mỹ 
(NASA)...Tất cả đều hướng 
đến một mục tiêu chung: 
“Kết nối – Đồng hành 
– Trách nhiệm – Thành 
công”. Đó cũng là lý do mà 
Chi hội cựu học sinh Duy 
Tân được thành lập. 

Cô Nguyễn Thị Trúc – Ủy 
viên Hội đồng Trường, Phó 
Hiệu trưởng, Chi hội trưởng 
cựu học sinh Duy Tân cho 
biết, các tổ chức hội cựu học 
sinh Duy Tân tại các tỉnh, 
thành được thành lập đến 
nay đã hơn 10 năm. Hội đã 
nhanh chóng mang trong 
mình sứ mệnh chắp cánh 
ước mơ thành công của mỗi 
thành viên Duy Tân thân 
yêu. Theo đó, Hội tập trung 
vào các hoạt động: 

Một là, tập hợp, kết nối 
và xây dựng không gian sinh 
hoạt gắn kết giữa các thế hệ 
học sinh đã từng học tập tại 
Trường PT Duy Tân.

Hai là, tạo sự đoàn kết, 
gắn bó, tương trợ lẫn nhau, 
phát huy truyền thống tốt 
đẹp, lan tỏa giá trị của các 
thế hệ học sinh. 

Ba là, là cầu nối giữa các 
thế hệ học sinh để cùng 
nhau chia sẻ kinh nghiệm 
làm việc, chia sẻ góc nhìn 
cuộc sống để cùng nhau 
phát triển. 

Bốn là, huy động các 
nguồn lực từ cựu học sinh 
về vật chất lẫn tinh thần, 
đóng góp vào việc nâng cao 
chất lượng đào tạo và phát 
triển nhà trường. 

Năm là, mở rộng mạng 
lưới các chi hội không chỉ 
trong nước mà còn phát 
triển rộng hơn ở nước ngoài 
với niềm tin mãnh liệt trở 
thành một lực lượng mạnh 
mẽ, có tiếng nói trong xã hội. 

Hằng năm các cựu học 
sinh đều dành một phần quỹ 
vận động trao học bổng cho 
những học sinh có thành tích 
học tập xuất sắc, như một 
cách tiếp thêm động lực giúp 
các em tiếp tục con đường 
học tập. Cứ mỗi độ tết đến 
xuân về, các thành viên của 
Hội phối hợp cùng Câu lạc 
bộ Bluewave, Đoàn Thanh 
niên Trường phổ thông Duy 
Tân để trao những suất học 
bổng giá trị ấy. 

Các thành viên cũng liên 
lạc thường xuyên, tổ chức 
các buổi gặp mặt trực tiếp 
hoặc trực tuyến, gắn kết 
thầy và trò. Các tập thể lớp 
thường xuyên thăm hỏi, gửi 
những tấm thiệp mời xinh 
xắn tới các thầy cô nhân 
ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11. 

Để viết tiếp lên trang 
nhật ký học trò, trước thềm 

sự kiện lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập Trường phổ thông 
Duy Tân, các bạn cựu học 
sinh đã cùng Ban tổ chức 
làm việc rất khẩn trương 
để lên kế hoạch, phân công 
nhiệm vụ rất chi tiết. Có ban 
Hậu cần, ban Tài chính, ban 
Quà tặng…mỗi nhóm có 
một mảng công việc riêng, 
cùng nhau chia sẻ và hợp 
tác, thực hiện nhiều hoạt 
động ý nghĩa cho chuỗi 
hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 20 năm thành lập 
Trường.

Cũng trong chương trình, 
đại diện cựu học sinh – Ths. 
Bs nội trú Lê Văn Duy (niên 
khóa 2006-2009), hiện tại 
là Phó Trưởng khoa Nội tim 
mạch tại bệnh viện Trung 
ương Huế đã có những chia 
sẻ vô cùng xúc động cùng 
những lời tri ân sâu sắc đến 
Hội đồng Trường, Ban Giám 
hiệu và thầy cô trường Duy 
Tân. Anh Duy bày tỏ: 

““Dù cho tung cánh muôn 
phương

Ơn thầy, tình bạn, nghĩa 
trường không quên!”

Dù cuộc sống riêng còn 
bộn bề với những lo toan 
nhưng các bạn đều hạnh 
phúc với những gì mình đã 
và đang cống hiến. Và cho 
dù sống ở đâu, trên bất cứ 
cương vị nào, các cựu học 
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sinh chúng ta đều tỏ rõ bản 
lĩnh, cốt cách của học sinh 
trường Duy Tân: tự tin, sống 
có nghĩa tình và luôn nỗ lực 
hết mình, vì sứ mệnh “lớp 
anh trước nâng đỡ lớp em 
sau”. Đây là món quà vô giá, 
là sự tri ân ý nghĩa nhất của 
chúng em đối với công lao 
dạy dỗ của thầy cô.” 

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 
đã dành nhiều thời gian cho 
các hoạt động tri ân như: 
tặng hoa và kỷ niệm chương 
cho các thầy nguyên là 
thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban Kiểm soát và Ban 
Giám hiệu qua các thời kỳ. 
Nhân dịp này, để tỏ lòng 
biết ơn, Hội cựu học sinh 
Duy Tân gửi tặng món quà 
tri ân tới nhà trường, các 

thầy cô đã có công vun đắp 
cho sự nghiệp trồng người 
thật thiêng liêng và cao cả. 

TS. Huỳnh Bá Lân – Chủ 
tịch Hội đồng Trường, 
nguyên Hiệu trưởng Trường 
Phổ thông Duy Tân cũng 
đã từng chia sẻ: “Khát vọng 
mang tên Duy Tân đã dần 
thành hình và chuyển mình 
mạnh mẽ không chỉ với diện 
mạo hoàn toàn mới, mà còn 
trở thành một điểm sáng 
về giáo dục của Phú Yên và 
khu vực miền Trung, đóng 
góp vào sự phát triển của 
đất nước và kỳ vọng trở 
thành di sản cho các thế hệ 
tương lai”. 

Để thực hiện được kỳ 
vọng đó, không thể thiếu sự 
đồng hành, đồng sức của các 

thế hệ học sinh nhà trường. 
Chắc chắn những hoạt động 
sôi nổi của Hội trong thời 
gian tới sẽ hợp sức “đánh 
chiếm” các vùng đất tri thức 
mới và làm rạng danh ngôi 
nhà thanh xuân của mình – 
ngôi trường “DUY TÂN”. 

Hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi hay thậm chí là năm 
mươi năm ngày trở lại, dù 
ở đâu, làm gì, trong mỗi 
thành viên của Hội cựu học 
sinh Trường phổ thông Duy 
Tân vẫn luôn trân trọng 
những bài học, tình cảm 
của thầy cô, bạn bè với biết 
bao kỷ niệm thân thương 
tuổi học trò. Tất cả đều 
là những ký ức một thời 
không thể nào quên…

Đại diện cựu học sinh tặng quà tri ân tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Phổ thông Duy Tân
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Những năm gần đây, Trường phổ 
thông Duy Tân không chỉ nổi bật 
với thành tích dạy tốt, học tốt mà 

trường còn nổi bật với phong trào thể dục 
thể thao học đường. Với sự đầu tư cơ sở vật 
chất hiện đại cùng đội ngũ giáo viên nhiệt 
tình, năng động, Trường PT Duy Tân xây 
dựng kế hoạch huấn luyện các đội tuyển 
thi đấu nên trường đã đạt nhiều thành tích 
cao tại các giải đấu của tỉnh. Qua đó góp 
phần đưa phong trào thể dục thể thao học 
đường trong toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà 
ngày càng phát triển.  

Cơ sở vật chất hiện đại
Ngoài những phòng học được trang 

bị theo chuẩn của Bộ GD-ĐT quy định thì 
Trường PT Duy Tân còn tập trung phát triển 

Tổ hợp sân bóng đá cỏ tự nhiên 11 tiêu chuẩn FIFA và hồ bơi đạt chuẩn thi đấu Olympic

CẦU NỐI GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN  
NIỀM ĐAM MÊ THỂ THAO

LY NA

các cơ sở hạ tầng khác nhằm hỗ trợ công 
tác giảng dạy và phát triển thể chất, năng 
khiếu cho học sinh tại trường.

Học sinh Duy Tân có thể vui chơi trong 
khu liên hợp thể thao gồm 01 sân đa năng 
(bóng chuyền, cầu lông…) và 03 sân bóng 
đá cỏ tự nhiên (gồm 01 sân bóng đá dành 
cho 11 người đạt chuẩn và 02 sân bóng mini 
dành cho 5-7 người). Bên cạnh đó, trường 
cũng đã hoàn tất xây dựng hồ bơi với tổng 
diện tích khuôn viên rộng hơn 2500m2 với 
hệ thống xử lý nước mặn và đã đưa vào 
hoạt động từ năm học 2021-2022. 

Tổ chức và tham gia thi đấu, chủ động 
tìm kiếm vận động viên trẻ 

Nhờ sở hữu khu liên hợp thể dục thể 
thao, trong thời gian qua, Trường phổ 
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thông Duy Tân đã liên tục triển khai các 
hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể 
thao giữa các trường, tổ chức huấn luyện 
và thi đấu thông qua các hội thi như: Hội 
khỏe phù đổng cấp trường, cấp tỉnh, giải 
bóng đá truyền thống cấp trường, giải thể 
thao học đường cấp thành phố, cấp tỉnh,…

Các giải đấu được tổ chức thường niên là 
dịp để nhà trường nói riêng và toàn ngành 
giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên nói chung 
đánh giá kết quả công tác giảng dạy môn 
học Giáo dục Thể chất và phong trào thể 
dục thể thao, tiếp tục thực hiện tốt phong 
trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đồng thời 
tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn 
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại”. 

Chỉ riêng tại mùa giải thể thao học 
đường năm 2023, Trường Phổ thông Duy 
Tân gặt hái các thành tích: 17 huy chương 
Vàng, 09 huy chương Bạc, 11 huy chương 
Đồng. Trong đó, Trường Phổ thông Duy 
Tân cũng xuất sắc dành giải Nhất ở hai bộ 

môn thi đấu: Môn Bơi lội: 11 huy chương 
Vàng, 07 huy chương Bạc và 8 huy chương 
Đồng; Môn Điền kinh: 06 huy chương Vàng, 
01 huy chương Bạc, 01 huy chương Đồng. 
Tổng hợp các thành tích trên, Trường phổ 
thông Duy Tân đã xuất sắc đạt giải Nhất 
toàn đoàn khối THPT tại giải Thể thao học 
đường năm học 2022-2023. 

Để làm được điều này, hằng năm, cứ vào 
dịp tuyển sinh của trường, Hội đồng Trường 
luôn có những chính sách khuyến học, 
khuyến tài, tìm kiếm các vận động viên trẻ 
có tố chất. Chính sách giảm 30-50% học phí 
cho cả lộ trình ba năm học THPT tại trường. 

Trong quá trình học tập, rèn luyện trong 
chương trình học chính khóa và thông qua 
các kỳ thi đấu, nhà trường sẽ phát hiện, 
tuyển chọn những học sinh có năng khiếu 
thể thao, thiết kế chương trình hỗ trợ đào 
tạo phù hợp, góp phần xây dựng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho đội 
tuyển thể thao cấp thành phố và cao hơn 
là cấp Tỉnh, cấp Quốc gia. 

Các thành viên “nhí” trong câu lạc bộ bóng rổ Duy Tân
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Mở rộng hoạt động thông qua các câu 
lạc bộ thể thao và võ thuật

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, tổ 
chức thi đấu, Trường phổ thông Duy Tân 
còn bắt đầu nhân rộng các mô hình câu lạc 
bộ, không chỉ thu hút học sinh trong trường 
mà còn mang đến một sân chơi cho cả học 
sinh ngoài trường. Đó chính là lý do mà các 
câu lạc bộ thể thao Duy Tân được ra đời. 
Tính đến nay, câu lạc bộ thể thao đã mở ra 
nhiều lớp huấn luyện, thu hút hơn 100 học 
viên tham gia rèn luyện. 

Bên cạnh đó, câu lạc bộ võ thuật 
Vovinam Việt Võ Đạo cũng được thành lập 
để đưa bộ môn này đến gần với học sinh, 
hình thành các kỹ năng tự vệ cần thiết, rèn 
luyện lối sống, phẩm chất đạo đức, cải thiện 
sức khỏe. Mới thành lập chỉ chưa đầy một 
năm, nhưng câu lạc bộ đã trở thành một 
trong những “hạt nhân” của nhà trường, 
xây dựng, đóng góp các tiết mục biểu diễn 

Câu lạc bộ Vovinam đạt huy chương Vàng tại giải đấu Vovinam Tp. Tuy Hòa mở rộng lần thứ I năm 2023.

quyền thuật đồng đội trong các hoạt động 
ngoại khóa, sự kiện. Nhiều học sinh của câu 
lạc bộ đã trực tiếp tham gia vào đoàn thi 
đấu tỉnh Phú Yên, và mang lại thành tích 
chung cho đoàn như: 04 huy chương Bạc 
và 01 huy chương Đồng tại giải Vovinam 
miền Trung lần thứ I năm 2023, 01 huy 
chương Đồng tại giải vô địch trẻ Vovinam 
toàn quốc năm 2023. 

Liên kết đào tạo ngành Quản lý Thể 
dục Thể thao

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ 
Tp.HCM (UMT) và Trường Phổ thông Duy 
Tân cùng nằm trong hệ sinh thái của Tập 
đoàn Kiến Á. Do vậy, UMT có những chiến 
lược đầu tư cũng như hợp tác với Duy Tân 
thông qua các suất học bổng của ngành 
Quản lý Thể dục Thể thao. Đồng thời, giảng 
viên và chuyên gia của UMT sẽ cùng giáo 
viên Tổ Thể dục – Quốc phòng Trường Duy 
Tân tổ chức hội thảo, định hướng nghề 
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nghiệp cho học sinh.  
Trong năm 2023, 

Trường Đại học Quản 
lý và Công nghệ TP 
Hồ Ch í  Minh đã 
phối hợp Trường 
Phổ thông Duy Tân 
tổ chức thành công 
chương tr ình tập 
huấn bóng đá Real 
Madrid Foundation 
(Tây Ban Nha) và giao 
lưu cùng huấn luyện 
viên Real Madrid 
Foundation. Đây là 
sự kiện đặc biệt lần 
đầu tiên được diễn ra 
tại Phú Yên.

Sự hợp tác này 
đã mở ra triển vọng 
phát triển mới cho 
học sinh về việc chọn 
trường đại học và 
quyết định tương lai. 
Trong xu thế sẵn sàng 

thích ứng với mọi biến đổi trong thế giới số 4.0, tự tin trở thành 
công dân toàn cầu, kiến tạo tương lai và đóng góp cho cộng 
đồng, đây là sự nỗ lực hết mình của cả hai trường hướng đến mục 
tiêu đào tạo “công dân toàn cầu”, “hạnh phúc và thành công”.

Thời gian tới, để các phong trào thể dục thể thao của trường 
tiếp tục đi đúng hướng, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và các đối tác trong và ngoài nước để liên 
kết đào tạo, tổ chức thi đấu, góp phần đưa phong trào thể thao 
của tỉnh ngày càng phát triển.

Chương trình tập huấn bóng đá Real Madrid Foundation (Tây Ban Nha)

TRẦN TẾ XƯƠNG

Vui xuân, vui cả một trời, có lẽ đâu đâu đâu cũng vậy
Học sách, học cho hết sách, hay là thế thế thế mà thôi

Câu đối Tết
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Hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo luôn được Nhà 
nước ta quan tâm, đẩy mạnh. Trước bối 
cảnh thế giới ngày càng mở rộng, sự kết 
nối ngày càng đa dạng, học sinh đang đứng 
trước nhiều áp lực cạnh tranh phải có sự 
chuẩn bị tốt trong quá trình hội nhập.

Với phương châm đào tạo “Công dân 
toàn cầu, bản sắc Việt Nam”, Trường phổ 
thông Duy Tân giảng dạy chương trình giáo 
dục định hướng hội nhập quốc tế. Theo đó, 
học sinh học ngoại ngữ, Tin học, chương 
trình kỹ năng sống… để phát triển toàn diện. 
Không chỉ thu nhận kiến thức mà còn phát 
huy kỹ năng, mô hình tích hợp chương trình 

Học sinh Duy Tân tham gia chương trình thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing”

TRƯỜNG PT DUY TÂN:  ĐÀO TẠO “CÔNG DÂN TOÀN CẦU” 
TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
HOA HUYỀN

của Bộ Giáo dục – Đào tạo với chương trình 
tiên tiến hiện nay của nhà trường được học 
sinh, phụ huynh hưởng ứng và tin tưởng. 
Nhiều thành quả liên tiếp được gặt hái minh 
chứng tính hiệu quả của chương trình đào 
tạo và khẳng định hướng đi đúng của lãnh 
đạo nhà trường.

Ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói 
riêng và Tin học quốc tế rõ ràng không thể 
thiếu trong xu thế hội nhập. Nhà trường 
không những đào tạo tiếng Anh mà còn 
giảng dạy Tiếng Nhật - sinh ngữ 2. Chương 
trình tiếng Anh của Trường phổ thông Duy 
Tân được tăng cường với tổng số từ 9-10 
tiết trên tuần. Tùy theo năng lực tiếng Anh 
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của học sinh, các cấp độ từ chương trình SMEL ở cấp Tiểu 
học, Trung học cơ sở và PRE-IELTS, IELTS ở cấp THPT có 
giáo trình được thiết kế phù hợp. Nhờ môi trường học tiếng 
Anh chuẩn quốc tế cùng với đội ngũ giáo viên nước ngoài 
và giáo viên Việt Nam, học sinh đạt kết quả cao trong các 
kỳ thi IELTS liên tiếp. Việc sử dụng thành thạo các ngoại 
ngữ từ đó sẽ giúp các em tiếp cận kiến thức và thông tin 
đa dạng của thế giới - một trong những tiêu chí để trở 
thành “công dân toàn cầu”. 

Có thể thấy, Tin học đã và đang chứng minh vị trí vô 
cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hiện 
đại. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ 
thông tin, việc lưu trữ thông tin, giao tiếp qua mạng, việc 
phát triển các ứng dụng tiên tiến và tham gia vào cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, Tin học không thể thiếu trong 
việc góp phần phát triển và tiến bộ của xã hội cùng cuộc 

Trao tặng quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện tỉnh Phú Yên

Giải Bóng đá mở rộng tại khu liên hợp thể thao Duy Tân

cách mạng chuyển đổi số 
quốc gia. Vì vậy, nhà trường 
không ngừng đầu tư cơ sở 
vật chất, trang bị phòng 
máy tính đạt chuẩn và đào 
tạo Tin học Quốc tế IC3, 
MOS cho học sinh. Ngoài ra, 
trường liên kết với IIG Việt 
Nam tổ chức các kỳ thi Tin 
học quốc tế cho tất cả đối 
tượng học sinh trong, ngoài 
trường và cho người đi làm. 

Bên cạnh đó, kỹ năng 
mềm quyết định đến 75% 
sự thành công và thành đạt 
của con người vì người có 
kỹ năng mềm thường tạo ra 
sự đột phá trong công việc 
và sẽ tạo ra những giá trị 
cao nhất trong cuộc sống. 
Những kỹ năng cần thiết 
như cách giao tiếp,ứng xử, 
xử lý tình huống; các kỹ 
năng lãnh đạo, làm việc 
nhóm, đàm phán…được 
nhà trường giảng dạy thông 
qua các tiết sinh hoạt chào 
cờ đầu tuần; chương trình 
dã ngoại, ngoại khóa theo 
chủ đề. Nhiều hoạt động 
được tổ chức thường xuyên 
giúp học sinh có cơ hội trải 
nghiệm và rèn luyện kỹ 
năng. Năm học 2023 -2024, 
các chương trình mới như 
Ai thông minh hơn học sinh 
lớp 1, Nhanh như chớp, 
Trạng nguyên Toán học, 
Chiếc túi thần kỳ… đã được 
lên kế hoạch triển khai.
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Hằng năm, nhà trường 
còn có những chương trình 
thiện nguyện phối hợp các 
cơ quan chức năng như Tết 
cho người nghèo, Tết cho 
nạn nhân chất độc da cam/
dioxin, Love in Action…
giúp học sinh “mở rộng trái 
tim”, biết yêu thương, chia 
sẻ, giáo dục lòng trắc ẩn, 
cũng như phát huy nét đẹp 
truyền thống “lá lành đùm lá 
rách” của dân tộc Việt  Nam. 

 “Công dân toàn cầu” đòi 
hỏi con người không ngừng 
học hỏi, cập nhật thông 
tin và quan trọng hơn hết 
là thái độ, là phong cách. 
Để tăng cường sức khỏe trí 
tuệ đáp ứng yêu cầu của xu 
thế hội nhập, sức khỏe thể 
chất, rèn luyện thể dục thao 
trong học đường phải được 
chú trọng. Học sinh Duy Tân 
được rèn luyện thể thao ở 
đủ các bộ môn gồm bóng 
đá, bóng chuyền, bóng 
rổ, cầu lông, võ vovinam, 
karate… để nâng cao sức 
khỏe trong học sinh. Trong 
thời khóa biểu chính khóa 
của nhà trường, bơi lội là 
bộ môn bắt buộc hàng tuần 
nhằm tăng cường thể lực, 
phòng chống đuối nước 
cho học sinh. Với lợi thế 
hồ bơi ngay tại khuôn viên 
trường, các câu lạc bộ, nhất 
là câu lạc bộ bơi lội của nhà 
trường ngày càng lớn mạnh 

Học viên gắn bó lâu năm với Trung tâm ngoại ngữ được tặng quà 

và thành công ở nhiều giải, tạo nền tảng vững chắc để học 
sinh phát triển toàn diện, vững chắc. 

Tính đến nay, nhà trường đã thành lập 02 Trung tâm 
trực thuộc trường: Trung tâm Ngoại ngữ Duy Tân và Trung 
tâm Công nghệ thông tin quốc tế Duy Tân. Thời gian tới, 
nhà trường sẽ tiếp tục thành lập Trung tâm huấn luyện thể 
dục thể thao, Trung tâm Kỹ năng sống để học sinh trong 
trường có điều kiện học tập thêm, ngoài ra tạo cơ hội cho 
học sinh trường ngoài bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và 
trải nghiệm môi trường học tập tại Duy Tân.

Học viên đang thực hành tại Trung tâm Công nghệ thông tin Quốc tế Duy Tân

Đứng trước sức cạnh tranh gay gắt của thời kỳ hội nhập, 
việc trở thành “công dân toàn cầu” đã tạo ra cho học sinh 
những cơ hội và thách thức. Bắt kịp theo xu thế phát triển 
ấy, công cuộc đào tạo của nhà trường, từ chương trình, 
đội ngũ, cơ sở vật chất… không ngừng đổi mới, cập nhật 
để hòa nhịp phát triển, “cho ra lò” những công dân hạnh 
phúc và thành công.    
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TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN
TRONG NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NGÀY 21/4

NGUYỄN HUYỀN CHUNG

Sách là kho tàng tri thức vô 
tận của nhân loại. Đó còn là 
một tài sản tinh thần vô giá vì 
nó làm cho tâm hồn ta phong 
phú thêm, trí óc ta mở mang, 
văn minh hơn, ta thấy đời sẽ 
ý nghĩa và đáng yêu biết bao!

Đọc sách là nhu cầu của tất 
cả mọi người, bởi lẽ sách là 
phương tiện học tập thuận lợi, 
giúp con người nâng cao nhận 
thức, và hiểu biết. Sách là kho 
tàng tri thức mà nhân loại tạo 
ra, lưu lại và truyền cho thế hệ 
sau. Có thể khẳng định rằng: 
Mọi thành công của con người 
đều nhờ sự kết hợp của kinh 
nghiệm bản thân với tri thức 
lĩnh hội được từ trong cuộc 
sống và trong sách vở. Đọc 
sách giúp tăng cường kỹ năng 
giao tiếp, tăng khả năng sáng 
tạo, liên tưởng, kĩ năng tư duy, 
logic, giúp rèn luyện năng lực 
ngôn ngữ và giúp cho chúng 
ta có nhiều kỹ năng sống tốt.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Tuy 
Hòa và căn cứ vào Kế hoạch 
của Sở GD-ĐT Tỉnh Phú Yên, 
trong 2 ngày 21 và 22 tháng 
4 năm 2022 có 168 đoàn tham 
dự của các trường trực thuộc 

và 42 đoàn tham dự của các trường THPT. Trường phổ 
thông Duy Tân đã tham gia “Ngày Hội Sách và Văn hóa 
đọc” chủ đề “ Đọc sách – Khơi nguồn tài năng” 

Dưới sự chỉ đạo và điều động nhân lực của Ban giám 
hiệu, sự nhiệt huyết và nỗ lực của các nhân viên từ các 
phòng ban: phòng Thư viện, phòng Truyền thông, phòng 
Hành chính, Tổ IT và Tổ Kĩ thuật. Trường PT Duy Tân 
tham gia đầy đủ các nội dung thi như sau:

+ Triển lãm ảnh về phong trào củng cố, xây dựng thư 
viện trường học và kết quả các hoạt động về thư viện.

+ Giới thiệu, trưng bày tủ sách trường học.
+ Người làm công tác thư viện dự thi bài thi tuyên 

truyền về Ngày Hội sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
+ Học sinh tham gia Viết cảm nhận hoặc vẽ tranh về 

nội dung của Sách được đọc.
 Nhờ có sự hỗ trợ của Ban giám hiệu, giáo viên và 

nhân viên trong trường, Thư viện đã hoàn tất công tác 
chuẩn bị và tổng hợp hình ảnh, tài liệu làm nên một 
video clip ngắn giới thiệu tổng quan thư viện và các 

Mô hình sách hình con thuyền với 3 cánh buồm biểu tượng logo  
của Trường PT Duy Tân
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Gian trưng bày thu hút nhiều em học sinh hào hứng 
tham quan và tìm đọc

Mô hình Chữ S phỏng theo bản đồ Việt Nam định 
hướng theo mục tiêu giáo dục của Trường Phổ Thông 

Duy Tân “Công dân toàn cầu, bản sắc Việt Nam”

hoạt động thư viện của 3 cấp học. Trong 
2 ngày diễn ra Ngày Hội Sách, gian trưng 
bày sách của Trường Duy Tân đã thu hút 
rất nhiều bạn đọc với nhiều đầu sách quý 
cũng như đa dạng về thể loại và nội dung 
phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc nổi 
bật một số quyển như sau:

1. Bộ 14 quyển Lịch sử Việt Nam; 2. Bộ 
thông sử 3 quyển – Thế giới vạn năm; 3. Đại 
Việt Sử Ký toàn thư; 4. Bộ 2 quyển Đại Việt 
sử ký tiền biên; 5. Lịch sử văn minh nhân 
loại thời tiền sử; 6. Việt Nam Sử lược; 7. Bộ 
3 quyển Lược sử Văn học Việt Nam; 8. Bộ 
3 quyển Lược khảo Văn học; 9. Bộ 3 quyển 
Vân Đài Loại ngữ; 10. Bộ 5 quyển Bão táp 
triều Trần; 11. Bộ 8 quyển Tám triều vua Lý; 
12. Các tác phẩm văn học Việt Nam; 13. Bộ 
các Tác giả trong nhà trường; 14. Những 

viên kim cương trong Hóa học; 15. Những 
viên kim cương trong Sinh học; 16. Sinh học 
– Campbell; 17. Tủ sách Hạt giống tâm hồn; 
18. Bộ truyện dành cho cho thanh thiếu niên 
của Nguyễn Nhật Ánh và rất nhiều đầu sách 
bổ ích khác.

Trong ngày Hội, gian trưng bày sách của 
Trường PT Duy Tân đã mang đến 4 mô hình 
sách với nhiều ý nghĩa như sau: 

2. Con thuyền với những cánh buồm 
cũng là biểu tượng logo của Trường.

3. Mô hình chữ S phỏng theo bản đồ Đất 
nước Việt Nam theo định hướng mục tiêu    

giáo dục của Trường PT Duy Tân “Công 
dân toàn cầu, bản sắc Việt Nam”. 

4. Tháp vinh quang- chinh phục và chạm 
đến đỉnh cao của vinh quang. 

5. Bảo tàng tri thức- là nơi tôn vinh 
những thành tựu, lưu giữ kho tàng tri thức 
nhân loại.
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Bảo tàng tri thức- là nơi tôn vinh những thành tựu,  
lưu giữ kho tàng tri thức nhân loại.

Đóng góp cho cuộc thi không thể không 
kể đến bài thuyết trình đầy xúc động của em 
Quỳnh Anh lớp 9D nêu lên cảm nhận của 
bản thân về cuốn sách “Cây cam ngọt của 
tôi”. Phong thái tự nhiên và giọng nói truyền 
cảm kết hợp với đoạn clip trình chiếu được 
làm công phu đã dẫn dắt người nghe và Ban 
giám khảo cảm nhận được câu chuyện của 
cậu bé Zezé từ trong trẻo đến lặng buồn. 

Tất cả những nỗ lực trên đã giúp Trường 
PT Duy Tân đạt giải Nhất ở Khối Trung học 
phổ thông. Đó là kết quả xứng đáng cho sự 
đầu tư kĩ lưỡng và là nỗ lực đáng ghi nhận 
của Trường PT Duy Tân trong lần tham gia 
đầu tiên. 

Thông qua ‘Ngày Hội sách và Văn hóa 
đọc’ nhằm góp phần đưa “văn hóa đọc” 
trở thành thói quen cho các em học sinh, 
rèn cho các em biết chọn những loại sách 
báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù 
hợp với tâm sinh lý của từng em. Đồng thời 
giúp các em học tập những gương tốt việc 
tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự 
nhiên khoa học.... phục vụ tốt trong việc 
học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân 
cách của các em. 

Chờ anh về dòng sông ngày đó
Nơi chôn nhau, cắt rốn ngày xưa
Từng đàn bò lội sông nghé ngọ
Cỏ mơn man xanh hẹn bên bờ!
 
Còn nhớ hoài dòng sông thơ cũ
Từng thu qua lá rụng ven sông
Nước chảy xiết đau lòng đá cuội
Đá lăn vào mênh mông… mênh mông
 
Đời ngược xuôi dẫn tuổi thơ đi
Nợ trần trả, sao còn mãi đấy?
Lỡ vận một thời thôi đành vậy
Cát bụi trăm năm hỡi! Được gì?
 
Nước mắt nào rơi chân Tháp xưa
Duyên không là nợ biết đâu chờ!
Tôi ơi! Đừng đợi anh về mộng…
Mấy buồn chi để lạnh trang thơ
 
Nước dội về nguồn, lạnh đáy sông
Bờ lau thưa khát chạnh khô lòng!
Dòng sông kỷ niệm thời thơ ấu
Anh đã đi rồi, trở lại không?

Dòng sông kỷ niệm 
CẨM LOAN
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Hai thằng đẹp trai                        
Gặp nhau tại Duy Tân
Đến nay vừa hơn 
Sáu bốn tỷ sát na
Cũng là hơn sáu bốn tỷ lần đổi mới
Từ thân đến tâm
Thân vẫn chạm đất Duy Tân
Tâm vẫn vui cùng Duy Tân đổi mới
Vui với từng ánh mắt nụ cười trẻ thơ

Vui với bạn bè                                                                               
Dắt tay nhau
Vút cao niềm tin tận trời xanh
Và cây xanh và hoa vàng, phượng đỏ
Từng lá bàng lãng đãng
Rơi trong chốn thiên thai
Duy Tân thần tiên dịu ngọt
Các con bơi vui trong hồ xanh thẳm                                                                                                                                           
Và các thầy bơi trong hạnh phúc tràn đầy…

    THANH CÔN 12/2023

Hai thằng đẹp trai
TỰ TRÀO
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Duy Tân tỏa sáng một tình yêu
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Những gương mặt xuất sắc tại

AMO 2023
THẾ NHƠN

Kỳ thi Toán quốc tế AMO năm 2023 là năm thứ 
7 được tổ chức ở Việt Nam tại 10 tỉnh thành. Đến 
với kỳ thi, Trường Phổ thông Duy Tân có 14 học 
sinh cấp Tiểu học và THCS tham gia. 

Học sinh được thử sức với đề thi hoàn toàn bằng 
tiếng Anh và các bài toán của AMO luôn thú vị. AMO 
là sân chơi thú vị, là bước khởi đầu tốt cho các em 
học sinh, giúp các em say mê học toán đồng thời 
rèn luyện Tiếng Anh.

Kỳ thi Toán quốc tế AMO năm 2023, đội tuyển 
Trường Phổ thông Duy Tân có 6/14 thí sinh đạt 
giải. Trong đó: Võ Thị Ngô Hoàng, lớp 8A3, đạt 
Huy chương Vàng; Lương Minh Khang, lớp 6B, đạt 
Huy chương Bạc, Phạm Hưng Nam, lớp 4B, đạt 
Huy chương Đồng, Võ Ngọc Thạch, lớp 4C đạt Huy 

chương Đồng, Lương Công Hoàng, 
lớp 7B và Lê Hải Tùng, lớp 8A3, đạt 
giải Khuyến khích. 

Cô Phương Giang, giáo viên 
Trường Phổ thông Duy Tân, cho 
biết tất cả các em đều là học sinh 
xuất sắc toàn diện của trường. 
Không chỉ học giỏi, chăm ngoan, 
mà các em còn tích cực tham gia 
các hoạt động phong trào của lớp, 
cảu trường, nhiều em có những 
năng khiếu về văn nghệ, thể thao, 
rất năng động. Riêng em Võ Thị 
Ngô Hoàng có hoàn cảnh khá đặc 
biệt, mồ côi bố từ khi còn nhỏ, em 
rất có ý thức, tự lập trong học tập. 
Tấm Huy chương Vàng kỳ Toán 
quốc tế AMO năm 2023 là một 
minh chứng sinh động với Hoàng.

Một trong những học sinh xuất 
sắc khác là Lê Hải Tùng. Dù chỉ đạt 
giải khuyến khí ở cuộc thi AMO 
2023, nhưng trước đó Tùng đã ở 
hữu bảng thành tích đáng nể ở 
nhiều môn:  Huy chương đồng 
AMERICAN MATHEMATICS AMO 
OLYPIAD (năm học lớp 5); Giải 
khuyến khích toán tin lập trình  
BLOCKLY -MERIT  AWARD HKICO – 
OMLYPIC (năm học lớp 6); Giải nhì 
Tiếng anh quốc tế TOEFL 875 điểm 
(năm học lớp 7); Huy chương bạc  
quốc gia môn lập trình ngôn ngữ 
BLOCKY; Giải ba toàn tỉnh… 

AMO được viết tắt từ American 
Mathematics Olympiad,  là kỳ thi 
toán quốc tế Hoa Kỳ được sáng 
lập bởi TS. George Lenchner. Đây 
là một trong những cuộc thi Toán 
quốc tế lâu đời và có uy tín trên thế 
giới dành cho học sinh Tiểu học và 
Trung học. Thí sinh tham dự đến từ 
hơn 30 quốc gia.

Sáu gương mặt xuất sắc của Trường Phổ thông Duy Tân tại kỳ thi 
AMO 2023. Ảnh: DUY TÂN SCHOOL
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Đại diện Ban Giám hiệu, bà Lê Thị Kim Quỳnh – Phó Hiệu trưởng phụ trách 
cấp THPT Trường Phổ thông Duy Tân nhận bảng tượng trưng 11 tỷ đồng

TRAO HỌC BỔNG 20 TỶ ĐỒNG CHO HỌC SINH 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN VÀ HỌC SINH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH 

LƯU LY

Trong không khí hân hoan 
của mùa tựu trường, sáng 
ngày 6/9/2023, Trường Đại 
học Quản lý và Công nghệ 
TP.HCM (UMT) hân hạnh 
tham dự và trao tặng học 
bổng giá trị đến các em học 
sinh tại Lễ Khai giảng năm 
học 2023 - 2024 của Trường 
Phổ thông Duy Tân. Đây là 
những chiếc “tấm vé vàng” 
giúp các thế hệ học sinh tự 
tin trải nghiệm môi trường 
học tập quốc tế với tinh thần 
giáo dục khai phóng.

QUỸ HỌC BỔNG “KHAI 
PHÓNG” CỦA UMT

Trao học bổng là phương 
thức thiết thực nhất để học 
sinh thực hiện mục tiêu 
của mình, tiếp thu tri thức, 
không ngừng phát triển bản 
thân để xây dựng sự nghiệp 
thành công trong tương lai. 
Chính vì thế, quỹ học bổng 
“Khai phóng” của Trường 
Đại học Quản lý và Công 
nghệ TP.HCM (UMT) luôn 
chủ động tìm kiếm, trao 

tặng nhiều cơ hội học tập và tiếp cận hoàn toàn mới bằng 
cách đồng hành cùng các học sinh xuất sắc ngay từ lúc 
bước chân vào cánh cửa đại học cho đến khi hoàn thành 
chương trình học tập. 

Ngoài nguồn học bổng trích từ quỹ nhà trường, UMT 
cũng nhận được nhiều sự đồng hành, hỗ trợ từ các doanh 
nghiệp và mạnh thường quân. Năm 2023, quỹ học bổng 
“Khai phóng” này chính thức được công bố với tổng giá 
trị đầu tiên lên đến 20 tỷ đồng. Trong đó:

- Học bổng UMT trao tặng học sinh Trường Phổ thông 
Duy Tân trị giá 11 tỷ đồng. 

- Học bổng Tập đoàn Kiến Á (đối tác chiến lược của 
UMT) trao tặng học sinh lớp 12 toàn tỉnh Phú Yên trúng 
tuyển vào UMT trị giá 9 tỷ đồng

Quỹ học bổng từ ý tưởng đến hiện thực đã toả ra những 
năng lượng tích cực, góp phần thắp lên những ánh lửa 
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Đại diện BCH Hội Cựu HSSV Phú Yên, ông Lê Nhường – Phó Chủ tịch 
thường trực Hội Cựu HSSV Phú Yên nhận bảng tượng trưng 9 tỷ đồng

chung sức chung lòng cùng 
hướng tới khát khao dưỡng 
tài và kết nối rất nhân văn, 
là biểu tượng của ngọn 
đuốc thắp lên và tiếp lửa 
với những con người luôn 
hướng đến xây dựng trường 
học hạnh phúc. Sự có mặt 
của quỹ học bổng là một 
trong những quyết tâm thực 
hiện chiến lược lâu dài của 
nhà trường, trong đó đầu 
tư cho con người được xác 
định là quyết sách. 

Quỹ học bổng dành tặng 
đến các học sinh đạt thành 
tích cao trong các kỳ thi học 
sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc 
gia, đạt điểm cao trong kỳ 
thi tốt nghiệp THPT Quốc 
gia hoặc có thành tích cao 
trong học tập hay các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, 
thể thao, hoạt động cộng 
đồng, khởi nghiệp, nghiên 
cứu khoa học, hứa hẹn chiêu 
mộ những sinh viên tài năng 
nhất. 

Đây cũng chính là tâm 
huyết của TS. Huỳnh Bá 
Lân – Phó Chủ tịch Hội Cựu 
HSSV Phú Yên, Chủ tịch Hội 
đồng Trường, Hiệu trưởng 
Trường Đại học UMT - đồng 
thời là Chủ tịch Hội đồng 
Trường Phổ thông Duy Tân 
- nhằm chắp cánh cho các 
em học sinh THPT tỉnh Phú 
Yên. Là một doanh nhân rất 
thành công nhưng tiến sĩ 

Huỳnh Bá Lân vẫn nặng lòng với giáo dục với tâm huyết 
về sự nghiệp trồng người sẽ đơm hoa kết trái, vì một ngày 
mai tươi sáng hơn trên quê hương giàu đẹp. Dù làm bất 
kỳ lĩnh vực nào, đối với thầy, giáo dục vừa là niềm đam 
mê, vừa là sự nghiệp. 

Trong hơn 1 năm qua, kể từ ngày 22/8/2022, UMT và 
Duy Tân chính thức ký kết đối tác chiến lược toàn diện, 
UMT đã luôn đồng hành và thực hiện đúng các cam kết 
các nội dung liên quan, mở ra triển vọng phát triển mới 
cho các em học sinh và Nhà trường, khẳng định mối quan 
hệ gắn kết chặt chẽ giữa hai trường. 

Điển hình gương mặt Phan Vĩnh Tiến - cựu học sinh 
Trường Phổ thông Duy Tân (niên khóa 2019-2022). Tiến là 
sinh viên tiên phong của UMT, ngành Công nghệ thông tin. 

Phan Vĩnh Tiến với thành tích đỗ Thủ khoa khối Khoa 
học Tự nhiên của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc 
gia năm 2022 với tổng điểm 51,65 điểm và đạt điểm 10 
duy nhất môn Hóa trên toàn tỉnh Phú Yên. Trước đó, Tiến 
từng đạt danh hiệu Thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 
học 2019-2020 tại Thị xã Đông Hòa, đạt giải Nhì tại Kỳ thi 
học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Toán. Với thành tích này, Phan 
Vĩnh Tiến được Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP 
Hồ Chí Minh trao học bổng 360 triệu đồng/4 năm học. 
Riêng cá nhân TS. Huỳnh Bá Lân hỗ trợ cho em mỗi năm 
học đại học là 100 triệu đồng. 
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Từ tấm gương của đàn 
anh đi trước, đồng hành 
cùng UMT của thế hệ sinh 
viên thứ hai, Trần Bảo Ngọc 
– Cựu học sinh Trường Phổ 
thông Duy Tân (niên khoá 
2020-2023) cũng đã xuất 
sắc giành học bổng cao 
nhất – học bổng Global 365 
triệu đồng toàn khoá, ngành 
Truyền thông Đa phương 
tiện. 

Bảo Ngọc vốn là học 
sinh xuất sắc và đạt nhiều 
giải thưởng giá trị như: Giải 
Nhì môn Ngữ Văn, kỳ thi 
học sinh giỏi cấp Tỉnh năm 
học 2021-2022; Giải Nhất 
cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử vẻ 
vang của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh” năm 2022; Bằng khen 
từ Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam, UBND tỉnh Phú 
Yên khen tặng với vai trò là 
chủ nhiệm CLB phóng viên 
nhỏ năm 2023; Học sinh 3 
tốt cấp Trung ương năm học 
2021-2022. 

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc 
còn có quá trình cộng tác 
cùng Đài Phát thanh và 
Truyền hình Phú Yên, Báo 
Văn nghệ Phú Yên với nhiều 
tin, bài có nội dung sáng tạo, 
ấn tượng. Đồng thời, bạn là 
một trong những gương mặt 
chủ chốt tại nhiều CLB/Đội/
Nhóm như: Trưởng ban tỏ 
chức chương trình Burn Your 
Universe của Connecting 

Students Club, cộng tác viên Ban Tuyển sinh Trường Đại học 
Fullbright Việt Nam và chinh phục nhiều giải thưởng từ các 
cuộc thi được tổ chức bởi Tỉnh Đoàn Phú Yên.  

Trần Bảo Ngọc chia sẻ: “Đối với mình, đại học sẽ là một 
trong những trạm dừng chân đẹp nhất để chuẩn bị hành 
trang cho những ngày tháng sắp tới, là bệ phóng để khẳng 
định bản thân là ai một cách rõ ràng hơn. Và mình đã chọn 
UMT vì sứ mệnh của Trường, vì niềm tin của bản thân.”.

Sắp tới đây, UMT sẽ chào đón các em học sinh Duy Tân 
và tỉnh Phú Yên trở thành tân sinh viên UMT khóa 2024 - 
2028. UMT tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo và mở 
ra nhiều cơ hội phát huy những nội dung hợp tác để mang 
lại cho các em học sinh Phú Yên nói riêng và khu vực miền 
Trung nói chung có một môi trường học tập tốt ở bậc phổ 
thông và đại học. 

Phan Vĩnh Tiến tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong thời gian học tại UMT

Bảo Ngọc chia sẻ tại Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 tại UMT
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NGUYỄN ĐÌNH THOẠI
(Phóng tác theo bài thơ cùng tên của nhà thơ Huỳnh Văn Quốc)

Lý con sáo: Ôi quê hương, yêu dấu ngàn đời không quên.
 Kể từ đức Thánh Tông
 Thân chinh thị sát đến nơi này
 Vạch ra ranh giới biên thùy
 Truyền thuyết còn ngàn năm khắc ghi
 Sông núi nước Nam mở ra từ đây
 Từng đoàn người cùng nhau gắng công
 Giữ quê hương của chúng ta ngày đêm.

Vọng cổ câu 1: Đây Thạch Bi Sơn, lồng lộng trời cao thăm thẳm biển, khí phách cha ông 
tạc vào năm tháng, một thuở đi mở đất phương Nam vó ngựa kiêu… hùng.

 Rộn tiếng quân reo, tiếng ngựa hí vang lừng
 Rồi những chiều mưa khi người đi, người ở lại
 Đá vẫn trông hoài dấu tích của người xưa
 Vẫn còn đây những giọng nói, những câu ca
 Nhưng bóng dáng cha ông đã đi vào dĩ vãng
 Và Thạch Bi Sơn vẫn thương nhớ ngóng trông hoài
 Vào những chiều mưa khi màn đêm vừa buông xuống.

Phi vân điệp khúc: Đá, Đá Bia mây mờ, chiều dần qua, khắp trên đỉnh đồi giọng ai ca, 
nước non thanh bình gần xa đang nở rộ khắp nơi. Quê hương ơi ta nguyện hiến dâng.

Đá, Đá Bia năm nào, ông bà ta. Đến đây lập làng ngàn năm qua, biết bao ân tình gần xa, 
đang lưu truyền khắp nơi. Quê hương ơi ta nguyện thủy chung.

Vọng cổ câu 2: Đá, ngàn năm trước vẫn chờ nên hóa đá, ngàn năm sau vẫn thương nhớ 
bóng quân hành.

 Đá vẫn còn thương còn nhớ những bóng hình
 Nhớ những người đã đi theo lời thề non nước
 Đã ngàn thu rồi chưa thấy bóng hình đâu
 Đá vẫn mỏi mòn từ sáng đến đêm thâu
 Khoắc khoải chờ mong, người đi quay trở lại

Thạch Bi Sơn
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 Nhưng bỗng thấy buồn chợt nghe lòng tê tái
 Khi vó ngựa quân hành còn tiến bước với thời gian.

Lý con sáo: Bao năm qua, bia đá vẫn còn nơi đây.
 Lồng lộng giữa trời mây
 Như thương ai từng đến nơi này
 Nắng mưa vẫn đợi đêm ngày
 Ngàn năm rồi còn thương nhớ ai
 Suốt canh thâu chẳng bao giờ phai
 Lòng dặn lòng đừng quên dấu xưa
 Bao chiến công luôn sống trong lòng ta.

Vọng cổ câu 5: Tựa dải Trường Sơn hướng về biển Đông Thạch Bi Sơn sừng sững, đá 
vươn lên thẳng đứng như khí phách cha ông tạc vào năm tháng, rồi theo dấu ấn thời gian 
mãi mãi được lưu… truyền.

 Nhớ những chiến công xưa rạng rỡ oai hùng
 Không phải là huyền thoại mà là có thật
 Chỉ một điều ta chưa tìm thấy dấu tích mà thôi
 Chiến công xưa đã qua lớp lớp tháng năm rồi
 Giờ còn lại biết tìm đâu ra dấu tích
 Bão táp, mưa sa đã xóa nhòa bao trầm tích
 Chỉ trong lòng dân là còn lưu lại mãi muôn đời.

Vọng cổ câu 6:
 Thạch Bi Sơn mãi mãi rạng ngời
 Là biểu trưng của quê hương đất Phú
 Là thời tiết cho nông dân làm nông vụ
 Là ca dao trong cuộc sống gia đình
 Là ngư dân trong những chuyến mưu sinh
 Là lịch sử với những chuyến tàu không số
 Với vẻ đẹp thiên nhiên khiến khách du bỡ ngỡ
 Và với vẻ trầm tư khiến du khách nao lòng
 Chiều chiều mây phủ Đá Bia
 Đá Bia mây phủ như chia tấc lòng
 Nhớ về hoàng đế Thánh Tông
 Đã từng lưu bước nơi này năm xưa.
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Tác phẩm: Bên dòng Sông Vét - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 50cm x 65cm.  
Năm sáng tác: 2023 - Tác giả: Đặng Thị Thọ

Tác phẩm: Xuân về trên đập Đông Cam - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 70cm x 90cm.  
Năm sáng tác: 2023 - Tác giả: Đặng Thị Thọ
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