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Mùa xuân mới Quý Mão - 2023 đang bừng lên sức sống của đất nước sau thời gian 
chống chọi đại dịch COVID-19. Quê hương Phú Yên cũng ấm lên từng ngày trong nắng 
xuân sau mùa đông mưa gió và giá rét, không khí lao động rộn rã khắp nơi trong tỉnh.

Năm 2022 vừa qua, Hội ta có nhiều chuyển động lớn trong định hướng hoạt động nhằm 
hướng về phát triển mạnh tổ chức Hội ở các trường trung học phổ thông và thu hút lứa 
cựu học sinh trẻ hơn tham gia giúp đỡ trường xưa lớp cũ, chăm lo thế hệ đàn em đang 
vượt khó học hành.

Nhiều hoạt động thiện nguyện của Hội trong an sinh xã hội, trao học bổng tiếp sức đến 
trường, biểu dương học sinh giỏi, tri ân thầy cô giáo, xoa dịu nỗi đau nạn nhân chất độc 
da cam… trong thời gian gần đây, đã góp phần thắp lên ngọn lửa nhân ái của vùng đất, 
con người Phú Yên chan chứa nghĩa tình.

Tập san số 07 của Hội tiếp tục là nơi hội tụ tiếng lòng đầm ấm chân tình của cựu Học 
sinh - Sinh viên nhiều thế hệ, ghi nhận những nổ lực trong chuyển hướng hoạt động của 
Ban Chấp hành năm qua, đồng thời tiếp tục giới thiệu diện mạo của các nhà trường, tôn 
vinh những nhà giáo tạo dấu ấn trong sự nghiệp trồng người, những cựu học sinh từ mảnh 
đất hoa vàng trên cỏ xanh vươn ra thế giới làm rạng danh quê hương, đất nước. Trường 
lớp, thầy bạn cũ luôn là một chỗ dựa ấm áp để chúng ta hướng về tương lai tươi sáng, 
chung sức xây dựng quê nhà.

Tập san cũng dành một phần nội dung để giới thiệu thành quả đặc sắc ngôi trường phổ 
thông Duy Tân tròn 20 tuổi - đứa con trân quý do Hội cựu Học sinh – Sinh viên Phú Yên 
sáng lập, để khẳng định mô hình giáo dục vượt trội với mục tiêu đào tạo học sinh thành 
những “Công dân toàn cầu, bản sắc Việt Nam”!

Là giai phẩm xuân, Tập san số 07 dành nhiều dung lượng cho chuyên trang về “hồn 
tết” quê hương, đất nước và trang văn hóa - văn nghệ chuyển tải tấm lòng của cựu học 
sinh - sinh viên qua ký ức thời gian.

Hy vọng những nội dung phong phú, bổ ích của tập san là món quà xuân có ý nghĩa 
gửi đến tất cả chúng ta - những cựu học sinh - sinh viên đang sinh sống giữa quê nhà hay 
lập nghiệp ở mọi miền đất nước và những phương trời xa.

Với tất cả sự tâm huyết và những nội dung bao quát ấy, tôi trân trọng giới thiệu Tập 
san số 07 cùng các thế hệ cựu Học sinh - Sinh viên Phú Yên và quý bạn đọc kính mến!

Chúc tất cả chúng ta đón một năm mới Quý Mão - 2023 sức khỏe dồi dào, hạnh phúc 
viên mãn, cuộc sống bình an để cùng trải lòng đón mùa xuân mới rộn rã trên quê hương 
đất nước.

Trân trọng!

Cùng bạn đọc và anh chị em 
cựu Học sinh - Sinh viên Phú Yên!

ĐÀO TẤN LỘC 
Chủ tịch Hội cựu Học sinh - Sinh viên Phú Yên 
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của Hội cựu Học sinh - Sinh viên  Phú Yên
LÊ NHƯỜNG 

Phó Chủ tịch thường trực Hội cựu HS-SV

Được thành lập năm 1989, qua gần 34 năm hình thành và 
phát triển, Hội cựu HS-SV (tiền thân là Hội Ái hữu cựu học sinh 
trung học Phú Yên từ năm 1970) đã tổ chức nhiều hoạt động 
ý nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục của tỉnh. 
Năm 2022, với truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết cùng 
nhau góp phần xây dựng quê hương, Hội đã đa dạng hóa các 
hoạt động góp phần cùng các cơ sở giáo dục ở địa phương trong 
tỉnh ngày càng phát triển.

XÂY DỰNG KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG      



4 HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN

Họp BCH Hội vào ngày 05/9/2022 tại văn phòng Hội.

Xây dựng Hội ngày càng vững mạnh
Hội cựu học sinh - sinh viên Phú Yên đã 

trở thành mái nhà chung của các cựu học 
sinh, sinh viên Phú Yên đang sinh sống và 
làm việc trên mọi miền đất nước. Sau khi tổ 
chức Đại hội Hội cựu HS-SV khóa V (2020-
2025) vào ngày 16/01/2021, Ban chấp hành 
Hội đã kiện toàn công tác tổ chức Hội. BCH 
Hội với 27 thành viên, Chủ tịch cùng 03 phó 
Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra. Ban 
Thường trực hội gồm 06 thành viên (Chủ 
tịch, 03 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, 01 Phó 
Tổng Thư ký) cùng với các Ban chuyên 
môn: Ban Tổ chức xây dựng phát triển hội; 
Ban vận động góp xây dựng quỹ hội để phát 
bổng cho học sinh, sinh viên và thực hiện 
công tác từ thiện..; Ban văn hóa văn nghệ.

Ngoài các hoạt động thường xuyên của 
Ban Thường trực hội và các ban chuyên 
môn, hằng năm vào ngày khai giảng năm học 
mới tại Trường phổ thông Duy Tân, BCH 
tổ chức hội nghị sơ kết 08 tháng đầu năm 
và vào ngày mùng 5 Tết âm lịch hằng năm, 
BCH tổ chức cuộc gặp mặt chúc tết và tổng 
kết đánh giá hoạt động của Hội trong năm 
qua, đồng thời triển khai phương hướng hoạt 
động của Hội trong năm mới.

Văn phòng Hội được đặt tại Trường phổ 
thông Duy Tân, số 04 đường Nguyễn Hữu 
Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong năm 2022, ngoài việc củng cố các 
chi hội đã có với nhiều hình thức sinh hoạt 
đa dạng qua các nhóm liên lạc cựu học sinh, 
các buổi gặp mặt, tin nhắn, email, zalo, 
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facefook,… Thường trực hội đã phối hợp 
cùng với Sở GD & ĐT triển khai thành lập 
23 Chi hội cựu học sinh tại một số trường 
THPT, THCS & THPT trên địa bàn tỉnh dưới 
nhiều hình thức hoạt động đa dạng, linh hoạt 
phù hợp theo đặc điểm của từng trường, 
nhằm tạo sự gặp mặt giao lưu các thế hệ học 
sinh của trường và giúp đỡ các học sinh đang 
học tập tại trường cùng việc đóng góp vật 
chất, tinh thần để xây dựng ngôi trường mà 
mình đã từng học tập, trưởng thành.

Công tác khuyến học - khuyến tài, hoạt 
động xã hội:

Đây cũng là chủ trương cốt lõi của Hội 
từ khi tái lập (1989) đến hôm nay. Ban chấp 
hành Hội cựu học sinh – sinh viên Phú Yên 
rất chú trọng đến công tác này. 

- Trong dịp chuẩn bị đón Tết nguyên 
đán xuân Nhâm Dần, nhằm chia sẻ và hỗ 
trợ những học sinh THPT trong tỉnh có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó và học giỏi 
trong năm học 2021 – 2022; từ ngày 19/01- 
24/01/2022, Hội cựu HS-SV tỉnh Phú Yên 
đã trao 69 suất học bổng, mỗi suất học bổng 
gồm 02 triệu đồng, do Trường Đại học Quản 
lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) tài trợ. 
Trong đó các trường trên địa bàn thành phố 
Tuy Hòa 19 suất, TX Đông Hòa 06 suất, 
huyện Tây Hòa 09 suất, huyện Phú Hòa 09 
suất, TX Sông Cầu 08 suất, huyện Tuy An 09 
suất, huyện Đồng Xuân 05 suất, huyện Sơn 
Hòa 02 suất và huyện Sông Hinh 02 suất.

- Hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng để Hội 
Sinh viên tỉnh Phú Yên (Tỉnh Đoàn) và các 
tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức 
gặp mặt sinh viên tiên tiến, xuất sắc tiêu 

biểu đang học tập trên mọi miền Tổ quốc 
về quê nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 
- 2022(vào ngày 20/01/2022).

- Hỗ trợ kinh phí 05 triệu đồng để Nhà 
thiếu nhi tỉnh tổ chức chung kết cuộc thi 
Theo dòng sự kiện cho học sinh THPT trên 
địa bàn tỉnh (tháng 05/2022)

- Ngày 24/5/2022, nhân Lễ Tổng kết năm 
học 2021-2022 tại trường phổ thông Duy Tân, 
BCH Hội cựu HS-SV tỉnh đã tổ chức khen 
thưởng: 20 giáo viên có thành tích xuất sắc 
trong việc bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ 
thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 
2021-2022, với tổng só tiền 40 triệu đồng. 
Khen thưởng 47 học sinh đạt thành tích cao 
trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 
2021-2022, với tổng kinh phí 45.500.000đ 
(Trường PT Duy Tân hỗ trợ cho quỹ hội để 
khen thưởng). Đây là giải thưởng được BCH 
Hội duy trì tổ chức thường niên.

- Trong dịp Sở Giáo dục và Đào tạo Phú 
Yên tổ chức Lễ Tuyên dương - Khen thưởng 
học sinh giỏi, xuất sắc tỉnh Phú Yên năm 
học 2021-2022 vào ngày 04/8/2022, Hội 
cựu HS-SV Phú Yên đã hỗ trợ học bổng cho 
những em học sinh giỏi, xuất sắc của tỉnh 
nhà với số tiền: 10 triệu đồng.

Hội cựu HS-SV tỉnh đã chuyển hỗ trợ 
230.000.000đ cho 23 Chi hội cựu học sinh 
mới thành lập, mỗi chi hội 10.000.000đ 
(trong đó 05 triệu đồng từ quỹ Hội, 05 triệu 
đồng từ Trường PT Duy Tân hỗ trợ) để cấp 
phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 
vươn lên trong học tập vào dịp Lễ Khai giảng 
năm học mới 2022-2023.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA 23 CHI HỘI MỚI THÀNH LẬP

Ông Đào Tấn Lộc, 
Chủ tịch Hội cựu 
HS-SV Phú Yên trao 
học bổng của Hội 
cựu học sinh cho học 
sinh Trường THPT 
Nguyễn Trãi.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Trần 
Suyền, huyện Phú 
Hòa phát học bổng 
cho học sinh.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Trần 
Quốc Tuấn, huyện 
Phú Hòa phát học 
bổng cho học sinh.

4

4
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Ông Phạm Văn Tín, Tổng Thư ký Hội cựu HS - SV tỉnh phát học bổng  
của Trường Đại học UMT cho học sinh Trường THPT Trần Suyền

Chi hội cựu học sinh Trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Phú Hòa  
phát học bổng cho học sinh.

Chi hội cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Đồng Xuân  
phát học bổng cho học sinh.
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Chi hội cựu học sinh Trường THCS & 
THPT Chu Văn An, huyện Đồng Xuân 
phát học bổng cho học sinh.

Ông Lê Nhường, Phó Chủ tịch Hội cựu 
HS-SV tỉnh trao học bổng của Trường 
Đại học UMT cho học sinh Trường 
THPT Lê Lợi

Chi hội cựu học sinh Trường THPT  
Lê Lợi, huyện Đồng Xuân phát học 
bổng cho học sinh.

4

4

4
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Chi hội cựu học sinh 
Trường THCS & THPT 
Nguyễn Khuyến, thị 
xã Sông Cầu phát học 
bổng cho học sinh.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Phan 
Chu Trinh, thị xã Sông 
Cầu phát học bổng cho 
học sinh.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Phan 
Đình Phùng, thị xã 
Sông Cầu phát học 
bổng cho học sinh.

4

4

4
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Chi hội cựu học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Tuy An  
phát học bổng cho học sinh.

Trường THPT Trần Phú công bố Quyết định thành lập Chi hội cựu học sinh của trường.

Chi hội cựu học sinh Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An phát học bổng cho học sinh.
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Chi hội cựu học sinh 
Trường THCS&THPT 
Võ Văn Kiệt, huyện 
Sông Hinh phát học 
bổng cho học sinh.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Tôn Đức 
Thắng, huyện Sông Hinh 
phát học bổng cho học 
sinh.

Trường THPT Nguyễn 
Du, huyện Sông Hinh 
công bố Quyết định 
thành lập Chi hội cựu 
học sinh của trường.
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Chi hội cựu học 
sinh Trường THPT 
Nguyễn Du, huyện 
Sông Hinh phát học 
bổng cho học sinh.

Ông Lê Nhường, Phó 
Chủ tịch Hội cựu HS-SV 
tỉnh trao học bổng của 
Trường Đại học UMT 
cho học sinh Trường 
THPT Phan Bội Châu.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Phan 
Bội Châu, huyện Sơn 
Hòa phát học bổng 
cho học sinh.
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Chi hội cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh, thị xã Đông Hòa  
phát học bổng cho học sinh.

Chi hội cựu học sinh Trường THPT Lê Trung Kiên, thị xã Đông Hòa  
phát học bổng cho học sinh.

Chi hội cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP. Tuy Hòa  
phát học bổng cho học sinh.
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Chi hội cựu học sinh 
Trường phổ thông Dân 
tộc nội trú tỉnh phát học 
bổng cho học sinh.

Ông Đào Tấn Lộc, Chủ 
tịch Hội cựu HS-SV tỉnh 
trao học bổng của Hội 
cựu học sinh và Trường 
Đại học UMT tại trường 
THPT Nguyễn Huệ.

Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Nguyễn 
Huệ, TP. Tuy Hòa phát 
học bổng cho học sinh.



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  15

Chi hội cựu học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự, TP. Tuy Hòa phát học bổng cho học sinh.

Trường THPT Lê Hồng Phong công bố Quyết định thành lập Chi hội cựu học sinh của trường.
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Chi hội cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa phát học bổng cho học sinh.

Ông Lê Nhường, Phó Chủ tịch Hội cựu HS-SV tỉnh trao học bổng của Hội cựu học sinh và trường Đại học UMT  
tại trường THPT Lê Hồng Phong.
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TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN

PHẠM VĂN TÍN 
P. CT thường trực HĐQT, P. Hiệu trưởng trực 

20 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 20 năm, 
Trường phổ thông 
Duy Tân đánh hồi 

trống khai trường đầu tiên, 
mở ra dấu mốc quan trọng 
cho hoạt động giáo dục tại 
tỉnh nhà. Trong không khí 
rộn ràng, đầy ắp niềm vui và 
hy vọng, những người đặt 
tâm huyết, trí lực và vật lực 
vào trường Duy Tân đã quyết 
tâm xây dựng ngôi trường 

này trở thành một địa chỉ tin 
cậy và là mô hình giáo dục 
chất lượng cao của tỉnh Phú 
Yên cũng như khu vực Nam 
Trung Bộ.

 Khởi đầu cho lịch sử 
trường Duy Tân phải nói 
đến việc năm 2000, lãnh đạo 
tỉnh Phú Yên đã cấp cho nhà 
trường 5,2 héc ta đất giữa 
một rừng dương, cát trắng 
miên man nắng gió và bàn 

chải, cách trung tâm Tp. Tuy 
Hòa gần 4 km, lúc đó chưa có 
đường đi. Trải qua 20 năm, 
nhờ có sự đóng góp không 
ngừng nghỉ trên mọi mặt của 
Hội cựu học sinh - sinh viên 
Phú Yên, Hội đồng sáng lập, 
Hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị, nơi đây đã trở 
thành một điểm sáng về giáo 
dục của tỉnh Phú Yên với vị 
trí đắc địa, hòa chung với sự 
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phát triển kinh tế - xã hội của 
Thành phố Tuy Hòa. Nếu ai 
đã từng đến thăm trường vào 
buổi đầu thành lập, có lẽ nay 
trở lại đều ngỡ ngàng, thích 
thú trước sự thay đổi mạnh 
mẽ và nhanh chóng của ngôi 
trường, khi sân trường đâu 
đâu cũng là bóng mát với 
những hàng cây xanh ngát, 
bình yên. Khuôn viên và cơ 
sở vật chất của trường như 
được khoác mình lên tấm 
áo mới, không ngừng thay 
da đổi thịt, hiện đại hóa theo 
chuẩn quốc gia và quốc tế. 

Nói về quy mô đào tạo, 
ngay từ năm học 2002 - 2003, 
trường đã tiếp nhận 531 học 
sinh đến từ nhiều nơi trong 

tỉnh. Đây là một kết quả tuyển 
sinh hết sức khả quan đối 
với một trường tư thục vừa 
mới thành lập thời bấy giờ. 
Trong các năm học tiếp theo, 
số lượng học sinh mỗi năm 
một tăng, cho thấy uy tín của 
nhà trường ngày càng được 
nâng cao. Những nỗ lực của 
Hội đồng quản trị và đội ngũ 
giáo viên Trường PT Duy 
Tân đã được các bậc phụ 
huynh và học sinh ghi nhận, 
tín nhiệm. Đến nay, năm học 
2022 - 2023, toàn trường có 
gần 2400 học sinh với 90 lớp 
ở 3 cấp: Tiểu học, Trung học 
cơ sở và Trung học phổ thông.

Trên phương diện chiến 
lược đào tạo, nhà trường 

luôn sáng tạo, đột phá, tiên 
phong trong việc tìm tòi và 
ứng dụng các phương thức 
giáo dục mới đạt chuẩn để 
nâng cao chất lượng toàn 
diện nhằm đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục và hội nhập 
quốc tế hiện nay. Từ năm học 
2003 - 2004, trường đã có 
lớp Chất lượng cao đầu tiên, 
học sinh được miễn 100% 
học phí, tài trợ hoàn toàn chi 
phí ăn ở và nhận học bổng 
do Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân tài 
trợ. Học sinh lớp này phần 
lớn là các em đạt giải học 
sinh giỏi cấp tỉnh và thi đầu 
vào đạt điểm cao, do đó các 
em có năng lực học tập vượt 
trội, là niềm tự hào và là đầu 
tàu về thành tích học tập của 

Tập thể lãnh đạo, Ban Giám hiệu nhà trường
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trường, đạt giải cao trong các 
kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 
tỉnh, cấp quốc gia và đạt huy 
chương Olympic 30/4 các 
tỉnh phía Nam. Tốt nghiệp 
từ Trường PT Duy Tân, rất 
nhiều thế hệ học sinh nay 
đã là công dân trưởng thành 
về mọi mặt, đạt được những 
thành công nhất định trong 
sự nghiệp trên mọi miền đất 
nước và nước ngoài. Nổi bật 
nhất có thể kể đến như em 
Nguyễn Quốc Hưng đã hoàn 
thành chương trình sau tiến 
sĩ, đang là giáo sư giảng dạy 
đại học nước ngoài, em Lê 
Ngọc Trẫm cũng đã hoàn 
thành chương trình sau tiến 
sĩ, đang công tác tại cơ quan 
NASA - Hoa Kỳ và có nhiều 
em đã thành đạt có mặt tại 
buổi lễ Kỷ niệm 20 năm 
xây dựng và phát triển của  
nhà trường.

Từ năm học 2007 - 2008, 
nhà trường bắt đầu dạy học 
02 buổi/ngày, tổ chức các lớp 
học Ngôi sao và Cận sao; tổ 
chức thi tuyển sinh vào lớp 
10 để chọn học sinh khá, 
giỏi, hạnh kiểm tốt làm nòng 
cốt cho các lớp phát triển tài 
năng của nhà trường, với lực 
lượng nòng cốt là các học 
sinh vừa giỏi về học lực, vừa 
có tác phong, đạo đức tốt.

Bước ngoặt đặc biệt quan 
trọng tiếp theo là năm học 
2012 - 2013, được sự cho 
phép của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Phú Yên, nhà trường 
tổ chức liên kết với Công ty 
Cổ phần Giáo dục Quốc tế 
Detech Gateway để thành 
lập Phân hiệu Giáo dục Quốc 
tế, giảng dạy theo mô hình 
dạy - học quốc tế. Phương 
pháp dạy và học môn tiếng 
Anh được nhà trường đặc 

biệt chú trọng, được tổ chức, 
quản lý dưới sự tư vấn và 
thực hiện trực tiếp của đội 
ngũ giáo viên cùng chuyên 
gia nước ngoài; tăng cường 
phát triển tiếng Anh cho học 
sinh cả kiến thức và kỹ năng 
giao tiếp song song với khả 
năng tiếp thu kiến thức về 
khoa học, kỹ thuật. Có thể 
nói, chương trình tiếng Anh 
tăng cường là cơ sở hết sức 
quan trọng để nhà trường 
từng bước đưa học sinh tiếp 
cận với môi trường giáo dục 
của các nước tiên tiến trên thế 
giới, điều mà chưa có trường 
nào ở địa phương làm được 
tại thời điểm đó.

Đầu năm học 2017 - 2018, 
nhận thức được xu thế giáo dục 
thời hội nhập, Hội đồng quản 
trị quyết định hợp tác với Hội 
đồng Anh (British Council), 
Hệ thống Giáo dục HACIC, 

Tập thể giáo viên cấp Tiểu học và cấp Trung học Cơ sở Trường phổ thông Duy Tân
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nhà xuất bản Macmillan (Anh 
quốc), Công ty Gateway 
Education Global Việt Nam 
để tổ chức giảng dạy tiếng 
Anh các lớp cấp Tiểu học, 
Trung học cơ sở các bộ môn 
ESL, Toán học, khoa học, 
văn hóa, nghệ thuật; đặc biệt 
vào năm 2018 nhà trường đã 
quyết định thực hiện giảng 
dạy IELTS tích hợp vào 
chương trình môn tiếng Anh 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
các lớp cấp Trung học phổ 
thông. Hơn nữa, từ cuối năm 
2017, Hội đồng Anh đã tin 
tưởng và lựa chọn Trường 
phổ thông Duy Tân là địa 
điểm đăng ký và tổ chức 
thi chứng chỉ IELTS chính 
thức tại Phú Yên và các tỉnh 
miền trung. Tính đến hôm 
nay, Trường PT Duy Tân là 
đối tác vàng của Hội đồng 
Anh, nhà trường đã tổ chức 
15 đợt thi IELTS, tổng số 
thí sinh tham gia là 602 thí 
sinh, trong đó, có 228 học 
sinh Trường PT Duy Tân dự 
thi, trong đó có 207 học sinh  
đạt IELTS 4.0 trở lên (chiếm 
tỉ lệ 91%), đặc biệt, trong đó 
có 3 em đạt IELTS từ 8.0 trở 
lên khi vừa mới học lớp 10. 

Trải qua 20 năm xây dựng 
và phát triển (2002 - 2022), 
Trường phổ thông Duy Tân 
đã trở thành địa chỉ tin cậy 
đối với hàng ngàn học sinh và 
phụ huynh trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. Chính nhờ có cơ sở 

vật chất hiện đại, cộng thêm 
đội ngũ giảng dạy hùng hậu, 
chuyên môn giỏi và tận tâm; 
phương pháp giảng dạy linh 
hoạt, sáng tạo, không ngừng 
cải tiến, đặc biệt là chương 
trình giáo dục song ngữ cho 
cấp Tiểu học và Trung học 
cơ sở, chương trình IELTS 
và Pre - IELTS, tiếng Nhật, 
Tin học quốc tế, kỹ năng sống 

được đưa vào giảng dạy, đã 
trang bị cho học sinh đầy đủ 
kiến thức, kỹ năng để các em 
trở thành những công dân 
toàn diện về cả nhân cách 
và trí tuệ, tự tin hội nhập với 
nền giáo dục của khu vực và 
thế giới, xứng đáng phương 
châm “Công dân toàn cầu, 
bản sắc Việt Nam’’.

Đội ngũ giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy tiếng Anh quốc tế Trường phổ thông Duy Tân

Học sinh Duy Tân giao tiếp tiếng Anh thành thạo với người nước ngoài
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Sau chặng đường 20 năm 
xây dựng và phát triển, những 
ai đã từng đặt niềm tin và sự 
kỳ vọng vào Trường PT Duy 
Tân hoàn toàn có thể tự hào 
về những điều mà thầy trò 
nhà trường đã đạt được. Năm 
học 2002-2003, trường chỉ 
có 01 tòa nhà với 18 phòng 
học và phòng chức năng, 
khuôn viên đơn sơ, Trường 
phổ thông Duy Tân hôm nay 
đang sở hữu một cơ ngơi 
khang trang, đầy đủ tiện nghi 
với 7 tòa nhà học bao gồm 
160 phòng, trong đó có 124 
phòng học đạt chuẩn với đầy 
đủ thiết bị phục vụ giảng dạy, 
học tập và 36 phòng chức 
năng. Ngoài ra, trường có 
01 ký túc xá 7 tầng, khu liên 
hợp thể thao gồm 03 hồ bơi, 

Tập thể giáo viên cấp Trung học phổ thông Trường phổ thông Duy Tân

sân bóng đá, bóng chuyền, 
cầu lông, bóng rổ; 02 khu 
căn tin phục vụ cho học sinh 
toàn trường. Từng hàng cây 
xanh, tán rộng tỏa bóng mát, 
và trảng cỏ xanh rờn, những 
hàng hoa dọc các lối đi tô 
điểm thêm vẻ đẹp cho nhà 
trường Duy Tân, ẩn chứa biết 
bao công sức của người vun 
trồng, chăm sóc. Có thể nói 
rằng, để có ngày hôm chúng 
tôi đã gửi gắm tất cả trí tuệ, 
tâm tư, tình cảm trong từng 
viên gạch, từng cây cỏ đem 
trồng, và nhất là trong từng 
bài học gửi đến toàn thể học 
sinh Duy Tân thân yêu.

Song, điều làm nhiều 
người nhắc đến Trường phổ 
thông Duy Tân không chỉ 

ở cơ sở vật chất lý tưởng, 
hiện đại ấy mà còn là bề dày 
thành tích nhà trường đã phấn 
đấu đạt được. Trong 20 năm 
qua, Trường PT Duy Tân 
đã gặt hái nhiều thành tích 
đáng trân trọng, được Chủ 
tịch nước tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba; Chính 
phủ tặng 2 cờ thi đua xuất 
sắc và 1 bằng khen; UBND 
tỉnh tặng 3 cờ thi đua và 
9 bằng khen, Bộ Công an 
tặng 1 bằng khen. Một trong 
những yếu tố mang lại phần 
thưởng cao quý trên là nhà 
trường luôn chú trọng công 
tác bồi dưỡng học sinh giỏi 
các cấp. Đến nay, trường có 
09 học sinh giỏi cấp quốc gia; 
49 học sinh đạt huy chương 
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trong các kỳ thi Olympic 
truyền thống 30/4 các tỉnh 
phía Nam; 729 học sinh đạt 
giải trong các kỳ thi học sinh 
giỏi THPT cấp tỉnh. Nhiều 
năm liền, học sinh khối 12 tốt 
nghiệp THPT quốc gia và vào 
đại học 100%, nằm top đầu 
các trường THPT trong tỉnh. 
Riêng năm học 2021 - 2022, 
em Phan Vĩnh Tiến học sinh 
lớp 12QT3 đã đạt thủ khoa 
ban khoa học tự nhiên Kì thi 

tốt nghiệp THPT tại tỉnh Phú 
Yên; được Trường đại học 
Quản lý và Công nghệ TP. 
Hồ Chí Minh (UMT) cấp học 
bổng toàn phần với số tiền 
360 triệu đồng/4 năm học và 
hỗ trợ sinh hoạt phí 100 triệu 
đồng/năm.

Trong những năm qua, 
Trường PT Duy Tân đã đào 
tạo gần 10 ngàn học sinh ra 
trường, góp phần lớn trong 
việc thực hiện chủ trương 

“xã hội hóa giáo dục” của 
nhà nước và phát triển quê 
hương Phú Yên.

Nước ta đã và đang bước 
vào giai đoạn công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế, giáo dục là 
quốc sách hàng đầu. Trước 
cơ hội này cũng như quyết 
tâm không dừng lại ở những 
thành công hiện tại, trong 
thời gian tới, Trường phổ 
thông Duy Tân sẽ tiếp tục 
đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học 
hiện đại; xây dựng, phát triển 
đội ngũ giảng dạy lên tầm 
cao mới; tăng cường đổi mới 
phương pháp dạy học theo 
hướng phát triển phẩm chất 
đạo đức, kỹ năng và năng lực 
cho học sinh. Tất cả hướng 
đi này đều góp phần từng 
bước thực hiện hiệu quả mục 
tiêu đào tạo của nhà trường: 
“Công dân toàn cầu, bản sắc 
Việt Nam”.

Có thể nói, thành công 
của Duy Tân đang từng ngày 
góp phần khẳng định tính 
đúng đắn và hiệu quả của 
mô hình giáo dục chất lượng 
cao. Chắc chắn trong tương 
lai không xa, với một tập thể 
đoàn kết cùng chiến lược 
đúng đắn, đón đầu xu thế, 
Trường phổ thông Duy Tân 
của chúng ta sẽ có những 
bước dài để viết tiếp các trang 
sử đáng tự hào của mình.

Phòng Tin học được trang bị dàn máy vi tính hiện đại

Ký túc xá 7 tầng và hồ bơi Trường phổ thông Duy Tân
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Tri ân lãnh đạo Hội cựu HS-SV tỉnh, Hội đồng quản trị Trường PT Duy Tân qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập 
Trường PT Duy Tân (2002-2022)
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI 

THẠC SỸ LÊ XUÂN QUANG 
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Trong những năm thập 
kỷ 90, thực hiện chủ 
trương đa dạng hóa 

các loại hình trường lớp của 
Đảng và Nhà nước, Trường 
THPT Nguyễn Trãi chính 
thức được thành lập Theo 
Quyết định số: 680 QĐ/UB 
ngày 01/9/1992 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Yên và 
khi ấy là trường bán công 
đầu tiên của tỉnh. Đến nay 
đã 30 năm, một khoảng thời 
gian dài, trường tọa lạc tại 
nhiều vị trí khác nhau với 
biết bao khó khăn thử thách, 

nhưng nhà trường vẫn không ngừng vươn lên để xây dựng 
và phát triển.

Năm học đầu tiên, trường có tổng cộng 11 lớp, gồm 07 
lớp 10 và 04 lớp 11 với 451 học sinh. Ban giám hiệu có 02 
người, thầy Trần Anh Tuấn làm hiệu trưởng; đội ngũ cán bộ 
giáo viên cơ hữu có 14 người, số còn lại là giáo viên thỉnh 
giảng mời từ các trường khác đến tham gia giảng dạy. Ban 
đầu cơ sở vật chất của trường chỉ là một dãy nhà 3 tầng mượn 
tạm của Trường THPT Nguyễn Huệ để dạy học, không có 
phòng họp, phòng làm việc. Các phương tiện phục vụ cho 
dạy và học còn nhiều thiếu thốn.

 Năm học thứ hai (1993-1994), nhà trường được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận cơ sở của Trường Lương Văn 
Chánh (cũng thuộc khuôn viên của Trường THPT Nguyễn 
Huệ) với 09 phòng học cấp 4 và 02 phòng làm việc đã xuống 
cấp... Không có trang thiết bị dạy học và máy móc gì khác 
ngoài bàn ghế.

Trường THPT-BC Nguyễn Trãi khi mới hình thành khó 
khăn là vậy, nhưng nhà trường đã vững bước tiến lên theo 
từng năm học. Cho đến năm học 2009-2010 (năm học cuối 
cùng của hệ bán công), trường có 15 phòng học, 07 phòng 
làm việc, 01 phòng thiết bị dạy học, 01 phòng máy vi tính, 
nhà để xe cho cán bộ giáo viên và học sinh. Toàn trường có 
30 lớp với 1501 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên 
cơ hữu có 57 người, giáo viên thỉnh giảng 23 người; trường 
có 06 tổ chuyên môn và 01 tổ hành chính. Chi bộ Đảng có 
20 đảng viên, nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch - vững 
mạnh. Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh nhiều năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Tỷ 
lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đều luôn dẫn đầu khối bán công-
dân lập và cao hơn trung bình chung trong toàn tỉnh. Sự nỗ 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI 

lực vươn lên của nhà trường trong 18 năm ở 
hệ bán công đã được các cấp ghi nhận, biểu 
dương và khen thưởng.

Đến ngày 12 tháng 7 năm 2010, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định số 
922/QĐ-UBND về việc chuyển 05 trường 
THPT bán công thành trường THPT công 
lập. Trường được đổi tên thành Trường THPT 
Nguyễn Trãi, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên và học sinh của trường vui mừng 
phấn khởi, đặt nhiều hy vọng cho một năm 
học mới, một bước ngoặt có tính lịch sử của 
một ngôi trường. Niềm vui như được nhân 
lên khi nhà trường chuẩn bị chuyển đến địa 
điểm mới tại số 153, Trần Phú, Phường 5, TP. 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khuôn viên trường có 
tổng diện tích là 14.686,4 m2 với tổng kinh 
phí là 17.590 triệu đồng (không tính giá trị 
đất); cơ sở vật chất của nhà trường tương đối 
khang trang, đầy đủ các hạng mục, là điều 
kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất 
lượng dạy và học.

Qua 30 năm, đã có 68 cán bộ, giáo viên, 
nhân viên cơ hữu, biên chế của trường đã từng 

công tác, giảng dạy và nhiều thầy cô thỉnh 
giảng qua các năm học; hiện nay có 31 quý 
thầy cô đã nghỉ hưu và có những thầy cô đã 
không còn nữa… 

Trong 30 năm, nhà trường đã đón nhận 
hơn 14.900 học sinh vào học tập và có 209 
học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; chỉ 
tính riêng từ năm học 2010-2011 đến năm học 
2021-2022 có 157 học sinh giỏi văn hóa cấp 
tỉnh, trong đó có: 02 giải nhất, 07 giải nhì, 35 
giải ba, 113 giải khuyến khích; đặc biệt trong 
năm học 2021-2022 có 02 học sinh ở trong 
các đội tuyển Học sinh giỏi của tỉnh dự thi cấp 
quốc gia; năm học 2014-2015: có 01 em đạt 
giải ba cấp quốc gia cuộc thi “Em yêu lịch sử 
Việt Nam” do Bộ GD & ĐT tổ chức; năm học 
2016-2017: có 01 em đạt giải khuyến khích 
cấp quốc gia về cuộc thi Khoa học kỹ thuật.  

Các thế hệ học sinh của ngôi trường này, 
nhiều em đã trở thành những cán bộ chiến sĩ 
công an, quân đội; những lao động giỏi trong 
các nhà máy, xí nghiệp; nhiều em đã trở thành 
kỹ sư, thạc sỹ, tiến sĩ, những nhà giáo, thầy 
thuốc, doanh nhân thành đạt (tiêu biểu có em 

Ông Đào Tấn Lộc, Chủ tịch Hội cựu HS-SV tỉnh trao học bổng của Hội cựu học sinh cho học sinh vượt khó học giỏi 
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Dương Minh Danh: cựu HS khoá 1993-1996, 
hiện là phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh 
Phú Yên); có học sinh là đại biểu Quốc hội 
hoặc giữ những chức vụ trong bộ máy của 
Đảng, Nhà nước của địa phương và của tỉnh. 
Về học vị, nhà trường được biết có Tiến sĩ 
Bùi Đức Hứa cựu HS khóa 1992-1995, hiện 
đang công tác tại Trường Đại học Cảnh sát 
nhân dân; Tiến sĩ Lê Đồng Quang cựu học 
sinh khóa 1995-1998, hiện đang công tác tại 
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây 
Ninh. Trường THPT Nguyễn Trãi có quyền 
tự hào và biết rằng chính những thế hệ học 
sinh ấy đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp ngọn 
lửa truyền thống của nhà trường. Các thế hệ 
học sinh dù khác nhau về môi trường công 
tác và hoàn cảnh sống nhưng luôn hướng 
về mái trường mến yêu, về thầy cô và bạn 
bè. Nhiều “Ban liên lạc cựu học sinh trường 
THPT Nguyễn Trãi” các khóa đã được thành 
lập và đã dành nhiều suất học bổng để hỗ 
trợ cho các em HS đang học tại trường, còn 
nhiều khó khăn. Từ mái trường này dù các 

em có đi đâu về đâu, làm việc gì cũng không 
quên được những ký ức của một thời học 
sinh, mãi mãi đi vào tâm trí các em đó chính 
là hình bóng mái trường, hình bóng thầy cô, 
bạn bè yêu dấu. 

Hiện nay, trường có 34 lớp với 1467 học 
sinh, chất lượng giáo dục không ngừng được 
nâng lên. Cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu, 
nhiệm vụ năm học, trang thiết bị dạy học hiện 
đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin 
trong quản lý, giảng dạy và học tập. Trường 
có 24 phòng học văn hóa cao tầng kiên cố, 03 
phòng máy vi tính thực hành môn Tin học, 03 
phòng Thí nghiệm thực hành môn Lý, Hóa, 
Sinh, 01 phòng lab học môn tiếng Anh và các 
phòng làm việc, phòng chức năng khác; có 
các thiết bị nghe nhìn, tất cả các phòng đều 
được kết nối internet phục vụ cho việc học tập 
và giảng dạy trong nhà trường. Có thư viện 
đạt chuẩn với hơn 9500 đầu sách các loại. 
Cổng trường bề thế, khuôn viên nhà trường 
được quy hoạch hợp lý khang trang, cùng với 
hệ thống 26 camera quan sát, an ninh; trường 
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luôn xanh sạch đẹp thực sự 
là môi trường giáo dục thân 
thiện, an toàn cho học sinh.

Trải qua 30 năm với 
những bước thăng trầm, 
nhưng trường THPT Nguyễn 
Trãi cũng đã đạt được những 
thành tích đáng khích lệ, 
được Bộ GD & ĐT, UBND 
tỉnh Phú Yên, các tổ chức 
đoàn thể Trung ương, địa 
phương tặng thưởng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen. Sự nỗ 
lực không ngừng, bền bỉ đã 
được ghi nhận, biểu dương: 
Ngày 29/8/2019, Chủ tịch 
UBND tỉnh có quyết định số 
1363/QĐ-UBND Công nhận 
trường THPT Nguyễn Trãi là 
Trường đạt chuẩn quốc gia 
Mức độ 1; Đây là niềm vui, 
nguồn cổ vũ cho thầy và trò 
bước vào năm học mới với 
quyết tâm cao, phấn đấu đạt 
những kết quả tốt nhất và kết 
thúc năm học 2019-2020 và 
2021-2022 nhà trường vinh 
dự được nhận cờ thi đua xuất 
sắc dẫn đầu khối của Chủ tịch 
UBND tỉnh. Và trong 4 năm 
từ năm 2019 đến năm 2022, 
đảng bộ nhà trường đã kết 
nạp được 76 đảng viên là học 
sinh ưu tú lớp 12, đây là điểm 
sáng của trường trong công 
tác kết nạp Đảng viên mới.

Trường THPT Nguyễn 
Trãi có được như ngày hôm 
nay, trước hết là nhờ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 
chính quyền qua các thời kỳ, 
sự chỉ đạo trực tiếp của Sở 

GD & ĐT Phú Yên, của Thành ủy Tuy Hòa; sự quan tâm 
giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể các cấp; là sự 
đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể 
sư phạm nhà trường. Đặc biệt, đó còn là sự nỗ lực cố gắng, 
vượt khó vươn lên trong học tập của các thế hệ học sinh trong 
suốt 30 năm qua.

30 năm đối với trường THPT Nguyễn Trãi là một chặng 
đường đầy gian nan nhưng rất đáng tự hào, kết quả  giáo dục 
đào tạo tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng. Phía 
trước khó khăn vẫn còn đó, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng tập 
thể Hội đồng sư phạm và học sinh toàn trường tiếp tục phấn 
đấu để đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường lên những tầm 
cao mới, trở thành địa chỉ tin cậy về chất lượng đào tạo, là 
niềm tự hào của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh. Và để 
xứng đáng với ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc, 
Danh nhân văn hóa thế giới - Nguyễn Trãi.

Sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa: Phiên toà giả định

Nhà trường phát học bổng của Chi hội cựu học sinh cho các em
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Trong niềm vui Xuân đón Tết bình 
yên của năm Quý Mão, chợt nhớ chỉ 
cách đây một cái Tết, cả nước, cả tỉnh 
còn phải gồng mình chống dịch, các tổ 
chức cá nhân có điều kiện san sẻ yêu 
thương cho người khó khăn, yếu thế: 
một phần ăn, một ít nhu yếu phầm, 
khẩu trang, nước sát khuẩn, những 
suất quà và sắp xếp những chuyến xe 
đưa người từ vùng dịch TP Hồ Chí 
Minh và các tỉnh phía Nam về quê 
tránh dịch an toàn.

Nghĩa tình cựu học sinh 

TRẦN QUỚI

NGÔI TRƯỜNG THPT MANG TÊN CHÍ SĨ LÊ THÀNH PHƯƠNG

Cuộc sống luôn vận động, thích 
ứng vượt qua và phát triển. 
Đâu đây trên thế giới vẫn còn 

bị COVID-19 uy hiếp, để thấy rằng ta 
vui được Xuân, đón được Tết bình an 
là cả một sự nỗ lực lớn, chung sức đồng 
lòng. Trong đó, các anh chị cựu học sinh 
(CHS) THPT Lê Thành Phương (huyện 

Đại diện Hội CHS Trường THPT Lê Thành Phương 
trao quà đến bà con ngay tại chốt phong tỏa thôn Tân 

Hòa (xã An Hòa Hải)
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Nghĩa tình cựu học sinh 

Tuy An), có một phần đóng góp rất nhỏ 
bé, mang nặng nghĩa đồng hương, sẻ 
chia trong lúc bà con khó khăn, nguy 
nan nhất… 

Hướng về khi quê nhà bị đau
Ngày 23/6/2021, khi thông tin tỉnh 

Phú Yên ghi nhận ca mắc COVID-19 
đầu tiên, đã lây lan rất nhanh trên địa 
bàn TP Tuy Hòa, đến huyện Tuy An, 
những CHS Trường THPT Lê Thành 
Phương đang sinh sống, học tập tại TP 
Hồ Chí Minh rất lo lắng. Tôi, người viết 
bài này, cùng anh Nguyễn Hữu Sửu, chị 
Nguyễn Thị Dư (CHS K95) làm đầu 
mối thông tin từ quê nhà đến các anh 
chị, đồng thời kết nối trao những suất 
quà nghĩa tình sau này.

Ngay thời điểm đó, nhóm Zalo mang 
tên “Hội CHS Lê Thành Phương” được 
lập và không chỉ CHS ở TP Hồ Chí 
Minh mà cả nước đã “bật nút xanh”. 
Các anh chị em chung một tâm niệm 
góp công sức nhỏ nhoi theo khả năng 
của mình khi “quê nhà đang bị đau”, 
khi rất nhiều người yếu thế đang rất 
cần sự giúp đỡ.

Sau một tuần, tài khoản vận động 
của nhóm liên tục nhận tin nhắn tiền 
về. Nhóm quản trị quyết định phải 
nhanh chóng triển khai mua các nhu 
yếu phẩm, khẩu trang, những thứ cần 
thiết nhất để mang đến bà con đang 
trong vùng phong tỏa. Lúc này việc 
đi lại đã bắt đầu khó khăn khi qua các 
chốt kiểm tra, phong tỏa. Thẻ nhà báo 
cùng công lệnh tác nghiệp của tôi lúc 
này giá vị vô cùng!

Nhật trình của chị Nguyễn Thị Dư thủ 
quỹ nhóm: Từ ngày 1/7-8/7:  71.430.000 
đồng; từ ngày 9-16/7: 14.800.000 đồng; 
và còn đang tiếp tục…

Đợt trao quà đầu tiên (ngày 4/7), 150 suất gồm: 
gạo, mắm, bột ngọt, khẩu trang đến thôn Tân Hòa và 
Diêm Hội, xã An Hòa Hải, nơi phong tỏa đầu tiên. 
Đồng thời, chúng tôi mang những phần quà động 
viên đến cán bộ y tế, chiến sĩ công an, bộ đội đang 
trực ở 5 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đợt hai, đợt ba, đợt bốn tiếp tục với 
những mặt hàng khẩn thiết: khẩu trang y tế, kính 
chắn giọt bắn, nước sát khuẩn, nước uống tinh khiết, 
rau củ quả, các nhu yếu phẩm… được phân về các 
xã An Phú, An Chấn, An Hòa Hải, An Hiệp, An Thọ, 
An Mỹ; sữa, nước yến cho các khu cách ly (hỗ trợ 
người già, trẻ em) và tiền mặt để người dân có thể 
tự chi tiêu thiết yếu nhất trong vùng phong tỏa. 

Trong ba tháng cao điểm (từ tháng 7 đến tháng 
9), Hội CHS Lê Thành Phương đã triển khai 4 đợt 
tặng quà đến các xã có dịch, các cơ sở cách ly tập 
trung và người dân khó khăn trong vùng phong tỏa, 
với số tiền được vận động từ các CHS hơn 100 triệu 
đồng và hiện vật.

Song song đó, những CHS Lê Thành Phương 
đang làm việc tại địa phương vận động nhiều tổ 
chức các nhân khác để có những suất quà đến với 
người dân khó khăn. Cảm được tinh thần san sẻ 
yêu thương đó, nhiều người đã gửi gắm vật phẩm, 
tài chính và cùng với hội tổ chức tặng hàng trăm 
suất quà, góp vào quỹ phòng chống dịch của huyện, 

Rau quả cho CHS Lê Thành Phương vận động mang đến các bếp ăn 
tập thể cung cấp phần ăn có rau xanh cho bà con các điẻm cách ly, 

trong vùng phong tỏa.
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như: Hội đồng hương Phú Yên tại Hà Nội, 
Công ty TNHH Sao Việt (tặng 100 triệu 
đồng cho Quỹ phòng chống dịch huyện Tuy 
An), HTX Du lịch nông nghiệp An Mỹ - 
Home stay Mộc Miên, Trung tâm hội nghị 
tiệc cưới PYTOPIA, Hội mô tô xe đạp Phú 
Yên; doanh nhân Trần Thị Tâm, Trần Thị 
Lệ Yến, Võ Thị Hiệc, chị Phạm Thị Minh 
Hiền (Phó GĐ Sở LĐ-TB-XH), cô Cao Thị 
Nhung (Trường CĐ Công Thương Miền 
Trung), cô Nguyễn Ái Trinh (Trường THPT 
chuyên Lương Văn Chánh)…

Người thầm lặng đưa bà con về quê 
tránh dịch

Chủ công trong chương trình đưa bà con 
Phú Yên về quê tránh dịch là Hội đồng hương 
Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh, mà anh Thẩm 
Văn Hương (CHS K94 -Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH phần mềm SS4U Express), là Tổng 
Thư ký hội. 

Lúc này, TP Hồ Chí Minh đang cao điểm, 
người dân bị bao vây trong “lồng giãn cách”, 
dây giăng kín lối. Những người dân quê Phú 
Yên về tạm cư, làm thuê, làm mướn trong 
cảnh đứt bữa, chờ cơm từ thiện, ước mơ 
về quê trở nên xa xỉ với họ trong thời buổi 
COVID-19… Số lượng có trên cả chục nghìn 
người lâm vào cảnh khó khăn, mong muốn 
sớm được về quê tránh dịch.

Với thế mạnh về công nghệ thông tin, 
Thẩm Văn Hương cùng với lãnh đạo hội, trực 
tiếp kết nối với lãnh đạo tỉnh, Sở Thông tin 
và Truyền thông để lên phương án, kế hoạch 
chi tiết việc đưa người về quê. Có nhiều hôm, 
anh phải thức trắng đêm để làm phương án, 
rồi họp trực tuyến, tiếp nhận người đăng ký, 
rà soát danh sách người về… 

Anh Hương nhớ lại: “Mấy tháng giãn cách 
xã hội, những người lao động tự do không có 
nhà ở vô cùng khó khăn. Các trường hợp đăng 
ký về quê trên “chuyến xe yêu thương” hoàn 

cảnh rất khó khăn. Có  nhiều người không có 
tiền, dự định đi xe đạp, thậm chí cuốc bộ về 
quê; có cô chú không còn tiền trọ phải ở gầm 
cầu qua ngày, người đang khám chữa bệnh 
bị kẹt nhiều tháng không còn đồng  xu dính 
túi, phụ nữ mang thai, sinh viên sống cả tháng 
bằng mì gói… Bất cứ ai trong hoàn cảnh như 
tôi cũng phải xắn tay ra làm, làm hết sức vì 
bà con quê nhà”.

Hội đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí 
Minh không chỉ kết nối, cùng nhà xe Phương 
Trang tổ chức điều hành đón, đưa người theo 
thứ tự ưu tiên, còn vận động để có bữa ăn tối, 
ăn sáng cho tất cả những người về quê, mỗi 
chuyến trên dưới 500 người. Hành trình hơn 
70 ngày đêm đưa bà con về quê tránh dịch 
được an toàn với hơn 730 chuyến xe Phương 
Trang, đưa hơn 17.000 người…

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ các CHS Lê 
Thành Phương

Sau khi rời mái trường THPT Lê Thành 
Phương (Tuy An), các CHS vào TP Hồ Chí 
Minh học tập và công tác. Tại đây, các anh 
chị em đã tập hợp và duy trì sinh hoạt, hỗ trợ 
nhau, giúp đỡ các em sinh viên mới vào nhập 
học, xây dựng quỹ học bổng giúp học sinh 
nghèo vượt khó đang học tại quê nhà.

Vào dịp khai giảng hoặc bế giảng năm 
học, các CHS Lê Thành Phương đều dành 
một phần quỹ vận động trao học bổng cho 
những học sinh nghèo vượt khó, như một 
cách tiếp thêm động lực giúp các em tiếp tục 
con đường học tập.

Anh Trần Sang, một thành viên tích cực 
của Ban liên lạc (BLL) Hội CHS Lê Thành 
Phương, cho hay: “BLL thường xuyên giữ 
liên hệ với khoảng gần 200 CHS của trường 
đang học tập, công tác tại TP Hồ Chí Minh. 
Những năm qua, hội làm công tác tập hợp, 
giúp đỡ về thông tin, tạo sân chơi cho các 
hội viên; đồng thời, BLL vận động xây dựng 
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quỹ học bổng tặng học sinh 
Trường THPT. Mỗi người 
một ít, tùy theo khả năng và 
sự nhiệt tâm”. 

Năm học 2021-2022, Hội 
đã vận động và trao 33 suất 
học bổng (mỗi suất 500.000 
đồng và một suất 1 triệu 
đồng). Thầy Nguyễn Minh 
Phúc, Hiệu trưởng Trường 
THPT Lê Thành Phương, 
nói: “Tập thể cán bộ, giáo 
viên nhà trường rất xúc động 
và trân trọng khi các CHS 
không những giúp đỡ nhau 
ở nơi xứ xa, mà còn có tấm 
lòng hướng về trường cũ 
giúp đỡ, khích lệ đàn em tiếp 
tục con đường học tập bằng 
những suất học bổng”.

Hiểu được những khó 
khăn từng trải một thời là 
học sinh trường huyện lên 
thành phố học, những CHS 
Trường THPT Lê Thành 
Phương, người đi trước chia 
sẻ người đi sau kinh nghiệm 
học tập và “bày cách” tìm 
việc làm thêm và tạo những 
sân chơi để gắn kết. Đặng 
Kiều Giang, một thành viên 
tích cực của hội, cho biết: 
“Chúng tôi thường xuyên 
online để liên lạc và những 
buổi offline, tổ chức cuộc thi 
hát Karaoke, giải bóng đá, 
lập facebook, zalo của hội”. 
Có diễn đàn, công tác liên lạc 
được thường xuyên, thông tin 
các hội viên được cập nhật và 

chia sẻ, quyên góp giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Trong 
năm 2022, CHS Lê Thành Phương đã vận động giúp nhiều 
trường là CHS, con em bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, các em 
học sinh đang học Trường THPT Lê Thành Phương có hoàn 
cảnh không may…  
***
Từ buổi đầu hình thành BLL Hội CHS Lê Thành Phương, 

đến nay đã gần 25 năm. Trong ngần ấy thời gian, dù chưa 
được thành lập hội chính thức, nhưng nhiều anh chị em từ 
những ngày đầu đến nay vẫn nhiệt tình gắng bó với công 
tác hội. Năm Quý Mão này, rất hy vọng lửa nhiệt tình của 
các anh chị CHS vẫn hừng hực cháy, tiếp tục công tác hội 
như mục đích đề ra và sự đồng thuận của nhiều thành viên; 
cùng sự giúp sức của Hội cựu học sinh - sinh viên Phú Yên, 
các mạnh thường quân… để chính thức thành lập Hội CHS 
Trường THPT Lê Thành Phương.

Anh Phạm Văn Bảy đại diện CHS K89, Bí thư Huyện ủy Tuy An, đại diện Hội 
CHS trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Lê Thành Phương. 
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Năm 2022 - 50 năm hội ngộ cựu học sinh khoá (1965-1972)

Gặp mặt thầy Nguyễn Đức Giang (đứng thứ 1 hàng đầu bên 
trái), nguyên Hiệu trưởng Trường trung học tổng hợp Nguyễn 

Huệ nhân thầy về thăm Phú Yên năm 2016.

năm ra trường của một khóa học sinh 

NGUYỄN TẤN HÀO

TRUNG HỌC NGUYỄN HUỆ
50

Đầu năm học 1965-1966, 
Trường trung học Nguyễn 
Huệ tuyển chọn gần 250 học 

sinh trong toàn tỉnh vào lớp đệ thất (lớp 
6) và chia làm 5 lớp từ thất 1 đến thất 
5. Thất 1 gồm toàn nữ học Anh văn; 
Thất 2, Thất 3 gồm nam học Anh văn; 
Thất 4 toàn nữ học Pháp văn và Thất 
5 nam học Pháp văn. Từ đệ thất đến 
đệ tứ học tại trường Nguyễn Huệ cũ, 
tức trường THCS Hùng Vương bây 
giờ. Năm học 1969-1970 lên đệ tam 
(lớp 10) chuyển sang học trường mới 
là cơ sở hiện nay,  Trung học phổ thông 
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năm ra trường của một khóa học sinh 
TRUNG HỌC NGUYỄN HUỆ

Nguyễn Huệ, có thêm các 
bạn từ các trường trung học 
Bồ Đề, Đặng Đức Tuấn, Văn 
Minh... vào trường và phân 
ban thành các lớp A1, A2, A3; 
B1, B2; C đến năm học 1971-
1972 là năm học cuối cùng 
tốt nghiệp ra trường của khóa 
này với sự tăng thêm một số 
bạn đậu Tú tài 1 từ các trường 
khác trong tỉnh về học vì các 
trường này không có lớp cuối 
cấp đệ nhất (lớp 12). Để tiện 
lợi liên lạc trên Messenger và 
Zalo, chúng tôi gọi tắt khóa 
này là NHÓM CHS năm học 
KHÓA 65-72. 

Dù ai cũng rất tự hào mình 
là học sinh Trường trung học 
Nguyễn Huệ nhưng trong 
bảy năm học với đất nước 
có chiến tranh vào giai đoạn 
ác liệt nhất, nhiều bạn từ quê 
lên phố trọ học với tâm trạng 
và hoàn cảnh gia đình khác 
nhau đòi hỏi phải vượt khó 
để học tập. Cả khóa đã đoàn 
kết gắn bó biểu hiện đỉnh cao 
là tự tổ chức rồi dẫn đầu HS 
toàn trường và kéo theo HS 
các trường khác trong tỉnh 
tham gia biểu tình đốt phá 
Chi Cảnh sát Thị xã Tuy Hòa 
vào năm 1972 gây nên tiếng 
vang trong cả nước. 

Hòa bình lập lại cho đến 
nay chỉ còn lại 25-30% số 
bạn trong khóa thường xuyên 
tham gia sinh hoạt nhóm 
CHS NH K 65-72. Một số 
bạn qua đời do chiến tranh 
hay bệnh tật, một số sinh 

CÔNG TÁC ÁI HỮU CỦA NHÓM CỰU HỌC 
SINH KHÓA  65-72 NGUYỄN HUỆ TRONG 
THỜI GIAN QUA.      

Những năm trước đây, cựu học sinh khóa 65-72 
Nguyễn Huệ (CHS K65-72 NH) luôn duy trì gặp 
mặt thường kỳ hàng tháng, tất niên…, ngoài ra còn 
thực hiện thăm hỏi kịp thời thầy cô, bạn bè đau yếu, 
viếng tang lễ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn. Sau buổi gặp mặt mở rộng năm 2017 toàn 
khối lớp CHS K65-72 NH tiến hành “HỘI NGHỊ” 
liên khối các lớp tạo nên sự đoàn kết các bạn trong 
và ngoài nước, khẳng định tinh thần cao với sự tương 
thân, tương ái, xây dựng quỹ tương tế, để giúp đỡ, 
thăm hỏi thầy cô, bạn bè đau yếu, cơ nhỡ, cùng các 
hoạt động khác… Đồng thời tham gia các sinh hoạt 
kỷ niệm lớn của Trường THPT Nguyễn Huệ, Hội cựu 
học sinh - sinh viên Phú Yên, phát động phong trào 
giúp đỡ tặng quà cho HS nghèo học giỏi. Năm 2017 
tặng 10 suất quà cho HS nghèo học giỏi Trường 
THPT Nguyễn Huệ với số tiền là: 7.000.000 đồng. 
Thăm hỏi thầy cô, bạn bè và viếng tang lễ, tặng quà 
tết cho các bạn có hoàn cảnh bệnh tật khó khăn mỗi 
suất là 500.000 đồng. Thường xuyên vận động các 
bạn hỗ trợ thêm, nhất là các bạn ngoài nước; bình 
quân mỗi năm tiền quỹ có được là 10.000.000 đồng.

Ngoài quỹ chung của K 65-72 NH, còn có Quỹ 
liên tứ Nguyễn Huệ dành riêng cho cựu học sinh 
đã từng học từ đệ thất (lớp 6) đến đệ tứ (lớp 9) tại 
Trường Trung học Nguyễn Huệ đóng góp. Trong 
năm 2022 một số bạn nước ngoài gởi quà thăm hỏi 
bạn bè đau yếu là 40.000.000 đồng, tặng quỹ hội 
10.000.000 đồng và 200 USD, các bạn trong nước 
đóng góp 5.000.000 đồng thăm bạn các đau yếu.

Như ngọn lửa thắp sáng, CHS K65-72 NH luôn 
phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau hướng về quê 
hương Phú Yên thân yêu cùng bạn bè và các em học 
sinh với một tấm lòng ái hữu.
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sống ngoài tỉnh (Khánh Hòa,TP. HCM, Cần 
Thơ ,… hay nước ngoài như Canada, Mỹ, 
Hà Lan, Úc…). Nhiều bạn trở thành chuyên 
gia hàng đầu trên một số lĩnh vực mang tầm 
quốc tế. Tuy không sinh hoạt thường xuyên 
nhưng các bạn vẫn tích cực đóng góp xây 
dựng Nhóm.

Hơn 15 năm qua, Nhóm tổ chức nhiều 
hoạt động như:

- Tổ chức Hội ngộ sau 45 năm ra trường 
(năm 2017) hay Hội ngộ sau 50 năm ra trường 
(2022). 

- Tổ chức tổng kết hoạt động trong năm và 
bàn hướng năm tới, báo cáo tài chính, bình 
chọn Hoa hậu từng năm, tuyên dương những 
bạn tích cực và liên hoan tất niên; 

- Sinh hoạt gặp mặt hàng tháng vào thứ 
bảy tuần đầu tháng cho cả Nhóm, sinh hoạt 
gặp mặt hàng tuần qua các nhóm nhỏ như 
Nhóm WED (thứ tư và thứ bảy), Nhóm AV, 
Nhóm Liên Tứ…

- Tổ chức thăm viếng khi gia đình bạn có 
tang chế hay bản thân ốm đau bệnh tật... hoặc 
gặp mặt theo nhóm nhỏ khi gia đình có cúng 
giỗ, cưới hỏi cho con cháu... 

- Mọi thông tin liên lạc của nhóm trên 
Messenger và Zalo thường xuyên hằng ngày 
với những thông tin cần thiết và vui vẻ, bổ ích. 
Phân công một vài bạn phụ trách mỗi lớp 12 
cũ để tiện liên lạc đến từng thành viên. Lên 

danh sách cụ thể từng thành viên để liên lạc 
khi cần thiết và chúc mừng sinh nhật theo 
từng tháng. 

- Mỗi năm, Nhóm tổ chức đi dã ngoại 
ngoài tỉnh vài ba ngày, vừa thăm thầy cô giáo 
cũ, vừa giúp hoạt tập thể hòa đồng với thiên 
nhiên và cảnh đẹp của đất nước.

Được những thành quả đáng tự hào nêu 
trên, trước hết là xuất phát từ sự đoàn kết 
thương yêu nhau thực sự của các thành viên 
trong nhóm, không phân biệt qua khứ trong 
thời chiến tranh hay chức vụ trong hòa bình. 
Quan trọng và cốt lõi là hiểu nhau, tôn trọng 
nhau và xem gặp mặt bè bạn là một nguồn 
vui hạnh phúc của tuổi gìa. Nhiều bạn rất 
tích cực như Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Tấn 
Thình, Bùi Thị Thanh, Trần Thị Việt Ngân, 
Võ Sanh Công, Nguyễn Hiệp Dũng, Trần 
Châu, Nguyễn Thị Loan, Lê Trung Đàn…đã 
luôn luôn tâm huyết vì Nhóm.

Trong thời gian tới, với sự thử thách của 
tuổi tác và sức khỏe, chúng ta không hứa 
hẹn điều gì trước được, chỉ mong sao tất cả 
các khóa của cựu HS trung học Nguyễn Huệ 
phát huy hơn nữa niềm tin và giá trị được nhà 
trường góp phần đào tạo để ngày càng xứng 
đáng với danh hiệu cựu HS và SV của xứ sở 
hoa vàng cỏ xanh. 
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Tự hào về truyền thống

Hiệu trưởng NGUYỄN TẤN LẬP

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Được thành lập từ năm 
1976, trường THPT Trần 
Phú được thắp lên từ 

công sức của biết bao thế hệ thầy 
trò. Khi mới thành lập chỉ có 3 
lớp học với cơ sở vật chất còn 
thiếu thốn. Đến nay nhìn ngắm cơ 
ngơi khang trang, đẹp đẽ của ngôi 
trường là niềm hạnh phúc, tự hào 
về truyền thống trong sự nghiệp 
trồng người cao cả của nhà trường 
gần 50 năm tuổi. 

Trong suốt hơn 45 năm hình 
thành và phát triển, trường vinh 
dự mang tên Tổng Bí thư đầu tiên 
của Đảng ngày càng khẳng định vị 
thế của một ngôi trường có truyền 
thống “Dạy tốt, học tốt”.

TỰ HÀO VỀ NHỮNG THÀNH 
TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh 
nghiệm, yêu nghề, với truyền thống 
hiếu học của con em địa phương, 
nhà trường đã liên tục đạt được 
những thành tích đáng trân trọng. 
Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu 
“trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 
liên tục trong 5 năm gần đây. 
Trường liên tục được UBND Tỉnh 
công nhận tập thể lao động xuất sắc 

và nhận được nhiều bằng khen. Trong các kì thi học 
sinh giỏi các cấp năm học 2020-2021, nhà trường có 
nhiều học sinh đạt giải cao (giải Nhì Quốc gia KHKT, 
giải KK Quốc gia môn Vật Lí, giải Nhất cấp Tỉnh môn 
Vật Lí, giải nhất cấp tỉnh KHKT…). Hàng năm có 
nhiều học sinh thi đại học với số điểm khá cao đỗ vào 
các trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất trên 
cả nước (3 năm gần đây có những em đạt tổng số điểm 
thi thuộc tốp 100 của cả nước ở khối thi A). 

Trong hàng chục ngàn học sinh trưởng thành từ ngôi 
trường Trần Phú đã có rất nhiều học sinh luôn cố gắng 
học tập, không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện 
trở thành những cán bộ nồng cốt trong lực lượng công 
an, bộ đội, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân thành 
đạt… và có những anh chị ra trường hơn 30 năm đã 
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những thành quả còn rất “khiêm tốn”, song 
với hoàn cảnh thực tế thì đó là những thành 
tích rất đỗi tự hào của thầy trò nhà trường. 
Truyền thống dạy tốt học tốt luôn được duy trì 
và phát huy trong thời gian qua chính là nhờ 
sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, sự 
ủng hộ nhiệt tình của nhân dân địa phương, 
sự tâm huyết hết mình của BGH, tận tụy hết 
lòng vì học sinh của thầy cô giáo. Một nhân 
tố cũng quan trọng không thể không nói đến 
là Hội cựu học sinh – sinh viên Phú Yên luôn 
kết nối  tình yêu thương thông qua những 
hành động thiết thực đáng trân quí! Trường 
trong nhiều năm gần đây liên tục nhận được 
sự đóng góp hỗ trợ học bổng cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, kinh phí hỗ trợ xây dựng 
một số hạng mục, công trình có giá trị lớn, 

đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong các cơ 
quan Đảng, chính quyền của huyện nhà và 
tỉnh Phú Yên. Tất cả các thế hệ học sinh góp 
phần khẳng định truyền thống hiếu học của 
ngôi trường THPT đang đề ra nhiều định 
hướng phát triển trường chuẩn quốc gia trọng 
điểm của huyện Tuy An. 

Bên cạnh công tác dạy học chính khóa, 
trường luôn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục 
ngoài lên lớp như “Giải bóng chuyền nam, 
nữ”, “Văn hóa giao thông học đường”, “Rung 
chuông vàng”… để giúp học sinh học tập tích 
cực, hiệu quả và có được môi trường sinh hoạt 
vui chơi bổ ích, vừa nuôi dưỡng đam mê với 
sở trường, vun đắp nét đẹp tâm hồn tuổi trẻ, 
vừa trích lũy, rèn luyện nhiều kĩ năng sống 
thiết thực. Từ môi trường năng động tích cực 
này, học sinh trường Trần Phú được trang bị 
đầy đủ các kĩ năng cơ bản có thể hội nhập 
nhanh chóng trong các môi trường học tập 
sau khi tốt nghiệp THPT.

NIỀM TIN HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng 

thành, Trường THPT Trần Phú đạt được 
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góp phần tôn tạo cảnh quan ngôi trường thêm phần 
đặc sắc mang tính biểu trưng. Nổi bật trong số đó 
có các cựu học sinh của trường; Nguyễn Thanh 
Hân - CTHĐQT – Tổng giám đốc công ty Đối tác 
chân thật – cựu học sinh niên khóa 1995 - 1998; 
Trần Văn Tưởng - Tổng giám đốc công ty Điện 
Bích Hạnh – cựu học sinh niên khóa 1993-1996; 
...Sự quan tâm sâu sắc, luôn dành nhiều tình cảm 
chân thành trong mọi hoạt động hỗ trợ của các 
cựu học sinh đã tác động tích cực đến mọi hoạt 
động, góp phần không nhỏ vào sự phát triển và 
lớn mạnh của ngôi trường như hiện nay. 

Ngôi trường này đã có hàng ngàn học sinh đến 
và đi, một điểm xuất phát cho bao cuộc đời, bao 
thế hệ… Những ước mơ đẹp đẽ và niềm tin vào 
những điều đẹp đẽ. Hơn 45 năm, trường THPT 
Trần Phú đã trải qua một hành trình đầy thử thách 
và hết sức tự hào với nhiều cung bậc cảm xúc. 
Mục tiêu năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo 
của nhà trường là phát huy chất lượng cao thuộc 
tốp đầu ngành GD & ĐT Phú Yên, phấn đấu đưa 
Trường THPT Trần Phú lên một tầm cao mới góp 
phần vào sự nghiệp cao cả.

Anh Nguyễn Thanh Hân cựu học sinh khóa  
(1995-1998) trao học bổng cho học sinh xuất sắc
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Năm học 2021-2022 bắt đầu với 
diễn biến phức tạp cùng những tác 
động, ảnh hưởng không nhỏ từ dịch 

Covid-19. Những khó khăn, thách thức đặt 
ra đã đòi hỏi ngành giáo dục và toàn xã hội 
không ngừng nỗ lực, nhanh chóng thực hiện 
các giải pháp thích ứng và đáp ứng, bảo đảm 
các điều kiện tốt nhất để chuyển trạng thái 
dạy - học linh hoạt, hướng đến một năm học 
đổi mới và kiên trì các mục tiêu chất lượng 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Hiệu trưởng TRƯƠNG HẢI TÂN

Rực hồng ngọn đuốc thắp sáng ước mơ  
em đến trường tại quê hương Phú Hòa

Học sinh nhận học bổng

giáo dục và đào tạo. Khai giảng năm học mới 
2021-2022, các trường học trên toàn quốc 
chuyển trạng thái học tập trực tuyến. Toàn 
ngành quan tâm tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên, xây dựng nền tảng dạy và học trực 
tuyến, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học 
liệu điện tử, tạo môi trường tương tác và tăng 
khả năng tự học cho học sinh, sinh viên. Dựa 
trên sự định hướng của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Phú Yên, của nhà trường, đội ngũ thầy cô 
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TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

giáo trường Trung học phổ thông Trần Quốc 
Tuấn đã xây dựng một kế hoạch dạy học, giáo 
dục và kiểm tra, đánh giá học sinh chu đáo, 
hiệu quả, đảm bảo mục tiêu chất lượng.

Đi cùng với một nguồn nội sinh mạnh mẽ 
là ngoại lực dào dạt, chan chứa yêu thương, 
thúc đẩy cỗ xe Trường Trung học phổ thông 
Trần Quốc Tuấn băng qua chướng ngại vật 
dịch bệnh, tăng tốc để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học 2021-2022. Đó chính là 
việc đồng hành quí báu để tài trợ, giúp đỡ 
của các cơ quan, đơn vị, Câu lạc bộ thầy-trò 
trường Trần Quốc Tuấn, Hội cựu học sinh 
của nhà trường, các mạnh thường quân với 
tổng số tiền 168.984.000 đồng (Một trăm sáu 
mươi tám triệu, chín trăm tám mươi tư ngàn 
đồng) đã hỗ trợ, giúp đỡ trên 150 học sinh 
thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn. Kết 
quả trong trường học không có trường hợp 
học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, hay học yếu.

Năm học mới 2022-2023 vẫn có không 
ít âu lo, khắc khoải đối với tân sinh viên và 
học sinh vì hệ lụy của đại dịch Covid-19 còn 
kéo dài, học phí các cấp tăng, những khoản 
tiền đóng đầu năm học. Trong Lễ Khai giảng 
năm học mới, nhà trường đã đón nhận tổng 
số tiền là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu 
đồng) để trao 50 suất học bổng cho học sinh 

 Các nhà tài trợ học bổng chụp hình lưu niệm

1. Trần Phi Thành - ĐH Công nghệ 
Thông tin - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Huyền Trâm - ĐH Tôn Đức 
Thắng 

3. Phan Huỳnh Khánh Thương - ĐH 
Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

4. Nguyễn Thùy Duyên - ĐH Giao 
thông vận tải (Phân hiệu tại TP Hồ Chí 
Minh) 

5. Lê Đào Khánh Vy - ĐH Xây dựng 
miền Trung
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nghèo có hoàn cảnh khó khăn bước đầu tiếp tục tự tin 
đến trường trong năm học mới. Học bổng “Tiếp sức tân 
sinh viên 2022” đã góp phần nâng giấc mơ em bước 
vào cổng trường Đại học. Xin chúc mừng niềm vui của 
05 em học sinh trường ta (Mỗi suất học bổng trị giá 
1.000.000 đồng)!

Học bổng từ cựu học sinh khóa 1989-1992 trao tặng 
trị giá 30 triệu đồng với 30 suất học bổng.

Học bổng từ Câu lạc bộ Thầy-Trò Trần Quốc Tuấn 
trao tặng trị giá 5 triệu với 5 suất học bổng.

Học bổng từ vợ chồng ông Nguyễn Phan Nghinh và 
bà Hồ Thị Kim Oanh (nguyên giáo viên Trường THPT 
Trần Quốc Tuấn) trao tặng trị giá 20 triệu với 10 suất 
học bổng.

Mặt khác, Hiệu trưởng và bộ phận Tài chính nhanh 
chóng có Tờ trình phê duyệt kinh phí cấp bù miễn, 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP, học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho 
88 học sinh với tổng kinh phí là 61.800.000 đồng (Sáu 
mươi mốt triệu, tám trăm ngàn đồng).  Đây cũng là một 
nhiệm vụ cấp thiết để đồng hành cùng em đến trường, 

thắp sáng ngọn lửa ấm trong mùa 
mưa gió. 

Một trong những nhiệm vụ 
chính của nhà trường là đẩy 
mạnh công tác truyền thông tiếp 
tục huy động các nguồn xã hội 
hoá để hỗ trợ, giúp đỡ cho học 
sinh nghèo vượt khó, hiếu học, 
không để học sinh bỏ học giữa 
chừng do nghèo, khó; kịp thời 
động viên, khen thưởng học sinh 
giỏi. Chúng ta cùng chung sức, 
chung lòng xây dựng phát triển 
Phú Hòa vững tiến đi lên nông 
thôn mới. Con đường em đến 
trường sẽ luôn nối dài để đi qua 
bao đồng lúa, qua bao khu công 
nghệ cao, qua bao đại dương 
xanh và chắc chắn một điều trong 
tim em có ngọn đuốc hồng tươi: 
“Học vấn không có quê hương 
nhưng người có học vấn luôn có 
Tổ quốc”.

Một số cô giáo của trường "lớp học ngày xưa nay bục giảng" trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
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Phát huy hiệu quả quỹ học bổng

HIẾU TRUNG 

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 2-3 SƠN THÀNH

Thời gian qua, cựu học sinh 
các thế hệ của Trường cấp 2-3 Sơn 
Thành (nay là Trường tiểu học và 
THCS Sơn Thành Tây và Trường 
THPT Phạm Văn Đồng, huyện Tây 
Hòa) đã thành lập nhóm vận động, 
quyên góp cựu học sinh, nhà hảo 
tâm gây Quỹ học bổng giúp học sinh 
nghèo vượt khó của các trường học 
trên địa bàn xã Sơn Thành Đông 
và Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa. 
Nhiều em nhờ nguồn Quỹ học bổng 
này đã không phải bỏ học giữa 
chừng, được tiếp thêm động lực để 
quyết tâm, nỗ lực cố gắng vươn lên 
trong học tập, cuộc sống. 

Khi các thế hệ cựu học sinh  
quay về

Trước những khó khăn của một 
số học sinh của các trường học trên, 
Nhóm cựu học sinh Trường cấp 2-3 
Sơn Thành đã kết nối thông qua các 
mạng xã hội quyên góp Quỹ học 
bổng Tiếp bước cho học sinh nghèo 
đến trường. Anh Lê Ngọc Hơn, Phó 
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh, Trưởng nhóm cựu học 
sinh Trường Cấp 2-3 Sơn Thành 
cho biết: “Những cựu học sinh đã ra 
trường nhiều năm nay, đến nay có 
nhiều người thành đạt, có cuộc sống 
ổn định, nhưng mỗi lần về thăm lại 

trường nghe các thầy cô chia sẻ nhiều em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, có em phải bỏ học giữa chừng để đi 
làm kiếm sống, phụ giúp gia đình. Từ đó, Nhóm cựu học 
sinh chúng tôi thành lập nhóm Zalo, facebook vận động 
kinh phí từ các thế hệ cựu học sinh, nhà hảo tâm để tiếp 
sức cho các em học sinh ở địa phương… Qua vận động, 
tùy lòng hảo tâm, có người góp 500.000 đồng, có người 
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góp 1 triệu, 2 triệu đồng và đã 
có nhiều trường hợp cựu học 
sinh cam kết sẽ đồng hành, ủng 
hộ thường xuyên, lâu dài cho 
Qũy hoạt động ổn định. Tính 
từ năm 2017 đến nay, nhóm đã 
quyên góp gây kinh phí, hiện 
vật quà tặng, trị giá gần 300 
triệu đồng để trao quà, học 
bổng, nhận đỡ đầu học sinh, 
qua đó phần nào tiếp thêm nghị 
lực để các em vươn lên trong 
học tập và cuộc sống”. 

Để được nhận học bổng 
hoặc nhận đỡ đầu, Nhóm cựu 
học sinh cấp 2-3 Sơn Thành 
cũng đề ra tiêu chí các em 
phải có điểm trung bình học 
tập các môn từ 7.0 trở lên, gia 
đình thuộc diện hộ nghèo, hộ 
cận nghèo hoặc có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, bị khyết 
tật, có ý chí vươn lên trong 
học tập và đạt nhiều thành tích 
trong học tập. “Sở dĩ Quỹ học 
bổng Tiếp bước cho em đến 
trường của Nhóm cựu học sinh 
Trường cấp 2-3 Sơn Thành 
ngày càng phát triển mạnh là 
do các anh em phụ trách Quỹ 
làm việc công khai, minh bạch. 
Khi tiếp nhận kinh phí người 
hỗ trợ thì trong vòng 30 phút, 
người được nhóm phân công 
phụ trách quỹ đăng tải thông 
tin người đóng góp bao nhiêu 
trên Zalo, Facebook để mọi 
người theo dõi rất cụ thể. Còn 
mỗi lần đi trao học bổng hoặc 
trao tiền nhận đỡ đầu cũng 
thông tin đầy đủ bằng hình 
ảnh, danh sách ký nhận, xác 
nhận của nhà trường”- Anh Lê 
Ngọc Hơn nói. 

Tiếp bước cho đàn em đến trường
Từ số quà, tiền vận động được, bình quân mỗi năm học đại 

diện Nhóm cựu học sinh Trường cấp 2-3 Sơn Thành phối hợp 
với các trường học từ cấp mầm non, tiểu học và THCS trên địa 
bàn xã Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây và Trường THPT Phạm 
Văn Đồng, huyện Tây Hòa tổ chức trao quà bằng hiện vật, học 
bổng, tiền nhận đỡ đầu 2 lần vào dịp khai giảng và tổng kết năm 
học. Có những trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn hoặc học sinh tiêu biểu cần hỗ trợ kịp thời để các em có 

“Mấy năm qua, Quỹ cựu học sinh Trường cấp 
2-3 Sơn Thành đã kịp thời đồng hành, giúp đỡ gần 
400 lượt học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn 
thoát khỏi nguy cơ bỏ học. Nhiều em để được nhận 
học bổng, đỡ đầu ngày càng nỗ lực học tập trở thành 
học sinh khá, giỏi của trường. Điểm khác biệt so 
với các chương trình hỗ trợ khác là Quỹ học bổng 
duy trì, giúp đỡ xuyên suốt hàng năm nên thật sự 
là chỗ dựa vững chắc cho nhiều em nghèo vượt khó. 
Hy vọng Quỹ học bổng này tiếp tục lan tỏa, ngày 
càng có nhiều cựu học sinh chung tay góp sức, các 
nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ để các học sinh 
nghèo sẽ có điều kiện viết tiếp giấc mơ đến trường 
để các em sau này trở thành những công dân có 
ích cho xã hội”

Thầy Phạm Xuân Tích, Hiệu trưởng Trường tiểu 
học và THCS Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa nói.
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điều kiện xoay trở trong học tập, cuộc sống thì 
Quỹ sẽ trao đột xuất. Anh Lê Ngọc Hơn cho 
biết: “Đối với những em được nhận học bổng 
mỗi suất trung bình từ 300.000 đồng - 500.000 
đồng, còn những em được nhận đỡ đầu, nhóm 
hỗ trợ mỗi năm  từ 1 - 3 triệu đồng/học sinh/năm 
học; đồng thời trao thêm các phần quà như sách, 
vở, đồ dùng học tập, xe đạp... Đối với những 
em nhận được nhận đỡ đầu, tùy trường hợp cụ 
thể nhóm sẽ hỗ trợ các em học đến khi học hết 
cấp 2 hoặc tốt nghiệp THPT. Đến nay, nhóm 
đã trao học bổng cho gần 400 lượt học sinh và 
đã, đang nhận đỡ đầu 08 em, trong đó có 04 
em được nhận hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng; 
có 04 em được hỗ trợ 300.000 đồng và các em 
được nhận trong 10 tháng/năm học, đến nay đã 
có 06 em hoàn thành cấp học THCS, THPT”. 

Được nhận đỡ đầu trong 03 năm học cấp 2 
tại Trường Tiểu học và THCS Sơn Thành Tây, 
em Tạ Phương Thảo chia sẻ: “Gia đình em thuộc 
diện hộ nghèo, cha em mất mấy năm qua nên chỉ 
có một mình mẹ làm nuôi mấy anh, chị em ăn 

học. Cuộc sống gia đình quá khó khăn nên nhiều 
lúc em nghĩ mình phải nghỉ học giữa chừng để 
đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Nhưng từ năm lớp 07 
em thật may mắn được các anh, chị Nhóm cựu 
học sinh cấp 2-3 Sơn Thành nhận đỡ đầu và hỗ 
trợ 3 triệu đồng/năm học, nhờ đó em có điều 
học học tập tốt đến hết cấp học THCS và tiếp 
tục hoàn thành bậc học THPT”. 

Tương tự, em Võ Quỳnh Anh, hiện là học 
sinh lớp 9A, Trường tiểu học và THCS Sơn 
Thành Tây cho biết: “Trong thời gian, ba mẹ em 
không có việc gì làm nên ai mướn gì làm nấy, 
trong khi phải nuôi chị học đại học nên cuộc 
sống quá khó khăn. Bản thân em nếu không nhờ 
tiền đỡ đầu của các anh, chị Nhóm cựu học sinh 
Trường cấp 2-3 Sơn Thành thì bây giờ không 
biết như thế nào nữa. Bây giờ mỗi năm học được 
được nhận 02 triệu đồng tiền đỡ đầu nên phần 
nào giảm gánh nặng cho ba mẹ. Nhận được số 
tiền trên em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau 
này có điều kiện giúp ba mẹ thoát nghèo”.
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Ngôi trường mang tên 
CHÍ SĨ PHAN CHU TRINH

Trường THPT Phan Chu Trinh thành 
lập ngày 26 tháng 7 năm 2011 (Theo 
Quyết định số 1156 của UBND tỉnh 

Phú Yên). Trường đứng chân trên địa bàn xã 
Xuân Bình, TX Sông Cầu, tiền thân là Trường 
cấp 2-3 Quang Trung (1991). 

Cùng với sự quyết tâm phấn đấu không 
mệt mỏi của thầy và trò, sự giúp đỡ của các 
cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, hơn 30 năm 
xây dựng và trưởng thành, trường THPT Phan 
Chu Trinh có được cơ sở khang trang, đầy đủ 
đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục 
và đào tạo.

Nhà trường đã từng bước được củng cố, 
phát triển cả về quy mô trường lớp và chất 
lượng giáo dục; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào 

PHAN VĂN TÙNG

tạo, tương đối đồng bộ ở các môn đáp ứng 
tốt yêu cầu nhiệm vụ, 100% cán bộ quản lý 
và giáo viên đạt chuẩn đào tạo trong đó có 
13 trên chuẩn, 2 giáo viên đang học thạc sĩ.

Chất lượng giáo dục học sinh ngày càng 
được nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ dạy và học được đầu tư tương đối 
đầy đủ. Cảnh quan nhà trường khang trang, 
sạch đẹp cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học và 
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Trường thành lập Chi hội cựu học sinh trường 
THPT Phan Chu Trinh theo Quyết định số 37/
QĐ-HCHSSV, ngày 04 tháng 07 năm 2022 của 
Hội cựu HS-SV tỉnh Phú Yên. Mặc dù, trường 
mới thành lập Chi hội cựu học sinh, nhưng những 
năm trước đây, nhiều cựu học sinh của trường 
đã tham gia ủng hộ đóng góp quỹ học bổng hỗ 
trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 
và một số hiện vật cho trường (ghế đá, bàn ghế, 
sách vở,..). Ngoài ra, một số cựu học sinh của 
trường tham gia đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn với hình thức hỗ trợ chi phí học tập 
trong suốt thời gian học tập tại trường và trao 
học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong 
kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đỗ đại học với 
số điểm cao nhất khối. 

Đặc biệt, trong năm học 2022-2023 Chi hội 
cựu học của trường đã nhận sự đóng góp hỗ trợ 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong học tập với tổng số tiền 15.800.000 đồng từ 
các cựu học sinh và 10.000.000 đồng từ Hội cựu 
HS-SV Phú Yên.

các hoạt động giáo dục khác trong tình hình đổi mới giáo 
dục và đào tạo. 

Nhiều năm liền nhà trường được công nhận là đơn vị lao 
động xuất sắc. Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững 

mạnh, luôn hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ, hàng năm 
được cấp trên tặng bằng 
khen. Số lượng giáo viên dạy 
giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi 
cấp tỉnh đáng khích lệ. Tỉ lệ 
học sinh tốt nghiệp THPT 
hàng năm của trường luôn 
đạt yêu cầu so với yêu cầu 
của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường tích cực tham 
gia các hoạt động nhân đạo từ 
thiện; khuyến học, khuyến tài 
đã và đang góp phần vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Tính đến đầu năm học 
2020- 2021, nhà trường có 
29 lớp với 1.225 học sinh. 
Bộ máy quán lý và giáo viên, 
viên chức người lao động với 
3 cán bộ quản lý, 61 giáo viên 
và 10 nhân viên. 

Đến hôm nay, Trường 
THPT Phan Chu Trinh đã 
từng bước đi vào hoàn thiện 
về cơ sở vật chất, ngày càng 
khang trang, đáp ứng nhu 
cầu dạy và học của con em 
các xã trong khu vực, gặt hái 
nhiều thành công trong việc 
dạy và học trong những năm 
qua. Trường đã được Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Yên 
ký quyết định số 2205/QĐ-
UBND, ngày 31/12/2019 
công nhận là trường Trung 
học phổ thông đạt chuẩn 
Quốc gia mức độ I.
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TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG:
Tự hào mái trường giàu truyền thống - 
“Bệ phóng” cho những ước mơ
Hiệu trưởng LÊ QUANG VIỆT

Hơn 60 năm hình thành và phát 
triển, dù ở giai đoạn lịch sử nào, 
Trường THPT Phan Đình Phùng (TX 
Sông Cầu) cũng khẳng định được 
thương hiệu là một trong những trường 
có chất lượng giáo dục cao của tỉnh. Với 
bề dày thành tích đạt được, các thế hệ 
thầy trò nhà trường đã làm rạng danh 
mái trường mang tên nhà chí sĩ yêu 
nước, bồi đắp và phát huy truyền thống 
hiếu học của quê hương đất Phú.

Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm 
tuổi, các thế hệ từng gắn bó, góp 
sức gầy dựng nên mái trường 

này sẽ thêm tự hào, thế hệ hiện tại và mai 
sau càng có niềm tin và động lực để đưa 
truyền thống nhà trường tỏa sáng...

Trưởng thành từ gian khó
Trước yêu cầu phát triển giáo dục ở 

miền Nam sau Hiệp định Genève năm 
1954, ngày 18/4/1959, Bộ Quốc gia Giáo 
dục Việt Nam Cộng hòa ra Nghị định số 
583/NĐ-GD thành lập Trường trung học 
Sông Cầu - nay là Trường THPT Phan 
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TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG:

Đình Phùng - để thu nhận học sinh đã tốt 
nghiệp tiểu học ở các địa phương: Sông Cầu, 
Tuy An, Đồng Xuân và một số ít học sinh ở 
tỉnh Bình Định. Khi vừa có quyết định thành 
lập trường, dù cơ sở vật chất chưa có gì, công 
tác triển khai dạy lớp đệ thất (lớp 6) đầu tiên 
vẫn được tiến hành ở ba nơi mượn của nhà 
dân (một lớp ở Long Hải Nam, hai lớp ở Long 
Hải Bắc bây giờ). Dạy học thời chiến với bao 
gian khó, trên đầu là bom rơi đạn nổ, nhưng 

với tinh thần ham học hỏi và ý chí quyết tâm, 
thầy trò nhà trường vẫn ngày ngày đến lớp, 
nuôi dưỡng kỳ vọng vào một chặng đường 
phát triển mới.

Năm học 1975-1976, năm học đầu tiên 
sau ngày giải phóng huyện nhà Sông Cầu và 
tỉnh Phú Yên (01/4/1975), Trường phổ thông 
cấp 2 - 3 Phan Đình Phùng được củng cố tổ 
chức với đội ngũ giáo viên lưu dung, chiến 
khu xuống và ngoài Bắc vào. Bấy giờ, trường 

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, Trường THPT Phan Đình Phùng  đã có nhiều 
thành tích đáng ghi nhận, cùng với sự nỗ lực, tận tâm của các thế hệ giáo viên, biết 
bao thế  hệ học sinh lớn lên từ chính ngôi trường này đã trở thành những người thành 
đạt trong cuộc sống, có đầy đủ tài năng, đức độ, tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc 
tham gia xây dựng quê hương, đất nước, điều đó được coi là truyền thống đáng tự 
hào của ngôi trường chúng ta. 

Trong quá trình chuẩn bị tiến tới Kỷ niệm 60 thành lập trường, với các thế hệ học 
sinh đã thành đạt của các niên khóa đã có những đóng góp rất lớn để phát triển ngôi 
trường như: Niên khóa 1986-1989 có sự đóng góp của anh Trương Minh Nhật, Trần 
Quang Hải, cô Phạm Thị Hiền... với sự đóng góp từ đó đến nay đã tạo nên tiền đề để 
các thế hệ học sinh cùng chung sức đóng góp xây dựng mái trường Phan Đình Phùng.

Đã có nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường Phan Đình Phùng, có đức, 
có tài, đang phục vụ và cống hiến trên mọi miền của Tổ quốc. Nhiều học sinh của 
trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và giữ các trọng trách lớn trong 
xã hội. Đó là niềm vinh dự và tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh của trường. Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Hội cựu học sinh sinh viên tỉnh 
Phú Yên đã ra quyết định số 33/QĐ-HCHSSVPY thành lập Chi hội cựu học sinh 
Trường THPT Phan Đình Phùng.

Phát huy truyền thống phát triển hơn 60 năm của Trường THPT Phan Đình Phùng, 
Chi hội cựu học sinh chúng tôi tiếp tục vận động, hỗ trợ, đóng góp nhiều hơn nữa 
để phát triển bề dày lịch sử của nhà trường và sự nghiệp giáo dục. Với những hành 
động thiết thực đầy tâm huyết của các thế hệ học sinh đi trước, chúng tôi đặt niềm 
tin rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, của các cựu học sinh của 
nhà trường đang ở mọi nơi trong và ngoài tỉnh.   

                  Lê Quang Việt, Chi Hội trưởng
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có 25 lớp với 970 học sinh, tiếp tục triển khai nền giáo dục 
cách mạng, đáp ứng yêu cầu giai đoạn chính trị mới.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trường cũng chuyển mình theo 
xu thế phát triển, hội nhập. Các thầy cô giáo trẻ tiếp bước thế 
hệ trước, tiếp tục đoàn kết, xây dựng một tập thể gắn kết, tận 
tụy, yêu nghề, sẵn sàng sẻ chia để làm tốt nhiệm vụ cao cả 
mà nhân dân địa phương, các cấp lãnh đạo tin tưởng trao cho.

60 năm hình thành và phát triển, dù trải qua nhiều khó khăn 
gian khổ, nhưng thầy trò Trường THPT Phan Đình Phùng đã 
phát huy truyền thống, không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn 
chiều sâu, đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phát 
triển toàn diện. Từ một vài lớp học ban đầu, đến nay quy mô 
lớp học, học sinh tăng lên đáng kể, có lúc trên 40 lớp. Cơ sở 
vật chất dần đáp ứng nhu cầu, trang thiết bị dạy học hiện đại, 
ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giảng 
dạy và học tập…

 Viết tiếp bảng vàng thành tích
 Tự hào và kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, 

thầy và trò Trường THPT Đình Phùng tiếp tục tô thắm bề dày 
thành tích của nhà trường, khẳng định vị thế là một trong những 
trường THPT có chất lượng GD-ĐT cao của tỉnh, nhằm đáp 
ứng nguồn nhân lực cao, phục vụ công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước. Nhà trường đã xây dựng một đội ngũ cán bộ 
quản lý và nhà giáo có trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững 
vàng, nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết, luôn có những đột 
phá mới trong giảng dạy. Với những cống hiến to lớn cho sự 
nghiệp GD-ĐT, hàng trăm lượt nhà giáo của trường đã được Bộ  

GD & ĐT, UBND tỉnh và các 
cấp, ngành tặng bằng khen, 
ghi nhận thành tích trong 
giảng dạy, bồi dưỡng học sinh 
giỏi, nghiên cứu khoa học…

 Nguồn trí tuệ sâu rộng của 
các thế hệ nhà giáo đã lan tỏa, 
tiếp sức cho các thế hệ học 
sinh vươn lên đạt nhiều giải 
thưởng cao, làm rạng danh 
cho trường. Nhiều học sinh 
đã thành công và thành danh, 
giữ chức vụ quan trọng trong 
hệ thống chính trị của tỉnh, 
cơ quan, doanh nghiệp… Từ 
ngôi trường THPT Phan Đình 
Phùng, có 15.000 học sinh tốt 
nghiệp THPT, mang tài, đức, 
góp sức dựng xây quê hương. 
Các thế hệ học sinh dù sinh 
sống và làm việc ở nhiều nơi 
nhưng luôn hướng về mái 
trường mến yêu…

Thật tự hào về truyền 
thống tốt đẹp của nhà trường, 
tự hào về những kết quả 
đã đạt được từ những ngày 
đầu thành lập trường đến 
nay. Qua đó, động viên nhà 
trường tiếp tục phấn đấu, 
phát huy tối đa nội lực, tranh 
thủ sự giúp đỡ của các cấp, 
ngành và xã hội; nắm bắt thời 
cơ và vận hội mới trong sự 
nghiệp nâng cao tri thức bồi 
dưỡng nhân tài, xứng đáng 
là môi trường giáo dục đáng 
tin cậy, có chất lượng cao của 
Phú Yên.
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Trải qua một chặng đường dài của lịch sử dựng xây, phát triển và 
hội nhập từ 1970 - 2022, Trường Đại học Phú Yên (tiền thân là 
Trường Sư phạm đồng bằng - 1970, trên cơ sở sáp nhập và nâng 

cấp từ trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên và Trường Trung cấp Kinh 
tế - Kỹ thuật Phú Yên - 2007) đã không ngừng đổi thay và lớn lên từng 
ngày. Trong hành trình ấy, đã có biết bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh 
viên qua các thời kỳ được nuôi dưỡng, trưởng thành và phát triển dưới 
mái trường này. 

Cựu sinh viên các thế hệ về thăm Trường Đại học Phú Yên  
Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập trường (2007 - 2022)
TRẦN THỊ PHƯỢNG NGA   

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Tiết mục văn nghệ  của giáo viên, viên chức, sinh viên, cựu sinh viên tại buổi Lễ Kỷ niệm.
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Lãnh đạo nhà trường cùng lãnh đạo, giảng viên, viên chức và cựu sinh viên Khoa Sư phạm qua các thời kỳ

Cựu giảng viên và cựu sinh viên Trường Đại học Phú Yên qua các thế hệ

Trở lại trường xưa, các cựu sinh 
viên đã cùng với giảng viên, viên 
chức và sinh viên nhà trường thực 
hiện chương trình nghệ thuật đầy 
xúc động khiến cả hội trường phải 
lắng đọng.

Cùng với chương trình Kỷ niệm 
15 năm thành lập Trường Đại học 
Phú Yên và Kỷ niệm 52 năm Trường 
hình thành và phát triển, các đơn vị, 
các khoa trực thuộc trong trường 
cũng đã tổ chức các buổi họp mặt, 
các hoạt động ý nghĩa để tri ân các 
thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ; đồng 
thời gặp gỡ các thế hệ học sinh, sinh 
viên của nhà trường.

 Trong chuỗi các hoạt động ấy, 
Khoa Sư phạm với chương trình 
“DẠ THƯA THẦY! NĂM MƯƠI 
NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU 
TÌNH!” đã để lại nhiều dấu ấn khó 
quên đối với cựu giảng viên và cựu 
sinh viên khi tham dự.
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Cựu sinh viên Khoa Nghệ thuật với tiết mục song ca  
“Tình thơ - Con đường đến trường”

Anh Nguyễn Hữu Thuận (hiện là Trưởng Ban Tổ chức 
huyện ủy Tây Hòa) đại diện các thế hệ cựu sinh viên  

phát biểu

Trong buổi lễ kỷ niệm ấy, anh Nguyễn 
Hữu Thuận (hiện là Trưởng Ban Tổ chức 
huyện ủy Tây Hòa) đã đại diện cho các thế 
hệ cựu sinh viên của trường bày tỏ sự biết 
ơn sâu sắc đến với quý thầy cô giáo cùng với 
đó là lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên cần 
nỗ lực, phấn đấu để giữ vững truyền thống 
của Trường Đại học Phú Yên.

Nghẹn ngào trong mạch cảm xúc khó tả, 
bao nhiêu kỷ niệm ùa về khi được trở về 
thăm trường, thăm thầy cô giáo cùng bạn bè 
sau nhiều năm xa cách đó dường như là cảm 
nhận chung của các cựu sinh viên. Và niềm 
hạnh phúc của nhà trường là khi được nhìn 
thấy từng lớp lớp sinh viên trưởng thành và 
ngày càng phát triển, thành đạt, giữ nhiều vị 
trí quan trọng, chủ chốt tại các cơ quan, doanh 
nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Năm mươi năm trôi qua, ta vẫn nhớ!
Tuổi học trò thần thoại biết bao nhiêu.
          ***
Tà áo bay tóc thề tung theo gió.
Gót chân khua phố nhỏ buổi tan trường.
Anh đứng nghễ - lê theo mòn giày mới.
Gã si tình bỗng chốc biết làm thơ!
 
Giờ hội ngộ biết bao điều để nhắc.
Kéo ta về một thuở tóc còn xanh.
Để luyến nhớ, mà mơ, mà tiếc nuối… 
Ký ức học trò sáng mãi bao năm.
            
Dẫu trăm năm vẫn nhớ thời cắp sách.
Rộn rã tiếng cười, bụi phấn bay bay!
Nhớ lần trốn học xem phim Romeo, Juliet!
Bị thầy Giang phạt, kiểm điểm thẳng tay!
           
Qua bao năm mà như thể hôm qua.
Nhắc chuyện cũ lòng rộn ràng, sống động.
Rời Nguyễn Huệ mang theo trời yêu dấu.
Thuở học trò tình bạn cũ nhớ mong!
   Tuy Hòa 29/ 7/ 2022

Kỷ niệm  
năm mươi năm xa trường

CẨM LOAN (Nguyễn Thị Tuyết 12A2 Nguyễn Huệ)
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HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC UMT ĐÀO TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU  

Ấp ủ gần 10 năm từ trăn trở và 
tâm huyết của Nhà giáo, TS. Huỳnh 
Bá Lân (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KIẾN 
Á) về giấc mơ xây dựng một ngôi 
trường đại học theo tiêu chuẩn quốc 
tế, khác biệt và đẳng cấp, Trường 
Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 
(UMT) đã được sáng lập và đi vào phát 
triển bền vững.

Cơ sở vật chất hiện đại, đẳng cấp quốc tế
UMT tọa lạc tại Khu đô thị trẻ Cát Lái, TP. Thủ Đức, 

diện tích 80.000 m2, quy hoạch bài bản và đồng bộ, cơ 
sở vật chất hiện đại, thiết kế và xây dựng theo mô hình 
các trường đại học danh tiếng thế giới. Sinh viên không 

UMT được quy hoạch bài bản và đồng 
bộ, thiết kế và xây dựng theo mô hình  
các trường đại học danh tiếng thế giới
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Ký kết đối tác chiến lược toàn diện giữa Trường PT Duy Tân  
và Trường Đại học UMT

Phòng học có tông màu tươi sáng với mô hình bàn học kiểu mới, phục vụ đa 
dạng loại hình lớp học

TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng 
UMT, chia sẻ đầy cảm xúc tại Lễ Khánh thành và Khai giảng 
năm học 2022 - 2023 vừa qua.

UMT - Trường đại học hạnh phúc và thành công
Với tinh thần giáo dục khai phóng, hệ sinh thái hợp tác 

quốc tế và doanh nghiệp toàn diện, UMT hướng đến xây dựng 
một ngôi trường đại học hạnh phúc và thành công. Sinh viên 
UMT được phát triển tiềm năng tối đa để tự do lựa chọn định 
hướng cho bản thân, linh động làm được nhiều ngành nghề 
trong môi trường đa văn hóa, sẵn sàng thích ứng với mọi biến 
đổi trong thế giới số 4.0, tự tin trở thành công dân toàn cầu, 
kiến tạo tương lai và đóng góp cho cộng đồng. 

chỉ được thụ hưởng chương 
trình đào tạo chuẩn quốc tế 
mà còn có cơ hội trải nghiệm 
hệ thống tiện ích đẳng cấp, 
môi trường trong lành, gần 
gũi thiên nhiên với sân bóng 
đá đa năng, sân bóng rổ, 
phòng tập gym, cửa hàng tiện 
lợi, cà phê chill, 750 m đường 
bờ sông xanh mát…

Khác với nhiều thiết kế 
truyền thống đóng khung 
trong sự vuông vức nhàm 
chán, những đường cong 
hình oval, những không gian 
mở đa năng, những gam màu 
tinh tế tạo nên ngôn ngữ thiết 
kế chỉ riêng có tại UMT với 
phong cách kiến trúc đương 
đại bền vững. Tòa nhà Sáng 
tạo với hệ thống cửa kính cao 
rộng, giúp ánh sáng luôn tràn 
ngập, tạo tầm nhìn hướng về 
thiên nhiên.

“Với định hướng xây dựng 
ngôi trường đại học đẳng cấp 
quốc tế, tinh thần giáo dục 
khai phóng, chúng tôi khát 
vọng UMT sẽ trở thành di 
sản cho các thế hệ tương lai, 
là biểu tượng về văn hóa giáo 
dục của TP.HCM và đất nước 
Việt Nam thân yêu. Chúng 
tôi có quyền khát vọng và 
tin tưởng khát vọng ấy sẽ trở 
thành hiện thực. Tôi đã quyết 
tâm cùng Ban Lãnh đạo nhà 
trường phải phát triển UMT 
thật tốt, sáng tạo và bền vững, 
tạo ra những giá trị thiết thực 
và đóng góp cho cộng đồng”, 
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Nhà trường có đội ngũ 
chuyên gia giáo dục, diễn 
giả đầu ngành, giảng viên 
trình độ Giáo sư, Phó Giáo 
sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ được đào 
tạo xuất sắc từ nước ngoài 
(Pháp, Anh, Mỹ, Nhật…), có 
tâm và tầm, giàu kinh nghiệm 
chuyên môn và thực tiễn, 
thành công cả trong học thuật 
lẫn kinh doanh, nắm giữ vị trí 
lãnh đạo hay quản lý cấp cao 
tại các tập đoàn đa quốc gia, 
trường đại học, tổ chức giáo 
dục danh tiếng.  

UMT là sự phối hợp hoàn 
hảo giữa kinh doanh, công 
nghệ và sáng tạo. Chương 
trình đào tạo tham chiếu 
chuẩn kiểm định quốc tế 
(ACBSP, ASIIN…), sinh viên 
UMT tự tin được các doanh 
nghiệp hàng đầu tích cực 
tuyển dụng. Các hoạt động 
ngoại khóa, thực tập và làm 
việc trong môi trường quốc 
tế giúp sinh viên mở rộng cơ 
hội phát triển bản thân và hòa 
mình vào các nền văn hóa 
khác nhau.

Dành cho Gen Z cá tính, 
khác biệt, dám nghĩ dám làm, 
có tinh thần của những công 
dân toàn cầu thế hệ mới và 
luôn khát khao trở thành phiên 
bản tốt nhất của chính mình… 
chọn UMT là chọn cơ hội để 
bạn phát triển những gì yêu 
thích, để đạt được thành công 
và cuối cùng là hạnh phúc với 
đam mê của mình. 

Thế mạnh chỉ có tại UMT
Cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, môi trường xanh
Chuyên gia đầu ngành, giảng viên doanh nhân
Hoạt động sinh viên phong phú, đặc sắc và phát 

triển toàn diện
Trải nghiệm quốc tế, thực tiễn doanh nghiệp xuyên 

suốt chương trình học
Tham chiếu chuẩn kiểm định nghề nghiệp quốc 

tế (ACBSP, ASIIN…)
Chương trình đào tạo chuẩn công dân toàn cầu, 

đề cao tinh thần khai phóng
Tiếng Anh và chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin 

quốc tế (tương đương IELTS 5.5 - 6.0)
Hoạt động tương tác, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng 

tạo, trải nghiệm hạnh phúc
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ĐÀO TẤN LỘC

C ó một thuởhọc trò như thế
Ai cũng có một quê hương để 

thiết tha nhớ khi xa xứ, ai cũng có 
một thuở học trò để hoài niệm khi đã 
trưởng thành, mà tôi cũng là như thế.

Tôi có quê cha là xã Hòa Thắng 
nhưng từ nhỏ lớn lên ở quê ngoại 
thôn Phước Bình, xã Hòa Thành, vì 
có cha là cán bộ tập kết nên má đã 
bồng bế tôi về ngoại nương náu khi 
tôi chưa tròn một tuổi. Từ khi tôi lên 
bốn, má tôi đã ra ấp Nhơn – một xóm 
heo hút giữa đồng lúa ở phía Nam 
thôn Phước Bình để cất một ngôi 
nhà nhỏ nằm giữa nhà cậu Ba và cậu 
Năm tôi. Trong đầu tôi vẫn luôn nhớ 
như in ngôi nhà mái ngói vách đất, 
nền đất, chỉ mỗi mái hiên được tráng 
xi măng để có nơi đạp lúa trong mùa 
gặt tháng chạp. Chính trên nền mái 
hiên ấy là nơi khi học vỡ lòng tôi đã 
dùng than củi tập viết chữ, tập làm 
toán bốn phép tính dưới sự giám sát 
chặt chẽ của má tôi. Thời học vỡ lòng 
– tương đương như học lớp một ngày 
nay – tôi học với thầy Khán tại lẫm 
xóm. Cứ mỗi buổi sáng  trừ ngày chủ 
nhật, tôi và một số bạn trong xóm ôm 
vở và bút mực đến lẫm xóm để học 
với thầy. Hồi ấy tôi may mắn hơn các 
bạn là có một tập sách nhỏ học quốc 
ngữ của lớp vỡ lòng do mấy ông anh 
họ cho. Quyển sách ấy in giấy hẩm, 
chỉ màu đen trắng, mất cả bìa, trong 

Ngôi nhà nhỏ ở ấp Nhơn.

các trang đều cũ kỹ vì đã qua tay nhiều người. Ngoài 
việc tập viết theo chữ thầy phóng ở lớp, về nhà tôi 
tập đọc dưới sự chỉ dạy của má tôi, cho đến bây giờ 
tôi vẫn nhớ một số bài như: Quê hương ta đẹp hơn 
cả, Thầy bói sờ voi, Con gà cục tác lá chanh … Tâm 
hồn tôi cũng dần lớn lên với những bài học quốc ngữ 
đơn sơ ấy.
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Đến năm học 1960 – 1961, tôi được đến 
trường làng Phước Bình để học lớp tư (lớp 2 
ngày nay), thầy giáo năm ấy là thầy Trĩ, hơi 
đen, người gầy, đi xe đạp đòn dông. Từ ấp 
Nhơn đến trường làng ở phía trong mương 
(thật ra là ở phía Bắc của kênh thủy lợi N1 
Nam ngày nay, thời ấy dân làng có thói quen 
gọi vùng phía Bắc kênh N1 là “trong làng”, 
phía Nam kênh N1 là “ngoài đồng”, không 
theo khái niệm  trong Nam, ngoài Bắc) cách 
gần hai ki lô mét, lúc tôi học lớp tư, lớp ba 
mới 7,8 tuổi, má tôi sợ tôi đi con đường gập 
ghềnh theo các bờ ruộng có mấy bờ sa sẽ gặp 
nguy hiểm trong mùa mưa nên đã gửi tôi ở 
nhà cậu Hai gần trường để đi học cho tiện. 
Cậu Hai tôi nguyên là một thầy giáo làng, 
bà con hay gọi là ông giáo Hai hay thầy Hai 
Nghệ, ông tuy đã nghỉ dạy và làm nghề thầy 
thuốc Bắc, nhưng theo dõi việc học tập của 
cháu rất nghiêm khắc, không ngần ngại khi 
dùng đến roi mót luôn có sẵn trên kèo nhà. 
Trong tuần, tôi chỉ được về nhà chiều thứ 
tư và chiều thứ bảy, chủ nhật theo lịch học 
được nghỉ, những ngày có mưa gió thì dẫu 
không học cũng phải ở lại nhà cậu. Mãi đến 
lớp Nhì và lớp Nhất, tôi chỉ ở lại nhà cậu vào 
một số buổi trưa ngày học có mưa gió, sáng 
đi chiều về, ngày nào cũng vai mang cặp sách 
vở bằng nhựa, lọ mực bằng nhôm phải cột 
riêng treo dưới cặp để khỏi đổ mực vào sách 
vở, tay xách lồng cơm 2 ngăn  - ngăn dưới 
đựng cơm, ngăn trên đựng thức ăn, thường 
là mấy con cá cơm kho khô hoặc kho dưa 
môn - và chai nước đun sôi để nguội. Tối 
đến, sau khi cơm nước xong, dưới ánh sáng 
leo lét của ngọn đèn hột vịt, má tôi kiểm tra 
lại đồ đi học của tôi ngày mai, vá chút quần 
áo, xem lại lọ mực, áo mưa và mấy cuốn vở 
quăn góc để nhắc nhở tôi, đồng thời theo dõi 
việc học bài, làm bài ở nhà của tôi. Ngày 
trước bà chỉ học được đến Sơ học yếu lược, 
tức lớp 3 sau này, nhưng bà viết chữ đẹp và 
làm tính nhân chia nhiều con số rất tốt. Tôi 

Má và tác giả, 1963

học đến lớp Nhì, lớp Nhất (tức lớp 4,5 ngày 
nay), má tôi không còn chỉ được môn Toán, 
nhưng sáng nào bà cũng gọi tôi dậy sớm để 
dò bài các môn khác trong ngày và góp ý tôi 
trong các bài tập làm văn. Những năm ở tiểu 
học, má tôi không chỉ là một gia sư nghiêm 
khắc, mà bà còn nung nấu tâm hồn tôi hướng 
về người cha đang đi làm cách mạng, dẫn dắt 
trí óc non nớt của tôi hướng về cách mạng, 
về lòng yêu nước, từng bước phân biệt được 
bạn- thù. Các năm 1962-1964, ở ấp Nhơn 
đã có nhiều người thoát ly lên núi theo cách 
mạng, trong đó có anh Hai Hựu - con cậu Ba 
tôi, hàng tuần lũ trẻ con chúng tôi còn được 
chứng kiến các anh mang súng trường MAS, 
súng các - bin chào cờ giải phóng ở lẫm xóm.                                       

Tôi còn nhớ những bữa ăn thời tiểu học 
gian khổ ấy, nhất là những năm lớp Nhì, lớp 
Nhất đi học về nhà hàng ngày. Để có bữa ăn 
buổi sáng thì tối hôm trước má tôi phải chừa 
lại một cục cơm nguội hông nồi cho tôi sáng 
ăn với chút cá mặn hoặc mắm kho. Trưa sau 
giờ học, hoặc vào nhà cậu hoặc ở ngay lớp 
cùng các bạn ấp Nhơn ăn cơm trong lồng đem 
theo từ sáng và uống nước đun sôi để nguội 
trong chai. Vì thức ăn mỗi người đều quá ít, 
thêm nỗi xấu hổ nhà nghèo nên cũng không 
ai muốn cho bạn biết mình ăn gì và thường 
cũng không chia sẻ. Vui sướng nhất là buổi 
chiều đi học về được ăn cơm với má, chiếc 



    HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN PHÚ YÊN  57

Thầy Chân giảng bài cho học sinh lớp nhất, trường Phước Bình, 1963.

mâm nhôm đặt trên nền nhà có vài món ăn 
với nồi cơm nóng hổi. Mùa nắng thì thường 
là cá cơm kho mặn hoặc cá chuồn kho dưa 
môn, với tô canh rau trong vườn, mùa mưa 
thường là con cá rô nướng dầm mắm để chấm 
rau lang luộc, hoặc cá nhét kho lá gừng. Bữa 
nào cậu Ba tôi dỡ đụt ở sa về cho vài con cá 
cẫn, thì bữa đó xem như thịnh soạn vì có thêm 
tô canh khoai hay canh cải nấu với cá cẫn. 
Trong bữa ăn má tôi ăn rất chậm rãi, đôi mắt 
trìu mến nhìn con say sưa ăn, đến lúc tôi ăn 
gần xong thì bà mới gắp mấy cái đầu cá để 
ăn hết bữa ăn. Hồi đó tuổi nhỏ chưa hiểu hết, 
lớn lên tôi dần mới thấu hiểu lòng yêu thương 
vô bờ của má ngay trong bữa ăn hàng ngày.

Năm tháng học tiểu học ở trường làng biết 
bao kỷ niệm đáng nhớ của những học trò nhà 
quê - phần lớn là gia đình nông dân nghèo 
- rất giản đơn nhưng ấm áp tình người. Nhớ 
những ngày mưa gió, mũ vải trên đầu, áo tơi 
ni mảnh nhựa (có nguồn gốc từ lớp lót của 
mấy bao phân hóa học) sùm sụp, cả lũ nhỏ 
lúp xúp trên con đường bờ ruộng đầy bùn đi 
học mà run run vì lạnh. Rồi những ngày đầu 

xuân, mỗi đứa đều đem theo rim bánh còn 
sau Tết hùn lại ăn Tết muộn, đến những ngày 
hè chia phe đánh giặc giả trên đồng dùng đất 
cục ném nhau có đứa u cả trán. 

Năm cuối - lớp Nhất - được thầy Cang 
dạy đâu vài ba tuần, thì đến thầy Chân thay 
thầy Cang chuyển đi. Thầy Chân thường 
dùng tiền túi mua truyện thiếu nhi cho học 
trò mượn và đổi nhau đọc, trưa thứ bảy cuối 
tuần thầy thường kể chuyện cổ tích, chuyện 
lịch sử. Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ những 
câu chuyện của thầy: Trần Quốc Toản phá 
cường địch báo hoàng ân, A-la-đin và cây 
đèn thần… Hàng tuần, thầy đều biểu dương 
học sinh có bài làm văn tốt, làm toán chạy 
giỏi và ưu tiên cho mượn truyện. Và lần đầu 
tiên, thầy thuê thợ chụp hình dưới Phú Lâm 
lên lớp chụp hình thầy trò để làm kỷ niệm vào 
cuối 1963. Đây cũng là mấy tấm hình thời đi 
học quí nhất mà tôi còn giữ được, tấm nào 
cũng ố vàng vì có gần 60 năm tuổi. Cuối năm 
tiểu học, tôi đứng đầu lớp được biểu dương 
ở Lễ phát phần thưởng của Trường Tiểu học 
Hòa Thành (trường chính ở Phú Lâm) và 
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được thay mặt học sinh cả trường phát biểu 
tại buổi lễ. Mùa thi vào lớp đệ Thất (tức lớp 
6 ngày nay) Trường Trung học Nguyễn Huệ 
niên khóa 1964 -1965, lớp tôi có 2 người 
thi đậu vào học trường công là tôi và Phạm 
Khiết, khoảng 9 – 10 bạn nhà hơi khá có điều 
kiện cho học tiếp lớp đệ Thất ở mấy trường 
tư thục thời ấy (như Bồ Đề, Đặng Đức Tuấn, 
Văn Minh, Đông Mỹ …). Còn lại, hơn 40 bạn 
phải nghỉ học, không tiếp tục học bậc Trung 
học vì gia đình không chu cấp nổi. Ở vùng 
quê nghèo ngày ấy, học lên trung học tư thục 
là một gánh nặng quá sức cho gia đình.

Năm học đầu tiên 1964 – 1965 vào lớp 
đệ Thất 1 Trường Trung học Nguyễn Huệ, 
cậu học trò từ quê lên thị xã như tôi vô cùng 
bỡ ngỡ, lúc đó hầu như không có nhà quen 
ở thị xã Tuy Hòa. Bám theo ông anh họ (là 
anh Huề năm đó học lớp Đệ Nhị) ở trọ nhiều 
nơi, mãi đến cuối năm 1966 thì anh thoát ly 
lên núi, tôi lại một mình gian nan chèo chống 
đi học. Chiến tranh lúc bấy giờ ngày càng 
lan rộng, má tôi vẫn bám ở ấp Nhơn lo mấy 
đám ruộng dù bệnh tật liên miên và bom đạn 
trong vùng tranh chấp để có chút tiền gạo 
cho tôi đi học. Hàng tháng tôi về thăm má 

và mang đi mười lăm ký gạo cùng 150 đồng 
gửi cho nhà trọ. Trong nhà tôi lúc đó má nhờ 
đào một hầm tròn cao ngập đầu, phía trên kê 
mấy tấm phảng gỗ. Đêm đêm má nằm trên 
phảng, ngủ chập chờn, khi nghe có tiếng súng 
nổ hay tiếng đề pa của mấy khẩu cà – nông 
dưới huyện, thì bà vội vàng dậy và leo xuống 
hầm. Tôi đi học trong điều kiện rất túng thiếu, 
ước mơ lớn nhất lúc ấy là buổi sáng có tiền 
mua nửa cái bánh mì chan  chút nước thịt để 
xoa dịu bụng đói. Một thời gian dài, tôi phải 
đi bộ hơn 10 km từ thị xã về ấp Nhơn, dành 
tiền xe lam để ăn sáng nửa cái bánh mì được 
2-3 lần mỗi tuần. Mãi cho đến lớp đệ Tam, 
nhờ là một học sinh giỏi được phần thưởng 
“Hạnh kiểm xuất sắc toàn trường” năm học 
trước, tôi được thầy Nhạc dạy Pháp văn giới 
thiệu đi dạy kèm, mỗi tháng có chút thu nhập 
để không còn khốn đốn như trước, không còn 
rụt rè khi bước chân ra phố và không còn phải 
nhìn bạn bè ở thị với đôi mắt kính nể như 
những năm ở quê mới lên. Sau này, khi tốt 
nghiệp tú tài và thi đậu Đại học Nông Lâm 
Súc ở Sài Gòn năm 1971, tôi cũng lại một 
lần bỡ ngỡ, lạc lõng khi lần đầu bước chân 
vào một đô thị lớn. Nhưng lúc bấy giờ do đã  

Học sinh lớp Nhất phân trường Phước Bình, tháng 12/1963.
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trưởng thành hơn, chững chạc hơn nên mau 
chóng tiếp cận với điều kiện mới từ việc tìm 
chỗ ở, tìm chỗ dạy kèm, đi học, đi thực tập,  
tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của 
sinh viên … cho đến ngày giải phóng.

Sau giải phóng, xông pha trong các nhiệm 
vụ được giao, được họp hành ở Hà Nội, 
TP.HCM, rồi tham gia nhiều đoàn công tác 
đi nhiều nước ở năm châu bốn bể, ánh mắt 
rộng dần, bước chân dài thêm như “đôi hia 
bảy dặm”, song lúc nào lòng tôi cũng canh 
cánh hình ảnh một cậu học trò nhỏ chân quê 
ra đi từ vùng đất ấp Nhơn heo hút nhưng rất 
đỗi anh hùng của thuở nào.

Mới đó mà đã gần 48 năm từ ngày hòa bình 
lập lại, mỗi lần về quê cũ ấp Nhơn là thấy một 
lần đổi khác. Một ấp Nhơn lẻ loi giữa đồng, 
tan nát hy sinh trong chiến tranh, đêm đêm 
đèn dầu leo lét, đường đi bùn đất trầy trật mùa 
mưa … bây giờ đã quá khác xưa. Đường bê 
tông huyện chạy ngang giữa xóm, tối có đèn 
chiếu sáng, điện ngày đêm bảo đảm, truyền 
hình internet phủ kín, nhà ngói nhà tầng khắp 
nơi, trẻ con đi học cấp 1, cấp 2 ngay từ làng 
xã và nay mai còn có cấp 3 tại chỗ, nhiều nhà 
đã có ô tô, đám cưới, đám tang đã có dịch 
vụ… không khác gì ở thành phố.

Hoài niệm lại một thời học trò năm cũ là 
để từ đó nhìn thấy một tương lai tươi sáng 
của quê hương, đất nước. Cậu học trò nhỏ ở 
vùng quê nghèo chiến tranh như tôi, mỗi bước 
lớn lên đều gặp bao điều bỡ ngỡ, lạc lõng, 
nhưng vẫn kiên trì vượt qua bằng niềm tin và 
nghị lực để trưởng thành và có đóng góp cho 
quê hương, đất nước. Thì ngày nay với xuất 
phát điểm cao hơn rất nhiều cùng với khoa 
học công nghệ hiện đại và thông tin bùng nổ, 
các cháu ở ấp Nhơn quê tôi và hàng vạn ấp 
Nhơn khác trong cả nước có quyền mơ ước 
xa hơn, có quyền khát vọng vươn lên những 
đỉnh cao mới trong trí tuệ, trong cống hiến, 
góp phần đưa đất nước theo kịp các quốc gia 
phát triển trên thế giới.

  Nhớ về Tuy Hòa - Hè 2021
   

Xa quê chín khúc ruột sầu
Thương quê đòi đoạn nguyện cầu khói hương
Tuy Hòa tên gọi thân thương
Dáng em thục nữ mắt vương sợi buồn
Gió chiều lả ngọn thùy dương
Nghe con phố nhỏ cuối đường lá bay
Tháp buồn hiện nét hao gầy
Sông xưa cá lội lạc bầy ngẩn ngơ

Chóp Chài lạnh áo sương mờ
Mây ngàn hờ hững cổng trời lẻ loi
Biển xanh sóng cợt ven bờ
Thương em tháng đợi năm chờ phù vân
Trăng vàng vàng chữ cố nhân
Đèn khuya lẻ bóng hao gầy dáng ai
Tuy Hòa ơi, Tuy Hòa ơi!
Thương em ngái ngủ mộng đời liêu trai
Dậy đi em mộng còn dài
Mắt sâu thầm gọi tương lai bồng bềnh
Em cười giọt nắng lưng trời
Nghiêng tà áo lụa nâng lời ca dao
Ầu ơi, tiếng hát câu chào
Khúc quê hương đó, lời nào cho nhau
Đêm nghe con nước qua cầu
Mang mang cố quận lên màu nhớ thương
Đường dài mấy nỗi tơ vương
Dáng em thục nữ thùy dương đôi bờ.

NGUYỄN HÒA THỊNH

Dáng em thục nữ
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Năm 2022, Nhà giáo Phan 
Long Côn bước vào 
tuổi bát tuần thượng 

thọ, hằn sâu dấu ấn cần mẫn 
với hơn 50 năm “hối nhân bất 
quyện” (dạy người không mệt 
mỏi) và vẫn nặng lòng với sự 
nghiệp trồng người qua dâu bể 
thời gian.

Là một trong những người 
sớm tham gia vào phong trào 
sinh viên Sài gòn, Nhà giáo 
Phan Long Côn – giáo sư đệ 
nhị cấp thời trước 1975 truyền 
lửa cho các thế hệ học sinh Phú 
Yên thời ấy qua đoàn “Nhân – 
Trí – Dũng”

Sau ngày đất nước thống nhất, 
Nhà giáo Phan Long Côn dốc tâm 
huyết cống hiến xây dựng nhiều 
ngôi trường lúc “vạn sự khởi đầu 
nan” như Ngô Gia Tự, Lê Hồng 

PHAN THANH BÌNH

Thầy

Phong, Trần Quốc Tuấn và là vị Hiệu trưởng đầu tiên của các 
trường Trần Quốc Tuấn, trường chuyên Lương Văn Chánh và 
Trường Duy Tân – đứa con tinh thần của Hội cựu Học sinh 
– sinh viên Phú Yên. Nhà giáo Phan Long Côn hằn sâu trong 
tâm khảm học sinh và phụ huynh nhiều thế hệ.

Phan Long Côn
- Sinh 1942 (Nhâm Ngọ)
- Tham gia sinh hoạt với sinh viên Phú Yên từ những 

năm 60
- Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Liên Viện Sài Gòn - 

Vạn Hạnh - Cần Thơ
- Phó Chủ tịch Hội cựu Học sinh Sinh viên Phú Yên từ 

1970 - 2016
- Cử nhân Văn khoa 1969
- Dạy học từ 1969
Sau năm 1975
- Tổ chức lại Trường THPT Ngô Gia Tự đầu năm học 

1976-1977
- Tham gia xây dựng các trường trong buổi đầu: Lê Hồng 

Phong, Trần Quốc Tuấn, Duy Tân.
- Hiệu trưởng đầu tiên các trường:
    • THPT Trần Quốc Tuấn
    • THPT chuyên Lương Văn Chánh
    • Phổ thông Duy Tân
- Chánh thanh tra Sở GDĐT Phú Yên. Dự khoá đào tạo 

thanh tra giáo dục 1 năm tại Cộng hoà Pháp
-  Các nước đã thăm qua
    • Liên bang Xô Viết 1983
    • Cộng hòa Pháp 1996
    • Hoa Kỳ. Bỉ. Hà Lan 1996
    • Trung Quốc 2000
    • Singapore. Malaysia.Thái Lan 2006
    • Campuchia 2008
    • Uzbekistan 1999
    • Australia 2014

PHAN LONG CÔN
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TRAO ĐỔI
* Từng tham gia phong trào HS-SV 

trước năm 1975, ông nghĩ gì về phong 
trào đó?

- Nhà giáo Phan Long Côn: Ví như 
việc trồng cây gây rừng là trách nhiệm 
của nhiều người. Cây đã tốt, rừng đã 
xanh. Nếu cây bị chặt, rừng bị phá thì 
người quản lý sau này phải nhận trách 
nhiệm.

* Ông dạy học và quản lý các trường 
như thế nào?

- Nhà giáo Phan Long Côn: Tôi dạy 
học qua hai thời kỳ, trước và sau 75. Tôi 
có may mắn được tham quan tìm hiểu 
một số nơi. Do đó tôi không rập khuôn 
mà vận dụng những điều mình hiểu biết. 
Những ngôi trường tôi đã trải qua, cây 
vẫn xanh, hoa vẫn tươi tốt.

Đặc biệt là ngôi trường Duy Tân mà 
tôi tham gia vận động, xây dựng và quản 
lý giai đoạn đầu, học sinh được “dạy dỗ” 
để hoàn thành tốt việc học tập và sau này 
khi nhà trường phát triển manh, tôi rất 
tâm đắc với mục tiêu giáo dục của nhà 
trường là “Công dân toàn cầu, bản sắc 
Việt Nam”.

* Niềm vui của ông là gì?
- Nhà giáo Phan Long Côn: Những 

ngôi trường, những học sinh và gia đình.

Nhìn đi em
Thật nhiều lần
Từng gốc cây
Nụ non chớm nở
Vài chút xanh trong bạt ngàn nắng gió
Mấy đoá vàng e ấp dưới sương mai
Và từng cánh tím biếc
Mãi cười trên cát
Dõi theo em từng bước chân đi.

Ánh mắt
Nụ cười
Màu áo trắng
Một chút nghịch đùa…
Em xin gởi lại.

Gom tất cả từ bục giảng
Mái tóc thầy
Giọng nói của cô
Hàng chữ chạy dài quyện thành nỗi nhớ
Em lên đường.

Còn nữa em ơi!
Có những mảnh hồn hoà vào tất cả
Nguyện trở thành
Một điểm sáng trong em
Ngày mai em đi
Vươn xa đến chân trời thiện mỹ.

Thì thầm
Tặng học sinh 12 - Duy Tân năm học  

2002 - 2003

PHAN LONG CÔN

Hồi trống Khai giảng năm học đầu tiên 
tại Trường phổ thông Duy Tân
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PHAN LONG CÔN

Hầu như không có ngày nào ra khỏi 
nhà mà không gặp những nụ cười, 
lâu rồi nụ cười trở thành nỗi nhớ, 

niềm vui, là liều thuốc hoà giải mỗi khi mệt 
nhọc. Đôi khi, tôi nghĩ đó là những hạt vàng 
thu hoạch được sau nhiều mùa cần mẫn của 
một đời thầy giáo.

Không rõ nó đã thấm vào mình như thế nào 
mà gần như tôi đã định hình được nụ cười của 
học sinh, mặc dù mỗi gương mặt mỗi nét khác 
nhau. Không bí hiểm như nụ cười của nàng 
Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. 
Không phải nụ cười ngộ đạo khó đạt đến của 
Tôn giả Ma-Ha Ca-Diếp khi Đức Phật giơ lên 
một đóa sen. Càng không phải nụ cười bao la 
mầu nhiệm của Đức Phật Thích Ca. Nó gần 
giống như nụ cười của Phật Di Lặc, vừa hồn 
nhiên, vừa rộng mở. Tuy nhiên, nó có khác 
một chút ở nét duyên dáng, dịu dàng, một 
thoáng e dè cùng với sự trong sáng của đôi 
mắt. Đôi mắt truyền đến thầy một thứ tình 
cảm vừa kính trọng vừa yêu mến người đã 
có công dạy dỗ, dìu dắt mình…

Một buổi họp mặt của nhiều thế hệ học 
sinh và thầy cô giáo gần như từ khắp mọi 
miền đất nước hội tụ về. Không kể hết các kỷ 
niệm. Có người nhắc đến việc bị phạt chạy 
vòng sân vận động vì đi học trễ, có người 
nhắc đến việc bị tăng buổi lao động vì vắng 

Nụ cười và cành hoa

một buổi học… Và đặc biệt nhắc nhiều đến 
những lần đi trồng rừng. Hết trồng bạch đàn 
đến trồng mít, trồng nhiều năm liên tục, cuối 
cùng bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm: 
Những gói cơm ăn giữa buổi, thầy trò cùng 
quây quần bên nhau, những củ khoai nướng 
vội chuyền tay nhau, những con rắn lục xanh 
lè của của học sinh nam làm cho các học 
sinh nữ thét lên muốn  xỉu… cũng chen vào 
đó là những vui buồn của những mảnh đời 
lúc thành công lúc thất bại của đủ thứ vị trí 
trong xã hội: từ thầy giáo vùng sâu vùng xa, 
viên phấn vàng đến giọng hát hay… Từ viên 
chức nhà nước, sĩ quan đến doanh nghiệp tư 
nhân và cũng rất nhiều các anh Hai lúa… 
Nụ cười vẫn xuyên suốt qua các câu chuyện 
như những làn hương thơm mát từ khắp nơi 
bay về.

Được tặng những cành hoa từ những nụ 
cười, tôi bất giác nhớ lời một vị giáo sư khả 
kính khi tâm sự với chúng tôi “nếu mang 
theo được, tôi chỉ cần mang theo nụ cười và 
cành hoa”. Tôi cảm ơn các thế hệ học sinh 
và tặng các em bốn câu thơ như một bài Kệ 
cho chính mình với sự xúc động sâu lắng từ 
tình cảm của các em: 

Một nụ cười và một cành hoa
Nụ cười thật vui và cành hoa thật tươi
Sống với đời mang theo để nhớ
Sống với người nhớ để mang theo.Thầy Phan Long Côn đứng thứ 2 từ phải sang

Thầy Phan Long Côn mặc áo đỏ
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Đạo - Đời và Văn chương
HỮU BÌNH

NHÀ GIÁO -  HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN ĐẠO:

Gặp thầy, trò chuyện cùng với thầy 
mới hiểu hết tấm lòng của một vị hòa 
thượng khi hành lễ và chấp pháp nơi 

cửa thiền, tấm lòng yêu thương con trẻ khi là 
thầy giáo đứng trên bục giảng, tấm lòng bao 
dung độ lượng toàn tâm, toàn ý phụng sự cho 
mục đích mình theo đuổi,  đưa phật pháp và 
ý nguyện tốt đẹp đến với đạo hữu, bao thế hệ 
học trò trường Bồ Đề mà thầy đã góp công 
đào tạo nay trưởng thành trong cuộc sống.

 Hòa thượng Thích Thiện Đạo năm nay 
đã ngoài tuổi bát tuế và ông đang trụ trì hai 
ngôi chùa cách nhau gần 600km đó là Tổ 
đình Phi Lai, xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, 
Phú Yên) và chùa Phi Lai ở phường Tân Tiến 

(TP Biên Hòa, Đồng Nai). Thế mà thầy 
vẫn thường xuyên đi về chăm lo Phật 
sự chu toàn.

Con đường tu của thầy Thiện Đạo 
cũng trên 70 năm. Thầy xuất gia năm 13 
tuổi, hành trình hỉ, nộ, ái, ố đi qua hai 
cuộc chiến tranh và đến tận bây giờ thầy 
đã có một chặng đường rất dài và để lại 
nhiều dấu ấn về đạo, đời và văn chương. 

Nói về đời, Hòa thượng Thích Thiện 
Đạo xuất thân trưởng thành từ một nhà 
giáo dạy học ở nhiều vùng đất: Huế , Đà 
Lạt, Ninh Thuận và sau này là thầy dạy 
rồi Giám đốc Trường Bồ Đề Tuy Hòa - 
Phú Yên. Gần đây tại Tổ đình Phi Lai 
xã Hòa Thịnh, tôi may mắn được dự lễ 
kỷ niệm 50 năm Trường Bồ Đề Tuy Hòa 
gặp gỡ thế hệ các thầy trò, thật đáng trân 
trọng ngưỡng mộ. Thầy Đàm Khánh Hạ, 
thầy Trần Huiền Ân (nhà thơ nhà nghiên 
cứu văn hóa dân gian giải thưởng Nhà 
nước), thầy Phan Long Côn, thầy giáo 
nhà thơ Nguyễn Kim Ngân tác giả bài 
thơ “Người mẹ Bàn cờ” được phổ nhạc 
nhiều thế là học sinh, sinh viên đều thuộc 
ca khúc ấy…

Thế hệ học trò thời nhà giáo Hòa 
Thượng Thích Thiện Đạo làm giám đốc 

Hòa thượng tại Bảo tàng quốc gia New Delhi  
trước hình ảnh Xá lợi của Đức Phật 
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đã trưởng thành, nhiều người giữ các vị trí 
quan trọng trong bộ máy Nhà nước, hệ thống 
chính trị, lực lượng vũ trang, có nhiều vị là 
doanh nhân… cùng chung tay đóng góp, xây 
dựng quê hương, đất nước.

Thầy giáo Hòa thượng Thích Thiện Đạo 
là người làm rất tốt công tác từ thiện, bao 
nhiêu năm qua thầy đã vận động quyên góp 
tiền của để xây dựng trường học, đường làng 
bê tông, xây cầu dân sinh ở khắp nơi. Năm 
nào, vùng nào có bão lụt thiên tai là thầy có 
mặt. Từ vùng đất xa xôi Quảng Bình, Quảng 
Trị cho đến cao nguyên miền núi khó khăn, 
và ngay tại quê nhà Phú Yên, số tiền quyên 
góp được thầy mang đến những hoàn cảnh 
khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học… 
Những con số ấn tượng về việc đóng góp từ 
thiện công đức mà Hòa Thượng Thích Thiện 
Đạo mang lại cho cộng đồng được báo, đài 
đưa tin, viết bài để lan tỏa, nhưng với thầy 
lúc nào cũng khiêm tốn của một thầy tu: “Chỉ 
là chút ít cho những người khó khăn, bớt đi 
một phần đau khổ”. 

Không bao giờ thầy bằng lòng với việc 
mình đã làm, và muốn làm nhiều hơn nữa để 
giúp đời, giúp người. Tôi có duyên nghe thầy 
giảng về đạo pháp ở một số ngôi chùa, nhận ra 
rằng hòa thượng là một vị chân tu kính trọng, 
am hiểu đạo và đời, canh cánh bên lòng lo 
cho dân an lạc, có một cuộc sống đầy đủ, yêu 
thương nhau. Niềm lạc quan luôn người sáng 
trên khuôn mặt, ánh mắt của thầy, được hầu 
chuyện với thầy tôi thấy mình bình an hơn 
để vượt qua những buồn, vui trong cuộc đời. 
Thầy luôn nở nụ cười đôn hậu và rất dí dỏm, 
ranh giới giữa đạo và đời như hòa quyện. 
Đạo trong thầy là tình yêu thương, chăm lo 
cho con người cụ thể và đó cũng là đời. Nghe 

pháp thoại của thầy tôi ngộ ra rất nhiều điều 
gần gũi với cuộc đời, làm việc thiện để có 
được thân tâm an lạc, hạnh phúc. Có lẽ những 
năm tháng dạy học rồi giảng phật pháp, Hòa 
thượng Thích Thiện Đạo tích lũy được nhiều 
vốn sống quý báu, chắt lọc tinh hoa, truyền 
dạy cho đệ tử của mình.

Bạn tôi, Nhà báo Phan Thanh Bình gợi ý 
viết bài về thầy, đề tài quá rộng đối với tôi vả 
lại thấy mình tài hèn, đức mọn, chưa hiểu hết 
về thế giới bao la của Phật giáo một lĩnh vực 
gần đây tôi mới tìm hiểu nhưng chưa được 
sâu, chỉ vì có duyên nhà chùa có duyên với 
hòa thượng để khi nào thật tri kỷ sẽ viết sâu 
hơn mong thầy và bạn đọc lượng thứ cho. 
Trong tập thơ “Thi ca” NXB Thanh Hóa của 
tác giả Lăng Già Tâm (bút danh của Hòa 
thượng Thích Thiện Đạo) có nhiều bài thơ 
hay viết tặng các văn nghệ sĩ và chính khách 
văn nghệ, tôi may mắn được thầy tặng 4 câu 
thơ tiêu đề “Duyên tri kỷ”: 

Phải có duyên lành mới biết nhau
Biết nhau nữa để kết duyên sâu
Duyên sâu mấy độ nên tri kỷ
Tri kỷ không ngoài nghĩa bền lâu.
Với tôi đây là món quà tinh thần đầy trân 

quý, không chỉ là thơ mà nó còn là tình, cái 
tình sâu lắng của một người thầy, một vị hòa 
thượng, sống thủy chung, có trước có sau 
và luôn giữ mãi niềm tin vào sự tốt đẹp của 
những tấm lòng nhân hậu.

Về văn chương, thầy Thiện Đạo đã xuất 
bản 8 tập sách trong đó hai tập thơ, đồng 
thời thầy cũng tham gia viết bài với chuyên 
đề giáo dục và  hoằng pháp, cộng tác thường 
xuyên với các báo, tạp chí phật học ở Trung 
ương và địa phương.
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 Về tác phẩm văn xuôi, trên hành trình sáng 
tạo bắt đầu từ tác phẩm Chuyển hóa xuất bản 
năm 2019, sau đó đều đặn các tập Đường trở 
về, Tình khúc Vu Lan, Hoa vẫn nở, Bài học 
từ cuộc sống, Hiên Chùa tỏa sáng được ấn 
hành bởi NXB Hội Nhà văn. Những tác phẩm 
văn xuôi của thầy luôn đề cập đến những vấn 
đề của cuộc sống, nó là những câu chuyện 
thực và cũng có khi là những cảm nghĩ, suy 
tư trăn trở về cuộc đời, bài học đạo đức, tình 
người. Có thể là câu chuyện ngụ ngôn nhắc 
nhở cho cho mỗi chúng ta tôn trọng môi 
trường sống, yêu thương xóa bỏ hận thù, con 
người nên loại bỏ sân si… Tiêu đề nhỏ trong 
tác phẩm lớn của thầy nhiều khi là một lời 
giáo huấn nhẹ nhàng, sâu lắng Nghệ thuật 
chăn trâu, Tản mạn con đường và rồi định 
nghĩa Sư phụ là gì, Người nổi danh, Đôi giày 
hạnh phúc… Không triết lý cao xa, không 
màu mè tô điểm đó là câu chuyện đời, bài 
học mà bạn đọc tự rút ra cho mình để hoàn 
thiện bản thân, sống có đạo đức hơn, phụng 
sự cộng đồng tốt hơn…

Hòa thượng Thích Thiện Đạo đã xuất bản 
hai tập thơ Giao cảm (NXB Hồng Đức, 2016) 
và Thi cảm (NXB Thạch Hòa, 2021). Thầy 
Thiện Đạo không nhận mình là nhà thơ: “Tôi 
không phải là nhà thơ, tôi chỉ là người tập sắp 
chữ trên tấm lụa đời”. Ôi thật hình ảnh! Tấm 
lụa đời ấy để chuyển tải ngôn từ, hình ảnh 
ảnh sắc màu phản chiếu của thứ ánh sáng của 
đạo pháp từ bi, là món ăn tinh thần làm tăng 
giá trị cuộc sống, giúp cho bước chân hành 
giả nhẹ nhàng an lạc, hướng về phía trước … 
Tôi nghĩ đó là thơ. Hành trình sáng tạo văn 
chương của thầy giáo - Hòa thượng Thích 
Thiện đạo là hành trình đạo - đời viên mãn, là 
những bước chân vững chãi trong hành trình 

từ đời đến đạo rất tự nhiên, nhuần nhị một 
cách nhiệm màu trên con đường hành đạo. 
Vị hòa thượng vẫn nỗi niềm đau đáu nhớ về 
quê hương, nơi đã đi vào ca dao trong khói 
lửa chiến tranh, hay lúc chạnh lòng về con 
đường xưa đầy ắp kỷ niệm, hiện về trong thơ 
của Lăng Già Tâm.

“ …Thương quá em ơi
 Con đường thơm sắc lúa
 Đêm đầu mùa trăng soi Tình Quê
 Bao thu nguyện ước câu thề
 Cây đa bến cũ bây giờ là đâu..?”
Nhiều bài thơ của thầy Thiện Đạo được 

nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, chất nhạc trong thơ 
của hòa thượng sâu lắng, đậm đà, giàu cảm 
xúc. Nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quang người 
bạn vong niên của tôi, trước lúc về “miền xa 
thẳm” cũng thường đến Tổ đình Phi Lai và 
ông đã phổ nhạc từ thơ hòa thượng Thích 
Thiện đạo bài Âm Vang thành đạo. Tập hợp 
những bản nhạc, hòa thượng đã xuất bản một 
số CD nhạc. Những bản nhạc giàu chất thơ 
của thầy đã giúp cho việc hành đạo dễ đến 
với những tấm lòng phật tử.

 Hành trình thời gian mấy mươi năm đời 
- đạo và sự sáng tạo văn chương, thầy vẫn 
miệt mài không ngừng nghỉ trên đường về cõi 
Tâm. “Con đường đi vào Phật pháp đặt trên 
nền tảng nhân sinh, tất cả các pháp đều là Phật 
pháp là phụng sự chúng sanh”, thầy Thiện 
Đạo chia sẻ. Ôi thấm thía vô cùng làm cho 
con người tâm trong sáng yêu thương, xây 
dựng một xã hội tốt đẹp hơn đó là ý nguyện 
của thầy. Vì con người và phục vụ con người, 
hướng đến một xã hội an lạc giàu lòng nhân 
ái. Trong Hòa thượng Thích Thiện Đạo đó là 
sự hòa quyện mối quan hệ triết lý nhân sinh 
đạo – đời, và văn chương tải đạo!
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Nhà điêu khắc, kiến 
trúc Nguyễn Hà Sơn 
sinh ra và lớn lên ở 

một vùng đất sơn thủy hữu 
tình của tỉnh Phú Yên. Anh 
trải quãng đời tuổi thơ êm 
đềm ở quê nhà nơi có ba di 
tích văn hóa lịch sử danh 
thắng cấp quốc gia.

Từ thuở nhỏ, anh đắm 
mình trong không gian xanh 
của núi Đá Bia (Thạch Bi 
Sơn) nơi vua Lê Thánh Tông 
phân định ranh giới Việt - 
Chiêm năm 1471. Trên bước 
đường mở nước vào phương 
Nam các chúa Nguyễn đã 
phong núi Đá Bia là “Nam 
thiên để nhất trụ” - cây trụ 
kỳ vĩ nhất trời Nam, sánh với 
“Thiên hạ để nhất hùng quan” 
- đèo Hải Vân và “Nam thiên 
đệ nhất động” - động Phong 
Nha, ba biểu tượng của xứ 
Đàng Trong thế kỷ XVII.

Bà con người Chăm gọi 
ngọn núi thiêng này là Linga 
Parvata, hán sử gọi là Tăng 
già bát bạt đa (phiên âm từ 
Linga Parvata), Việt hóa là 
sinh thực khí “đại sơn thần”. 
Núi Đá Bia soi mình xuống 
Vũng Rô trong xanh thăm 
thẳm nối liền với vịnh Vân 
Phong  (Khánh Hòa) như một 

Nguyễn Hà Sơn
TRẦN QUỚI – PHAN THANH

Điêu khắc gia, kiến trúc sư 

Yoni “đại hải thần” như một bức tranh cảnh quan sơn thủy kỳ 
vĩ vào loại bậc nhất Việt Nam.

Đá Bia, Vũng Rô cả hai đều đã được vua Minh Mạng khắc 
vào tuyên đỉnh đặt ở thế miếu, là một trong những biểu tượng 
của nước Đại Nam thế kỷ XIX.

Vũng Rô còn là một trong những bến tiếp nhận những con 
Tàu Không số từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam 
trong kháng chiến chống Mỹ. Sự kiện Vũng Rô năm 1965 là 
một trong những bản hùng ca bi tráng một thời cứu nước. Phía 
đông Vũng Rô là Mũi Điện một trong những điểm cực đông 
của Tổ quốc được ghi vào bản đồ hàng hải thế giới từ thế kỷ 
XVI là mũi Đại Lãnh hay mũi Cap Varella và sau này người 
Pháp đặt ở đó một chạm hải đăng hướng dẫn cho tàu bè qua lại.

Ba di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng quốc gia đã ăn sâu 
vào tiềm thức tuổi thơ của nhà điêu khắc, kiến trúc Nguyễn Hà 
Sơn. Anh có một chuỗi ngày dài tắm mình ở dòng sông Bàn 
Thạch quê hương, ngước nhìn Đá Bia ẩn hiện trong mây phủ, 
là đỉnh Đèo Cả ngắm nhìn Vũng Rô xanh trong thăm thẳm gợi 
mối cảm hoài giữa muôn trùng sóng vỗ. 

Từ quê hương êm đềm dưới đỉnh Đá Bia ven sông Bàn Thạch 
đến tuổi trưởng thành, anh làm một chuyến “hành phương giữa” 
trên con đường di sản văn hóa nhân loại qua miền Trung đến 
cố đô Huế học ngành điêu khắc ở Đại học Mỹ thuật Huế và trở 
về quê nhà làm việc. Anh đã lặn lội khắp khúc ruột miền Trung 
và quê hương Phú Yên đắm chìm trong không gian xanh của 
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Nguyễn Hà Sơn
Điêu khắc gia, kiến trúc sư 

núi - sông - đồng - biển, ngược 
nguồn sông Đà Rằng nối liền 
biển xanh với đại ngàn Tây 
Nguyên hùng vĩ.

Trong thập kỷ 80 của thế 
kỷ trước, anh khởi nghiệp 
bằng những tác phẩm đầu tay, 
tạc tượng chân dung cho bạn 
bè người thân. 

Là hậu duệ của những lưu 
dân Ngũ Thạch (5 làng cực 
nam của vùng biên viễn Phú 
Yên thế kỷ XVII), máu lãng 
tử giang hồ trỗi dậy và đầu 
những năm 1990 anh làm 
một chuyến “hành phương 
Nam”, lập nghiệp ở vùng đất 
mới; hành trang mang theo là 
hình bóng quê nhà, hồn thiêng 
sông núi quê hương, trong đó 
biểu tượng “Nhất phiến sơn 
đầu thạch” (phiến đá đầu non 
dựng - thơ Phan Thanh Giản) 
của núi Đá Bia, một kiệt tác 
điêu khắc của thiên nhiên mãi 
mãi thẳm sâu trong nhà điêu 
khắc trẻ.

33 năm học tập, lao động 
miệt mài ở vùng đất phương 
Nam, Nguyễn Hà Sơn đã 
thành danh với tư cách nhà 
điêu khắc - kiến trúc với dấu 
ấn đầu tiên là tạc bức tượng 
chân dung Lạc Long Quân 
lớn nhất Việt Nam ở khu du 
lịch Suối Tiên (TP Hồ Chí 
Minh). Anh đã lưu dấu ấn 
lao động và thành quả nghệ 
thuật điêu khắc, kiến trúc ở 
khu du lịch suối nước nóng 
Bình Châu (Xuyên Mộc - Bà 
Rịa Vũng Tàu), khu du lịch 
Đại Nam (Bình Dương), Hòn 
Ngọc Việt – Vinpearland Nha 

Trang, làng cà phê Trung Nguyên - Buôn Ma Thuột, khu du 
lịch sinh thái Quy Hòa - Quy Nhơn và nhiều công trình khác… 

Tại quê nhà, anh tham gia thiết kế, tu sữa và thực hiện các 
tác phẩm điêu khắc ở chùa Phước Long, chùa Bửu Tịnh, khách 
sạn Hương Sen, cổng chào thành phố Tuy Hòa, cụm tượng đài 
chiến công Mậu Thân 1968… và góp nhiều ý tưởng xây dựng 
công viên biển Tuy Hòa cùng nhiều công trình khác. 

Anh ước mơ có dịp được thực hiện một công trình điêu khắc 
ở Đá Bia – Vũng Rô – Đèo Cả, quê hương anh, nơi mở đầu 
sự nghiệp khai phá xứ Đàng Trong của các chúa Nguyễn và 
là bàn đạp mở nước vào phương Nam, hoàn thành sự nghiệp 
nam tiến vĩ đại của dân tộc cuối thế kỷ XVII. 

Về lại quê hương, đứng trên trạm Phú Hòa của con đường 
thiên lý xưa trên đỉnh Đèo Cả, anh khe khẽ đọc bài thơ “Đèo 
Cả” của nhà thơ - chiến sĩ vệ quốc Hữu Loan 77 năm trước: 

Đèo Cả 
Đèo Cả
Núi cao vút 
Mây trời Ai Lao
Sầu đại dương… 
Và trầm ngâm ngắm dòng sông Bàn Thạch quê hương như 

một dải lụa mềm dắt qua châu thổ Tuy Hòa: 
Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc
Núi Đá Bia cao ngất tầng mây 
Sông kia núi nọ còn đây 
Mà người non nước ngày nay phương nào?
…
Phong sương mấy độ trên đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…
Anh tâm đắc với mấy vần thơ của ông già Nam Bộ Sơn Nam 

trứ danh và hẹn với lòng mình trở về mái nhà xưa để thực hiện 
ý nguyện của đời mình: Một cụm tượng đài tôn vinh tầm cao và 
chiều sâu lịch sử Phú Yên trải qua bốn thế kỷ, Đá Bia -  Vũng 
Rô – Đèo Cả bằng phương châm xã hội hóa.
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Đỗ Đình Thuấn
Thành danh trên đất Mỹ  
từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ

QUỲNH MAI

Đã có nhiều học trò Phú Yên học giỏi 
làm rạng danh ở các nước trên thế 
giới trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, 

thêm một câu chuyện khiến nhiều người xúc 
động đến khâm phục về một Đỗ Đình Thuấn, 
cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương 
Văn Chánh, sau một năm rưỡi đến Mỹ, anh 
trở thành giáo sư bậc 1 tại Đại học Mount 
Union, bang Ohio. Một điều không dễ mấy 
ai trên thế giới có thể đạt được trong lĩnh vực 
học thuật ở xứ cờ hoa.

TS Đỗ Đình Thuấn 
những ngày đầu đến 
nước Mỹ.

1. TS Đỗ Đình Thuấn, 43 tuổi, bắt đầu 
học kỳ đầu tiên với vị trí assistant professor 
(thường gọi là giáo sư bậc 1) vào hôm 9/1. 
Để có được chức danh, vị trí này cựu học sinh 
trường chuyên Lương Văn Chánh cho biết đã 
phải trải qua một quá trình khắt nghiệt, đến 
vòng cuối anh phải vượt qua 200 ứng viên 
để trở thành người duy nhất được chọn cho 
vị trí này, ở chuyên ngành Máy tính và Điện 
tử. Trước đó, anh làm nghiên cứu (research 
scientist) tại Đại học Texas ở Austin và Đại 
học Colorado Denver.
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Ở nước Mỹ, chức vụ giáo sư gồm ba cấp: 
assistant professor, associate professor và full 
professor. Khi lên đến associate professor, 
sẽ được biên chế, đảm bảo công việc, chế 
độ lương, phúc lợi đến khi về hưu và không 
bị sa thải trừ khi có sai phạm nghiêm trọng. 
Thông thường, để có được vị trí này, hầu hết 
tiến sĩ phải trải qua thời gian làm post-doc 
(sau tiến sĩ).

Đại học Mount Union nằm trong nhóm 
501-600 bảng xếp hạng đại học thế giới 
2022 của Times Higher Education. “Tôi có 
vị trí giáo sư sớm hơn dự kiến. Đó là thành 
quả của một hành trình dài, với không ít 
lần thất bại, nhưng tôi đã làm được”, anh 
Thuấn nói.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, là 
thầy chủ nhiệm cũng là thầy dạy môn Toán 
của Thuấn, nhớ lại Đỗ Đình Thuấn học khóa 
95-98, là học sinh giỏi toán, nhưng cũng rất 
mê văn chương, ham đọc sách, thích các thể 
loại thơ, truyện ngắn súc tích, có tính logic 
cao. Thích đam mê khám phá các môn khoa 
học tự nhiên, mỗi tuần em thường đạo xe đạp 
đến các nhà sách nhỏ trong chợ Tuy Hoà để 
tìm mua sách. “Là học sinh giỏi toán cấp tỉnh, 
ngoài việc giải các bài toán có sẵn để ôn tập 
cho kỳ thi, từ lúc học phổ thông em đã tự đặt 
cho mình nhiều bài toán mới, làm thành một 
tập gồm hơn 100 bài toán mới do em tự nghĩ 
ra. Khả năng giỏi văn chương cũng giúp cho 
em viết luận án, các đề tài nghiên cứu khoa 
học một cách dễ dàng”, thầy Huỳnh Tấn Châu 
cho biết.

Năm 2015, TS Đỗ Đình Thuấn xuất sắc 
đạt giải Quả cầu Vàng. Giải thưởng Khoa 
học kỹ thuật dành cho các tài năng trẻ (dưới 
35 tuổi) có thành tích xuất sắc trong học tập, 
công tác thuộc 4 lĩnh vực: Công nghệ thông 
tin và truyền thông, công nghệ y – dược, Công 

nghệ sinh học và công nghệ môi trường, do 
Trung ương Đoàn tổ chức. 

2. Trước khi đến Mỹ năm 2021, Đỗ Đình 
Thuấn là giảng viên chuyên ngành Điện tử 
viễn thông, Mạng máy tính và Truyền thông 
dữ liệu tại các trường: Đại học Quốc tế miền 
Đông, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật, Đại học Công nghiệp TP Hồ 
Chí Minh và từng làm việc tại Đại học châu 
Á của Đài Loan (Trung Quốc). 

Năm đầu tiên đến Mỹ, anh đã “rải đơn” xin 
việc tới nhiều đại học nhưng đều thất bại. Ở 
xứ sở cờ hoa này có khoảng 4.000 trường đại 
học, nhưng mỗi năm chỉ có 60 vị trí giáo sư 
ngạch biên chế cần tuyển cho chuyên ngành 
hẹp mà anh đang theo đuổi. Nhìn vào con số 
này có thể thấy, những người ngoài nước Mỹ 
cơ hội cạnh tranh rất gắt gao.

“Trong những lần tôi được phỏng vấn, các 
trường không quan tâm ứng viên được đào 
tạo ở đâu và làm việc như thế nào trước đó, 
chỉ tập trung vào kiến thức, kinh nghiệm ở 
Mỹ. Điều đó thì mình lại thiếu, không có cách 
nào khác, tôi phải tự học”, anh Thuấn nói.

Từ đây một hành trình mới đối với TS Đỗ 
Đình Thuấn. Anh tự mua nhiều giáo trình 
môn học phổ biến trong đại học Mỹ và gần 
đọc, học ngấu nghiến như một sinh viên. 
Sau một năm thức khuya dậy sớm, Đỗ Đình 

Những năm tháng học trường chuyên thời THPT 
đã rèn cho tôi ý chí và nghị lực. Trong môi trường 
cạnh tranh quốc tế, sự chăm chỉ chưa đủ mà phải 
đủ giỏi để trở nên nổi bật, ứng viên phải biết tự 
học. Mỗi quốc gia có văn hóa xin việc khác nhau, 
bạn nên tìm hiểu các quy trình, tiêu chí đánh giá 
và lắng nghe những người đi trước để có sự tích 
lũy đầy đủ và chuẩn bị tốt nhất.

               GS.TS Đỗ Đình Thuấn
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TS Đỗ Đình Thuấn có khoảng 200 bài báo trong lĩnh vực 
điện tử viễn thông và máy tính, trong đó khoảng 20-30 bài 
được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín nhóm Q1 (xếp 
hạng 1-25 trong top 100 tạp chí chuyên ngành điện tử viễn 
thông). Các trường của Mỹ chỉ chú ý top 10% nhưng họ sẽ 
chọn ứng viên từ cao xuống thấp. Trong thư mời anh TS Đỗ 
Đình Thuấn làm việc, ông Robert Gervasi, Hiệu trưởng Đại 
học Mount Union, cho biết tin tưởng anh Thuấn sẽ đóng góp 
nhiều cho trường.

TS Đỗ Đình Thuấn xuất sắc đạt giải Quả cầu Vàng năm 2015.  
Giải thưởng Khoa học kỹ thuật dành cho các tài năng trẻ (dưới 35 tuổi)  

do Trung ương Đoàn tổ chức. 

Thuấn đã tự tin hơn với kiến thức tự học và kinh nghiệm của 
những lần đầu thất bại. 

Đợt tuyển dụng của các trường ở Mỹ thường bắt đầu từ 
tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Năm 2022, Thuấn nộp khoảng 
30 trường và nhận được thư mời phỏng vấn của 10 trường. 
Mỗi tuần, trung bình anh có 2-3 cuộc phỏng vấn. Suốt hai 

tháng liên tục, anh dậy lúc 
5 giờ sáng và làm việc đến 
00 giờ. Đỗ Đình Thuấn dồn 
hết cả tâm sức, kinh nghiệm, 
đọc thông tin trên website, cả 
những bài báo của giảng viên 
các bộ môn ở từng trường để 
xem cách họ nghiên cứu, định 
hướng phát triển bộ môn và 
tìm giải pháp phù hợp. Điều 
may mắn cho TS Đỗ Đình 
Thuấn là khi làm nghiên cứu 
ở Đại học Colorado Denver, 
anh có cơ hội giảng dạy trong 
thời điểm trường thiếu giảng 
viên... “Trong 200 hồ sơ ứng 
tuyển vào Đại học Mount 
Union, có 80-90% tốt nghiệp 
tiến sĩ ở Mỹ. Tôi chỉ biết cố 
gắng hết sức mình. Cuộc 
phỏng vấn kéo dài từ 12 giờ 
đồng hồ (từ 8 giờ sáng đến 
20 tối). Nhờ có trải nghiệm 
ở Đại học Colorado Denver, 
trường mới xem xét vì họ 
không biết khả năng giảng 
dạy của tôi ở Mỹ thế nào”, 
anh Thuấn nói.

Theo những người am 
hiểu, một tiến sĩ ở Mỹ có 
thể mất 2-5 năm để xin được 
công việc giáo sư, thậm chí 
10 năm. Với tiến sĩ được đào 
tạo hoàn toàn ở Việt Nam, 
việc này không dễ do rào cản 
về ngôn ngữ, trình độ nghiên 
cứu, kinh nghiệm giảng dạy. 
Vì thế trường hợp TS Đỗ 
Đình Thuấn là một trường 
hợp đặc biệt, rất đặc biệt cho 
sự nỗ lực, phấn đấu, tự học. 
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Tôi được học với thầy Huỳnh Tấn 
Châu từ cuối năm lớp 9 khi tôi chuẩn 
bị thi vào cấp 3. Lúc đó tôi chỉ biết 

chủ yếu kiến thức trong sách giáo khoa, 
“tuyệt chiêu” cao nhất ngoài sách giáo khoa 
là bất đẳng thức a^2+b^2 >= 2ab.  Những 
buổi học với thầy Châu khiến tôi thấy toán 
học thật rộng lớn, nhưng thầy gieo niềm tin 
rằng tôi có thể học được. Thầy có phương 
pháp sư phạm đặc biệt, hiểu rõ trình độ hiện 
tại của từng học sinh để có cách truyền đạt 
thích hợp, biến khó thành dễ, biến dễ thành 
hiển nhiên. 

Đứng trước thầy, trò như nhỏ lại
Để ngộ rằng mình mới là măng
Hãy vươn thẳng, trời còn cao lắm
Chút mầm non chớ ngỡ tài năng

Thầy dạy rằng học Toán là gian khó
Bởi khát khao chẳng thể có bờ
Như con thuyền đi trên dòng nước ngược
Vượt thác ghềnh mới tới bể thơ

Trước Toán học thầy biết mình hữu hạn
Hàm thời gian đã chặn ở hai đầu
Nhưng thầy vẫn dạy trò tiến bước
Vì chân trời thường cách bởi vực sâu
Hơn một nẻo đường trò rộn bước
Với bao ngã rẽ ở tương lai
Một mệnh đề có hai điều sai đúng
Nhưng đời thầy đường chọn chẳng còn hai

Chiều thu tím lòng trò cũng tím 
Nhìn bóng thầy nghiêng cả không gian
Đường Toán học tựa đường đời muôn hướng
Vọng lời thầy đừng ngại những gian nan.
    (20/11/2001)

Nhớ hồi đầu năm học lớp 11 ở trường 
Lương Văn Chánh, từ cảm hứng khi đọc 
cuốn sách “Tìm tòi để học Toán” của anh Lê 
Quang Nẫm, tôi có viết một cuốn sách nhỏ 
tên là “Toán học - Tìm tòi trên đường tiếp 
cận” để tặng các thầy nhân dịp 20.11. Giờ 
sau hơn 20 năm, tôi không nhớ rõ trong đó 
viết gì, ngoại trừ bài thơ “Thầy và trò” về 
bốn người thầy mà tôi yêu quý. 

DẠY TOÁN CỦA TÔI
PHAN THÀNH NAM

Kỷ niệm về bốn người thầy

Thầy và trò
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Sau này tôi tiếp tục được học với thầy ở 
đội tuyển Toán. Tuy rất tâm huyết trong việc 
luyện thi học sinh giỏi, nhưng thầy không đặt 
nặng thành tích mà luôn khuyến khích học 
sinh học vững chắc để có thể đi xa. Đối với 
tình trạng nhồi nhét luyện thi, thầy thường 
nói đùa rằng các em đừng “học trước quên 
sau, học sau quên trước, học chính giữa quên 
cả trước lẫn sau”. Từ thầy Châu tôi học được 
cách nhìn toàn cục cho nhiều vấn đề. Có lẽ vì 
phong cách dạy lôi cuốn của thầy đã truyền 
cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh chuyên 
Toán ở Lương Văn Chánh, mà nhiều người 
sau này đã mạnh dạn chọn con đường làm 
Toán chuyên nghiệp. 

Ngày đầu tiên vào lớp 10 chuyên Toán, tôi 
gặp thầy Cao Quang Đức. Thầy Đức có phong 
cách dạy rõ ràng, kỷ luật như quân đội. Thầy 
yêu cầu mỗi bạn có 2 cuốn vở, một lý thuyết, 
một bài tập, và chúng tôi phải ghi vào vở hai 
câu “khẩu quyết”: “Việc học như con thuyền 
đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải 
lùi” và “Cách duy nhất để học giỏi Toán là 
làm bài tập, làm bài tập và làm bài tập”. Tinh 
thần này đã đi theo tôi tới tận bây giờ. 

Người thầy thứ hai dạy tôi ở lớp 10 là thầy 
Nguyễn Lái, giáo viên chủ nhiệm. Thầy có 
cách nói chuyện rất sắc sảo, dí dỏm, và thường 
“phăng” các bài tập không có trong sách vở 
khiến chúng tôi phải lao đao. Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11 năm đó chúng tôi tới thăm nhà 

Thầy Cao Quang Đức người thứ 4 từ trái sang

thầy ở Phú Lâm, trên đường về đạp xe qua cầu 
Đà Rằng, vừa tối, vừa lạnh, vừa nhớ chuyện 
ma thầy kể, thật là kỷ niệm đáng nhớ. 

Sang năm sau, thầy không còn dạy chúng 
tôi nữa vì lý do sức khỏe. Thầy có gửi cho 
chúng tôi một mẫu giấy nhỏ với lời từ biệt: 

Khúc sông thầy định chở
Cho trọn chuyến đò đưa
Tay run đành dang dở 
Đọc báo nhớ đò xưa

Thầy nhắc tới báo “Toán học và Tuổi trẻ”, 
lúc đó là người bạn của chúng tôi. Vài năm 
sau, thầy khoẻ lại, vừa đi dạy vừa mở trang 
web “laisac” cung cấp tài liệu học tập miễn 
phí cho học sinh. Bây giờ thầy đã về hưu, 
nhưng những bài viết trên facebook của thầy 
vẫn luôn dí dỏm và sắc sảo như ngày nào.  

Năm lớp 11, chúng tôi có thầy dạy Toán 
mới, là thầy Lê Xuân Ân. Đối với tôi, cuộc 
đời thầy dường như đại diện cho một thế hệ 
trí thức trong thời kỳ gian khó của đất nước. 
Có lẽ vì thầy từng làm nhiều nghề (thợ mộc, 
thợ chụp ảnh, ...) để mưu sinh, nên mỗi bài 
giảng của thầy đều đậm chất từng trải, chỉnh 
chu tới từng chi tiết. 

Tôi vẫn còn ấn tượng về môn hình học 
không gian của thầy. Điểm khó nhất, nhưng 
cũng thú vị nhất của môn này là khả năng 
tưởng tượng. Có một giai thoại vui là Hilbert 
từng nói về một nhà Toán học bỏ nghề để viết 
tiểu thuyết: “Anh ta chọn đúng nghề đấy, vì 
khả năng tưởng tượng của anh ta chưa đủ 
để làm Toán, nhưng đủ để viết tiểu thuyết!”. 
“Nhìn bóng thầy nghiêng cả không gian” là 
hình ảnh tôi thấy trong một ngày mùa thu, sau 
giờ học về tứ diện, thầy đi chậm rãi trong sân 
trường, dưới lá bàng rơi trong gió. 

Tôi không nghĩ rằng nghề dạy học là cao 
quý hơn nghề khác, vì thực ra nghề nào cũng 
đáng quý như nhau, nhưng tôi tin rằng trong 
nghề dạy học có những người cao quý, như 
những người thầy của tôi.
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Vinh dự và tự hào
Năm học 2021-2022, Võ Trương Thiên Kỳ 

vượt qua gần 500 thí sinh cả nước, đạt giải 
nhất môn Vật lý Kỳ thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia và em được Bộ GD-ĐT chọn vào đội 
tuyển tham gia Kỳ thi Olympic Vật lý châu 
Á - Thái Bình Dương, được ban tổ chức cuộc 
thi tặng bằng khen. Khi Bộ GD-ĐT công bố 
đạt giải nhất môn Vật lý Kỳ thi chọn học sinh 
giỏi quốc gia năm 2021-2022 cũng như biết 
kết quả Kỳ thi Olympic Vật lý Châu á Thái 
Bình Dương em vỡ òa niềm hạnh phúc. Lúc 
đó, thầy cô, bạn bè, người thân… gọi điện 
chúc mừng trong niềm vui mến phục. “Khi 
biết kết quả mình đạt giải môn Vật lý em thật 
sự quá bất ngờ và vui sướng, vì đề thi rất khó, 
trong khi đó các bạn tham gia kỳ thi đều rất 
giỏi nên có sự cạnh canh rất lớn”, Thiên Kỳ 
xúc động nói. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 
2021-2022 có khoảng 500 thí sinh tham gia 

và hành trình đạt giải nhất quốc gia môn Vật lý
HIẾU TRUNG

Võ Trương Thiên Kỳ 

dự thi môn Vật lý và có 11 giải nhất. Thiên 
Kỳ là một trong số 11 em xuất sắc trong kỳ 
thi và đây cũng là thành tích xuất đầu tiên đối 
với học sinh Trường THPT chuyên Lương 
Văn Chánh từ khi thành lập trường đến nay. 
Thiên Kỳ cho biết: “Ban đầu ôn tập để thi 
chọn học sinh giỏi quốc gia em không nghĩ 
mình có kết quả cao, vì hầu hết em bỏ qua 
những kiến thức quá khó. Khi có kết quả và 
được Bộ GD-ĐT chọn vào thi vòng 2 em mới 
bắt đầu tự ôn tập những kiến thức khó hơn. 
Đặc biệt, khi được Bộ GD-ĐT chọn vào đội 
tuyển môn Vật lý tham gia Kỳ thi Olympic 
Vật lý châu Á - Thái Bình Dương em được 
các thầy, cô ôn tập và em thường xuyên giải 
những bài tập nâng cao để làm quen. Nhờ đó, 
khi tham gia kỳ thi này em tự tin để làm bài 
đạt kết quả tốt nhất”. 

 Võ Trương Thiên Kỳ (phải) trao đổi bài với  
thầy Trần Văn Thi, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh. 

Bộ GD-ĐT vừa tổ chức gặp mặt, tuyên 
dương cho 33 học sinh đoạt giải Olympic 
và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. 
Em Võ Trương Thiên Kỳ học sinh lớp 12 
chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lương 
Văn Chánh năm học 2021-2022, (hiện 
đang là sinh viên năm nhất, Trường đại 
học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh) vinh dự 
được tuyên dương tại sự kiện này. 
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 Để đạt được thành tích này, bản thân Thiên 
Kỳ đã có nhiều nỗ lực, xây dựng nền tảng 
vững chắc bằng tự học, tự nghiên cứu. “Thầy 
cô là người định hướng, truyền lửa cho em. 
Trong quá trình dạy, ôn tập, chúng tôi đánh 
giá rất cao khả năng của Thiên Kỳ”, thầy Trần 
Văn Thi, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT 
chuyên Lương Văn Chánh, nói. 

Nỗ lực vượt khó 
Xuất thân trong gia đình có ba làm nghề 

cơ khí, mẹ ở nhà nội trợ, ở phường Hòa Hiệp 
Nam (TX Đông Hòa), từ nhỏ Võ Trương 
Thiên Kỳ có ý thức tự học, trong suốt 12 
năm học em luôn là học sinh giỏi của trường. 
Thiên Kỳ cho biết, em thích học môn Vật lý 
từ năm lớp 6, khi tò mò mượn sách Vật lý của 
chị học lớp 9 để đọc. Từ đó em thấy thích thú, 
có khả năng giải được vài bài trong những 
cuốn sách đó nên có sự hứng thú học môn 
này. Khi đến trường, thầy giáo dạy Vật lý 
thông báo những bạn muốn thi vào đội tuyển 
Vật lý của trường thì đăng ký ôn tập để thi 
chọn ra đội tuyển và em mạnh dạn đăng ký. 
Đến năm lớp 8, Kỳ bắt đầu tham gia kỳ thi 
chọn học sinh giỏi môn Vật lý cấp huyện và 
đạt giải nhất. Sau đó em  tiếp tục được chọn 
tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn 
Vật lý, em đạt giải nhất. Sau khi thi tốt nghiệp 
lớp 9, Thiên Kỳ đỗ thủ khoa vào lớp chuyên 
Lý, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Bước vào lớp 10 học xa nhà, Thiên Kỳ 
được ba mẹ thuê phòng trọ gần trường, cuối 
tuần mới về. Trong thời gian ở trọ, Thiên Kỳ 
tự nấu ăn, sắp xếp sinh hoạt cá nhân và tự 
phân thời gian học tập. Hàng ngày, vào mỗi 
buổi học trên lớp Thiên Kỳ luôn chăm chú 
nghe thầy cô giảng bài, về nhà trong mất 
nhiều thời gian học lại, phần lớn thời gian 
em ưu tiên học môn Vật lý. “Để học tốt môn 
Vật lý em luôn nghiên cứu kỹ lý thuyết, vì 
môn học này lý thuyết rất nhiều, khi mình 
hiểu sâu lý thuyết thì có điều kiện nghiên cứu, 
giải các dạn bài tập nâng cao. Để hiểu sâu lý 

thuyết em đọc các giáo trình Vật lý đại cương 
của các trường đại học dành cho các anh, chị 
sinh viên. Ngoài ra, hàng ngày em thường 
vào những trang tổ chức các kỳ thi của các 
nước; trang cộng đồng Vật lý Việt Nam để tải 
những đề Vật lý về giải. Tất nhiên em chọn 
những đề không quá khó, vượt quá tầm của 
mình để làm hiệu quả nhất từ đó mới nâng 
cấp lên”, Thiên Kỳ nói. 

Với cách học như vậy, kiến thức môn Vật 
lý của Thiên Kỳ ngày một nâng cao. Năm 
lớp 11, em đạt giải nhất học sinh giỏi môn 
Vật lý cấp tỉnh, đạt HCV môn Vật lý kỳ thi 
Olympic truyền thống 30/4 các tỉnh phía 
Nam. Lớp 12, Thiên Kỳ tiếp tục đạt giải nhất 
kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. 
Với kết quả đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh 
giỏi quốc gia năm học 2021-2022, Thiên Kỳ 
được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và 
được tuyển thẳng vào Trường đại học Bách 
khoa TP Hồ Chí Minh chuyên ngành Khoa 
học máy tính. “Được Bộ GD-ĐT tổ chức 
gặp mặt, tuyên dương cho em cũng như 32 
học sinh còn lại đoạt giải Olympic và Khoa 
học kỹ thuật quốc tế năm 2022 là động lực 
rất lớn để em tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên 
cứu, có thành tích tốt nhất sau khi tốt nghiệp 
đại học”, Thiên Kỳ nói. 

“Võ Trương Thiên Kỳ dù là học sinh ở quê, ra 
thành phố ở trọ học, hàng ngày không có sự 
chăm sóc gia đình nhưng em đã có ý thức tự 
học rất tốt. Bản thân em có niềm đam mê rất 
lớn và có quyết tâm cao trong học tập, em tự 
học, tự tìm tòi, nghiên cứu. Trong quá trình 
học, nhà trường tạo điều kiện, đầu tư để em 
thuận lợi ôn tập tham gia thi chọn học sinh 
giỏi quốc gia để thi học sinh giỏi quốc tế môn 
Vật lý và em đã đạt kết quả tốt nhất”.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
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Không phải tôi làm chuyện “ăn mày dĩ 
vãng ”, mà chỉ viết lại chuyện bạn bè 
và lớp tôi ngày xưa. Học xong tiểu 

học thời của tôi không còn thi tiểu học, mà 
phải trải qua đợt thi tuyển vào trường công 
lập trung học. 

Thời ấy tỉnh Phú Yên chỉ có một trường 
trung học công lập Nguyễn Huệ cho cả lớp 
nhất cấp và nhị cấp (cấp 2 và cấp 3 bây giờ). 
Thi tuyển vào lớp đệ thất Trường  Trung học 
Nguyễn Huệ ngày xưa là một chuyện khá 
khó. Có người thi không đậu hoặc học trung 
học ở trường tư hoặc học lớp luyện thi gọi 
là lớp tiếp liên trường tiểu học tư thục Bình 
Mỹ, Tuy Hòa để sang năm thi lại. Có đứa thi 
lại hai ba năm mới vào được trường công. 

Học trường công không phải đóng học phí 
hàng tháng nên đỡ phần cho gia đình. Khóa 
chúng tôi thi ngày 31 tháng 5 năm 1966. 

TÔ BÁ LỄ

C huyện bạn bè lớp tôi

Khoảng nửa tháng sau thì công bố trúng 
tuyển. Có 281 học sinh được trúng tuyển vị 
thứ từ 1 đến 281. Số còn lại là rớt , nghe đâu 
rớt cũng cả ngàn người trong toàn tỉnh! Khóa 
ấy Trương Hữu Thuể đậu thủ khoa, tôi xếp 
thứ 67, được chia thành 5 lớp đệ thất. 

Lớp tôi, thất 4, có 66 học sinh toàn là nam 
sinh. Ngày đầu vào lớp, có một học sinh nữ 
nhưng tên không lót chữ “Thị”, ngày hôm 
sau  đổi thành người khác và chuyển cô này 
vào thất 1. 

Học sinh đi học mặc đồng phục. Nam thì 
áo trắng quần xanh (hoặc đen), nữ thì áo dài 
trắng và xanh da trời. Thứ 2, nam mặc đồng 
phục trắng; nữ áo dài màu xanh da trời. Chúng 
tôi học ở khu 1 trường Nguyễn Huệ (trường 
THCS Hùng Vương ngày nay).

 Cuối năm học lớp đệ thất, học sinh phải 
thi lại để lên lớp khá đông, có trên năm người 

Hình chụp cuối 
năm lớp 9 năm 
học 1969-1970
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ở lại. Đến cuối năm lớp đệ tứ (lớp 9) còn 
49 người. Lớp toàn là nam nên cũng có đứa 
nghịch. Cái nghịch của ngày xưa không như 
bây giờ. Đó chỉ là cái nghịch của bọn “nhất  
quỷ nhì ma, thứ ba học trò” như nói chuyện, 
chọc phá, nhảy cửa sổ trong giờ học để đi 
chơi… đến năm lớp đệ ngũ, đệ tứ thì bắt đầu 
chọc gái. 

Hồi đó liên lớp tôi xuất  hiện bọn con 
gái nhóm tứ mỹ nhân ở lớp ngũ 1 và  tứ 1. 
Cổng chính Trường trung học Nguyễn Huệ 
là đường Nguyễn Huệ bây giờ nhưng đường 
nhỏ nhà cửa chênh vênh, thô sơ, đường đi bất  
tiện. Thường học sinh ra vào cổng phụ quay 
ra đường Bùi Nguyên Ngãi (đường Nguyễn 
Trãi bây giờ), con đường đất mòn to rộng. 
Ngày ấy đa phần học sinh đi bộ, có đứa phải 
đi xa cả vài cây số, may lắm thì có chiếc xe 
đạp, đến năm 1968 thì bắt đầu có xe Honda 
(những học sinh ở xa phải thuê nhà hoặc ở 
đậu nhà bà con trong phố). Ngày ấy, Tuy Hòa 
được gọi là xã Tuy Hóa gồm 6 phường, sau 
này là  6 ấp (Bình Nhạn, Bình Tịnh, Bình An, 
Bình Mỹ, Bình Hòa, Bình Lợi), thuộc quận 
Tuy Hòa (Tuy Hòa không phải là thị xã như 
một số người nói).

Cuối năm học đệ ngũ thì lớp tôi xuất hiện 
vài nhóm nhỏ. Nhóm Nguyễn Ngọc T. cưỡi 
chiếc xe Honda nữ màu xanh chuyên đi chọc 
nhóm tứ mỹ nhân lớp ngũ 1. Nhóm T-T-T 
thuộc phái “anh chàng đi học nghe chim 
giảng”. Có lần nhóm này đi chơi Tết, đến 
nhà bạn bè thì chúng nó đi cái đít vô trước, 
bị phản đối thì chúng bảo đó là lời chúc Tết 
tốt đẹp vì chúng giải nghĩa là C. là kiết, kiết 
là tốt (trong câu nói của người đời “mày nói 
như cục kiết”), hay là chúng nó nói nhà này 
keo kiệt! Vì cho đến bây giờ đã chưa ai hỏi 
lại chuyện này, hai thằng T. đã mất, nhóm 
ấy chỉ còn có một thằng T. Năm lớp đệ ngũ 
4 lớp chúng tôi có ra một tờ tập san do Trần 
Đình Hiệp, con nhà in Quảng Hòa, làm chủ 
xị việc in ấn .

Hồi ấy học sinh lớp đệ ngũ phải thuyết trình 
tác phẩm văn học trong giờ Quốc văn. Lớp 
chia làm bốn tổ. Mỗi tổ thuyết trình xong, được 
bạn trong lớp học nhận xét  sôi nổi. Chúng tôi 
còn được nghe đọc tác phẩm hay trong giờ 
Văn học. Cả lớp im lặng nghe tình tiết truyện, 
không một đứa nào chọc phá. Phải nói rằng 
giờ học văn đã làm cho học sinh yêu thích văn 
học. Cho đến bây giờ, dù bất cứ làm ngành 
nghề nào vẫn còn nhớ và đọc thuộc lòng một 
số bài thơ như Qua đèo Ngang, Thăng Long 
thành hoài cổ… của Bà Huyện Thanh Quan, 
đoạn văn hay trích từ các tác phẩm của Thanh 
Tịnh, Thạch Lam, Khái Hưng…

Năm học 1969-1970, học kỳ 1 lớp tôi còn 
tên gọi là  Đệ Tứ 4, sang học kỳ 2 theo chủ 
trương chung, lớp tôi được đổi tên chung là 
lớp Chín D. Dê chín món này đúng là một 
chuyện gây cười. Bạn cùng khối gọi là chín 
be he. Nguyễn Ngọc Trung có chiếc Honda 
nữ màu xanh hay vòng quanh đường gặp mấy 
cô gái ở lớp 9A đi tới trường, nhất là các cô 
trông dễ nhìn như bọn “tứ đại mỹ nhân” thì 
Trung cho xe lạn qua lạn lại, nên có tiếng 
đồn là Trung be he. Hình như anh ta cũng 
thích chí với cái tên này. Năm học này có 
chuyện trong giờ Vạn vật, cô C dạy. Cô giáo 
khá đẹp chưa chồng. Chuyện là thế này, khi 
giảng bài cô C thường đứng chống tay trên 
bàn đầu nhìn xuống lớp. Thằng Trung không 
hiểu nó vô tình hay cố ý cầm chặt tay cô, cô 
giáo lắc tay mấy lần mà nó vẫn không thả 
ra. Cô giáo chín cả mặt. Còn thằng Trung thì 
chỉ kêu ứ…ứ… Cả lớp vừa ngại vừa cười ồ. 

Năm lớp chín lớp tôi còn 49 bạn. Cuối năm 
học này chuyển vào lớp 10 khoảng 40 bạn , 
số còn lại đều trúng tuổi vào lính. Và từ đó:

Giã từ tuổi học trò
Ta đi làm người lính
 Cuộc đời quá mong manh
Còn đâu cái tuổi trăng tròn !
Trăm năm trong cõi nhân sinh
 Phận người mỗi đứa một riêng góc trời! 
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Xác lập vị thế trong ngành Giáo dục
TRUNG HIẾU  

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN: 

Trường phổ thông Duy Tân vừa 
tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập 
trường và đón nhận bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ. Ngôi trường đang 
độ tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn, 
sự “vươn mình” phát triển từng ngày 
với mô hình giáo dục chất lượng cao 
nhất của tỉnh và khu vực.

Tạo dấu ấn ngành Giáo dục tỉnh nhà
Năm học 2002-2003, Trường phổ thông Duy 

Tân đánh hồi trống khai trường đầu tiên, mở ra 
dấu mốc quan trọng trong hoạt động giáo dục tỉnh 
nhà. Trong không khí rộn ràng, đầy ắp niềm vui và 
hy vọng, những người đặt tâm huyết, trí lực, vật 
lực quyết tâm xây dựng ngôi trường trở thành một 
địa chỉ tin cậy của ngành Giáo dục tỉnh nhà cũng 
như khu vực. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường phổ thông Duy Tân.
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Theo thầy Phạm Văn Tín, Phó Hiệu trưởng 
nhà trường, trong năm học đầu tiên mới thành 
lập, nhà trường chỉ có 18 phòng học, xây dựng 
trong khuôn viên rộng hơn 5,2 ha với 28 giáo 
viên và 531 học sinh đến từ các địa phương 
trong tỉnh. Sau 20 năm, đến nay, nhà trường 
đã xây dựng 7 tòa nhà bao gồm 160 phòng, 
trong đó có 124 phòng học đạt chuẩn với đầy 
đủ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và 36 
phòng chức năng. Ngoài ra, trường có ký túc 
xá 7 tầng, khu liên hợp thể thao gồm 3 hồ bơi, 
sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ; 2 
khu căn tin phục vụ cho học sinh toàn trường. 
Năm học 2022-2023, toàn trường có trên 260 
giáo viên với gần 2.400 học sinh và có 90 lớp 
ở 3 cấp: Tiểu học, THCS và THPT...

Nhà trường luôn sáng tạo, đột phá để nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đáp 
ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ 
năm học 2003-2004, trường đã có lớp Chất 

“Trong 20 năm qua, Trường phổ 
thông Duy Tân đã khẳng định được 
vị thế của mình thông qua chất 
lượng dạy và học ngày càng được 
nâng cao, với chương trình giáo dục 
toàn diện theo chuẩn, tiên tiến của 
nước ngoài, góp phần không nhỏ 
vào sự nghiệp chung của giáo dục 
đào tạo tỉnh nhà. Nhà trường cần 
hướng tới mục tiêu trở thành trường 
phổ thông hàng đầu quốc gia và 
ngang tầm các trường khu vực, thế 
giới; trở thành lá cờ đầu trong sự 
nghiệp giáo dục “nâng cao dân trí, 
đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài” cho quê hương, đất nước”. 

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. 
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lượng cao đầu tiên, học sinh được học miễn 
phí, nuôi ăn ở và nhận học bổng do TS Huỳnh 
Bá Lân, Hiệu trưởng nhà trường tài trợ. “Học 
sinh lớp Chất lượng cao phần lớn các em đạt 
giải học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đầu vào đạt 
điểm cao. Đa số học sinh các lớp này đều thành 
công và thành danh sau khi rời mái trường phổ 
thông. Nổi bật nhất có Nguyễn Quốc Hưng đã 
hoàn thành chương trình hậu tiến sĩ, đang là 
giáo sư giảng dạy đại học nước ngoài và Lê 
Ngọc Trẫm đã hoàn thành chương trình hậu 
tiến sĩ, đang công tác tại cơ quan NASA – Hoa 
Kỳ”, thầy Phạm Văn Tín nói. 

Về dự chương trình 20 năm thành lập 
trường và phát biểu, Bác sĩ Lê Văn Duy, cựu 
học sinh Trường phổ thông Duy Tân, niên 
khóa 2006-2009, hiện là Phó Trưởng Khoa 
nội - Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, 
nói: “Điều đáng mừng nhất sau 20 năm trở 
lại, mái Trường phổ thông Duy Tân đã thực 
sự “thay da đổi thịt”. Ngôi trường thật khang 
trang, tiện nghi và xanh đẹp hơn, trở thành một 
trong những ngôi trường đẹp nhất tỉnh và khu 
vực. Bề dày thành tích của trường cũng được 
vun đắp bởi những cái tên xuất sắc của học 
sinh và các thế hệ thầy, cô giáo trẻ”.

Với sự đầu tư cả về cơ sở vật chất lẫn nâng 
cao mô hình, phương pháp giáo dục, trong 
20 năm qua, Trường phổ thông Duy Tân đã 
gặt hái nhiều thành tích đáng trân trọng. Nhà 
trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương 
lao động hạng Ba; nhận 2 cờ thi đua xuất sắc 
của Chính phủ; 3 cờ thi đua và 9 bằng khen 
của UBND tỉnh và bằng khen của Bộ Công 
an. Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng và có 
9 học sinh giỏi cấp quốc gia, 49 học sinh đạt 
huy chương trong các kỳ thi Olympic truyền 
thống 30/4 các tỉnh phía Nam, 729 học sinh 
đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi THPT 
cấp tỉnh. Nhiều năm liền, học sinh khối 12 của 
trường thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, nằm 
tốp đầu các trường THPT trong tỉnh.

Hướng tới ngôi trường chất lượng cao
Để trở thành ngôi trường giáo dục chất 

lượng cao, hàng năm Trường phổ thông Duy 
Tân liên tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới 
chuyên môn, phương pháp giảng dạy, đặc biệt 
là chương trình giáo dục song ngữ cho cấp tiểu 
học và THCS, chương trình IELTS và Pre – 
IELTS cho cấp THPT, góp phần trang bị cho 
học sinh đầy đủ kiến thức, kỹ năng xã hội để 
các em không những trở thành công dân tích 
cực trong tương lai mà còn tự tin hội nhập với 
nền giáo dục của khu vực và thế giới. 

Với sự đổi mới đó, từ cuối năm 2017, Hội 
đồng Anh đã tin tưởng, chọn Trường phổ thông 
Duy Tân là địa điểm đăng ký dự thi chứng 
chỉ IELTS chính thức tại Phú Yên và các tỉnh 
miền Trung. Từ đó đến nay, nhà trường đã tổ 
chức 15 đợt thi IELTS, tổng số thí sinh tham 
gia là 602 thí sinh, trong đó, có 228 học sinh 
của trường. Trong 228 học sinh nhà trường 
tham gia thi IELTS, có 207 em đạt IELTS 4.0 
trở lên, trong đó có 3 em đạt IELTS 8.0 và 8.5 
khi mới học lớp 10. 

Theo TS Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch HĐQT, 
Hiệu trưởng Trường phổ thông Duy Tân, với 
khát vọng mang tên Duy Tân, nhà trường 
không chỉ đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp 
ứng nhu cầu dạy và học chất lượng với sứ 
mệnh “Xây dựng môi trường giáo dục tiên 
tiến, phát triển toàn diện nhân cách và tri thức 
cho học sinh, tự tin hội nhập quốc tế” mà còn 
đổi mới chương trình đào tạo chất lượng, 
phương pháp giảng dạy. Nhà trường sẽ tiên 
phong trong công tác tăng cường tiếng Anh, 
tích hợp IELTS; tiếng Nhật, tin học quốc tế, 
trau dồi kỹ năng sống, rèn luyện thể dục thể 
thao... góp phần đào tạo nhân tài cho quê 
hương, đất nước. Ngoài ra, nhà trường cũng 
đang liên kết hợp tác quốc tế, giúp học sinh 
hòa nhập vào môi trường đa văn hóa, có cơ 
hội nhận nhiều học bổng từ các trường đại học 
trong và ngoài nước. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC
TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN

LY LY

Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư thiết 
bị mà còn là nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, từ năm 
2014, internet không dây đã được “phủ” đến 
từng lớp. Nhiều giáo viên khi đó đã chủ động 
sắm máy tính xách tay để phục vụ dạy học. 
Khi điều kiện sóng internet và máy tính hội 
đủ thì việc khai thác các tài liệu phục vụ dạy 

và học ngay trên lớp thuận lợi hơn rất nhiều. 
Các tiết học trở nên sinh động hơn khi không 
còn phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa. 
Học sinh tham gia các buổi học luôn cảm thấy 
hào hứng hơn so với việc “dạy chay” trước 
đây. Đặc biệt, phong trào sáng tạo ứng dụng 
CNNT dạy và học trong giáo viên cũng có 
“đất” phát triển.

Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục đang là xu hướng và nhiệm 
vụ mà đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường phổ thông Duy Tân quan tâm và hướng tới 
giáo dục thông minh, đổi mới tổng thể, toàn diện nhận thức, phương pháp, kỹ thuật 
triển khai. Những ứng dụng này đã góp phần rất quan trọng tạo ra những giờ học sinh 
động, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
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Để có được một mô hình trường học ứng 
dụng CNTT tốt như Trường phổ thông Duy 
Tân đòi hỏi nguồn lực đầu tư tương đối lớn 
nhưng quan trọng hơn vẫn là con người. Hiện 
nay, gần như toàn bộ cán bộ, giáo viên của 
trường đều đã được trang bị các kỹ năng về 
CNTT trong quản lý và dạy học. 100% giáo 
viên CNTT cơ hữu có trình độ từ Đại học trở 
lên và có chứng chỉ Tin học quốc tế.

Trong công tác quản lý giáo dục và truyền 
thông, nhà trường cũng kết nối với các nền 
tảng ứng dụng trong và ngoài ngành giáo dục; 
triển khai các mô hình quản trị nhà trường 
tiên tiến trên nền tảng số đảm bảo thiết thực 
và hiệu quả.

Chuyển đổi số giúp vượt qua đại dịch
Chính nhờ nền tảng CNTT được trang 

bị trong nhiều năm, Trường phổ thông Duy 

Tân vượt qua được khó khăn của đại dịch 
Covid-19 bùng phát và kéo dài hơn 2 năm 
qua. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, khi 
dịch bệnh xuất hiện, nhà trường đã tính ngay 
đến chuyện phải chuyển đổi sang dạy trực 
tuyến thay cho trực tiếp, nhưng không quá bị 
động. Từ giáo viên đến học sinh đều rất sẵn 
sàng cho việc học trực tuyến, đặc biệt là kinh 
nghiệm biên soạn giáo án điện tử thuần thục 
và phong phú của nhiều giáo viên đã giúp cho 
các tiết học trực tuyến trong những ngày xảy 
ra đại dịch luôn sinh động.

Em Hoàng Minh Châu - lớp 12QT3 (niên 
khóa 2019-2022), cho biết: “Phần lớn dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhất khi 
em đang theo học lớp 11, 12 tại trường. Đây 
là giai đoạn quan trọng để em thu nạp những 
kiến thức của cấp THPT và là lúc em phải 
chuẩn bị cho 2 kỳ thi quan trọng là kỳ thi tốt 
nghiệp THPT và kỳ thi xét tuyển Đại học, bởi 
vậy mà em cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, 
nhờ học trực tuyến mà em đã phần nào hạn 
chế được những khó khăn do dịch bệnh gây 
ra. Thầy cô đã giúp học sinh có được những 
giờ học sinh động qua màn hình máy tính, 
cùng chia sẻ những áp lực và tạo thêm động 
lực cho chúng em cố gắng nhiều hơn”.

Kết quả được ghi nhận từ những nỗ lực 
của thầy và trò

Bên cạnh chương trình đào tạo Tin học 
của Bộ GD&ĐT đề ra, Trường phổ thông 
Duy Tân tăng cường giảng dạy thêm chương 
trình Tin học Quốc tế IC3 Spark, IC3 và MOS 
tương ứng với 3 cấp học hiện có của nhà 
trường (từ Tiểu học đến THPT) và tạo điều 
kiện cho học sinh Duy Tân có cơ hội tham 
gia cuộc thi MOS được tổ chức ngay tại điểm 
thi của trường phối hợp với đơn vị Tổ chức 
Giáo dục IIG Việt Nam. 
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Bên cạnh đó, Duy Tân 
cũng kết hợp mô hình giáo 
dục STEM trong các hoạt 
động ngoại khóa để nâng 
cao khả năng sáng tạo khoa 
học kỹ thuật cho học sinh. 
100% học sinh khối THPT 
được tham gia tư vấn hướng 
nghiệp thông qua phần mềm 
hệ chuyên gia để đảm bảo 
độ chính xác trong việc chọn 
ngành nghề. Nhờ vậy, học 
sinh Duy Tân sau khi ra 
trường không chỉ có bộ kỹ 
năng và đạt trình độ Tin học 
văn phòng theo chuẩn quốc 
tế Microsoft mà còn đáp 
ứng kỳ vọng của bản thân 
trong cơ hội tự tạo việc làm 
sau tốt nghiệp, khả năng duy 
trì và phát triển chuyên môn 
nghề nghiệp; cơ hội học tập 
suốt đời.

Trong năm học 2020-
2021, 4 học sinh cấp THPT 
đoạt giải trong kỳ thi HSG 
cấp Tỉnh, gồm 2 giải Ba, 2 
giải Khuyến khích. Trong 
năm học 2021-2022, em Lê 
Hải Tùng – lớp 6A xuất sắc 
đạt Huy chương Bạc môn lập 
trình ngôn ngữ Blocky vòng 

Chung kết cấp Quốc gia của Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 
HKICO (HongKong International Computational Olympiad) 
năm 2022, được UBND Thành phố Tuy Hòa khen thưởng 
và chuẩn bị dự thi quốc tế tổ chức tại Singapore theo hình 
thức thi Online.

Ứng dụng CNTT không chỉ giúp Trường phổ thông Duy 
Tân phát triển chất lượng giáo dục theo chiều sâu với nhiều 
mô hình mới, cách làm hay mà còn thể hiện sự hài hòa giữa 
các yếu tố con người, quy trình thực hiện và công nghệ; tầm 
nhìn vì con người (tức đội ngũ nhà giáo và học sinh); sáng 
tạo, thích ứng nhanh với bối cảnh dựa trên nền tảng công 
nghệ và năng lực số của đội ngũ.
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Trường phổ thông 
Duy Tân luôn được 
biết đến là một ngôi 

trường luôn tạo những điều 
kiện tốt nhất đến sinh viên. 
Từ mô hình đào tạo cho đến 
cơ sở vật chất luôn được nhà 
trường chú trọng và quan tâm 
hàng đầu. Đặc biệt, cơ sở vật 
chất tại Duy Tân được đầu 
tư đầy đủ, khang trang, sạch 

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI, VƯỢT BẬC
LY NA

LỐI KIẾN TRÚC XANH -

đẹp, hiện đại nhất tại miền 
Trung - Việt Nam.

Khuôn viên xanh, tòa 
nhà cao tầng cùng trang 
thiết bị hiện đại

Tọa lạc trên trục đường 
chính Nguyễn Hữu Thọ, 
đây được xem là một trong 
những vị trí đắc địa của khu 
vực, nơi thuận tiện nhất để 
các bạn học sinh theo học. 

Trường phổ thông Duy Tân 
hiểu rằng song song với 
chương trình giảng dạy, đội 
ngũ giảng viên theo tiêu 
chuẩn quốc tế thì cơ sở vật 
chất cũng đóng vai trò quan 
trọng không kém. Chính vì 
vậy, ngay từ những ngày đầu 
thành lập cho đến nay, nhà 
trường đã luôn chú trọng đầu 
tư vào hạng mục này. 
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Sau 20 năm thành lập, trường 
đã xây dựng được 08 tòa nhà với 
161 phòng học và phòng chức 
năng cùng trang thiết bị hiện đại 
phục vụ hơn 2.500 học sinh. Năm 
2022, nhà trường tiếp tục xây 
dựng tòa nhà thứ 9. 

Với những trang thiết bị và 
thiết kế nổi bật, phục vụ nhiều 
mục đích học tập, thực hành, giải 
trí khác nhau đã được đưa vào 
sử dụng phục vụ cho học sinh 
và giáo viên như giảng đường, 
phòng hoạt động Đoàn - Đội, 
và tất cả các phòng học điều có 
trang thiết bị giảng dạy theo từng 
bộ môn. 

• Mỗi phòng học còn được 
trang bị đầy đủ màn hình TV, 
máy chiếu, âm thanh, máy lạnh… 
Phòng học đảm bảo quy cách 
về ánh sáng, điều kiện lấy sáng 
tự nhiên tốt, hệ thống đèn chiếu 
sáng hợp lý. 

• Phòng học bộ môn còn có thể sử dụng chung cho 
một số môn học nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. 

• Mô hình dạy học thí nghiệm hiện đại, chất lượng 
cao nhằm kích thích tự sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu 
của học sinh. 

• Phòng Tin học được trang bị các máy tính có cấu 
hình mạnh và đường truyền tốc độ cao, giúp học sinh 
thực hành trên lớp, tìm kiếm thông tin học tập, nghiên 
cứu hiệu quả. 

• Phòng học Tiếng Anh cũng được trang bị dàn máy 
tính, loa, tai nghe. Nhờ vậy, học sinh được rèn luyện kỹ 
năng Nghe - Nói, từ đó việc đọc, viết của các em cũng 
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tốt hơn so với việc trước đây các em lên 
lớp chủ yếu chỉ được cung cấp vốn từ và 
ngữ pháp theo bài học.

Với lối kiến trúc xanh độc đáo, nhà 
trường có các hàng cây lớn tạo bóng mát, 
sân chơi để học sinh giải trí sau giờ giải 
lao và các mảng cỏ cây xanh, vườn hoa 
để tăng vị thế và đảm bảo mỹ quan trường 
học, xứng đáng là một trong những trường 
học xanh và thân thiện nhất của khu vực.

Ký túc xá 07 tầng và căn tin
Để giải quyết số lượng lớn nhu cầu lưu 

trú của học sinh ở xa, khu nội trú trước 
đây được thay thế bởi khu ký túc xá 7 tầng 
đã đưa vào sử dụng từ năm 2021. Với sức 
chứa gần 400 học sinh cùng đầy đủ các tiện 
nghi sinh hoạt hiện đại, phụ huynh hoàn 
toàn có thể yên tâm về vấn đề sinh hoạt, 
nghỉ ngơi và học tập khi gởi gắm con em 
học tại trường. 

Khu vui chơi thể thao liên hợp tiện ích
Ngoài những phòng học được trang bị 

theo chuẩn của Bộ GD-ĐT quy định thì 
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Duy Tân còn tập trung phát 
triển các cơ sở hạ tầng khác 
nhằm hỗ trợ công tác giảng 
dạy và phát triển thể chất, 
năng khiếu cho học sinh tại 
trường. 

Học sinh Duy Tân có thể 
vui chơi trong khu liên hợp 
thể thao gồm 01 sân đa năng 
(bóng chuyền, cầu lông...) và 
03 sân bóng đá cỏ tự nhiên 
(gồm 01 sân bóng đá dành 
cho 11 người 11 người đạt 
chuẩn và 02 sân bóng mini 
dành cho 5-7 người). Bên 
cạnh đó, trường cũng đã hoàn 
tất xây dựng hồ bơi với diện 
tích khuôn viên rộng hơn 
2500 m2 với hệ thống xử lý 
nước mặn và đã đưa vào hoạt 
động từ năm học 2021-2022. 

Thư viện sáng tạo
Duy Tân đã xây dựng 

mô hình thư viện thân thiện 
tiên tiến với các trang thiết 
bị được thiết kế sinh động 
giúp khích thích sự tò mò và 
khám phá của của ở lứa tuổi 
học sinh. Thư viện Duy Tân 
còn cung cấp nhiều nguồn 
tài liệu sách phong phú như: 
sách giáo khoa, sách nghiệp 
vụ, sách chương trình quốc 
tế, sách thiếu nhi, sách tham 
khảo, v.v.. bằng cả hai thứ 
tiếng Anh – Việt. Thư viện là 
nơi các em học sinh TIS cùng 
nhau học tập và trao dồi thêm 
kiến thức ngoài giờ học.

Thuận tiện đưa đón
Từ năm học 2012-2013, Trường phổ thông Duy Tân cung 

cấp dịch vụ xe đưa đón nội thành và ngoại thành với phương 
châm “An toàn – Tiện lợi”. Phụ huynh đăng ký dịch vụ xe đưa 
đón sẽ được đội ngũ nhân viên trực tiếp hướng dẫn và thực 
hiện. Thủ tục đăng ký các tuyến xe sẽ được thiết kế nhanh 
gọn, tiết kiệm thời gian và công sức của phụ huynh.

Những thay đổi cũng như sự vượt bậc về cơ sở vật 
chất theo thời gian đã hỗ trợ điều kiện học tập và 
phát huy tốt năng lực của các em. Sự phát triển này 
đóng góp phần nào cho giáo dục tỉnh nhà, cho học 
sinh Duy Tân có điều kiện vươn xa trong tương lai. 
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Thế kỷ 21 chứng kiến 
sự toàn cầu hóa và 
phát triển vượt bậc 

của công nghệ, đòi hỏi các 
bạn trẻ khả năng thích ứng 
để hội nhập và thành công. Vì 
thế, định hướng giáo dục đào 
tạo Công dân toàn cầu của 
Trường phổ thông Duy Tân 
đến nay vẫn không ngừng 
phát huy giá trị. Và để đánh 

BỆ PHÓNG CỦA THẾ HỆ GEN Z
LÊ NGUYỄN HOA HUYỀN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DUY TÂN -

dấu sự phát triển toàn diện 
và định hướng thời đại của 
nhà trường, Trung tâm Ngoại 
ngữ Duy Tân đã được thành 
lập theo Quyết định số 79 của 
Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh 
Phú Yên. 

Có thể nói, Trung tâm 
Ngoại ngữ Duy Tân là trung 
tâm duy nhất tại Phú Yên 
đáp ứng nhu cầu học ngoại 

ngữ đa dạng của học viên cả 
về tiếng Anh và tiếng Nhật. 
Trung tâm Ngoại ngữ Duy 
Tân xây dựng chương trình 
đào tạo đa dạng, phù hợp với 
từng lứa tuổi và năng lực của 
học viên. Các khóa học được 
xây dựng theo chuẩn đầu ra 
tương ứng với các cấp độ 
quốc tế Cambridge ESOL và 
IELTS (tiếng Anh) và JLPT 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Trường phổ thông Duy Tân thực hiện nghi thức  
bấm nút khai trương Trung tâm Ngoại ngữ Duy Tân.
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(tiếng Nhật). Trung tâm có 
đầy đủ lộ trình, kiểm tra 
đánh giá thường xuyên, 
định kỳ. Đặc biệt, Trung 
tâm có tổ chức các kỳ thi 
thử IELTS và JLPT, giúp 
học viên làm quen cảm giác 
phòng thi và được đánh giá, 
tư vấn các điểm mạnh, điểm 
yếu để đạt kết quả cao hơn 
trong kỳ thi thật. 

Trường PT Duy Tân do 
Hội cựu HS-SV Phú Yên 
sáng lập, nên ngoài mục tiêu 
trên, Trung tâm Ngoại ngữ 
Duy Tân cũng được ra đời 
với mong muốn thành lập 
đội ngũ chuyên thông dịch 
và dịch thuật tiếng Anh, 
tiếng Nhật, sẵn sàng hỗ trợ 
thông dịch cho các sở, ban, 
ngành và đáp ứng nhu cầu 
của người dân tỉnh nhà, như 
một phần đáp nghĩa ân tình 
mà trường Duy Tân đã nhận 
được từ lãnh đạo, người dân 
và Hội cựu HS-SV Phú Yên 
trong những năm qua. 

Trung tâm ngoại ngữ Duy Tân đã trao nhiều suất học bổng cho những thí sinh 
đạt điểm thi IELTS từ 6.0 trở lên trong 2 kỳ thi gần nhất.

Tham dự Lễ Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ Duy Tân có các đồng chí:  
Bùi Thanh Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Tấn Hổ 

- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Tấn Lộc - 
Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

Cựu Học sinh, Sinh viên Phú Yên; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đội ngũ giáo viên 
Việt Nam và giáo 

viên nước ngoài tại 
Trụng tâm Ngoại 

ngữ Duy Tân.

4
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Lê Ngọc Trẫm, quê ở 
xã Hòa Trị (huyện Phú 
Hòa), từng lớn lên trong 
nghèo khó, nhưng chưa 
bao giờ thôi nung nấu 
ước mơ chinh phục khoa 
học. Với sự nỗ lực không 
ngừng, Trẫm đã vượt qua 
nhiều khó khăn, theo đuổi 
niềm đam mê vật lý thiên 
văn, trở thành một trong 
số ít người Việt Nam được 
nhận làm nghiên cứu sau 
tiến sĩ (postdoc) tại Cơ 
quan Hàng không và Vũ 
trụ Mỹ (NASA). 

Hiện nay,  chàng 
trai cựu học sinh 
lớp chất lượng cao 

niên khóa 2005-2008 của 
Trường phổ thông Duy Tân 
đang làm việc tại Viện thiên 
văn vô tuyến Max Planck. 
Sau nhiều năm “yêu từ xa”, 
năm 2022, Trẫm và cô bạn 
cùng lớp phổ thông đã xây 
dựng tổ ấm tràn ngập tiếng 
cười tại Hà Lan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Phú Hòa, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở GD-ĐT 
trò chuyện, chúc mừng và động viên Lê Ngọc Trẫm qua điện thoại.  

                                     Ảnh: HÀ MY

Vẽ giấc mơ khoa học
HÀ MY

Chàng trai cựu học sinh Trường phổ thông Duy Tân

“Tôi rất xúc động khi biết rằng Trẫm đã lớn lên trong 
một hoàn cảnh khó khăn, nhưng em đã không ngừng 
nỗ lực vươn lên để chinh phục giấc mơ khoa học. 
Thành công của Trẫm không chỉ là niềm vui của gia 
đình, dòng họ mà còn là niềm tự hào của người Phú 
Yên, là tấm gương sáng về khoa học công nghệ cho 
các bạn trẻ noi theo. Những tấm gương như Lê Ngọc 
Trẫm sẽ khơi lên khát vọng khoa học công nghệ cho 
giới trẻ. Qua hình ảnh của các em cho thấy con em 
Phú Yên nếu có điều kiện tốt sẽ đạt được nhiều thành 
công, làm rạng danh quê hương”.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
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N g ô i  n h à  m ơ  ư ớ c  
của mẹ

Quá nửa đời sống trong 
thiếu thốn, nghèo khó, bà 
Ma Thị Kiểu đã phải mưu 
sinh đủ nghề, chạy vạy khắp 
nơi để nuôi hai con ăn học, 
nên chưa bao giờ, bà nghĩ 
đến ngày gia đình mình có 
được nơi ăn, chốn ở đàng 
hoàng. Từ lúc ly hôn, bà 
Kiểu đưa hai anh em Trẫm 
hết về tá túc nhà ngoại rồi 
sống nhờ ở nhà dì Út. Thu 
nhập chính của ba mẹ con là 
quầy tạp hóa nhỏ trước sân 
nhà dì. Ngoài giờ học, Trẫm 
phụ mẹ bán hàng, chăm sóc 
em gái. Trẫm nhớ lại: “Đó là 
một khoảng thời gian vất vả 
nhưng đáng nhớ. Suốt mấy 
năm liền, tôi với mẹ phải 
đón giao thừa ngoài đường 

phố vì chở bia giao cho các quán ăn trong đêm 30 Tết. Nghe 
tiếng pháo hoa nổ đùng đùng, sáng rực cả bầu trời là biết đã 
sang năm mới. Từ đó, tôi nhận thức được giá trị của đồng 
tiền và những hy sinh âm thầm của mẹ. Mong ước có được 
ngôi nhà che mưa che nắng của mẹ cũng là động lực để tôi 
không ngừng cố gắng. Và cuối cùng, sau nhiều năm chắt 
chiu, tháng 8/2019, tôi cũng đã dành dụm được một khoản 
tiền hỗ trợ mẹ mua đất, xây nhà”.

Từ khi “tậu” nhà mới, do dịch COVID-19 nên mẹ Trẫm 
chưa có cơ hội đón anh về thăm nhà hít hà mùi sơn mới, 
nấu cho anh một bữa cơm đậm đà xứ Nẫu. Bà Kiểu bộc 

“Nghiên cứu khoa học là đam mê, giúp tôi học hỏi 
rất nhiều. Mong muốn lớn nhất của tôi là đóng góp 
sức lực và khả năng của mình cho khoa học và cộng 
đồng. Làm việc trong môi trường quốc tế là một cách 
để quảng bá con người Việt Nam. Hiện tại, tôi đang 
hợp tác và làm việc với các bạn sinh viên Việt Nam, 
truyền cho họ niềm cảm hứng khoa học, khơi lên ước 
mơ cống hiến, cùng góp sức xây dựng một Việt Nam 
thịnh vượng và hùng cường”.
     Lê Ngọc Trẫm

Lê Ngọc Trẫm là một trong số ít người Việt Nam được nhận làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại NASA  
                                Ảnh do nhân vật cung cấp
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bạch: “Không về quê đón Tết được, nhưng 
năm nào, giao thừa, Trẫm cũng điện về nhà 
cho mẹ và ngoại. Có lẽ vì lớn lên trong 
hoàn cảnh khó khăn nhưng bù lại được nhận 
sự cưu mang, đùm bọc và yêu thương của 
nhiều người, nên Trẫm sống rất tình cảm, 
luôn quan tâm đến mọi người. Luôn đau 
đáu lời dặn của bà ngoại rằng chỉ có học 
mới thoát nghèo được nên cháu ra sức học 
tập. Tôi cũng thường nhắc nhở cháu không 
được bằng lòng với bản thân mà cần cố gắng 
nhiều hơn”.

Hành trình đến với NASA
Trẫm có một khoảng thời gian làm nghiên 

cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm nghiên 
cứu Ames của NASA, Mỹ. Để có được vị trí 
mà nhiều người mơ ước này, cựu học sinh 
lớp chất lượng cao niên khóa 2005-2008 
của Trường phổ thông Duy Tân (TP Tuy 
Hòa) đã có một hành trình đầy nỗ lực, đạt 
nhiều thành tích nổi bật. Sau khi tốt nghiệp 
THPT, vì đam mê thiên văn và muốn giảm 
gánh nặng kinh tế cho gia đình nên Trẫm 
đã chọn ngành sư phạm Vật lý, Trường đại 
học Quy Nhơn. 4 năm đại học, Trẫm luôn là 
sinh viên giỏi, giành được huy chương bạc 
và giải khuyến khích cuộc thi Olympic Vật 
lý sinh viên toàn quốc.

Mong muốn theo đuổi giấc mơ khoa học 
nên Trẫm tiếp tục học cao học ngành Vật lý 
thiên văn tại Khoa Không gian và ứng dụng, 
Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà 
Nội (USTH). Nhờ thành tích học tập xuất 
sắc, Trẫm liên tục giành được các suất học 
bổng của USTH. Trẫm chia sẻ: “Khi học 
cao học, tôi rất tâm đắc lời khuyên của cô 
giáo rằng: “Các em nên thoát ra khỏi lũy tre 
làng”. Tôi luôn xem đó như một lời tự nhủ 
để bản thân không ngừng phấn đấu”.

Bước ngoặt mở ra khi năm 2 cao học 
Trẫm đạt học bổng và được thầy giáo cũng 
là giáo sư hàng đầu về vũ trụ - thiên văn học 
của Pháp giúp đỡ chọn đề tài, sang Pháp làm 
luận văn thạc sĩ tại Đại học Paris 7. Học hết 
cao học, có chút ít kinh nghiệm nghiên cứu 
tại Pháp, Trẫm tiếp tục theo học bậc tiến sĩ 
tại Đại học sư phạm Paris. Năm 2018, Trẫm 
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Pháp và 
sau đó nhận được lời mời sang hợp tác với 
giáo sư Hoàng Chí Thiêm tại viện Thiên văn 
và Khoa học không gian Hàn Quốc (KASI). 
Kết quả đề tài được đăng trên tạp chí Nature 
Astronomy, một trong những tạp chí khoa 
học lớn nhất trong lĩnh vực thiên văn học 
và vật lý thiên văn.

Khi đang làm việc trong phòng thí 
nghiệm của Đại học sư phạm Paris, Trẫm 
lọt vào tầm ngắm của TS William T. Reach, 
Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học SOFIA 
tại Trung tâm nghiên cứu AMES của NASA. 
Trẫm được tham gia vào vòng phỏng vấn với 
hội đồng các giáo sư của NASA. Nền tảng 
kiến thức vững, vốn ngoại ngữ thông thạo, 
và sự tự tin giúp Trẫm vượt qua, được nhận 
vào làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại NASA. 
Với sự nỗ lực không ngừng, sau một năm, 
anh được chấp nhận để nghiên cứu độc lập 
và phát triển hướng nghiên cứu của mình. 
Trẫm cùng giáo sư người Hàn Quốc Hoàng 
Chí Thiêm, PGS Phạm Ngọc Điệp và các 
giảng viên Khoa Không gian và ứng dụng 
của USTH đã tạo ra một mạng lưới nghiên 
cứu để làm việc cùng nhau trong lĩnh vực 
vật lý thiên văn và kết nối vào mạng lưới của 
quốc tế, thu hút đông đảo các bạn sinh viên 
cũng như nghiên cứu viên Việt Nam trong 
nước và nước ngoài tham gia.

Hiện tại Trẫm đang làm việc tại Max 
Planck Institute for Radio Astronomy 
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(Viện thiên văn vô tuyến 
Max Planck) nằm ở thành 
phố Bonn, CHLB Đức. Đây 
là một trung tâm nổi tiếng 
toàn cầu về nghiên cứu thiên 
văn, có lịch sử lâu đời, được 
thành lập từ năm 1962. Trẫm 
là một trong số ít nhà khoa 
học trẻ người Việt Nam được 
nhận vào làm việc tại đây. 

Mái ấm nhỏ hạnh phúc 
giữa xứ người rộng lớn

Năm 2022 là một năm 
bước ngoặt trong cuộc đời 
của Trẫm. Bởi lẽ, ngoài thay 
đổi công việc, nơi ở, Trẫm 
còn có thêm một gia đình 
để vun vén, chăm sóc. Sau 
7 năm yêu nhau từ xa, Trẫm 
và cô bạn chung lớp cấp 3 
Hồ Phước Minh Như đã nên 
duyên vợ chồng. Cũng như 
Trẫm, Như sớm xa nhà du 
học từ năm 2017. Sau khi 
tốt nghiệp Đại học Kinh tế 
TP Hồ Chí Minh, Như có 
gần 5 năm làm nhân viên 
kiểm toán, kế toán ở Việt 
Nam, trước khi sang Hà Lan 
học thạc sĩ Khoa học Quản 
trị Kinh doanh tại TIAS 
School for Business and 
Society với học bổng của 
Chính phủ Hà Lan Orange 
Tulip Scholarship. Như tốt 
nghiệp với danh hiệu xuất 
sắc và hiện nay đang làm 

kiểm toán viên, vị trí Manager ở PwC the Netherlands tại 
TP Eindhoven, Hà Lan.

Với Trẫm, mặc dù làm việc tại Đức nhưng gia đình nhỏ 
của anh đang sinh sống tại Hà Lan. Điều này đồng nghĩa với 
việc Trẫm đi về giữa hai nước Đức và Hà Lan. Tuy nhiên, 
anh chàng không lấy làm bất tiện và vất vả vì với ông bố trẻ 
này, niềm vui là được phụ vợ chăm sóc cho con gái nhỏ vừa 
chào đời. Trẫm chia sẻ: Vì từng là bạn học chung lớp suốt 
3 năm THPT, nên vợ chồng tôi khá hiểu tính nhau. Từ lúc 
xác định yêu nhau từ năm 2017 cũng là lúc bọn tôi bắt đầu 
“yêu từ xa”. Lúc đó, tôi học ở Pháp, sau đó đi làm ở Hàn 
Quốc, rồi Mỹ và bây giờ là Đức, trong khi đó Như học và 
làm việc ở Hà Lan. Bây giờ chúng tôi dọn về ở chung nhà, 
nhưng vẫn làm việc ở hai đất nước khác nhau, nên càng trân 
trọng thời gian bên nhau hơn.

Gia đình của Trẫm và Như, hai cựu học sinh chung lớp chất lượng cao  
niên khóa 2005-2008 của Trường phổ thông Duy Tân  

          Ảnh do nhân vật cung cấp
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Trường Duy Tân mãi xuân
Nhạc và lời: CAO HỮU NHẠC
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với mùa Xuân
PHAN THANH

Bác Hồ 

53 năm Bác đi xa, muôn vàn tình 
thương yêu của Người để lại cho 
toàn Đảng, toàn dân vẫn trùm lên 

khắp non sông. Trong di sản đồ sộ Bác để lại 
cho đời sau, có sự nghiệp văn chương, mà 
một trong những mốc son của sự nghiệp ấy là 
những bài thơ xuân bất hủ của Người cổ vũ 
toàn dân đón mừng xuân mới trong những năm 
tháng đấu tranh gian khổ vì độc lập tự do, vì 
sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Đêm Nguyên tiêu rằm tháng Giêng năm 
1948, neo một con thuyền giữa dòng sông 
trong lòng chiến khu Việt Bắc để bàn việc 
quân, công việc bộn bề là thế mà Bác vẫn 
trào dâng những cảm xúc sâu lắng để viết nên 
những vần thơ trác tuyệt: 

Rằm xuân lồng lộng trăng soi 
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân 
Giữa dòng bàn bạc việc quân 
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
       (Rằm tháng Giêng, 1948)
Xuân Kỷ Sửu 1949, Người viết những vần 

thơ chúc tết nồng nhiệt gửi đến toàn quân, 
toàn dân động viên tinh thần thi đua yêu 
nước của tất cả vì chiến trường, vì trường kỳ 
kháng chiến:

Kháng chiến lại thêm một năm mới 
Thi đua yêu nước thêm tiến tới
Động viên lực lượng và tinh thần 
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.

Bác Hồ trồng cây tại Ba Vì (Hà Tây) mùng 1 Tết Kỷ Dậu 1969. Ảnh: Tư liệu
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với mùa Xuân
Bác Hồ 

Năm 1961, mùa xuân mở đầu kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất ở miền Bắc mà Tố Hữu đã 
hồ hởi “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng”; Bác 
Hồ trải lòng đón mùa xuân mới, chúc tết nhân 
dân hai miền thẳng tiến trên con đường “hạnh 
phúc rộng thênh thênh”:

Mừng năm mới, mừng xuân mới
Mừng Việt Nam, mừng thế giới 
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh
Kế hoạch năm năm thêm phấn khởi 
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua 
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới
Chúc hòa bình thống nhất thành công
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!
   (Mừng xuân, 1961)
Cuối năm 1965, giặc Mỹ ồ ạt đổ quân vào 

miền Nam Việt Nam, leo thang đánh phá miền 
Bắc, tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược 
tàn bạo trên cả hai miền. Trước cuộc đấu tranh 
sinh tử đối đầu trực tiếp với tên đế quốc đầu 
sỏ, Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, 
ngời lên tư tưởng lớn của thời đại “Không có 
gì quý hơn độc lập tự do”.

Trong ba mùa xuân cuối đời, cả nước chìm 
trong khói lửa chiến tranh, Bác Hồ đều có thơ 
xuân để động viên đồng bào chiến sĩ hai miền 
Nam Bắc:

Xuân về xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta 
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa.
   (Mừng xuân, 1967)
Mừng xuân 1968, cả miền Nam vùng lên 

đồng khởi tấn công vào khắp các thành phố, 
thị xã giành quyền chủ động chiến lược, làm 
lung lay ý chí xâm lược của giặc Mỹ, bài thơ 
chúc tết của Bác Hồ qua làn sóng radio Đài 
phát thanh tiếng nói Việt Nam là điểm hẹn 
giờ G, là hồi kèn xung trận giội báo lửa vào 
đầu kẻ thù: 

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng lợi tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ 
Tiến lên  toàn thắng ắt về ta.
   (Mừng xuân, 1968)
Xuân năm 1969, bài thơ xuân cuối cùng 

của Bác thể hiện khát vọng quét sạch quân 
thù để hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thống nhất Tổ quốc, lời thơ vừa tha thiết, 
vừa lạc quan giục giã lòng người xông ra phía 
trước vì khát vọng độc lập tự do muôn đời:

Năm qua thắng lợi vẻ vang 
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập vì tự do 
Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào 
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!
53 mùa xuân trôi qua, từ khi Bác đi xa, nối 

tiếp những mùa xuân đất nước, con cháu của 
Bác Hồ đã đi trọn cuộc trường chinh, thực hiện 
được khát vọng của Bác lúc sinh thời hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước. Sau 48 năm xây dựng hòa bình, 
cả nước đã, đang và sẽ mãi mãi đi theo con 
đường cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn, vì 
sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Đất nước bước vào 
kỷ nguyên mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn 
như mong ước của Bác Hồ. 

Trước thềm xuân Quý Mão 2023, cả nước 
tiếp tục tiến lên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, càng 
thấm sâu hơn những lời thơ xuân của Bác Hồ 
và nguyện đời đời theo chân Bác, sáng mãi 
những vần thơ xuân của Bác, những mùa xuân 
đất nước: 

Bác ơi! Tết đến giao thừa đó 
Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
Ríu rít đàn em vui pháo nổ 
Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân.
    (Theo chân Bác - Tố Hữu)
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Sau phần lễ hội cộng đồng 
kết thúc, các già làng 
mời khách lên nhà rông. 

Cả hội trường rộng rãi, chủ 
khách cùng vui bên ché rượu 
cần, món thịt quay, gà rừng 
nướng than, cùng các thứ rau 
trái rừng xanh. Xa xa ngoài sân 
là mâm cỗ la liệt, bà con mời 
nhau rộn rã.

Sau khi đã thấm men rượu 
cần, đã thưởng thức các món 
đặc sản núi rừng, chủ khách 
nói cười vui vẻ, một không 
khí vô cùng thân mật, một lễ 
hội vô cùng ý nghĩa, tạo nên 
một niềm tin, một niềm hy 
vọng phía trước. Trong khi 
cả hội trường còn đang vui 
vẻ chúc tụng, già làng A Mui, 
chủ tế trong buổi lễ, đứng dậy 
tuyên bố:

“Hôm nay là ngày vui của 
buôn làng, chúng tôi xin chúc 
mừng quý vị khách quý. Chúc 
bà con trong buôn làng ta no 
ấm, làm ra nhiều lúa khoai, 
nuôi được nhiều con heo, con 
bò. Được mùa no đủ, chúng ta 

Mùa xuân buôn làng
NGUYỄN HÒA THỊNH                          

tạ ơn các vị thần linh núi rừng, trời đất, sông suối, đã cho dân 
làng rất nhiều lộc. Chúng tôi cũng cảm ơn các vị khách quý 
từ xa về đây chung vui với buôn làng, và đã giúp đỡ đem lại 
nhiều tốt đẹp cho bà con ở đây”. Cả hội trường vỗ tay từng 
tràng dài tán đồng lời chúc mừng của già làng A Mui.

Cả buôn làng đang chuẩn bị cho Lễ hội Mừng lúa 
mới, đồng thời cũng tưng bừng để đón một mùa 
xuân mới tràn đầy hy vọng. Khắp buôn làng, già 
trẻ gái trai đều nô nức rủ nhau đến nhà văn hóa để 
tham dự lễ hội. Tiếng cồng chiêng, tiếng đờn kèn 
truyền thống, hòa theo những bước chân, những 
điệu múa, cùng với sắc màu rực rỡ của những bộ 
thổ cẩm, tạo nên một âm vang hùng vĩ như núi 
rừng bao la trầm mặc.
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Mùa xuân buôn làng

Từ ngày con đường dẫn vào làng được bê 
tông hóa, bà con vui mừng vô kể, việc đi lại, 
trao đổi hàng hóa rất thuận tiện. Một ngôi 
trường khang trang cho các cháu có nơi học 
tập ổn định, các thầy cô giáo đã chịu khó từ 
vùng dưới lên đây, đem cái chữ, cái kiến thức, 
cái văn minh cho lũ trẻ. Chính quyền trên tỉnh 
còn cho ánh sáng về làng, dạy dân làng biết 
cách sử dụng nguồn điện trong sinh hoạt. Đặc 
biệt nhất chúng tôi vô cùng biết ơn nhà nước 
đã tạo điều kiện cho một số thanh niên được 
đi học cấp cao, để về phục vụ cho buôn làng, 
đem kiến thức trình độ khoa học kỹ thuật làm 
cho buôn làng thực sự đổi mới nhiều mặt. Lớp 
người lớn tuổi chúng tôi đã không có con chữ 
nên rất khổ, rất lạc hậu. Ngày nay lớp trẻ có 
con chữ, có kiến thức, xây dựng buôn làng 
phát triển.

“Hôm nay, buôn làng có lễ hội, thay mặt bà 
con, xin mời đại biểu ở trên phát biểu ý kiến”, 
già làng A Mui kết thúc phần phát biểu của 
mình và mời đại biểu.

Thưa già làng, cùng bà con có mặt. Thay 
mặt các vị đại biểu, tôi xin có đôi lời. Chúng 
tôi rất vui mừng thấy lễ hội rất long trọng, gìn 
giữ được truyền thống tốt đẹp của buôn làng 
ta. Chúc các già, bà con mạnh khỏe ấm no, 
thu hoạch nhiều hoa màu sản phẩm. Các vị có 
thấy không, sở dĩ buôn làng chúng ta có nhiều 
đổi mới, nhiều tiến bộ như hôm nay, là do có 
nhiều người ở đây chịu khó đi học, khi có con 
chữ rồi, ta mới tiếp thu được những điều mới 
lạ, giúp ích cho sự hiểu biết, có hiểu biết mới 
có tiến bộ, mới biết cách cải tiến và đổi mới 
cuộc sống. Các vị có nhớ không, khi mới giành 
được độc lập tự do cho Tổ quốc, Bác Hồ đã 
phát động phong trào chống dốt, chống mù 
chữ, mở mang dân trí, để có nhân tài xây dựng 
đất nước. Một đất nước mà không có nhân tài, 
không có trí thức, dân trí lạc hậu là một nước 
mãi mãi bị nô lệ, bị ngoại bang thống trị.

Nếu ai ai cũng được học tập, có kiến thức 
cao, thì nhất định đất nước mau phát triển, 
nhân dân sẽ được ấm no hạnh phúc.

- Nhờ có kiến thức có trình độ, chúng ta 
dễ hiểu nhau, dễ thông cảm nhau, do đó cuộc 
sống sẽ dễ thân thiện gần gũi nhau hơn. Những 
người nhiều cố chấp cục bộ là do thiếu hiểu 
biết, sẽ bị lạc hậu không tiến bộ.

- Nhờ có kiến thức, có trình độ, có sự hiểu 
biết sâu rộng, mà giá trị cá nhân và tập thể 
được tôn trọng được nâng cao, không phân 
biệt chia rẽ nhau, mà cùng nhau tạo điều kiện 
để cùng tiến bộ, cùng phát triển.

- Nhờ có kiến thức, có trình độ mà các 
chương trình kế hoạch được phát triển đúng 
hướng bền vững, hợp với thực tế, với xu hướng 
thời đại, ngược lại là chấp vá, là tùy tiện, là 
bị phá sản.

- Và chính nhờ có trình độ, có kiến thức 
khoa học, mà buôn làng đã có điện sáng, có 
trường học khang trang, có trạm y tế, có con 
đường bê tông, có đập nước tưới tiêu ruộng 
đồng, cuộc sống tiến bộ rất nhiều.

- Đặc biệt, nhờ có trí thức, nhờ có khoa 
học tối tân thời đại, mà sự cách biệt giữa phố 
thị với vùng cao vùng xa được gần nhau hơn, 
những gì thành phố có thì buôn làng cũng có, 
trình độ dân trí càng lúc càng gần nhau, chia 
sẻ cùng nhau nhiều hơn.

Chúng tôi cũng rất tiếc một vài nơi đã 
không gửi con em đi học để được đào tạo có 
trình độ, do đó sẽ bị thua thiệt so với các nơi 
có cho con em đi học.

Cuối cùng, nhân buổi lễ hội đông đảo, kính 
chúc các già làng bà con mạnh khỏe, ấm no, 
cùng nhau ra sức xây dựng buôn làng giàu đẹp 
hơn, tiến bộ hơn. Núi rừng hùng vĩ mãi mãi là 
mái nhà chung, chỗ nương tựa vững chắc để 
các dân tộc cùng nhau đoàn kết phát triển, xây 
dựng đời sống mới ấm no hạnh phúc bền lâu, 
chúc buôn làng đón một mùa xuân thật vui tươi 
thật rực rỡ như hoa rừng đang độ vào xuân!
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Vòng tròn hoa giáp thời gian song hành cùng con người là 60 
năm (một hoa giáp - đời người), đi qua bởi sự hợp thành 10 
thiên can và 12 địa chi, được tính theo mặt trăng mà thành.

Chi Mão đứng ở vị trí thứ 4 trong 12 Địa chi (Thập nhị thời thần). 
Theo Đại Nam nhất thống chí (Thừa thiên phú - quyển thượng), sao Mão 
trong quần thể Nhị thập bát tú là sao Phong Nhật thố và Mão Nhật kê. 
Mẹo là thỏ (quyển hạ, Nha văn hoá Sài Gòn, xuất bản năm 1961-1962). 

 nói chuyện Mèo
PHÚ HANH

Năm Mão
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 nói chuyện Mèo

Từ Mão thường đọc chệch là Mẹo, theo văn 
cảnh đọc vậy là cho thuận với âm hướng, 
chẳng hạn như: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu... tuyệt 
nhiên không do biểu hiện theo lối tượng âm.

Mão chưa phải là Mèo?
Chữ Mão trong sao Mão đồng âm với chi 

Mão tinh tướng của 12 con vật đại diện, giữ 
vai trò điều hành vòng quay năm tháng mà 
vận hành thời gian trái đất, tạo nên sự sống 
hợp lẽ thuận hoà cho muôn loài. Thỏ gốc tên 
chữ là thố, ngọc thố (Phong Nhật thố, Mão 
Nhật kê). Trong Quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi 
có đề thơ vịnh về hai con vật: Mèo và Lợn, 
tuy vậy cũng chưa xác tín được Mão/Mèo là 
con giáp trong thập nhị địa chi được. 

Theo cổ thư, Mèo còn gọi là Miêu (Miu). 
Khi nhìn vào tròng mắt Mèo, ta có thể phân 
định thời khắc của ngày và đêm. Các giờ Dần, 
Thìn, Tỵ, Hợi mắt mèo tròn như mặt trăng; 
các giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu mắt Mèo như sợi 
chỉ; các giờ Thân, Tuất, Sửu, Mùi tròng mắt 
như quả táo. 

Nghĩa của từ Mão ở sách kinh dịch do Ngô 
Tất Tố biên soạn tái bản năm2004 đã chú 
giảng như sau: “Mão là cửa của mặt trời, Thái 
Dương ở đó mà ra. Dậu là cửa của mặt trăng, 
Thái Âm ở đó mà ra, chẳng những mặt trời, 
mặt trăng ra vào nơi đó, lớn ra thì đến công 
việc trời đất mở ra, các vật tuy đầu ở Dần tới 
Mão, cửa càng mở càng rộng; công việc trời 
đất đóng khép các vật tuy đầu ở Tuất mà tới 
Dậu thì cửa khép chặt”.

Câu chuyện ngày xuân, khơi gợi sự liên 
quan đến “ngọc thố” trên cung Quảng Hằng 
hiện hữu vào mỗi tinh sương sớm mai, sáng 
rạng vào giờ Mão mỗi ngày theo vòng quay 
thời gian.

Bài thứ năm, trong 11 bài Ngự chế của vua 
Minh Mạng có viết như sau:

Trọng hạ Mão tinh xuất
Khả nghiệm thùy tinh minh
Nhất tinh, nhị tinh lăng
Tiên hạ giá giả thành
Tạm dịch:
Tháng năm sao Mão hiện
Nghiệm xem sao nào sáng
Hai sao đầu sáng rạng
Lúa cấy đầu mùa tốt 
Sao Mão xuất hiện vào đầu canh năm phía 

phương đông vào tháng năm âm lịch, ứng với 
quẻ Chấn trong Bát quái, hay chi Mão trong 
địa chi. Từ đó, Triều Nguyễn tổ chức lễ Tịch 
điền vào khoảng đầu đến giữa tháng năm âm 
lịch hàng năm.

Mão chưa phải là Mèo, có thể không là 
Mèo đối với một vài cách nhìn nhận như: 
“Nhị thập tiên” trong “Lịch thư” và “Luận 
hành vật thê”. Sách lý số của Trung Hoa thì 
xác nhận rằng Mão được tương ứng bằng con 
thỏ, và con thỏ là tượng trưng của năm Mão. 
Cụ đồ Chiểu  trong Lục Vân Tiên, đoạn tôn 
sư bàn về vận số Vân Tiên đã viết:

Hiềm vì ngựa chạy đường xa
Thỏ vừa ló bóng, gà đà gáy tan.
Sự đồng nhất Mão là Mèo
Có nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam đã 

dùng Mèo/Mẹo thay thế vai trò ngọc thố/ 
Mão canh giữ thời gian (một trong thập nhị 
thời thần), và cho cả một chu kỳ luân hoán 
trường độ 60 năm với các năm đi qua bằng 
vai trò cầm tinh của Mẹo/Mèo mà đếm thời 
gian, chứ không phải là con thỏ (Mão). Lập 
luận này, có thể nhằm bảo vệ vị thế của vai 
trò nào đó để thay thế một tư duy, một cách 
nghĩ  nào đó, cho dù hợp lý, có đủ sức thuyết 
phục thì đó cũng có thể chỉ là sự ứng biến, 
dung hoà văn hóa của con người. 
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Trong nhàn đàm về “thập nhị thời thần” 
là một sự thể hiện súc tích, độc đáo về 12 
vị thiên sứ ứng với các tư thế hết sức sinh 
động, với góc nhìn từ bên trong, bao gồm 
bên trái: Tý (chuột), Dần (hổ), Thìn (rồng), 
Ngọ (ngựa), Thân (khỉ), Tuất (chó); bên 
phải:  Sửu (trâu), Mão – Mẹo (thỏ + mèo), 
Tỵ (rắn), Mùi (dê), Dậu (gà), Hợi (lợn). 
Hiện nay, vẫn còn nhiều nước, nhiều vùng ở 
phương Đông, không riêng gì việc đa thiểu 
về tư duy, Mão là thỏ hoặc Mẹo (mèo) như 
ở Việt Nam ta.

Trải qua suốt chiều dài của lịch sử văn hóa 
loài người, Mèo là con vật được thuần hoá 
rất sớm, từ buổi bình minh của nhân loại và 
rất gần gũi với người, Đông - Tây đều vậy.

Dưới góc nhìn về ngôn từ và học thuật, để 
tìm hiểu về từ Mèo, Mẹo và tất cả những liên 
đới xung quanh về Mèo là điều hết sức thú 
vị. Từ góc nhìn dân gian đến văn chương bác 
học... bằng tất cả sự phong phú, uyên ảo cao 
sâu của ngôn từ, đã gần lại hơn nữa về nhận 
thức và tri giác việc đánh giá con vật đã được 
thuần hóa như một thiên sứ nhuần hậu luôn 
sẵn lòng gần gũi với con người.

Ở Việt Nam và một số nước vẫn phát 
hành, sử dụng lịch âm và cho rằng năm Mão 
là năm Mẹo/năm con Mèo. Căn cứ theo Tự 
điển Tiếng Việt - Ngôn Ngữ Việt Nam chú 
thích, nghĩa sở từ của từ Mão (dt) là chi thứ 
tư trong 12 địa chi (lấy con mèo làm tượng 
trưng), theo cách tính của thời gian cổ truyền 
Trung Quốc giờ Mão cũng gọi là Mẹo. 

“Năm Mão” là “năm Mẹo, năm con Mèo 
là xác tín, được công nhận đúng đắn, được 
phổ biến rộng rãi và từ rất lâu, lâu dần, thành 
quen thuộc, cho đến nay cũng quan niệm như 
vậy. Có lẽ, đây chính là cách hiểu bằng tư duy 
độc lập, thể hiện bản lĩnh tự chủ, không gò 
bó ràng buộc, đặc tính dân tộc trong sự ứng 

biến việc tiếp thu chọn lọc, và dung hợp văn 
hóa nước ngoài. 

Hơn nữa, lịch ta có xuất xứ, gốc gát thuộc 
về nền văn hoá lúa nước, cụ thể là của cư 
dân Bách Việt, Lạc Việt. Như nhiều con vật 
nuôi khác, chúng có nhiều tên gọi khác nhau 
như: Miêu, Miu, Mẹo, Mèo, Mãn, Mỉu..., gọi 
theo sắc lông như: Mèo mun, tam thể, mướp, 
trắng, xám... phân thành nhiều nhóm như: 
Mèo nhà, mèo hoang, mèo rừng, đực, cái... 
tất cả đều mang ý nghĩa, sắc thái riêng biệt 
bằng định danh

Con mèo gần gũi, thân quen đến mức được 
dùng để ví von, ẩn dụ, ngược xuôi, cạnh khoé 
thông qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ, đồng 
dao mà dân gian đã biến hoá vi diệu. Nhiều 
những cụm, thành ngữ liên quan đến mèo 
như: Mèo hoang, mèo mả gà đồng, con mèo 
ngái ngủ, con mèo của anh...

Mèo đi vào thơ: Khổ qua đắng, khổ qua 
đắng/ Khổ qua mắc nắng, khổ qua đèo/ Anh 
muốn thương em, anh mần giấy giao kèo/ 
Ngày mai mới chắc... em là con mèo của anh.

Và trong ca dao:
Chồng người vác giáo săn heo/ Chồng em 

cầm đũa, đuổi mèo quanh sân
Ngày xưa bút sắt chưa ra đời, bút lông 

phổ biến, lông mèo dùng làm cọ, bút để viết 
chữ, cọ vẽ... trong bài Vịnh con mèo: Trăm 
tuổi dầu hồn về chín suối/ Nhúm lông để lại 
giúp trò nghèo.

Con mèo xuất hiện trong đồng dao: “Con 
mèo, con chó có lông, cây tre có mắt, nồi 
đồng có quai...”

Con mèo trèo lên cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đồng xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo.
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Tết là một hoạt động 
lễ hội, đậm sắc màu 
khoa học, tạo nên một 

nét đẹp khu biệt rất riêng 
trong nền văn minh - văn hóa 
nông nghiệp. Lễ Tết hàng 
năm, chủ ý nhằm vào những 
“tiết” trời có đặc điểm khí 
hậu gần giống nhau và không 
thay đổi giữa các khoảng thời 
gian nhất định trong năm. 
Theo âm lịch thì một năm có 
24 tiết, mỗi tiết cách nhau từ 
15-16 ngày. Ví dụ: tiết Lập 
xuân, tiết Hạ chí… để giá 
định thời tiết, trù liệu mùa 
màng, tập đại thành lễ dâng 
cúng tổ tiên và hội họp vui 
chơi sau mùa vụ thu hoạch. 
Đây là một trong những tập 
tục lâu đời trong lịch sử văn 
hoá người Việt.

Mục “Tứ thời tiết lạp” 
trong Việt Nam phong tục 
của Phan Kế Bính, liệt kê 
các loại Tết cả năm qua 
bốn mùa: Tết Nguyên đán 
(mùng 1 tháng Giêng), Tết 
Thượng nguyên (rằm tháng 
Giêng), Tết Hàn thực (3/3), 
Tết Thanh minh (đầu tháng 
ba), Tết Đoan ngọ (5/5), Tết 
Trung nguyên (15/7), Tết 
Trung thu (15/8), Tết Trùng 
cửu (9/9), Tết Trung thạch 
(10/10), Tết Táo quân (23/
tháng Chạp), Tết hoặc Đêm 
trừ tịch (30/tháng Chạp). Mọi 
người thường nói: Tết đến, ăn 
Tết, chơi Tết... nhưng thực tế 
là “đón Tết”. Tết Nguyên đán 
thực khởi từ những ngày lễ tổ 
nghề vào cuối năm, như: tổ 

Tết
NGUYỄN VĂN HƯNG

thợ rèn (mùng 9 tháng Chạp), tổ thợ may (12 tháng Chạp), 
tổ thợ mộc (20 tháng Chạp), Tết ông Táo (23 tháng Chạp), 
cho đến ngày mồng mười Tết (10 tháng Giêng).

Phong vị ngày Tết mang đậm hương sắc mùa xuân chia 
sẻ đều với mọi người, mọi nhà và làng nước... dù ở đâu, đi 
đâu người Việt vẫn luôn trang trọng, gìn giữ nét đẹp văn hóa 
truyền thống này.

Ngày Tết ở mỗi nơi tuy có đôi phần khác nhau, bởi phong 
tục biến cải ít nhiều trên từng vùng miền, nhất là có sự khác 
biệt giữa thôn quê với thành thị... Tết là sự kết thúc công việc 
của một năm cũ, là sẵn sàng một khởi đầu một năm mới đầy 
hứng khởi, tuyệt vời:

Xuân đáo xuân lai xuân bất tận
Đắc tài đắc lợi đắc công danh.       
Ăn uống là tích tụ nhu cầu tối cần thiết, trong nuôi trồng, 

mua sắm thực phẩm chế biến nấu nướng, nêm nếm, trang trí 
là cả một nghệ thuật điều hoà, pha trộn đồ ăn thức uống nhuần 

Phong vị
ngày
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triết trên tinh thần: “Dân dĩ thực vi tiên” và 
“Miếng trầu là đầu câu chuyện” mở đầu giá trị 
giao tiếp, cho lễ nghĩa, biểu tượng tấm lòng. 

 Từ đó, ý nghĩa của chữ “lễ” chính là sự 
“sớt chia”, đạt thành nền văn hóa minh triết 
nông nghiệp kể từ huyền sử “sự tích bánh 
giầy bánh chưng”, “sự tích trầu cau”… gắn 
kết với ca dao dân ca dân gian, bằng sự cộng 
thông, dung dị từ sản phẩm động vật và thực 
vật hòa trộn vào lửa với sắc màu, mùi vị tự 
nhiên... trong phạm trù: “Luận - Hành - Thực” 
trong triết lý ẩm thực của người Việt. 

Cũng như khi nói về thuốc lào (điếu cày), 
là cả một sự tương sinh của lửa khói với 
nước tạo nên tiết tấu lạ thường về âm thanh 
biến hóa trong “âm dương chi vị đạo, chi vị 
lý, tại kỳ trung hỉ”. Mà từ điếu cày, phở cho 
đến rượu (thiên thủy) là một loại nước do trời 
chưng cất để nhiên thành một loại thức uống 
“vô tửu bất thành lễ” đã tồn tại trong văn hóa 
người Việt qua các kỳ lễ hội, giao tiếp ứng 
xử từ lâu đời...

Miếng trầu ân nặng như chì
Ăn rồi anh biết lấy gì đền em.
Đến:
Tiếc gì một miếng trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Cho dù biển lớn sông sâu
Duyên nhau, xin giữ tròn câu chung tình.
Điển chương văn hóa đến tinh thần đích 

thực cụ thể nông nghiệp luôn là biểu hiện hợp 
nhất sự nhuần triết qua cái đình, lễ hội, đàn 
bầu, văn hóa ẩm thực, trầu cau và rượu… đã 
thơ hóa cuộc đời, đã hình thành từ buổi sớm 
mai của văn hóa phương Đông,

Cho đến hôm nay, phong vị ngày Tết vẫn 
luôn là giá trị bất biến trên tinh thần dân tộc. 
Người Việt vốn trọng tình hơn trọng lý; và 
tình thơ, ý nhạc trầu cau, thiên thủy đã nhiên 
thành cõi thơ trong tâm hồn người Việt.

Mẹ một thời tần tảo ở bên sông
Lặn con hến cho nồi canh con thích
Nâng cần vọt tưới đồng đêm tĩnh mịch
Thả tuổi xuân cho con nước lững lờ.

Gót chân hồng thiếu nữ Xóm Rẫy quê
Nhuộm màu đất Xóm Gò nơi ba ở
Tuổi mười tám mẹ giấu ngàn nỗi nhớ
Nơi mây trời khi chiều gọi hoàng hôn.

Ánh mắt xa xăm nào có dỗi hờn
Mẹ tiễn ba vào khung trời đại học
Đôi vai gầy mẹ gánh gồng tiếng khóc
Hai con thơ cho ba vững bước đường.

Đêm vỗ về con, giữ cái nhớ thương
Mẹ gửi ba một niềm tin mãnh liệt
Một tình yêu nhuộm màu quê tinh khiết
Đợi ba về trong lấp lánh ban mai.

Mẹ tôi
NGUYỄN VĂN TỰ
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Mẹ một thời tần tảo ở bên sông
Lặn con hến cho nồi canh con thích
Nâng cần vọt tưới đồng đêm tĩnh mịch
Thả tuổi xuân cho con nước lững lờ.

Gót chân hồng thiếu nữ Xóm Rẫy quê
Nhuộm màu đất Xóm Gò nơi ba ở
Tuổi mười tám mẹ giấu ngàn nỗi nhớ
Nơi mây trời khi chiều gọi hoàng hôn.

Ánh mắt xa xăm nào có dỗi hờn
Mẹ tiễn ba vào khung trời đại học
Đôi vai gầy mẹ gánh gồng tiếng khóc
Hai con thơ cho ba vững bước đường.

Đêm vỗ về con, giữ cái nhớ thương
Mẹ gửi ba một niềm tin mãnh liệt
Một tình yêu nhuộm màu quê tinh khiết
Đợi ba về trong lấp lánh ban mai.

Từ xưa đến nay Tết Nguyên đán cổ 
truyền dân tộc vẫn là lớn nhất, quan 
trọng nhất của cộng đồng người Việt. 

Và thật sự là một giá trị mang đậm bản sắc 
văn hóa dân tộc, thể hiện qua các nghi lễ 
thờ cúng trong gia đình, trang phục, văn hóa 
ứng xử, giao tiếp, lễ hội truyền thống, các trò 
chơi dân gian phục vụ đời sống tinh thần của 
người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về. Bản sắc 
văn hóa dân tộc còn thể hiện trong văn hóa 
ẩm thực ngày Tết thật phong phú, đa dạng, 
mang những đặc trưng của từng vùng, miền…

Trong ký ức tuổi thơ tôi, Tết xưa vẫn không 
hề nhạt phai. 

Những ngày cuối năm, không khí chuẩn 
bị tết ở quê tôi thật khẩn trương, nhộn nhịp. 
Từ 20 tháng Chạp không khí tết đã náo nức 
lắm rồi. Mọi người, mọi nhà đều tất bật việc 
mua sắm thêm lương thực, thực phẩm, các 

Tết xưa 
NGUYỄN HOÀI SƠN       

loại bánh, mứt; dọn dẹp vệ sinh, trang trí, 
sửa sang cho nhà cửa mới hơn, khang trang 
hơn, chăm sóc chậu hoa, cây cảnh, chuẩn bị 
cỗ bàn, đón người thân ở xa trở về… 

Với gia đình tôi, Tết đến mẹ không quên 
may cho anh em tôi mỗi đứa một bộ áo quần 
mới, dép, mũ đều mua mới để đi chơi Tết. Tất 
cả mọi việc cho ngày Tết đều được cha mẹ 
chuẩn bị chu đáo trước cả hai, ba tháng trời. 
Gọi là chu đáo vì có thêm các món ăn, thức 
uống hơn ngày thường một chút, chứ đủ đầy 
mọi thứ như Tết ngày nay thì còn thua xa. 

Khởi đầu trong nhiều nghi lễ thờ cúng vào 
dịp Tết Nguyên đán là lễ đưa ông Công, ông 
Táo chầu trời vào 23 tháng chạp. Cha mẹ tôi 
chuẩn bị hương, nến, hoa quả, quần áo, mũ 
mão và cá chép. Theo quan niệm dân gian của 
người Việt, cá chép sẽ đưa ông Táo vượt qua 
Vũ Môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. 

 đậm đà 
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Ông Táo là người ghi chép tất cả những việc 
làm của gia chủ trong năm và tình hình ở dưới 
trần gian để bẩm báo cho Ngọc Hoàng biết. 
Ở quê tôi lễ đưa ông Táo chầu trời không cầu 
kỳ, nhưng cần phải trang trọng thể hiện được 
tấm lòng của gia chủ.

Những ngày giáp Tết, nhà nhà đều mổ lợn 
(heo) và gói nhiều bánh chưng, bánh tẻ. Mỡ 
lợn ngày Tết được đựng trong hũ dùng nấu ăn 
quanh năm, còn có cả thịt lợn ướp muối hạt 
bọc trong lá cọ non cột chặt gác bếp để ăn dần. 

Buổi chiều 30 tháng Chạp, cũng như các 
gia đình khác, cha mẹ tôi sắm sửa mâm cơm 
thịnh soạn cúng tất niên, có nhiều món ăn chỉ 
nấu trong ngày Tết như thịt đông, trả nướng, 
nem rán, chân giò hầm măng, dưa hành, bánh 
chưng, bánh tẻ. Bữa cơm tất niên có đông đủ 
người thân trong gia đình cùng quây quần 
bên nhau thật vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. 
Đêm cuối năm cha mẹ tôi thường nhắc nhở, 
khuyên bảo các con, các cháu qua năm mới 
chăm ngoan, học những điều hay, lẽ phải, anh 
em phải biết nhường nhịn, thương yêu, đùm 
bọc nhau. Những điều không vui, không vừa 
lòng của năm cũ đều bỏ qua để đón năm mới 
với nhiều điều tốt đẹp. 

Người Việt quan niệm thời khắc giao thừa 
đúng 12 giờ đêm 30 tháng Chạp. Đây là thời 
điểm thiêng liêng hoán đổi giữa năm cũ và 
năm mới, khi đó đất trời giao cảm, muôn vật 
như ngừng chuyển động nín thở trong một thời 
khắc để rồi bừng lên một sức sống mới, một 
sự tái sinh kỳ diệu. Cũng vào thời điểm giao 
thừa, cha mẹ tôi chuẩn bị mâm cỗ cúng giao 
thừa, cầu mong năm mới mọi việc đều suôn 
sẻ, hanh thông. Thời xa xưa ấy, đúng vào lúc 
giao thừa, xóm nhỏ vùng quê nơi thôn dã bỗng 
trở nên náo nhiệt bởi tiếng pháo đì đùng gần, 
xa; mọi nhà đều đốt pháo tiễn đưa năm cũ đón 
chào năm mới. Từ khi thực hiện chủ trương 
không đốt pháo mọi người, mọi nhà dân ở quê 
tôi cũng đã thực hiện nghiêm việc này.

Ngày mùng một Tết, anh em tôi xúng xính 
trong bộ đồ mới cùng cha mẹ vui vẻ chúc thọ, 
mừng tuổi ông bà và các bậc cao niên. Cũng 
trong ngày mùng một Tết, cả nhà tôi đi thăm 
hỏi bên họ nội, mồng hai sang bên nhà ngoại 
và bà con lối xóm. Ngày mồng ba cha mẹ tôi 
ở nhà đón các thế hệ học trò cũ đến thăm chúc 
Tết. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu ý nghĩa 
câu dân gian còn lưu truyền đến nay “Mùng 
một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết 
thầy” là thế nào. 

Khi đến thăm họ hàng, làng xóm, mọi 
người đều dành cho nhau những lời chúc tụng 
tốt đẹp nhất. Riêng với lũ trẻ con chúng tôi 
vui mừng ra mặt vì vừa được đi chơi đó đây, 
vừa ăn nhiều bánh kẹo và nhất là được người 
lớn lì xì những đồng tiền xu mới toanh. 

Trong ngày đầu năm mới gia đình tôi cũng 
dành thời gian đến chùa làng lễ Phật. Cha 
tôi xin nhà chùa một cành lá nhỏ, gọi là lộc 
xuân để mang về nhà lấy may. Tết xưa ở quê 
tôi thường tổ chức các trò chơi dân gian thu 
hút nhiều người tham gia như: Đập niêu đất, 
đi cà kheo, đánh đu, kéo co, chọi gà, lũ trẻ 
tụi tôi tha hồ chạy nhảy, nô đùa và chơi đánh 
đáo, bắn bi... 

Tết Cổ truyền xưa cũng như ngày nay, yếu 
tố vật chất được coi như một điều kiện tiên 
quyết, thể hiện qua mâm cỗ. Nhưng mâm cỗ 
đối với người Việt nói chung, người dân quê 
tôi nói riêng xưa nay vẫn thấp hơn lời chào. 
Bởi vậy ông bà xưa vẫn nói: lời chào cao hơn 
mâm cỗ! Lời chào là yếu tố tinh thần, là văn 
hóa ứng xử, là những thuần phong mỹ tục, lời 
chào để mọi người gần nhau hơn, thân thiện 
nhau hơn, ứng xử với nhau tình nghĩa hơn. 
Tết xưa trong ký ức tuổi thơ tôi thấm đẫm ý 
nghĩa cao cả, nhân văn. Và nét đẹp văn hóa 
mang đậm bản sắc dân tộc của người Việt 
lưu giữ mãi trong ký ức tuổi thơ đến giờ vẫn 
không hề nhạt phai, để mỗi khi Tết đến Xuân 
về lòng tôi lại nhớ khôn nguôi.
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Cà phê Tuy Hòa
“Những giọt cà phê đắng
Rót vào hồn chiều nay
Ngoài kia trời không nắng
Tìm đâu ra mái ấm quê nhà...”
                         Huy Nhiên

Những năm gần đây, du khách biết 
đến Tuy Hòa - Phú Yên như một địa 
danh du lịch mới: Xứ sở “Hoa vàng 

trên cỏ xanh”! Phú Yên có thể thể tự hào vì 
sở hữu bờ biển dài cát trắng phau, phẳng lì, 
những đảo tuyệt đẹp, những danh thắng như 
vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa, Hòn Yến, Mũi 
Điện, nhà thờ Mằng Lăng,Tháp Nhạn, tháp 
Nghinh Phong cùng với những đặc sản như 
sò huyết đầm Ô Loan, bánh tráng cháo lòng 
Hòa Đa, cá ngừ đại dương Tuy Hòa… đã 
làm ngất ngây lòng người lữ khách. Một thức 
uống cũng góp vào hình ảnh đẹp và hương vị 
khó quên mà nhiều người không thể không 
thưởng thức khi ghé thăm Tuy Hòa, đó là: Cà 
phê Tuy Hòa!

Cà phê được người Pháp đưa vào trồng 
đầu tiên ở Việt Nam ở Kẻ Sở (miền Bắc) 
năm 1888, sau đó mở rộng lên Tây Nguyên 
(Kon Tum, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Di Linh) 
từ những năm 1925.

Tuy Hòa là vùng đất không trồng cà phê 
(trừ một số vùng Sơn Thành, Sơn Hòa, 
Sông Hinh nhưng sản lượng không đáng 
kể), nhưng nổi tiếng với sản phẩm cà phê 
vì cách chế biến.

Trước năm 1975, những tiệm rang xay cà 
phê như Sanh Lợi, Tường Thái... và những 

Nhớ hương vị

HUỲNH TẤN TIẾN (Đà Lạt)

quán cà phê đông khách như Vị Thủy, 
Thạch Thảo, Nhớ, Phượng, Mây Tím, Khơi 
Nguồn… là “mốt thời thượng” của học sinh, 
sinh viên, công chức và cả người dân lao động 
cùng khách vãng lai... Sau năm 1975, những 
năm gần đây cà phê Tuy Hòa, Tùng, Hương 
Hương nổi lên như những thương hiệu, vì vừa 
chế biến, vừa là tiệm cà phê. Ngày nay, Tuy 
Hòa có đến hàng trăm quán lớn nhỏ, ngoài 
những tiệm cà phê sân vườn, còn những quán 
cà phê bình dân, cà phê vỉa hè. Chất lượng tuy 
có hơn kém nhau chút đỉnh, nhưng vẫn mang 
nét đặc trưng cà phê rất Tuy Hòa. 

Tại sao cà phê Tuy Hòa nổi tiếng? Ai đã 
uống một lần rồi không thể quên? Đó là cách 
chế biến, rang xay. Ngoài nguyên liệu chính 
là hạt cà phê được tuyển chọn kỹ, còn thêm 
nhiều chất phụ gia (không phải hóa chất) như 
bắp, bơ, mỡ gà, nước mắm nhỉ... và đây là bí 
quyết riêng mỗi cơ sở.

Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn 
cà phê Trung Nguyên trong bước đầu khởi 
nghiệp, đã lặn lội từ Ban Mê Thuột xuống Tuy 
Hòa để “tầm sư học đạo” - từ cà phê Tùng 
đến những cơ sở chế biến khác và tổng hợp 
thành một cách chế biến riêng thương hiệu 
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Trung Nguyên. Ông cũng là người đưa ra 
công thức: để có một ly cà phê ngon phải là 
14gam cho mỗi phin (filter). Nhưng cà phê 
Tuy Hòa còn đậm đặc hơn thế: 20 gam hoặc 
hơn 20gam/ phin. Vì vậy, với những ai bận 
việc, có lẽ nên uống cà phê kho, cà phê hòa 
tan - còn những ai muốn thưởng thức, sẽ đến 
một tiệm có thương hiệu - ngồi nhìn từng giọt 
cà phê đặc quánh rơi xuống ly (tách) để tìm 
sự tĩnh lặng tâm hồn. Khi uống, tùy gu mỗi 
người, có thể uống cà phê đen, cà phê sữa, 
nhưng nên uống từng chút một để tận hưởng 
vị thơm, vị đắng, vị chát, vị ngọt - để cà phê 
đi vào từng tế bào thần kinh, cảm giác hưng 
phấn hay lâng lâng, tận hưởng sự bình yên 
với trời mây, non nước, biển cả Tuy Hòa 
cùng bạn hữu.

Cà phê Tuy Hòa không chỉ ngon ở “chất” 
rất riêng, mà còn ở chung trà ngon nữa. Trà 
Tuy Hòa pha đậm, vị chát, ngọt, có nơi ướp 
thêm hương lài, hương sói... nên khách có thể 
ngồi hàng giờ để thư giãn, chuyện trò cùng 
bạn hữu. Tôi đồ rằng, ở Việt Nam ít có nơi 
nào cà phê đi kèm trà ngon như ở Tuy Hòa!

Có người còn khám phá thêm, cà phê Tuy 
Hòa ngon còn ở việc sử dụng nước giếng. 
Nước giếng Tuy Hòa trong vắt hòa cùng vị 
mặn của gió đại dương xanh. Nhiều tiệm cà 
phê nổi tiếng, tuyệt đối không dùng nước 
máy vì sẽ làm mất đi hương vị đậm đà vốn 
có của cà phê.

Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhiều 
khách lãng du tìm đến Tuy Hòa, chỉ cần uống 
một ly cà phê để nhớ mãi chuyến đi. Và như 
nhà văn Toàn Phong (nhà khoa học Nguyễn 
Xuân Vinh), tác giả cuốn “Đời Phi Công” 
đã có một câu khá nổi tiếng: “Mỗi khi uống 
cà phê, anh đều uống đến giọt cuối cùng, để 
uống hết vị đắng của cuộc đời”.

Mong mỗi người có dịp uống cà phê Tuy 
Hòa một đôi lần trong đời, như một kỷ niệm 
khó phai trên bước đường vạn dặm.

Gừng càng già càng cay 
Ta càng già càng say 
Không phải say bia rượu 
Mà say nhan sắc em 

Ta đứng từ xa nhìn 
Hổng dám lại gần em 
Phải đạo mạo trang nghiêm 
Tự dối lòng mình im...

Trời cho em nhan sắc 
Có ai cấm ta nhìn?
Nên ta có quyền nhìn ...
Khoảnh khắc quên tuổi tác 
Thấy tim mình rung lên...
Muốn vỡ toang lồng ngực!

Câu thơ chợt hiện đến 
Xua nỗi buồn lăn tăn 
Em trinh nguyên thần tượng 
Ta tình buồn trăm năm!

Mùi hương củ gừng...
VŨ HOÀNG GIANG 
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Cuối cùng rồi ông trời cũng “mở mắt” những ngày cuối 
Chạp cho coi. Má tôi vẫn nói vậy mỗi khi bắt đầu 
tháng Chạp mà trời vẫn còn ui ui xìu xìu, man mát 

lạnh. Trong bốn mùa của năm có vẻ thời tiết của tháng Chạp 
là không rõ ràng thuộc về mùa nào nhất. Chỉ ngay trong ngày 
thôi cũng có khi đủ cả bốn mùa. Rất thích.

Năm nay thời tiết khác lạ. Ít bão, nhưng từ tháng Một 
(tháng 11 âm lịch) cho đến giáp Tết trời lạnh căm, có khi 
mưa phùn lê thê. Thảng hoặc có tí ti nắng. Dường như ông 
mặt trời vẫn còn ngái ngủ giấc ngủ mùa Đông chưa sẵn sàng 
đón nàng Xuân ấm áp. 

Hồi còn trẻ nít, tháng Chạp là tháng được mong chờ nhất. 
Đến được ngày đầu tiên của tháng cuối năm là bắt đầu tính 
từng ngày tới tết. Những nhà có nếp ăn chay ngày đầu tháng 
và ngày rằm là dễ nhận ra mốc thời gian để chờ đợi nhất. Ăn 
chay lần thứ nhất còn 29 ngày. Ăn chay lượt thứ hai chỉ còn 
14 ngày, là hai tuần lễ chứ mấy. Điều này cũng có nghĩa là chỉ 
còn đi học một tuần nữa là nghỉ tết. Nghĩ đến đó thôi cũng đã 
rạo rực, hơn hớn mong chờ. Mà tết thì bao nhiêu thứ để thỏa 
mãn ước mơ cả một năm, nào là: được quần áo mới, được tiền 
lì xì, được ăn bánh thuẫn, bánh kẹp, bánh quy, bánh bò, kẹo 

nửa nắng!
QUỲNH MAI

trắng kẹo dẻo, cốm hộc, mứt 
bí, rim dừa… (có những thức 
bây giờ không còn hiện diện 
trên quả bánh ngày tết), được 
đi chơi cả ngày, ăn uống tự 
do, có khi chỉ cần cuốn bánh 
tráng thịt thưng, rau sống từ 
sáng là trụ được tới bữa cơm 
tối…, bao nhiêu là lý do để 
mong đến tết.  

Người nhà quê, ở các 
làng nghề, bất kỳ nghề nào 
thì tháng Chạp là tháng cực 
nhọc, vất vả nhưng cũng rôm 
rả nhất. Công việc nhiều, 
thức khuya dậy sớm cũng 
đồng nghĩa với những ngày 
đầu năm mới được chút 
thong thả, rủng rỉnh tiền lẻ 
lì xì cho sắp nhỏ, mừng tuổi 
ông bà, chơi bầu cua cá cọp 
lấy hên đầu năm. 

Trong cái rộn ràng làng 
nghề tháng tết nhà lò bánh 
tráng tất bật từ sáng sớm đến 
tối muộn. Cái nghề làm bánh 
tráng nhà tôi đến đời thứ ba. 
Tháng Chạp nắng ráo, bánh 
tráng cũng đắt. Tháng Chạp 
ui sầm, bánh tráng tráng càng 
đắt. Vì trời không nắng, bánh 
tráng máy không hoạt động 
được nhiều, trông chờ vào 
các lòng bánh tráng thủ công 
sấy bằng than củi hoặc hơi 
nóng từ lò tráng. 

Bánh sấy do người thay 
trời tỏa nhiệt dĩ nhiên không 
thơm mùi thơm của nắng, 
nhưng nó cũng đảm bảo độ 
dẻo dai của bánh tráng truyền 
thống. Bánh tráng ướt sau khi 
phơi lên vĩ cho vào lò sấy đến 

Bánh tráng
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độ “dĩu dĩu” sẽ được mang ra hong khí trời. 
Có gió và thỉnh thoảng vài lần “mở mắt” ấm 
áp của ông trời tháng Chạp cùng làm bánh 
khô được và thơm tho.  

Đầu tháng Chạp, mấy người quen đặt bánh 
tráng ăn tết, thường dặn đi dặn lại lấy cho 
được bánh tráng nắng. Tôi cười bảo, trời có 
nắng đâu mà có bánh nắng. Chỉ có bánh tráng 
nửa nắng thôi!

Quê tôi làng nghề bánh tráng Hòa Đa 
(An Mỹ, Tuy An) nổi tiếng cả… nước, bánh 
tráng ở đây còn ra cả nước ngoài. Bây giờ 
đã có bánh tráng máy, sản xuất hàng loạt, 
một ngày nắng đẹp có thể làm ra nhiều thiên 
bánh. Nhưng các lò bánh tránh thủ công vẫn 
có khách hàng riêng, quanh năm vẫn đỏ lửa, 

Em vẫn đứng soi dáng gầy cổ đại
Màu thiên thanh ươm nhựa sống đong đầy
Hoa vẫn đỏ và sân trường vẫn mát
Mà người xưa còn phiêu dạt chân mây.

Em vẫn đứng soi dáng gầy cổ đại
Ngói sẫm tường loang tắc kè tặc lưỡi
Vết thời gian nghe giọt lạnh đơn côi
Chim én liệng, bóng nghiêng màu cỏ dại.

Em vẫn đứng soi dáng gầy cổ đại
Tiễn bao người và đếm bước thời gian
Màu phấn cũ, nhạt nhòa hồn cố quận
Phố lên đèn, gầy guộc bước chân ai.

Dáng gầy cổ đại
NGUYỄN HÒA THỊNH

đặc biệt là tháng tết. Nhiều người bạn thuở 
học trò với tôi sau khi đôn đáo, nhiều người 
cũng theo nghề bánh tráng truyền thống. 

Tôi vẫn thường nhủ, mình lớn lên, được 
học hành, có công việc ổn định như hôm 
nay cũng chính nhờ những cái bánh bể, bánh 
sấy (vì bánh ngon để dành bán rồi). Nhưng 
ngày kia bữa nọ, nhất là ngày tết, mấy chị 
gái kiểu gì cũng cho vài trăm bánh ăn tết và 
đãi khách. Với tôi bánh bể, nắng nắng hay 
bánh sấy không thành vấn đề, quan trọng là 
mình ăn trong tâm thế vui vẻ, sẻ chia, nghĩa 
tình, hiểu được cái nhọc nhằn, một nắng hai 
sương của người làm ra chiếc bánh tráng sẽ 
tăng thêm cảm vị món ăn mộc mạc quê nhà. 

Tết này tôi lại ăn cái bánh trắng “nửa nắng”!

Em vẫn đứng soi dáng gầy cổ đại
Hay vẫn tìm, ơi dấu vết tàn phai
Sóng vẫn vỗ, biển đời luôn vẫn mặn
Thuyền ơi thuyền, xin ghé bến thời gian.

Em vẫn đứng soi dáng gầy cổ đại
Nắng sân trường mời gọi bước chân ai
Khung trời cũ, dáng hao gầy kỷ niệm
Bạn trường ơi, xin nhớ gọi tên nhau.

(Thương về Trường Trung học Bồ Đề Tuy Hòa)
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NGUYỄN ĐÌNH THOẠI(Cổ nhạc)

Lưu thủy hành vân:
Lời 1: Hoa hé nụ vàng tươi trong nắng xuân
Đồng lúa xanh bạt ngàn
Ai đem xuân thắm điểm tô trên làng quê ta
Mùa xuân đến sướng vui muôn nhà.
Lời 2: Cây nảy lộc làm nên sắc xuân
Lòng sướng vui vô cùng
Em ơi, anh ước mong sao cho tình đôi ta
Bền vững như sắc xuân quê nhà.
Vọng cổ câu 1: Anh ơi, đàn én chao nghiêng 
báo hiệu mùa xuân tới, xuân đến mang theo bao 
niềm mong đợi, rằng xuân đem yêu thương trải 
khắp muôn… nhà.
Xuân ơi xuân, xuân trẻ mãi không già
Đã mấy mùa qua luôn mong xuân trở lại
Để tình chúng mình mãi mãi đẹp cùng xuân
Lòng sướng vui em dạo khắp xóm dưới,  
làng trên
Đẹp biết mấy khi quê hương mình ngày càng 
đổi mới
Trong tiếng nhạc xuân vang đoản khúc xây đời.
Bao gương mặt hân hoan đón chào mùa  
xuân tới.
Vọng cổ câu 2: Em ơi, anh sẽ cùng em xây 
bao điều mong ước, cho tình đôi ta luôn nở nụ 
môi hồng.
Bao ước mơ của lần gặp gỡ ban đầu
Đến xuân này đã trở thành sự thật
Còn gì bằng niềm hạnh phúc phải không anh
Đi bên anh, em nắm lấy bàn tay
Lòng vui sướng trào dâng lên khóe mắt
Anh mỉm cười, em thẹn thùng cúi mặt
Bước ngập ngừng theo giọt nắng vàng rơi.

Lưu thủy hành vân:
Lời 1: Bao tháng ngày chờ mong sắt son
Tình đôi ta vẹn tròn
Non xanh nước biếc mênh mông biển trời quê ta
Nguyện cầu cho nước non thanh bình.
Lời 2: Em ước nguyện từ nay chúng ta
Cùng dựng xây quê nhà
Sau bao năm tháng bôn ba khắp cùng muôn 
phương
Giờ bên nhau dựng xây quê hương mình.
Vọng cổ câu 5: Xuân đã đến trong từng ngôi 
nhà, trên từng con phố nhỏ, đến với từng cụ già 
và đàn em thơ má đỏ môi… hồng.
 Xuân đến mang theo bao hương vị thơm nồng
Ngọn gió xuân thổi bùng bao mơ ước
Nắng ngập tràn ve vuốt những chồi non
Khắp đất trời tràn ngập sắc xuân
Bao vội vã, lo toan ngày giáp Tết
Từng gia đình quây quanh nồi bánh tét
Ôi vui sao không khí đón giao thừa.
Vọng cổ câu 6: Khắp thị thành cho đến những 
làng quê
Vang tiếng nhạc mừng nàng xuân đang đến
Hát lên em cho tình ta thêm thắm
Cho đêm xuân hoa nở nụ môi hồng
Tiếng rì rào của gió lạnh đầu xuân
Không ngăn được nàng mai đang khoe sắc
Ngày đầu xuân, ôi ngày xuân mơ ước
Mình cùng chung tay xây dựng cuộc đời
Xuân về trên khắp muôn nơi
Xuân đem hạnh phúc muôn người đều xuân
Mùa xuân là của đất trời
Yêu xuân yêu cả muôn loài đó em.

Tình xuân
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Xuân đến
Chất liệu:Acrylic trên Canvas
Kích thước:70cmx90cm
Năm sáng tác:2022
Họa sĩ ĐẶNG THỊ THỌ

Xuân Quý Mão
Chất liệu:Acrylic trên Canvas
Kích thước:50cmx65cm
Năm sáng tác:2022
Họa sĩ ĐẶNG THỊ THỌ
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